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İzmirli bir Türk kızı olan Latife Hanım, Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine, Paris'te devam ettiği eğitimini yarım bırakarak “Babacığım, ben inandım, İzmir kurtulacak, Mustafa Kemal Paşa yakında ordularıyla İzmir'e girecek, ben onların girişini görmek için gideceğim, bana müsaade et” demişti. Bu dileğine kavuşan ve muzaffer komutanın eşi olan Latife Hanım hakkında bugüne kadar birçok kitap yazılmıştır. 

Latife Mustafa Kemal'de, Latife Hanım'ın ailesi; çocukluğu; eğitimi; Gazi Mustafa Kemal Paşa ile evliliği ve Gazi'siz geçen 50 yıllık yaşantısı yer almaktadır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, İzmir'in kurtuluşu günlerinde, Uşakizade Köşkü'nde tanıştığı Latife Hanım ile yaptığı evlilik, onun “Ben zaten evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım” arzusunun karşılığı olmuştur. Günümüzün medeni nikâhının öncüsü olan bu evliliğe ait anılar, kitabımızda çok geniş şekilde yer almaktadır. Latife Hanım, yaptığı bu izdivaçla Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş günlerine; Cumhuriyet'in ilanına ve devrimlerin başlamasına yakinen tanıklık etmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım ile yaptığı yurtiçi gezilerinde; Türk kadınına verdiği önemi göstermiş ve kadının toplumda olması gereken yeri işaret etmiştir. Gazi'nin Latife Hanım'la yaptığı evliliğin hemen ertesinde gerçekleşen Batı Anadolu ve Çukurova gezileri hep bu amaç çerçevesinde olmuştur. Cumhurbaşkanı olarak Gazi'nin Latife Hanım'la beraber yaptığı “Sonbahar Gezisi” elli gün sürmüş ve karadan toplam 3000 kilometrelik yol katedilmiştir. Bu gezide yaşananlar, Gazi ve Latife Hanım'ın evliliğinin sona erişi açısından çok önem taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın evliliklerini kitabımıza yansıtabilmek için onların en yakın arkadaşlarının 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anılarına başvurduk. Yaptığımız çalışmalarda, Uşakizade ailesinin tanıklığı ve anıları çok önemli bir yer tutmuştur. 

1980 yılında, Prof. Reşat Kaynar'ın başkanlığındaki bir heyet tarafından Latife Hanım'a ait evrak ve belgeler 25 yıl açılmamak kaydıyla iki banka kasasında muhafaza altına alınmıştır. 2007 yılında açılan belgeler için, aile tarafından “açılmama kararı” alınması üzerine, evrakların Türk Tarih Kurumu arşivlerinde saklanmasına karar verilmiştir. Bu belgeler arasında özel hayata ait olanlar ayrılarak diğerlerinin tasnif edilip açıklanması yakın tarihimize ışık tutması yönünden faydalı olabilirdi. 

Kitabımızda Atatürk'ten o süreçteki unvanları ile Gazi Mustafa Kemal Paşa veya Gazi olarak bahsettik. Bu kitabın adını da; Latife Hanım'ın o günkü unvanına izafeten; Latife Mustafa Kemal olarak belirlemeyi uygun gördük. 

Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ayrıldıktan sonra yaşadığı 51 yıl süresince, özel hayatlarını sonsuzluğa kadar saygıyla taşımıştır. Yazdığımız, Latife Mustafa Kemal adlı bu kitapla, Atatürk'e ve Latife Hanım'a olan şükran borcumuzu bir ölçüde ödeyebildiysek ne mutlu bize. 


Ahmet Gürel - Dr. Eren Akçiçek 
Şubat 2018, İzmir 


I 
Uşakizade Ailesi 


On dokuzuncu yüzyılda İzmir ve ticaret 


On dokuzuncu yüzyılda, bir liman kenti olan İzmir, Anadolu'nun en önemli ticaret merkezidir. Bu yüzyılda, İzmir'in azınlıkların ve Levantenlerin etkisiyle Anadolu'nun geleneksel yapısından ağır ağır uzaklaştığı ve İzmir'e Batılı unsurların yerleştiği gözlemlenmiştir. İzmir, Batı Anadolu'nun iç ticaretiyle zenginleşmiş ve büyüyen sermayesiyle atılım yapma olanağı yakalamıştır. Uşak'tan İzmir'e göç eden Uşakizade ailesini tanıtmadan önce, 19. yüzyıl sonunda İzmir ve Ege'deki ticari yaşamı, Servet-i Fünün dönemi Türk edebiyatının en güçlü yazarların- dan biri olan Halit Ziya Uşaklıgil'in! kaleminden okuyalım: 


Bugün İzmir'de ticaret âlemine hâkim olan faktörlerin ve şartlarının içyüzünü araştırma yeri burası değildir. Fakat gençliğimin birkaç yılını geçirdiğim bu âlemin o zamanki manzarası o derece acıklı bir haldeydi ki bunun acıları kayıtsız ve neşe dolu yaşımın setlerini aşarak gördüklerimin arasına dolar ve beni rahatsız ederdi. 

İzmirle alakası olan büyük bir Anadolu parçasının bütün elde ettiği ürünler gelir. Yemiş Çarşısı'ndan başlayarak Gümrük yakınlarına kadar geniş bir alanı doldururdu. Ve bu alanın içinde dünyanın her yanından akın etmiş çeşitli bayraklara bağlı yabancılarla, yine dünyanın neresinden çıktıkları belli olmayan fakat öteden beri İzmir'de kurulu oldukları bilinen, ceplerinde çeşitli hatta birkaç tabiiyyet varakaları pasaportları) ile sanki Frenkler ve bunların arasında Rumlar, Ermeniler ve hele Musevilerden oluşmuş bir mahşer kalabalığı kaynaşırdı. 
Bir kovan ki arıları vızıldayarak, her zaman toplanacak balları kursaklarından taşacak kadar emerek sonu gelmeyen bir çalışma içinde dönerdi. Sonra şurada burada tek tük Türk mağazaları vardı. Burada misafirlerine bol bol kahve ve çay ikram eden, işlerinin bütün hararet ve uğraşma güçlerini gerektiren kısımlarını yanlarında çalışan yine çeşitli milletlerden gençlere bırakmış “Efendi"ler vardı. 


I o Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945). 
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Anadolu'nun üreticisi, eğer kendisine borç veren bir dış satış tüccarına bağlanmamışsa, ürünün “sub'urubu” dedikleri katma değer vergisini çok defa olduğu gibi vergi toplayan mültezim denen adamlara verir. Bir yerlerden para kazanmışsa bunun faizini de ödedikten sonra geri kalanını işte İzmir'in bu ticaret yerinde, en çok Yemiş Çarşısı'nda, komisyoncu denilen aracılara gönderirlerdi. 
İşte Türk ticaret adamları da, hemen hemen tümüyle, hatta tamamı diyeceğim, bu türden üreticilerle dışa satış yapan tüccarların aracılık işini yapmayı yeter bulurlardı. 

Arpa, buğday, nohut, darı, susam; özellikle incir, üzüm, palamut, sumak, afyon akın akın gelir, bu Efendi'lerin depolarında, yok eğer bekletilemeyecek şeylerdense Yemiş Çarşısı mağazalarının önünde, sokakta birikirdi. O zaman dışa satım işiyle uğraşanlar üşüşürler, fiyat verirler, mallar tartılır ve satılırdı. 

Fiyat, tartı ve öteki işlemler, üreticilerin aracıya karşı olan güvenine, onların insaflarına, namuslarına bırakılırdı. 

Çizilen şu küçük tablodan da anlaşılır ki Anadolu'nun en zengin kaynağın- dan İzmir'e kadar gelen ürünler, kaynağında gür bir su iken, her yanı delik deşik, çürük, çatlak bir su borusundan akar gibiydi ki yolunun üzerinde sıza sıza sonunda varacağı yere bir sicim kalınlığında ulaşmış bulunurdu. 

Bu sicim de yabancıların cebinde gittikçe kabaran bir yumak meydana getirirdi.2 


Halit Ziya Uşaklıgil, İzmir'in ticari durumuna dair çizdiği bu tabloyla, Osmanlı'nın son yıllarını, özellikle kapitülasyonların Anadolu üzerine nasıl bir etki yaptığını özlü bir şekilde anlatmıştır. 


Helvacızadelerden Uşakizadelere 


Halit Ziya Uşaklıgil, bu kez de ailesini şöyle tanıtır: 


|... Uşak'tan gelen bu ailenin her zaman "Uşakizade” adını taşımamış 
olduğunu söylemeye lüzum yok. Asıl ailenin adı: Helvacızade. Uşak'ın vaktiyle en büyük ticaretlerinden birini meydana getiren helvacılığın en büyük ocağının sahibi olan Helvacızadeler, yalnız bunu yeterli bulmayarak başka işler arasında hele halıcılıkta büyük bir yer tutarlardı.3 


Helvacızade Hacı Ali Efendi, Uşak'ta doğmuştur. Hacı Ali Efendi ailenin geleneksel uğraşı olan helvacılığın dışına çıkıp halıcılığa başlamıştır. 1860'ların ilk yıllarında, Batı Anadolu'da halıcılık, köylülere malzeme verip sipariş üzerine iş yaptıran birkaç Türk tüccarının 


2 Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1969, s. 138-139. 
3 o Uşaklıgil, Kırk Yıl,s.9. 
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denetimi altındaydı. Bu tüccarların en güçlüsü olan Hacı Ali Efendi, 
3 bine yakın eve iş veriyor ve yılda 84 bin metrekare halı dokutuyordu.4 

Ayşe Hanım ile Uşak'ta evlenen Hacı Ali Efendi, halıcılığın iyi gitmesi üzerine, 19. yüzyılın ortalarında İzmir'e göç ederek işlerine burada devam etmeyi planlamıştır. Helvacızade ailesi, Basmane semtinde büyük bir konağa yerleşmiştir. Bu konağın, aile tarafından yaptırıldığı- na veya satın alındığına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır.5 


4 Selahattin Bey, La Turguie a Exposition Universelle de 1867, Paris, s. 41-44. Akt. Orhan Kumaş, Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi, Ankara, Savaş Yayınları, 1982, s. 102. 

5 Kırk beş odalı olan bu konak, 1939 yılında aile tarafından otele çevrilmiştir. Halen 
Uşakizade ailesinin mülkiyetinde olan köşk, bugün “Yeni Sadık Bey” adıyla otel olarak kullanılmaktadır. 
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Halit Ziya Uşaklıgil, Hacı Ali Efendi'nin oturduğu bu konağı şöyle anlatır: 


Dedemin zenginliği ve bundan dolayı debdebesi arttıkça konak etrafındaki bitişik başka binaları da yutmuş, Mısri tekkesinin karşısında başlayan merkez gövdesi bir yandan Basmane Caddesi'ne, arkadan Ermeni Mahallesi'ne kollarını uzatarak büyük bir toprak parçasını kucaklamıştı. Böylelikle birbirine eklenen bölüklerin her birinde bir takım otururdu.5 


Dedesi Hacı Ali Efendi'den şöyle bahseder: 


I...J En cana yakın gelen ve bende derin tesir uyandıran da dedemdi: Dedemin geniş gövdesiyle, omuzları, uzun bir boyu vardı ki elifi şalvarı ile başında ince şal gibi sarılı fesiyle, çitari mintanının üstünde bol ceketiyle yahut bol paltosuyla ona heybetli bir hal verirdi. Hemen her zaman düşünceli ve öfkeli sanılan yüzünün manasına dolgun, karışık ve kıvırcık kaşlarıyla kirpiklerinin birbirlerine karışan gölgeleri altında parlak kara bir kömür parçası gibi ışıldar, gözlerinden öyle keskin bir içe işleyiş ve onun altında, etrafına karşı üstünlüğünden doğan güvenli ve saklı alay akardı ki bu suretle meydana gelen heybetinin tesiri altında bulunmamak mümkün değildi. Onunla konuşanların hepsinde, valisinden başlayarak bütün eşrafa kadar, kendisine karşı yalnız zenginlik ve yaş ile anlatılamayacak bir saygı ve itaat hissedilirdi. Hele bu kalabalık evin, onun gölgesiyle hemen sessizliğe çevrilen bir hali vardı ki, o evde olunca güya bütün kişilikler silinirdi. Fakat kimseyle görüşmez değildi. Aksine, gerek dışardakilerle gerek içerdekilerle görüşen, kendisinden çok onları söyleten, üstelik şakalaşan, gülen ve güldüren o idi; şu kadar ki en senli benli, en teklifsiz hallerde bile arada aşılamayacak bir uzaklık kalır ve o şakalaşma dakikası geçiverince, herkes eski yerlerine dönmüş bulunurdu.7 


O yıllarda, İzmir'de çeşitli diller konuşulurdu. Üst düzeydekiler için zorunlu dil Fransızca idi. Hizmetçilerle Rumca konuşulur, dükkânlarda İtalyanca pazarlık yapılır, ticaret ise daha çok Fransızca ve İtalyanca yürütülürdü. O yıllarda İngilizce bilen ise çok azdı. İyi eğitim görmek, Uşakizade ailesi için bir gelenek haline gelmişti. Hacı Ali Bey'in evinde her zaman Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dil ve bilim dersleri veren, şiir ve edebiyatla uğraşan öğretmenler bulunuyordu. Uşak'ta dogan Yusuf Bey'den sonra İzmir'de Halil Efendi, Süleyman Tevfik Bey ve Sadık Bey dünyaya gelmiştir. Oğullarından Yusuf Bey, yirmi yaşlarında bir küçük divan yazmıştır.8 


6 — Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 69. 
7 Uşaklıgil, Kırk Yıl,s. 54-55. 
8 Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 73. 
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Başta Uşak olmak üzere, Gördes'in, Kula'nın, Demirci'nin tezgâhları Türkiye'nin en büyük halı ticarethanesine sahip olan Helvacızade ailesi adına halı dokumuştur. Avrupa sergilerinde en yüksek mükâfatını alan Hacı Ali Efendi'nin işleri hızla büyümüştür. 

Halit Ziya Uşaklıgil, anılarına şöyle devam eder: 


Hâlâ gözümün önündedir. Paris'in 1869 genel sergisinde9 altın madalya için verilen belgede bu unvan, garip bir yazılımla “Elvagi-zade" diye yazılıydı.!9 


Selahaddin Bey, La Twrgwie â PExposition Universelle de 186711 adlı kitabında 1867 Paris Fuarı'ndan, Hacı Ali'den ve Paris'e getirdiği halılardan şöyle bahseder: 


, Türk halılarını, Sofralı, Döşeme, Sıralı ve Seccade gibi 4 grupta toplayabiliriz. İsimler ya dokumanın kalitesini, ya halının üzerindeki desenlerin şeklini ya da kullanılma alanlarını belirler. İzmir'e yakın, Uşak'ta yerleşik büyük bir fabrikanın müdürü olan Haci Ali Efendi, Paris'e büyük bir parti “Sofralı" halısı gönderdi. 
Renkleri çok az değişik olan fakat güzel ahenkleriyle takdir edilen bu halılar 5 
grupta toplanmışlardı: Turkuaz, mavi, yeşil, sarı ve lacivert üzerine portakal renkli. 

1...) Uşak'taki ikinci önemli fabrikanın müdürü Mr. Schiffmann da “Sofralı" halıları göndermişti. Bunlar daha büyük boyutlu ürünlerdi, aynı Konya halılarında olduğu gibi, kırmızı rengin hâkim olduğu değişik renklerde imal edilmişlerdi. 
Ayrıca, o zamanın Türk halılarında oldukça nadir olarak kullanılan beyaz renk de geniş bir biçimde kullanılmıştı. Daha modern zevkte yeni desenler, bu şirket tarafindan Osmanlı sanayiine kazandırılmıştı. Bu gelişimler iyi sonuçlar getirdi. 
Bununla beraber, Hacı Ali Efendi'nin halıları, gerek hakiki antika desenleri ve ahenkli renkleriyle, daha şark tipi havasını korumuş ve tercih edilmiştir.12 


Hacı Ali Efendi 1885 yılında İzmir'de vefat etmiş olup mezarı Emir Sultan Haziresi'ndedir. 

30 Haziran 1867 tarihinde, Il. Napolyon'un davetlisi olarak 
Fransa'ya giden Osmanlı padişahı Abdülaziz, 1 Temmuz 1867 günü, “Uluslararası Paris Sergisi” (“Exposition Universelle”) ödül törenine katılmıştır.13 Bu törende Helvacızadelerin halı atölyesinde dokunmuş 


9 Uşaklıgil kitabında Paris “Exposition Universelle” fuarının tarihini 1867 yerine 1869 
olarak yazmıştır. 

10 Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 10. 

11 Selahaddin Bey, La Turgwie â PExposition Universelle de 1867, Paris, Librairie Hachette, 1867. 

12 SalaheddinBey, La Twguie-"Exposition Universal, Paris, Librairie Hachette, 1867, s. 41. 

13 Metin And, “Sultan Aziz'in Londra Seyahati”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı 10, Kasım 
1987, 5. 15. 
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ie İğ 
On peut diviser les tapis turcs en guatre principales catögories , dont les moms indigvent soitla guslit4 des tissus, soit la disposition des dessins gui les orpent, soit cnfin İ'usage augüel ils sont destin&s : ce sont les sofrali, les d: chemd, les sirali et les sedjade. 

Hadji-A'eli- Efendi, directeur de 1'une des grandes fabrigoes #ablies â Ouchak, prön Smyrne, a envoyd â Paris une forte partie de-so/Yali. Les couleurs de ces tapis, peu varides , mais remarguables par car belle barmonir, 80 rddaismt A cing : bieu-turgucise, vert, jaane et orangö, sur un fond bien d'outremer, 


La Turguie â PExposition Universelle de 1867 kitabının kapağı ve ilgili bölüm. 
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kırmızı renkli bir halı ödül almıştır. Bu halı Abdülaziz tarafından imparatoriçe Eugönie'ye armağan olarak verilmiştir. 14 

İzmir'deki halı ticaretinin yeterli gelmemesi üzerine, aile bir halı şubesinin de İstanbul'da açılmasına karar vermiş, bu konuyla Hacı Ali Efendi'nin büyük oğlu Hacı Halil Bey ilgilenmiştir. Hacı Halil Bey, İstanbul'da yürüttüğü ticarette başarı sağlayamadığı için 1879 tarihinde İzmir'e geri dönmüştür. 

Ailenin Uşak'ta kalan fertlerinin bir kısmı daha önce İzmir'e göç ederek Hacı Ali Efendi'nin etrafında toplanmışlardır. Bu arada aile, Helvacızade lakabını taşımakla beraber halk arasında “Uşaklılar, Uşaklıgil...” denile denile sonunda Uşaklılar lakabında yapılan küçük 
bir değişiklikle “Uşakizade” olarak anılmaya başlamıştır. 15 


Uşakizade Sadık Bey 


Halit Ziya Bey'in babası Hacı Halil'in İstanbul'daki halı ticareti başarısızlıkla sonuçlanınca, şube kapatılarak İzmir'e dönülmüştür. Hacı Halil, İzmir'de küçük bir ticarethane açarak yeni bir düzen kurmuştur. 
Hacı Ali Efendi, gerek İstanbul'da yaşanan ticari başarısızlık, gerekse de güçlü rakiplerin çıkması nedeniyle üzüntü içinde yeni arayışlar içine girmiştir. Yaşanan bu sıkıntılar üzerine küçük amcası Sadık Bey'in ticaretin başına geçişini Halit Ziya Uşaklıgil şöyle anlatmıştır: 


Şimdi ailenin şeref adını başarıyla yükselten babamın küçüğü amca Sadık Bey'di. Babasının servet ve ihtişam bayrağı solarken, onun elinde taze bir parıltıyla parlak yeni bir bayrak dalgalanıyordu.!6 


Hacı Ali Bey'in oğlu Sadık Bey, babasının tecrübesinden faydalanarak ticaretin tüm özelliklerini öğrenmişti. Ancak, “Şark Halı Kumpanyası” adıyla ortaya çıkan bir yabancı şirketin piyasayı hızla ele geçirmesi üzerine Sadık Bey, üç yüz altınlık sermaye ile büyük bir gelecek gördüğü deve kervancılığı işine girişmiştir. O tarihlerde, adı sanı ile 


14 İzmir Özel Türk Koleji, Uşakizade Köşkü ve Gazi Mustafa Kemal Paşa: Cumburiyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım'ın İzmir'deki 
91 gün süren yaşantısını konu alan bir tarih araştırması, İzmir, İzmir Özel Türk Koleji, 
2000, s. 8. 

15 Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 9. 

16 Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 114-115. 
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Uşakizade Sadık Bey. 


nam yapmış ünlü deve kervancıları vardı. Bunlar dönemin sosyoekonomik koşulları içinde, kendilerine özgü bir sermaye ve eşraf kesimini temsil ediyorlardı. Sanayi Devrimi'nin ürünü olan buharlı trenlerle limana kadar uzayan taşıma işinde, trenlerin hızlı ve kolay taşımacılığı karşılığında, deve kervanları olan bu geleneksel tacir zümrenin işleri oldukça zorlaştı. Geçimini yıllar boyunca kervanlarıyla kazanmış bu tacirler, buharlı ve uzun ömürlü trenler hatları boyunca yük taşırken kolay kolay pes etmediler. Bir kısmı, üretim merkezleriyle tren istasyonları arasında çalışırken, bir kısmı da uzun yollar katederek yüklerini yine İzmir'e kadar taşımaktan hemen vazgeçmedi. Bunlardan biri olan Hacı Paşazade adlı bir deve kervancısı, üç yüz devesiyle, İzmir-Aydın demiryolu üzerinde yük taşıyan trenlere karşı rekabete girişti. Demiryolu işletmesinden çok daha ucuza İzmir'e üzüm taşımaya başladı. Bunun üzerine Aydın Demiryolu, üzüm taşıma işinde, taşıma ücretini kıyye başına 4 kuruşa kadar indirmek zorunda kaldı. 
Geleneksel yöntemlerle taşımacılık yapan yerel eşrafla, yabancıların elinde bulunan demiryolu taşımacılığını yürüten İngiliz tüccarlar arasındaki rekabeti İngiliz tüccarlar kazanmıştı; ama en kârlı çıkan, sınırlı bir zaman içinde de olsa, taşıma ücretinin birdenbire 4 kuruşa kadar düşmesinden dolayı üzüm üreticileriydi. Aslında devecilerin 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Uşakizade ailesi ve kervancılık. 


tepkisi, 1861 yılına kadar uzanıyordu. Demiryolu deve kervanlarının toplandığı Kozpınar'a ulaştığında, buraya bir istasyon yapımı gündeme geldi. Böylece işlerinin çıkmaza gireceğini anlayan kervancılar bir isyan başlattılar. İzmir, Kozpınar Aydın arasında develerini tek sıra halinde dizerek protesto eylemi gerçekleştirdiler. Bu eylemler ve homurtular uzayıp gitti. Uşakizade Muammer Bey gibi tanınmış simalar da bu eylemlerde rol aldılar. Zaman zaman araya yöneticiler girip bu olayları yatıştırmaya çalıştı. Demiryollarına karşı asla teslim olmamaya niyetli deveciler, çetelerle bile anlaşarak, rekabeti iyice içinden çıkılmaz hale getirdiler.17 Bu kez, deve kervancılığı işine yabancılar el attılar. Develeriyle istasyonlara kadar yük taşımak için on yıllığı- na sözleşme bile yaptılar. Bunlardan biri, Avusturya-Macaristan tebaasından Ernest Fleming'di. Nazilli'de Demiryolu kumpanyasının acentası olarak kendi develeriyle tüccarların malını istasyona taşımak için 1860'ların başında on yıllık anlaşma yaptı. Bu tarihe kadar, deve kervancılığı bütünüyle Müslüman tebaanın denetiminde görünüyordu; ancak demiryollarının gelişi işi değiştirdi.18 


17 Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Modernleşme Sürecinde Bir Kent: Aydın, İstanbul, 2008, 
s. 198. 
18 Yapucu, Modernleşme Sürecinde Bir Kent..., s. 158. 
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Sadık Bey, Amerikan New York Pamuk Borsası'nda sandalye sahibi olmayı başaran ilk Türk olmuştur. Bu sandalyeyi daha sonra oğlu Muammer Bey devralmıştır. Ailenin elinde yakutla işlenmiş bir broş bulunmaktadır. Bu broş, Amerikan Borsası'nda yer alan ilk Türk'ün anısı olarak, ailece özenle saklanmaktadır. 

Halit Ziya Bey'in dedesinden sonra, amcası Sadık Bey'le iyi ilişkiler kurduğunu kendi anılarından öğreniyoruz. Sadık Bey, babasının ürettiği halıların katıldığı ve ödül aldığı Paris Fuarı'na, yirmi iki yıl sonra yeğeni Halit Ziya Bey'le beraber gitmiştir. Önce deniz yolculuğuyla Pire'ye ve Atina'ya uğradıktan sonra İtalya'ya ulaşan Uşakizadelerin seyahati Paris'te son bulmuştur. 1889 yılında gerçekleşen Paris Sergisi, her ikisini de çok etkilemiştir. Halit Ziya bu geziyi İzmir'de çıkan Hizmet gazetesinde daha sonra da İstanbul'da yayımlanan Vakit gazetesinde şöyle anlatmıştır: 


Ne amcam, ne ben doyamadık ve doyamadan dönmeye karar verdik. Her ikimizi de İzmir'e çağıran sebepler vardı. 

Yalnız dönüşte amcamın benim hakkımda belirlenmiş bir fikri vardı: Onun gözünde çok usta bir seyyah kılavuzu kesilmiştim; onun hakkında da bende bulunan birçok uygun fikirlere bir fikir daha katılmış oldu; o gayet hoş, gayet yumuşak, hele gördüklerinin bütün geniş manasını ilk bakışta kavrayan, çok duygulu ve anlayışlı bir yol arkadaşıydı.!9 


O günlerde, yabancı kumpanyalar, mavnalardan bozulmuş köhne vapurlarla İzmir Körfezi'nde insan taşımaya çalışıyorlardı. Bunların arasında İngiliz, Rus ve Yunan kumpanyalar vardı. En etkilileri İngiliz July Kumpanyası'ydı. Bu kumpanyalar Karşıyaka, Karataş, Göztepe, Yenikale, Abdullah Ağa Çiftliği, Urla ve Karaburun gibi yerlerde, değişik hatlarda gemi işletiyorlardı. Her an büyük felaketlere neden olacak nitelikteki bu ilkel taşıma araçlarıyla, körfez içi taşımacılık yapılmaya çalışılıyordu. 27 Ocak 1882 tarihinde, Aydın valiliğine bir dilekçe verildi. Dilekçe iki yüz kadar Karşıyakalının imzasını taşıyordu. 
Bu dilekçede, bu “vahim” durum aktarıldıktan sonra, İzmir limanında gemi işletme hakkı verilmesi istenmekteydi. O tarihe kadar önce İzmir Birinci ve İkinci Belediye Daireleri bu imtiyazı istemiş; ancak sermayesi ve vapur işletme deneyimi olmadığı için imtiyaz verilmemişti. 
Yine Uşakizade Sadık Bey, böyle bir girişimde bulunmuştu. O, imtiyaz 


19 Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 264. 


verilmesi durumunda yıllık gelirin yüzde 25'ini belediyeye vermeyi öneriyordu. Arnabudoğlu Dimitri 
25 yıl boyunca gemi işletme imtiyazına karşılık belediye dairesine yılda bin lira; Menekşelizade Emin yılda bin iki yüz lira ödemeyi önermişti. Zare Taktakyan ise elindeki gemilerin, İzmir Körfezi'nde bulunan iskeleler için yeterli olduğunu söyleyerek, elde edilecek kârın bir kısmını hükümetin uygun göreceği bir yere ödemeyi önerdi.29 Ancak 
Osmanlı Hükümeti, kapalı sularda gemi işletme hakkı elinde olmasına karşın, İngilizlerin tepkisinden çekindiği için bu haklı istek ve önerilere olumlu yaklaşamıyordu.2! 
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Uşakizade Sadık Bey'in eşi 
Makbule Hanım. 


Osman Öndeş, Asıl Efendiler Levantenler kitabında bu konuda 


şunları yazar: 


Körfezde denizyoluyla yolcu ve yük taşımacılığı için yapılan diğer bir teşebbüs de Uşakizade Sadik Bey ile ortakları Bogos Bergamalıyan, Mahmut Celalettin Paşa, Zara Tahtalıyan ve diğer tüccarların iştirakiyle kurulan “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi" idi. Bu şirket 1884 tarihinde Körfez'de vapur işletmeciliğine başlarken, Körfezde gemi işleten İzmirli İngiliz-İtalyan Levanten ortaklığı Jolly-Carmaloy Co. sonunda gemilerini Hamidiye şirketine devredecektir. Bu şirketin yatırım safhasında olan Mahmut Celalettin Paşa, Uşakizade Sadık Bey gibi isimler, Babıâli'den çıkacak fermanın kolaylığı açısından dikkatli bir ticari planlamanın 


tipik aktörlerini meydana getirirler.22 


Sadık Bey, İstanbul'da tanıştığı Hatice Makbule Hanım'la evlenmiştir. Sadık Bey ve eşi Hatice Makbule Hanım'ın ilk çocukları olan Ahmet Muhtar Bey, 1879 yılında vefat etmiştir. 1 Temmuz 1873”te doğan, uzun ömürlü olması için adı Mahmut Muammer koyulan 


20 Sadık Kurt, “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, VI, 


1991, s. 73. 


21 Kurt, “İzmir Hamidiye Vapur Şirketi”, s. 74. 


22 Osman Öndeş, Asıl Efendiler Levantenler, İzmir, Şenocak Yayınları, 2010, s. 88. 
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Karşıyaka Latife Hanım Anı Evi. 


bu tek çocukları üzerine aile titizlikle eğilmiş ve eğitimine çok önem vermiştir. Sadık Bey'in yurtdışında aldığı bilgi ve görgü ailesini çok etkilemiştir. Onun edindiği kültür, ailesinin modernleşmesini ve çocuklarının daha iyi bir eğitim görmesini sağlamıştır. Sanatla da çok ilgili olan ailede, Sadık Bey'in kanun, eşinin ise ud çaldığı bilinmektedir. Sadık Bey'in (6. 1915) ve Hatice Makbule Hanım'ın (ö. 1920) mezarları İzmir Emir Sultan Haziresi'ndedir.23 


Uşakizadeler Göztepe'de ev yaptırıyorlar 


Yaptığı halıcılık ve kervancılık işleri sonucunda ekonomik durumunu çok iyi bir konuma getiren Sadık Bey, Karşıyaka İstasyonu'ndan başlayıp Soğukkuyu'ya kadar uzanan bir çiftliğe sahip olmuştur. İstasyona bitişik şekilde yaptırdıkları köşk, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın son günlerini yaşayıp vefat ettiği köşktür. Bu gün Karşıyaka belediyesince onarılıp seyre açılan bu köşk, ailenin çiftlik köşkü olup, “Latife Hanım Anı Evi” adını taşımaktadır. 


23 Necmi Ülker - Vehbi Günay - Cahit Telci - Turan Gökçe, İzmir'de Türk Mührü, İzmir, 
Şenocak Yayınları, 2008, s. 158. 
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Uşakizade Köşkü, Göztepe. 


Sadık Bey, Uşakizade ailesinin tamamına yakınının İzmir'e göçmesi üzerine ailenin ihtiyacına cevap verecek bir yazlık köşke sahip olmak istemiştir. Uşakizade ailesinin şanına uygun yazlık bir konak yaptırmak için İzmir'in çeşitli semtlerinde incelemeler yaptırmıştır. Dönemin gelenekleri doğrultusunda, İzmir'in değişik semtlerine aynı anda taze kesilmiş et asılmış ve en son bozulan etin bulunduğu yer, İzmir'in en serin yeri olduğu varsayımından hareketle, yapılacak konağın yeri olarak saptanmıştır. İzmir'in Göztepe semtinin bugün “Sadık Bey” adıyla anılan kesiminde, 1860 yılında yaptırıldığı tahmin edilen bu köşk, böyle bir araştırma sonucunda inşa edilmiştir. Mithatpaşa Caddesi'nden yüz yirmi basamakla çıkılan bu köşk, “Beyaz Köşk”, “Mor Salkımlı Köşk” ve “Uşakizade Köşkü” gibi adlarla da anılmıştır.24 

On dönümlük bir bahçe içinde yer alan köşkün deniz kıyısında ayrı bir bahçesi ve burada aileye mahsus bir deniz hamamı bulunmaktadır.25 Plajın ve bitişiğinde yer alan Sadık Bey Gazinosu'nun 1960'lı yıllara kadar mevcut olduğu bilinmektedir. 


24 o Uşakizade Köşkü'nün bugün açık kiremit olan dış cephe rengi, sökülen dış badana katmanları arasında bulunarak seçilmiştir. 
25 Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 228. 
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Uşakizade Köşkü, zeminle birlikte üç katlıdır. İlk katın balkonuna; iki yandan yükselen merdivenlerle çıkılır. Köşkün ön yüzünde köşkle yaşıt mor salkım ağacı yer alır. Köşkün birinci katı çok serin olduğundan yazın en çok kullanılan bölüm burasıdır. Bu katta dört oda bulunmaktadır. Bu bölümdeki yemek odası aynı zamanda salon vazifesi de gören büyükçe bir odadır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın nikâhı bu odada kıyılmıştır. Girişte bulunan koridorun solundaki oda köşkün başodasıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya çalışma odası olarak ayrılan bu odada, Gazi, doksan bir gün misafir kalmıştır. Sağdaki oda ise köşkün diğer misafir odasıdır. Tahta merdivenlerle çıkılan üst katta aynı koridora açılan karşılıklı üçer tane olmak üzere toplam altı oda vardır. Bu katın köşelerinde dört yatak odası bulunmaktadır. Merdivenden çıkılınca soldaki ilk oda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasıdır. Ortalardaki iki oda ise ailenin gece kullandığı oturma odalarıdır. 


Uşakizade Muammer Bey 


Sadık Bey, Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nün bahçesine bitişik “Camlı Köşk”ü okul haline getirmiş ve kendi çocuklarıyla beraber mahallenin çocuklarının da eğitim almasını sağlamıştır. Muammer Bey, bu okulda aldığı özel eğitimle, iyi derecede Fransızca, Rumca, Farsça, az da olsa İngilizce öğrenmiştir. 23 yaşında iken İzmir'in tanınmış ailelerinden Sadullah Efendizade'lerden Daniş Bey'in kızı Adeviye Hanım'la evlenmiştir. Daniş Bey'in ve Havva Refika Hanım'ın kızı olan Adeviye Hanım Fransızca, Rumca, Arapça ve Farsça bilen kültürlü bir kişidir. 

Babası Sadık Bey gibi tek evlilik yapan Muammer Bey, tek çocuk olmanın ve ticarette yalnız çalışmanın sıkıntısını hayatı boyunca hep yaşamıştır. Sadık Bey'in evlenirken oğluna önerisi çok çocuk sahibi olması yönündedir. Muammer Bey ve Adeviye Hanım doğan on çocuğunun altısını yaşatabilmişlerdir. Üçü kız, üçü de erkek olan çocuklarının en büyüğü Latife Hanım'dır. Evlenme evrakında göbek adı “Fatmatül Zehra”26 olarak kaydedilmiş olan Latife Hanım 1 Temmuz 189927 tarihinde; İsmail Vefik Bey, 1902 tarihinde; Ömer Besim Bey, 1903; 


26 Şükran Yücel, “Uşakizadeler”, İzmir Life, sayı 24, Ağustos 2003, s. 49. 
27 Latife Hanım'ın doğum tarihi pasaportunda 1899, mezar taşında ise 1900 olarak yazılıdır. 
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Uşakizade Muammer Bey'in eşi Uşakizade Muammer Bey. 
Adeviye Hanım. 


Latife Hanım kardeşi Ömer Bey ile (solda). 
Latife Hanım'ın kardeşi İsmail Bey (sağda). 
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Rukiye Celalet Hanım, 1908 tarihinde; Emine Vecihe Hanım, 1907 
tarihinde; Tahir Münci Bey ise 1910 tarihinde doğmuştur. 

Muammer Bey'in ölen çocuklarının mezarları da Emir Sultan Haziresi'ndedir. 1898 yılında Sadi Bey, 1900 yılında Rüştü Bey ve 1907 
yılında Ayşe Meliha Hanım vefat etmiştir.28 Uşak'ta yaşayan aileden Cemil Uşaklıgil'in belirttiğine göre, Muammer Bey'in ölen dördüncü çocuğunun adı Şermin'dir. 

Yurtdışında yaptığı ticaretle önemli bir konuma gelen Uşakizade Sadık Bey, oğlunun başarılı bir tüccar olmasını istemiştir. Sadık Bey, Osmanlı Bankası'nda üst düzey yönetici olan amcaoğlu Halit Ziya Bey'den oğlunun bankada staj yapmasını istemiştir. 

Halit Ziya Uşaklıgil, bu konuyu şöyle anlatmıştır: 


O tarihte İzmir'de bankada ben tek Türk genciydim, bir zaman sonra amcamın müstesna zekâsı, oğlu için burasının ameli fiş mektebi olacağını keşfetti ve evde hususi muallimleriyle derslerini görmekle beraber, Muammer bir mülazım olarak yanıma geldi. 

Daha 16 yaşında bir çocuk olan Muammer'in kendisini bekleyen gelecek serveti unutarak, sanki hayatını burada kazanacakmışçasına sabahtan akşama kadar çırpınışları öyle sevimli manzaraydı ki ona bakarken kendi kendime vaat ederdim; erkek çocuklarım olursa ben de onları bankadan geçireceğim.29 


Halit Ziya Uşaklıgil, kardeş çocuğu olduğu Muammer Bey'i anlatmaya şöyle devam eder: 


O benden epeyce küçük olduğu için bana her zaman amca demiştir. 
Çocukluğunda ben de ona pek çok bağlıydım ve kendisine karşı her zaman bir amca davranışıyla şefkat gösterdim. İkimizin arasındaki bu sıkı ve samimi ilişki çocuklarımıza da geçmişti; o benimkileri, ben onunkileri pek çok sever, sanki her ikimiz de sevgi ve şefkat duygularını her iki taraf çocuklarına karşılıklı ve eşit olarak dağıtırdık. Her zaman da böyle oldu ve böylece devam edip gitti.39 


Muammer Bey, Osmanlı Bankası'nda ihracat işleri ile ilgili stajını başarıyla tamamladıktan sonra, babasıyla beraber ticaret yapmaya başlamıştır. Aldığı eğitimin sonucunda babası gibi Batılı tarzda yetişmiş bir işadamı olmuş, sonraki yıllarda halı ticaretinin yanında deniz 
28 Ülker - Günay - Telci - Gökçe, İzmir'de Türk Mübrü, s. 159. 


29 Uşaklıgil, Kırk Yıl,s. 278-279. 
30 Uşaklıgil, Bir Acı Hikâye, İstanbul, 1942, s. 94. 
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nakliyatı ile de meşgul olmuştur. Daha 20'li yaşlarda iken İzmir'in en önde gelen tüccarları arasına girmeyi başarmış, ailenin İngiltere'ye ve Amerika'ya yaptığı ihracat işlerini de daha ileri seviyeye getirmiştir. 

Muammer Bey, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında deniz ticareti yapan İngiliz Portsmouth Acentesi'nin ortağı olmuştur. Sultan Abdülhamid'in saltanat dönemine rastlayan o yıllarda, ihracatçılarımız arasında bir Türk isminin bulunması çok şaşırtıcıdır. 
1900 yılında Türk Tüccarı sıfatıyla New York Tütün Borsası'nda ilk 
kez kendi adına sandalye elde etmiştir. Muammer Bey, New York Pamuk Borsası'nda babası Sadık Bey'in sahibi olduğu sandalyeyi ondan devralmıştır. Muammer Bey, işleri için dört kez Amerika'ya gitmiştir.3! 

Osman Öndeş, Asıl Efendiler Levantenler kitabında: “Levantenler, yerel Müslüman tüccarlarla çok yakın işbirliği içinde olmuşlardır. Bu tablodaki Müslüman tüccarlar ile hatta Sakızlı Rum tüccarlar üretimlerini en ucuza pazarlayan bir kesimi meydana getirmişler ve dünya ile bağlantılarını sadece İzmirli Levantenler sağlamışlardır” demektedir.32 Bu bilgi, Uşakizadelerin kapitülasyonları İngiliz Portsmouth Acentesi'nin ortaklığıyla aştığını pekiştirmektedir. 

İzmir-Kozpınar arasındaki demiryolu inşaatı bitince Uşakizade ailesi, kervancılığın sonunun geldiğini anlamış, yüklerini Kozpınar'da trene yükleyerek İzmir'e göndermeye başlamışlardır. 1856 yılında başlayan tren hattı, 1886 tarihinde Aydın'a ulaşıp tamamen işletmeye girince, Uşakizade ailesinin yaptığı kervancılık eski önemini kaybetmiştir.33 

Muammer Bey, 5 Temmuz 1909 seçiminde İzmir Belediye Başkanı seçilmiştir. Altı ay süren bu başkanlık döneminde; belediyenin gelir kaynaklarını artırmaya çalışmış; kentin sağlık ve temizliğinin korunması yönündeki girişimlerini sıklaştırmış; fırınları, tartı ve ölçüleri denetlettirmiş; arabacıları ve faytoncuları bir düzene koymuştur. 

Erkan Serçe'nin Tanzimat'tan Cumhuriyet'e “İzmir'de Belediye” adlı kitabında şöyle der: 


Seçimlerde en fazla oyu alan Muammer Bey'in belediye başkanlığına seçilmesiyle birlikte İzmir'de yeni bir dönem başladı. İzmir'in ileri gelen ailelerinden 
birinden olan Uşakizade Muammer Bey, Belediye Meclisi'ne ilk defa olarak 1908 


31 “Bankamızın Kurucuları, Uşakizade Muammer Bey”, İş, sayı 265, Kasım 1988. 
32 Öndeş, Asıl Efendiler Levantenler, s. 76. 
33 130kmlik İzmir-Aydın hattı, Anadolu'daki ilk demiryoludur. 
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Mart ayında üye olarak girmiştir. Nalbantzade Hıfzı'nın verdiği bilgilere göre, İttihat ve Terakki'nin İzmir üyelerince oluşturulan “Fedakârlar Meclisi'nin en hararetli inkılâpçısı Uşakizade Muammer Bey'di. 

Belediyenin içinde bulunduğu mali sorunların bilincinde olan Muammer Bey başkanlığındaki yeni belediye heyeti, öncelikle parasal sorunları çözmenin yollarını aramakla işe başladı. Gazetelerde sorunun çözülmesi için getirilen önerilerin başında, belediyenin borçlanma yoluna başvurması gerektiğiydi. |...) borçlanma arayışına girmiş, ancak bir sonuç alamamıştı. 

Geçici çözümlerle parasal sorununu çözüme ulaştırmanın imkânsızlığını gören İzmir Belediyesi, bir yandan İl Belediye Kanunu'nda değişiklikler yapılarak belediye gelirlerinin artırılması yönünde girişimlerde bulunurken, diğer yandan da sürekli gelir kaynağı olabilecek yatırımlara yönelmeye çalışıyordu. Bu çerçeve içerisinde imtiyaz süresinin dolmasına daha on dört yıl bulunmasına rağmen, İzmir-Göztepe Tramvay Şirketi'nin satın alınması için girişimde bulunulmuştur. 
Göztepe tramvay hattının Narlıdere'ye kadar uzatılması için ruhsat alınmıştır. |...) 
Bu konuda en önemli gelişme ise İzmir Belediyesi'nin 10 Ağustos 1909'da vapur şirketinde görülen yolsuzlukları düzeltmek amacıyla, şirket yönetimine el koymasıdır. (...) Kısa süre sonra şirket sahiplerine iade edilmişse de, bu tavır belediyenin genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından ilginçtir.84 


Muammer Bey'in bu tür girişimleri yabancı şirketlerin tepkisiyle karşılanmış ve belediyeye karşı güçlü bir muhalefet oluşmuştur. O günlerde İzmir, Aydın'a bağlı bir sancaktır. Muammer Bey, Aydın Valisi Mahmut Muhtar Paşa ile düştüğü anlaşmazlık sonucunda, 1 Şubat 
1910 tarihinde belediye başkanlığı görevinden el çektirilmiştir. 

9 Eylül 1922 tarihinden sonra Körfez'deki vapur işletme işi büyük 
bir karmaşa gösterir. İzin almadan pek çok kişi ve kuruluş Körfez'de vapur işletmektedir. 1923 yılında bazı başvuruların olması üzerine açılan ihalede bu konuda imtiyaz aynı yılın temmuz ayında “otuz yıl geçerli olmak üzere” Uşakizade Muammer Bey'e verilir.35 Verilen imtiyazla Çeşme'den Foça'ya dek kıyı boyunca yük ve insan taşımacılığı yapma imkânı elde edilmiştir. Bunun üzerine Uzunada, Mordoğan, Karaburun iskeleleri inşa edilmiştir. 

İzmir Limanı İşletmeciliği'ni yüzde 5 hisse ile alan Uşakizade Muammer Bey'in 1925 yılına kadar devam eden işletmeciliği sürecinde, mevcut gemilere İtalya'daki Ansaldo tezgâhlarında inşa ettirdikleri Uşak adlı yolcu gemisi de katılmıştır. 


34 Erkan Serçe, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e “İzmir'de Belediye", İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, 1998, s. 101-103. 
35 Öndeş,Asıl Efendiler Levantenler, s. 76. 


UŞAKİZADE AİLESİ 19 


5 Ağustos 1925 tarihinde Uşakizadelerin işletmekte olduğu yolcu 
gemileri ile Fransız Gifre Rıhtım Şirketi ve bazı özel şahıslara ait römorkör, mavna ve salapuryalar, yeni kurulan “İzmir Limanı Körfez İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi” tarafından devren satın alınmıştır.36 

17 Şubat 1923 günü başlayan ve 4 Mart 1923 tarihinde sona eren 
Türkiye İktisat Kongresi'nde, Muammer Bey, İzmir delegesi olarak görev yapmıştır. 13 Şubat 1924 tarihinde, on beş yıl aradan sonra tekrar İzmir Belediye başkanı seçilmiştir. Muammer Bey, Türk Sesi gazetesine verdiği röportajda belediyecilik siyasetini şöyle açıklamıştır: 


Yangın sahasını bir parka dönüştürmek için kamulaştırmaya hemen başlanmıştır. Tramvaylara ve itfaiye teşkilatına ilk adım atılmıştır. Telefon imtiyazımıza bir de elektrik hakkını ilave edeceğiz. 


Cesur ve ümit verici vaatleriyle Muammer Bey, kısa zamanda İzmir basınının gözdesi olmuştur. “Belediye Reisimiz İş Başında” başlığıyla verilen bir haberde Muammer Bey'in belediye işlerine ait dosyaları incelemeye başladığı, gerekli gördüğü kişilerle, özellikle yabancı şirketler konusunda ilişkiye geçtiği duyuruluyordu.37 

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla 
yıkıntı halindeki İzmir kentini yeniden inşa etme faaliyetleri başlatılır. 
Rene ve Raymond Danger kardeşler tarafından hazırlanan İzmir İmar Planı'nı Eylül 1924te tamamlayarak İzmir Belediyesi'ne teslim ederler. Bu çalışmaya öncülük eden ve emek veren Muammer Bey, İzmir'in havagazı yerine elektrikle aydınlatılmasının yarattığı sorunlarla çok uğraşmıştır. 

20 Eylül 1924 günü, Kokaryalı'daki bir sinemada çıkan yangında 
on üç kişi yanarak ölmüştür. 21 Eylül 1924 tarihli Ahenk gazetesinde, enkazdan 11 cesedin çıkarıldığı ve takip eden günlerde iki yaralının daha hayatını kaybettiği yazılmıştır. Uşakizade Muammer Bey, belediye tarafından sinemaların iyi denetlenemediğini ve çıkan yangından kendisinin sorumlu olduğunu düşünerek belediye başkanlığı görevinden istifa etmiştir.38 


36 Mübahat 5. Kütükoğlu, İzmir Kentinden Kesitler, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Kent Kitaplığı Yayınları, 2000, s. 283. 

37 Serçe, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e..., s. 176-177. 

38 Başbakan İsmet (İnönü) Paşa'nın ağabeyi Doktor Ahmet Bey'in eşi Yaşar Hanım ve 
çocuğu da bu yangında hayatını kaybedenler arasındadır. 
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Uşakizade Muammer Bey, kuruluşu Uşakizade Köşkü'nde kararlaştırılan İş Bankası'nın kurucuları arasında yer almıştır. Uşakizade Muammer Bey, kurucu İş Bankası hisselerini, kızı Latife Hanım'ın Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ayrılmasından sonra bankaya devretmiştir. 

Uşakizade Muammer Bey, 1923 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve ticarete orada devam etmeye çalışmıştır. Muammer Uşşaklı, 22 Ocak 1951 
yılında geçirdiği kalp krizinin ardından İstanbul'da ölmüştür. Mezarı, İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'ndadır.39 


Latife Hanım 


Muammer Bey çocuklarına, özellikle de kızlarına, aralarında herhangi bir ayrım gözetmeksizin Batı kültürü almaları için iyi bir eğitim olanağı sağlamıştır. Altı çocuğunun altısı da en az üç-dört yabancı dili çok iyi derecede öğrenmişlerdir. Latife Hanım, ailenin en büyük çocuğu olarak İzmir Basmane'deki kışlık köşklerinde doğmuştur. 

Aile, Göztepe'deki köşkün bahçesine bitişik “Camlı Köşk”te yaptırdıkları okulda verilen eğitime daima çok önem vermişlerdir. Bu amaçla İngiltere'den Miss Hart ve Miss Wiply adlarında iki kadın öğretmen getirilmiş, Almanca eğitimi ise Widemann adlı bir tarih uzmanı tarafından verilmiştir. Ailenin bütün çocukları ilköğrenimlerini burada tamamlamıştır.40 

İlkokulu “Camlı Köşk”te bitiren Latife Hanım, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da Arnavutköy Amerikan Koleji'nde okumuştur. Ünlü kadın yazarımız Halide Edip'in (Adıvar) de bir yıl kadar öğrencisi olan Latife Hanım, İstanbul'daki bu eğitim sürecinde Halit Ziya Bey'den ve dönemin ünlü şairi Tevfik Fikret'ten#! aldığı özel derslerle edebiyat bilgisini iyice geliştirmiştir. 

Latife Hanım, Çek asıllı Alman piyanist Anna Grosser Rilke'den* de piyano dersleri almıştır. Anna Grosser Rilke, anı kitabında Latife Hanım, ailesi ve yaşantıları konusunda şunları yazmıştır. 


39 Edirnekapı Mezarlığı'nda Muammer Bey, eşi Adeviye Hanım, Latife Hanım ve Vecihe 
Hanım'ın da mezarları bulunmaktadır. 

40 İÖTK, Uşakizade Köşküve...,.14. 

41 Tevfik Fikret (1867-1915). 

42 Anna GrosserRilke (1853-1938). 
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Türkler arasında tanıdığım kayda değer kişi de, daha sonra Mustafa Kemal Paşa'yla evlenen Latife Muammer'di. Onu tanıdığımda on beş yaşında genç bir kızdı. İzmir'de mülti milyoner bir Türk tüccarının en büyük kızıydı. Allesiyle birlikte bilinmeyen nedenlerden ötürü İzmir'i terk etmek zorunda kalmıştı, bu onun için mutlaka zor bir karar olmalıydı; çünkü İzmir'de büyük bahçesi olan muhteşem bir köşkte yaşıyormuş ve oradaki tüccar çevrelerinde de tanınmış bir kişiymiş. 
Çocuklarına, İngiliz, Fransız ve Alman hocalardan eğitim aldırmış. 

Çocuklar ve bakıcılarıyla birlikte kendilerine ait İngiliz tarzında döşenmiş bir evde yaşıyorlardı. Çocuklar bu sayede yabancı dilleri esaslı bir şekilde öğreniyorlardı, ayrıca her yıl birkaç ayı Londra ve Paris'te geçiriyorlardı, ama hiç Almanya'ya gitmemişlerdi. Latife buna rağmen Alman dili, edebiyatı ve sanatına, özellikle de müziğine büyük ilgi duyuyordu. Harikulade gözleri, anlamlı dolgun dudakları olan bu güzel kız, tanıştığım anda üzerimde şaşılacak bir etki bırakmıştı. Annesiyle gelmişti. Neredeyse Murillo'nun Madonna'sına benzeyen annesi hayatımda tanıdığım en güzel Türk kadınıydı. Türkçeden başka dil bilmediği için konuşulanları Latife tercüme ediyordu. Latife'ye piyano dersi vermemi rica etmek üzere gelmişlerdi, beni ziyaretlerinin nedeni buydu. Kendisinden bana bir şeyler çalmasını istedim, Beethoven'in 'Ay Işığı Sonatı'nın muhteşem 'Adaggio'sunu çalmaya başlayınca şaşkınlığım arttı. Sunumu ve kavrayışı hayret vericiydi, gerçi teknik zorlukların üstesinden gelemiyordu, ama yorumu iyiydi. Böyle yetenekli öğrencimin olmasına çok sevinmiştim, 1918 yılına kadar onunla yaptığım derslerden büyük zevk aldım. Akıcı ve hatasız bir Almanca konuşuyordu, büyük yazarlarımıza hayrandı; bu olağanüstü yetenekli çocuk 'Faust'un birinci bölümünü ezbere söyleyebiliyordu. Bach'ın Fügler'ini ne kadar net ve güzel çaldığını özellikle anımsıyorum.43 


Latife Hanım, 1919 yılında, Londra yakınlarında Chislehurstte bulunan “Tudor Hall Scholl”daki kız okulunda üniversite eğitimine başlamıştır. Buradaki eğitim müfredatında dans, piyano ve sporun önemli bir yer tutması Latife Hanım'a cazip gelmiştir. Latife Hanım, konser ve sergileri izlemek için gittiği Paris'in büyülü havasına kendini kaptırarak, orada okumak istemiştir. Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset ve hukuk eğitimi almayı arzu etmiştir. Fransa'daki üniversite eğitimi yıllarında operaya, tiyatroya gidiyor, sergiler geziyordu. Piyano çalmaya devam eden Latife Hanım'a, sanat çevrelerinin konser vermesi için teklifte bulunduğu bilinmektedir. Aldığı eğitim sonucunda İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca öğrendiği de malumdur. Latife Hanım'ın 


43 Anna Grosser Rilke, Avrupa Saraylarından Yıldız'a-İstanbul'da Bir Hoş Sada, çev. Deniz Banoğlu, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, s. 232-234. 
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Latife Hanım'ın piyano öğretmeni Anna Maria Grosser'e 
1918 yılında imzaladığı fotoğrafı. 


UŞAKİZADE AİLESİ 23 


Latife Hanım'ın kardeşi Latife Hanım'ın kardeşi 
Ömer Uşşaklı. İsmail Uşşaklı. 


diğer kız kardeşleri Rukiye ve Vecihe hanımlar da İsviçre'de okumuş ve benzer eğitimi almışlardır. 

1919 yılı sonbaharında, ailenin en küçük çocuğu olan Münci Bey'in 
çocuk felci hastalığına yakalanmasından sonra, Uşakizade Muammer Bey ailesini Avrupa'ya götürmüştür. Ailenin işgal altındaki İzmir'den çıkışı, aile dostları olan Fransız konsolosunun yardımıyla gerçekleşmiştir. Aile, önce İsviçre'ye, sonradan da doktorların tavsiyesine uyularak Fransa'nın İspanya sınırındaki Biarritz kentinde Villa Stella Maris adlı bir konağa yerleşmişlerdir. İzmir'i gizli yollarla terk etmiş olan Muammer Bey, kayınvalidesinin ağır hasta olduğu haberini almış ama işgal altındaki İzmir'e geri dönememiştir. 

Halit Ziya Uşaklıgil, Uşakizade Muammer Bey'in çocukları arasında kendisine en yakın bulduğu Latife Hanım'ı şöyle anlatır: 


Onun bizde, Yeşilköy'de, pek çok kez gelip kaldığı olmuştu, hatta bunlardan biri bir yıl kadar sürdü ve bu süre içinde ben onun Türkçesiyle, Fransızcasıyla, genel bilgileriyle meşgul oldum. Bu ilgi ve özenimden Latife her zaman minnetle, şükranla söz eder.4 


44 Uşaklıgil, Bir Acı Hikâye, s. 94. 
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Latife Hanım'ın kardeşi Latife Hanım'ın kardeşi 
Vecihe İlmen. Rukiye Açıkalın. 


Gazeteci, yazar Niyazi Ahmet Banoğlu,95 Paris'te eğitim almakta olan Latife Hanım'ı şöyle anlatıyor: 


Genç Latife, Nis'te bulundukları sırada her gün Kurtuluş Savaşı haberlerini takip ediyor. Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine, babası ve annesine, Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'i kurtaracağını söylüyor ve onlardan izin alarak tek başına İzmir'e geliyor, Türk ordusunun gireceği günü bekliyor. Latife Hanım, İzmir'e döndüğünde büyükannesiyle ilgilenmiş ve onunla beraber Uşakizade Köşkü'nde yaklaşık bir yıl kalmışlardır. 


Latife Hanım'ın rüyası gerçekleşiyor ve fakat görmediği başka bir rüya âleminin içinde buluyor kendisini.#7 

13 Temmuz 1923 tarihinde Latife Hanım'la röportaj yapan The Saturday Evening Post dergisi yazarı Amerikalı gazeteci Isaac E. Marcosson, o günleri ve Latife Hanım'ı şöyle anlatmıştır: 


45 Niyazi Ahmet Banoğlu (1913-1992). 

46 Latife Hanım, Sorbonne'da okuduğu siyaset ve hukuk tahsilini 3. sınıfta yarım bırakmış 
ve İzmir'e dönmüştür. 

47. Niyazi Ahmet Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. 12, sayı 21, Temmuz 1991, s. 922. 
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Latife Hanım, küçük kız kardeşi (solda) Vecibe İlmen ile Uşakizade Köşkü'nün bahçesinde. 
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Yunan Savaşı'nın ilk günlerinde kâh Paris'te kâh Londra'daydı. 1921 sonbaharında, o zaman Yunanlıların elinde olan İzmir'e geri döndü. Yunanlılar babasını hapsetmişlerdi, daha sonra kendisini de Türklere casusluk ettiğinden dolayı tutukladılar.8 Kapıda iki Yunan askerinin nöbetçiliğinde kendi evinde göz hapsine mahküm oldu. Burada üç ay geçirdi.** 


48 Muammer Bey, İzmir'e 9 Eylül 1923'ten sonra dönmüştür. Tutuklanması söz konusu 
değildir. 

49 Isaac FE Marcosson, “Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazetecinin Ankara 
Yolculuğu ve Atatürk'le Görüşmesi”, çev. Ergun Özbudun, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. 1, sayı 1, Kasım 1984, s. 185. 


U 
Gazi Mustafa Kemal ve Latife Hanım 


İzmir kurtuluyor 


9 Eylül 1922 sabahı, İzmir'deki müttefik amiralleriyle başkonsolosların ilk işi, limanda bekleyen amiral gemisi I:on Duke'de toplanıp kentin Türk ordusuna teslimi konusunu görüşmek olmuştu.! 

Aynı gün, 1. Ordu Komutanlığı'na iletilen emirde şunlara yer verilmiştir: 


Süvari kolordusu bütün kuvvetiyle İzmir'e yetişmeli ve İzmir'i işgal etmelidir. 1. Ordu takip kolları da şehre ilerlemekle beraber, 1. Ordunun bir tümeninin 
9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e yürütülmesine ve 1. Kolordu'nun takibe devam 
etmesi gerekmektedir. 1. Kolordu, 'İzmir İşgal Kuvvetleri olacak ve komutanı 'Askeri Vali'lik görevi yapacaktır. Turgutlu-İzmir yoluyla süvari bölüğünün 8/9 Eylül gecesinde yabancı temsilcilikleri karşılamaya gönderilmesi uygun olur. İzmir'in kayıtsız şartsız teslim alınması mümkün olduğundan, temsilcilerin herhangi bir teklifi kabul olunmayacaktır.2 


Ordu koşuyor, Yunanlar şehir ve kasabalarımızı yakarak, dağlara kırlara kaçamayan halkımızı öldürerek, İngiliz donanmasının bulunduğu İzmir'e ulaşmaya can atıyorlardı. Ve o kara günlerden aydınlık günlere gelinmişti. 

O günü gazeteci Ruşen Eşref Bey'den dinleyelim: 


Nife akşamüzeri vardık. Gazi, buradan İzmirin kaç kilometre mesafede olduğunu sordu. Nifliler İzmir'den 25-30 kilometre uzakta olduğumuzu söylediler. 
Başkumandan civarda bir tepeden İzmir'i seyretmenin imkânı olup olmadığını sordu. Bekahve denilen yerden İzmir'in göründüğünü anlattılar. 


I Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgeleri ile Sakarya'dan İzmir'e “1921-1922”, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1989, s. 389. 
2 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 13, s. 264. 
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9 Eylül 1922 günü, Türk Ordusu İzmir'de. 


Bunun üzerine Gazi otomobiline binerek, Belkahve'ye hareket emrini verdi. 
Oraya geldik, İzmirin, üzerinde yabancı devletlerin gemilerinin durduğu körfezini görür görmez, birden: 

Deniz! diye bağırmışız. Hakikaten, oradan İzmir'in körfezi, Kadifekale ve diğer bazı yerler gayet iyi görülüyordu. Güneş bir kez daha batıyordu ve gurup oluşmuştu ki, Türkiye'miz üzerinde sonsuza kadar kalacak olan bir manzarayı seyretmek mutluluğunu tattık. Kadifekale'ye Türk bayrağı çekiliyordu. Güneş yavaş yavaş alçalmış, İzmir Körfezi'nin yeşil sularında erimişti. Hiçbirimiz 
Belkahve'den ayrılamıyorduk. 3 


9 Eylül 1922 günü, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Temsilciler 
Heyeti Başkanı Rauf Bey'e, şu telgrafı çekmiştir: 


Birliklerimiz İzmir doğu sırtlarında düşmanın son direnişini kırdıktan sonra bu gün 9 Eylül 1922, mağlup düşmanla birlikte İzmir'imize zaferle girdi. 

Vapurlara binmesi yasaklanan düşman subayları ve erleri teslim olmaktadır. 

Ben yarın öğleden itibaren İzmir'de bulunacağım.* 


3 Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'ü Özleyiş: Hatıralar, Ankara, TIK Basımevi, 1957, 5. 
154-1356. 
4 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 13, İstanbul, 2004, s. 269. 
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Muzaffer Komutan'ın İzmir'e girerken tuttuğu not aşağıdadır: 


15 Mayıs 1919, İzmirin işgali... Ben aynı günde İstanbul'u terk ettim. O 
kara günde Karadeniz'deydim. 3 sene ve 4 ay sonra da bugün Akdeniz'deyim.5 


“Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!” emrini alan Yüzbaşı Şerafettin Bey, süvarileriyle İzmir'e giriş anını şöyle anlatmıştır: 


Süvari arkadaşlarım da beni takip ediyorlardı. Birkaç dakika sonra binanın üst katında görevimizi tamamladık; düşman bayrağını direkten alaşağı ederek, balkona şanlı bayrağımızı çektim. 


Böylece 15 Mayıs 1919 günü İzmir'in işgaliyle karşılaşan Konak Meydanı, 3 yıl 3 ay 24 gün sonra, 9 Eylül 1922 günü İzmir'in kurtuluşuna da mekân olmuştur. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir'de 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül 1922 günü saat 14.00”te İzmir'e girmiştir. Bu geliş, onun İzmir'e dördüncü misafirliğiydi ama bu misafirlik, kendisinin ve İzmirlilerin özlem duyduğu bir kavuşmaydı. Bu gelişinde sadece İzmir kurtulmamış, Kurtuluş Savaşı'nın son kurşunu da atılmıştı. 

10 Eylül 1922 gecesi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e giren 
süvarilerin komutanı Fahrettin (Altay) Paşa'nın? akrabası İplikçizade İsmail Bey'in Karşıyaka'daki köşkünde kalması planlanmış ve ona göre hazırlıklar yapılmıştır. Ruşen Eşref Bey, İplikçizade Köşkü'nün önünde gördüklerini şöyle anlatmıştır: 


İki yanını sarmış bir coşkun halk arasından geçtin. Evin merdiven taraçası- na çıktın. Seni yerlere eğilerek; Seni el çırparak; Seni dualar ederek karşılayan kadın, erkek kalabalığın önünde durdun. 

Seni içeri davet ediyorlardı. Sen duruyordun. Yerde yatan örtüyü sordun. 
O, ipekten kocaman bir düşman bayrağıydı ki üzerine basılarak geçilecek bir yol halısı gibi böyle serilmişti. 

Kadın-erkek oradaki İzmirliler: 


5 Atatürk'ün Bütün Eserleri,c. 13, s. 21. 
6 — Kemal Arı, Üçüncü Kılıç, İzmir, Zeus Yayınları, 2009, s. 242. 
7 Fahrettin Altay Paşa (1880-1974). 
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10 Eylül 1922 günü, Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir'e girerken. 


“Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü yerine getiriniz! Yabancı kral, bu evden içeri, bizim bayrağımıza basarak geçmişti. Siz, lütfedin. Bu karşılıklı o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu hak sizindir” diye yalvarıyorlardı. 

Sen, o yerde serili bayrağın önünde, bulunduğun noktada kaldın. Sana ağlaşarak yalvaran kadınlara, erkeklere tatlılıkla baktın: 

“O, geçmişse hata etmiş. Bir milletin bağımsızlığının sembolü olan bayrak çiğnenmez. Ben onun hatasını tekrar edemem” dedin. Onu yerden kaldırttın ve bembeyaz mermerlere basarak içeri girdin. 

İşte, sen İzmir'e ilk gün zaferinle böyle girdin.8 


Gazi 10, 11 ve 13 Eylül 1922 tarihlerinde bu köşkte kalmıştır.? 
Gazi'nin gündüz çalışması için Kordonboyu'ndaki Ermeni halı tüc- 


carı Takfor'a ait konak karargâh olarak tahsis edilmiştir.19 Gazi Mustafa Kemal Paşa, 13 Eylül 1922 günü, The Chicago Tribune gazetesi muhabiri John Clayton'la karargâhında görüşmüş ve yapılan görüşme gazeteye şöyle yansımıştır: 


Ünaydın, Atatürk'ü Özleyiş, s. 205-209. 

12 Eylül günü ise bir doktorun evinde kalmıştır. Evin yeri belli değildir. 

İzmir, 1. Kordon (Atatürk Caddesi) üzerindedir. Gazi, Latife Hanım'dan ayrıldıktan sonra bu konakta 38 gün kalmıştır. 
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Zaferlerimiz isteklerimizi değiştirmemiştir. Daha önce istediklerimizden ne daha az, ne daha çok istiyoruz. Milli Misak'ımızda ısrar ediyoruz.!! 


Amerikalı gazeteci Richard Eaton, Gazi ile 13 Eylül 1922'deki röportajını şöyle anlatır: 


“Ekselans” dedim, “İstanbul'u almak ve Üsküdar üzerine yürümek istediğinizi bildiriyorlar. Kazandığınız zaferden sonra ilk projelerinizin neler olduğunu sorabilir miyim?” Paşa yavaş bir ifadeyle cevap verdi. “Bütün topraklar kurtulmadıkça durmayacağım.”2 


Uşakizade Latife Hanım 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'yla tanışıyor 


Gazi, rüyalarını üç yıldır süsleyen İzmir'e ordusuyla girerken, sadece kendi özlemine kavuşmamıştı, İzmirlilerin ona ve muzaffer ordusuna özlem duyduğu bir bekleyiş de aynı gün gerçekleşmişti. Onu, bir yıldır hasretle bekleyen bir genç kız vardı. Paris'ten gelip Gazi'yi bekleyen bu kızın adı Latife idi. İzmir belediye başkanlığı yapmış, tüccar Uşakizade Muammer Bey'in kızıydı. 

8 Eylül günü Yunan askerleri İzmir'i terk ederken, gerilerden savaş artıkları İzmir'e doğru akmaya devam ediyordu. İşgalcilerle işbirliği yapan binlerce Rum ve Ermeni, İzmir'den kaçmak için deniz kenarına yığılmışlardı. Onların İzmir'den ayrılması günler sürmüştü. 
Başkomutan'ın Karşıyaka'da misafir kaldığı İplikçizade Köşkü'nün arkasında Levantenlerin ve Rumların yerleşik olduğu mahalleler bulunmaktaydı. Gündüzleri karargâh olarak Alsancak'ta kaldığı konağın!3 arkasında ise Levantenlerin, Rumların ve Ermenilerin mahalleleri vardı. Başkomutan, karargâhından Karşıyaka'da kaldığı konağa gelip giderken yeteri kadar emniyette değildi. Garp Cephesi Kurmay Başkanı Yarbay Asım Bey,14 Gazi'nin emniyetli bir yere taşınması için yaptığı çalışmayı şöyle anlatıyor: 


11 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 13, s. 282. 

12 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 13, s. 279-280. 
13 Günümüzünİzmir Atatürk Müzesi. 

14  AsımGündüz (1880-1970). 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka İplikçizade Köşkü balkonunda. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı Karşıyaka İplikçizade Köşkü. 


Yerli Rumların İzmir'den tahliyesi, 8-10 Eylül 1922. 
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Başyaver Salih Bey'e:15 

Güvenlik yönünden Başkomutan için burası uygun olmaz, başka bir yer bulalım, lütfen gezin, bir yer bulun bana bildirin, dedim. 

Onun yanında uzun süre bulunmuş, yaradılışı bakımından vefa dolu bir insan olan Salih Bey aramış, taramış Göztepe'de bir tepecik üzerinde bir villayı seçmişti. Ne tuhaf rastlantıdır ki, villanın sahibinin kızı olan bayan da Gazi Başkomutanı evinde misafir etmek için harekete geçmişti. 

Villa, Uşakizadelerden Muammer Bey'indi. Kendileri Fransa'da Nice'deydiler. Sonradan öğrendiğime göre kızları Latife Hanım, Türk Orduları Sakarya'da Yunanlıları dize getirince ailesine “Babacığım, ben inandım, İzmir kurtulacak, Mustafa Kemal yakında ordularıyla İzmir'e girecek, ben onların girişini görmek için gideceğim, bana müsaade et" diye dayatmış, dadısıyla gelip köşke yerleşmiş. Salih Bey, bunu köşkün bahçıvanından öğrenmiş, doğruca Latife Hanım'ı görerek düşüncesini anlatmış. Latife Hanım büyük bir heyecanla: 

Gazi'yi konuk etmekten şeref duyarım demiş. Ben bu günleri görmek için buralara koştum geldim. Ona ben hizmet edeceğim, elbette oralarda kalması tehlikelidir, demiştir.!6 


Başyaver Salih Bey, Gazi'nin, Uşakizade Köşkü'ne ilk gelişini şöyle 


anlatmaktadır: 


Muammer Bey'in evine gittiğimiz zaman, bizi Latife Hanım karşılamıştı. 
Babası ile annesi ve kardeşleri Avrupa'da bulunduklarından, Latife Hanım büyükannesiyle yalnız olarak evde oturuyormuş. Latife Hanım, aydın bir kız olduğu için ifadeleri ile ve her türlü bilgi, görgü, tutum ve davranışlarıyla Paşa'yı memnun etmişlerdi. Fakat Gazi Mustafa Kemal Paşa her nedense orada kalmak istememişlerdi. Rıhtımda karargâh olarak ittihaz ettiğimiz Jtuttuğumuz| binaya naklettikten sonra İzmir'de büyük bir yangın çıktı. Ve bizim ikamet ettiğimiz binaya kadar yaklaşınca, oradan Muammer Bey'in evine nakletmek mecburiyetinde kaldık.!7 


13 Eylül 1922 günü, Uşakizade Köşkü'nde Gazi'yi karşılayan Latife 


Hanım, “Uşakizadelerdenim, Halit Ziya Bey'in babası ile dedem kardeş” diye kendini tanıtır. 


Son devir Osmanlı ordusunun genç kurmayları sadece kendi mes- 


lekleriyle yetinmemişlerdir; politika, ilim, sanat, edebiyat, müzik gibi 


Salih Bozok (1881-1941), Mustafa Kemal'in ölümüyle dünyası da yıkılan Salih Bozok, intihara kalkışmış, üç yıl sonra da hayatını kaybetmiştir. 

Asım Gündüz, Hatıralarım, haz. İhsan Ilgar, İstanbul, Kervan Yayınları, 1973, s. 186-187. 
Salih Bozok ve Cemil Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1985, s. 203. 
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Emi Eğ bean Hm... 
Levantenlerin ilgili konsolosluklarca İzmir'den tahliyesi, 8-10 Eylül 1922. 


hayatı kapsayan bütün hareketlere ilgi duymuşlardır. Gazi Mustafa Kemal, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk roman yazarı olan Halit Ziya Bey'in Mai ve Siyah romanını okumuştur. Halit Ziya'yı Sultan Reşadın Mabeyn Başkâtipliğinden tanır. Abdülhamid düşürüldükten sonra İttihatçılar, kişiliğine saygı gösterdikleri Halit Ziya Bey'i sarayın alaturkalığına çekidüzen versin diye o mevkiye getirmiştir. Tanzimat'tan beri süren Batılılaşma hareketimizin seçkin bir aydın örneğidir Halit Ziya. Genç kızın böyle bir aileye mensup bulunuşu Gazi'yi ayrıca ilgilendirmişti. Latife Hanım, Sorbonne Üniversitesi'nde okuduğu siyaset ve hukuk tahsilini yarım bıraktığını ve dört yabancı dil bildiğini, İzmir eski belediye başkanının kızı olduğunu, ilk karşılaşmada ifade etmiştir. 
Gazeteci Sadun Tanju, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın ilk tanışmalarını şöyle anlatıyor: 


Karargâh olduktan sonra, Göztepe'deki köşkün, ticari adamları ve aile yakını memurlardan oluşan alışılmış ziyaretçileri değişir. Köşk yerli yabancı üst rütbeli askerlerle, diplomatlarla, yüksek devlet memurlarıyla dolup taşar."8 


18 Sadun Tanju, Asil Kan, İstanbul, 1994, s. 202-203. 
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Gazi'nin, Latife Hanım'ın köşklerinde kalma davetini kabul etme- 


diği bilinmektedir. Bu kabul etmeyişte, Latife Hanım'ın büyükannesi ile yalnız yaşamaları da etken olabilir. O gün öğleden sonra başlayan İzmir yangınıyla beraber, Karşıyaka'da ve Kordonboyu'ndaki karargâhlarına ulaşma imkânının güçleşmesi ve de tehlikeli olması üzerine, Gazi'nin Uşakizade Köşkü'nde başlayan misafirliği, onun ve Latife Hanım'ın hayatlarında büyük değişikliklere neden olacaktır. 


Latife Hanım'ın, Gazi ile tanışması konusunda başka iddialar da 


bulunmaktadır. Bu iddialardan biri de Latife Hanım'ın 10 Eylül 1922 
günü, İzmir Valiliği'ne gelip yaverlerini atlatarak Gazi'yi ziyaret ettiğiy- le ilgilidir. 


Johannes Glasneck, bu konuyu şöyle anlatıyor: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de geçirdiği ilk günlerde çevresinde gördüğü şaşkınlık ve korku görünümleri yanında, hoş bir olayla da karşılaştı. 10 
Eylül de, İzmir'e varışından kısa bir süre sonra genç, iyi giyimli, bakımlı bir kadın kendisiyle görüşmek istedi. Önce çalışırken kendisini rahatsız ettiği için onu geri çevirecekti. Ama kadın diretti. Sessiz ve güzel bir kenar semt olan Bornova'da!9 
genel karargâhı ile birlikte kendisinin konuğu olması dileğinde bulundu.29 


Başkomutanın genel karargâhını kent içine kurduğunu belirten D. 


V. Mikusch ise yaşananları şöyle anlatıyor: 


19 
20 
21 


İkinci ya da üçüncü gün, oraya genç bir bayan gelip Başkomutan'la görüşmek istedi. Yanına bıraktılar ve genç kız Gazi'den karargâh olarak kendi evini kullanmasını rica etti. K 

Anlattığına göre kısa bir süre önce Biarritz'den İzmir'e, yurduna dönmüş. 
Birkaç hizmetkârla koca evin içinde yapayalnız kalıyormuş. Bu yüzden birçok sıkıntılara katlanmış. Yunan komutanı ondan kuşkulanmış, yaklaşan Türklere gizlice haber gönderdiğini sanıyormuş. Bu yüzden evi birkaç defa aranmış, sürekli gözetim ve kontrol altında bulundurulmuş. Her an tutuklanabilirmiş. Fakat o dayanmış, kaçmaya kalkışmamış. Biarritz'de geçen neşeli günlerden sonra, İzmir'deki hayat korku ve dehşet içinde, hiç bitmek bilmeyen bir kâbus olmuş. 
Kendi kendine, eğer Gazi Mustafa Kemal Paşa zaferle İzmire girerse, ondan konuk olarak evinde kalmasını istemeye ant içmiş.2! 


Bornova değil, Göztepe semti olacak. 

Johannes Glasneck, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, Ankara, 1976, s. 199. 

D. V. Mikusch, Gazi Mustafa Kemal Avrupa ile Asya Arasındaki Adam, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2000, s. 329. 
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10 Eylül 1922 günü, saat 14.00'te, Gazi'nin, İzmir Valiliği'ne girdiği ve oradan halka hitap ettiği bilinir. Latife Hanım'ın Uşakizade Köşkü'nde Başyaver Salih (Bozok) Bey ile tanışıp, başyaverin köşkü beğenmesi üzerine vilayete giderek yaver Muzaffer (Kılıç) Bey'i atlatarak, Gazi'nin yanına girmesi zamanlama açısından imkânsız görülmektedir. O gün valilikte yaşananları, Onbaşı Halide Edip Hanım'dan dinleyelim: 


Konağın büyük sofasındaki aynalarda, üstleri tozlu, haki elbiseli bir grubun oturduğunu görüyordunuz. Buraya açılan bir odada, Mustafa Kemal Paşa ile Nurettin Paşa2? askeri konuları tartışıyordu. Kadifekale'de, Türkler ile Rumlar arasında boğuşma olduğu, Ermeni mahallelerinde pencerelerden bomba atıldığı söyleniyordu. Sokaklarda garip kıyafetli kimseler vatan aşkına nutuklar atıyordu. Bunlar, daima bir başarıdan sonra, köşedeki bucaktaki sinmiş adamların, birer mantar gibi çıkmasını ifade ediyordu. 

Bir İngiliz subayı, kapıda ayakta duruyordu. İngiliz Amirali'nden Nurettin Paşa'ya bir mesaj getirdiğini söylüyordu. Arkadaşlar: 

“Onunla sen konuş, Onbaşı Halide, biz İngilizce bilmeyiz” dediler.23 


“Ne yapalım, ne dedikse bizi dinlemedi. Bir an önce İzmir'e girmeyi istedi” diyen gazeteci Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey, İzmir Valiliği içinde yaşananları anlatmaya şöyle devam etmiştir: 


Uğurlu kademli olsun demek için huzurunuza girmeye bile imkân bulamıyorduk. Çünkü bembeyaz giyimli, başı açık yabancıların biri sizin odaya girip, biri o odadan çıkıyordu. Bunlar, dün Salihli ve Turgutlu arasındaki yol üstünde askeri delegelerin göremediği büyük devletlerin konsoloslarıydı. 

(...J Dışarıdan alkış, senin dilinde ve yabancı dilde kutlayış sesleri birbirine karışarak tüm merdivenlerden yukarı şiddetli bir rüzgâr uğultusu gibi vuruyordu. 
Sofadan gözle görülmese bile anlaşılıyordu ki, Konak meydanına halk yığın yığın, dalga dalga, art arda, üst üstü birikiyor ve bu halkın arasından uzun uzun esir kafileleri geçiyordu. 

Tam “yemeğe buyurun” denileceği sırada bir top ve mitralyöz yaylımı başladı. Konsoloslar çekilip gitmişlerdi. 

“Pusuya mı düşürülmüştük?” 


22 Sakallı Nurettin Paşa (1873-1932), zaferden önce ve sonra İzmir valiliği yapmıştır. Milletvekilliği sırasında devrimlere karşı çıkışıyla dikkatleri çekmiştir. 
23 Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 290-291. 
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|...) Neşeli Mustafa Kemal'in huzurundaydım. Bana olan biteni anlatıyordun: 

“Hepsi çevrilip tutuldu. Mesele kalmamıştır. Bunlar, meğer bizim İbrahim'in önünden kaçıyorlarmış” dedin. Sonra gülümseyerek: 

“Bilesin, meseleydi, yani. Onlar bilmeden bizi bastırabilirlerdi" dedin. 

|...) Sonradan anlattıklarından, şimdi aklımda kalan şudur; Çolak İbrahim24 
diye anılan bir yiğit, bizim ordunun yanı başında bağımsız bir atl akıncı kuvvetin komutasını ele almıştı. İbrahim ve akıncıları dağ taş, dövüşe dövüşe düşmanı önlerine katıp kıyılara doğru sürmüşlerdi. Akıncılarımız öyle hızlı gelmişlerdi ki ordumuzun kalan kısmıyla teması kesilmiş. Düşmanı önleri sıra katıp İzmire doğru ilerlemişler. Kendi ordusuyla hiçbir teması kalmamış düşman da, İzmir hâlâ ellerinde sanarak İzmir üzerine çekilmeye başlamış. Bir noktaya gelmiş ki orada bizim ordunun büyük kuvvetlerine rastlamış. İşte o çemberin içinden kurtulup Çeşme üzerinden kaçmak istemiş. İşte bu çatışma, bu top ve tüfek gürültüsü, bu sarılma tehlikesiymiş.25 


İşte, bir gerçek destan olan İzmir'in kurtuluşu, muzaffer komutanın İzmir'e girmesiyle taçlanmıştı. 15 Mayıs 1919 günü İzmir'e giren İtilaf Devletleri, 1212 gün sonra, 9 Eylül günü geldikleri gibi gitmişlerdi. İzmirlilerin sevinci ile gözyaşlarının birbirine karıştığı gün, Latife Hanım ile Gazi'nin karşılaşmalarını olanaksız kılmaktadır. Gazi'nin, Latife Hanım ile ilk kez Uşakizade Köşkü'nde 13 Eylül günü tanışmış olması, anlatılan anılara ve belgelere daha uygunluk göstermektedir. 


İzmir yanıyor 


İtilaf Devletleri'nin isteğiyle 15 Mayıs 1919 günü İzmir'i işgal eden Yunanlılar, 1212 gün süren işgalde onarılmaz felaketlere ve acılara neden olmuşlardır. 9 Eylül 1922 günü, muzaffer Türk ordusu İzmir'i kurtararak Anadolu'daki işgali sonlandırmıştır. Kula ve Akhisar dışında Batı Anadolu'nun tamamını yakıp yıkan Yunanlılar, 8 Eylül günü, İtilaf Devletleri donanması tarafından İzmir'den tahliye edilmiştir. 

İzmir yangını, İzmir'in geleceğini de belirleyen, coğrafi konumunu şekillendiren bir felaket olduğu için nasıl başladığını ve geliştiğini izleyelim. 13 Eylül 1922 Çarşamba günü saat 14.15'te, Ermeni çetecileri tarafından, Ermeni mahallesindeki kiliselerin dinamitlenmesiyle başlatılan bu yangının asıl hedefi, Konak-Tepecik arasında bulunan ve bir ucu Kadifekale'ye kadar uzanan Osmanlı mahallesini yakmaktı. 


24 Üsteğmen Çolak İbrahim. 
25 Ünaydın, Atatürk'ü Özleyiş, s. 187-191. 
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“İmbat” rüzgârının yardımıyla yangının Kadifekale istikametinde yayılması beklenirken, ters yönden esmeye başlayan ve üç gün boyunca dinmeyen “Karayel”in etkisiyle, yangın Osmanlı mahallesi yerine batıya doğru yayılmış ve yaklaşık 2600 dönümlük bir alanı etkisi altına alan bu yangınla 25 bin ev, işyeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve lokanta tamamen yok olmuştur.26 

İzmir yangınının kimler tarafından çıkarıldığı ile ilgili çeşitli iddialar bulunmaktadır. Bu iddialar Türklerin, Yunanlıların veya Ermenilerin İzmir'i yaktığı düşüncesine dayanır. Bu konuyu kısaca irdelemeye iki tarafın komutanlarının konuşmasını inceleyerek başlayalım. 

Batı Anadolu'yu yakıp yıkarak İzmir'den ayrılan Yunanlıların, İzmir'i yakma görevini Ermeni çetecilere bıraktığı konusunda birçok tanık bulunmaktadır, bunlardan birkaçını özet olarak bu çalışmaya dahil ettik. 

Anadolu'daki Yunan kuvvetleri başkomutanı Anastasios Papoulas, İzmir'deki Aya Fotini Kilisesi'nde yaptığı konuşmasında, “Anadolu'yu bırakmak zorunda kalırsak, her tarafı yakıp geride enkaz ve kül yığını bırakacağız” demiştir.27 

Türk ordusunun başkomutanı Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül 1922 
günü, Temsilciler Heyeti Başkanı Rauf Bey'e Alaşehir'den çektiği telgrafta şunları söyler: 


İzmir'de hiçbir sebep ve nedenle yabancı müdahalesine izin verilmeyeceği ve azınlıkların hukukunu Türk Ordusunun en iyi koruyacağını dostlarımızdan... 
Yunan ordusunun yaptığı gibi İzmir'de ve diğer yerlerde yangın çıkartmaktan ve adam öldürmekten kaçınmalarını... Bu hususları gerektiği tebliğ edilmesi uygundur.28 


İzmir'e 1212 gün sonra giren Türklerin hemen bir itfaiye teşkilatı kurmaları mümkün değildir. İzmir'in yangından korunması, İzmir Sigorta Şirketi'ne kalmıştı. O dönemin İzmir Sigorta Şirketi'nin İtfaiye Müdürü Avusturyalı Paul Greskoviç'e ait raporlar bu konuda bakılabilecek en önemli kanıtlardır. Büyük Taarruz başladığı anda, Yunan subay ve askerlerinin ağzından, “İzmir'i Türklere bırakmaya 


26 Ahmet Gürel, Türk-Ermeni İlişkileri (Yabancı Belgeler Işığında) Dünü ve Bugünü, İzmir, Şenocak Yayınları, 2009, s. 19. 

27 Gökovalı, Çelikkanat, İlhan, Atatürk ve İzmir, İzmir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yayını, 
1981, s. 97-98. 

28 Atatürk'ün Bütün Eserleri,c. 13, s. 259. 
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mecbur kalırsak yakacağız”2 şeklinde sözler duyduğunu ifade eden Greskoviç'in uzun raporundan aldığımız bir başka alıntıda şöyle denilmektedir: 


11 Eylül 1922 tarihinde itfaiye komisyonu meclis reisi Mösyö Bon'a gittim. 
Vaktiyle Yunan zabitan ve efradının gevezelik ettikleri aklıma geldikçe bunun hakiki bir tertip ve kast olduğuna, bütün İzmir kasabasını kül haline getirmeye karar verdiklerine ve mevcudiyetlerini sarf ve isti'mal edeceklerine (kullanacaklarına) kanaat tamamen hâsıl olmuştu. Bu kanaatimi kendisine anlattım. Beni serbest bırakmalarını ve İzmir'i büyük bir felaketten kurtarmak için malzeme efrad ve hayvanat ve ne lazım ise tedarik edilmesini istirham ettim. Mösyö Bon, itfaiye meclisini topladı. Ben meclis huzurunda vaziyeti tamamıyla anlattım. Meclis teklifimi aynen kabul ve bana motorlu tulumbanın Gümrük karşısında devamlı intizarda kalmasını (hazır bulunmasını) emretti. Ben ise makineyi denize atarlar ve makineyi elimizden kaybederiz ihtimaliyle bu teklifi kabul etmedim. İki gün zarfında ne mümkünse İzmir'den tedarik ve icap eden teşkilatı ifa ettim ve bütün mevcudiyetimle İzmir'in yangından kurtarılmasına yardım ettim. Mamafih yangını ikinci günü söndürmeye uğraşırken bana dahi kurşun sıktılar. Atılan mermilerin bana değil yangın tulumbalarına isabet edip bunları delik deşik ettikleri ma'ruziyle (tarafımdan) işbu rapor tanzim ve takdim kılınır.89 


“Yakın Doğu'ya Yardım Örgütü Temsilcisi” Mark O. Prentiss, 


İstanbul'da bulunan Müttefik Devletleri Temsilcisi Amerikalı Amiral Bristol'e İzmir yangınıyla ilgili rapor hazırlamıştır. Amiral Bristol raporunda; “Yangını Türkler değil, Ermeniler ve Yunanlılar başlattı” diye yazmıştır.3! 


20 Eylül 1922 tarihli Le Figaro gazetesinin İzmir'den geçilen ve ya- 


yınlanan haberinde şöyle bahsedilir: 


29 


30 
31 


Yangın konusunda Fransız hükümetine ulaşan bilgilerden hiçbiri bu felaketin sorumluluğunu Türklere yüklemiyor. Rodos'tan gelen bir telgrafta da İzmir'den gelen sayısız sığınmacının hiçbirinin yangını Türklere mal etmediği kaydediliyor. 
Pek çok tanığa göre suç, yangın çıkarmak ile görevli bir askeri birlik oluşturan Yunan askeri otoritelerine aittir. 


Pelin Böke, İzmir 1919-1922, Tanıklıklar, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2006, s. 
207. 

Böke, İzmir 1919-1922, Tanıklıklar, s. 213-215. 

Oktay Gökdemir, “Cumhuriyetin İzmir'i “Ateşin Gelini”, Cumhuriyet, 9 Eylül 2008, s. 
21. 
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Büyük İzmir yangını, 13-15 Eylül 1922. 
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İzmir yangını sonrası. 


19 Eylül 1922 tarihli New York Times gazetesi ise İzmir yangını ile 
ilgili şa yorumu yapmıştır: 


Fransız kaynakları, Türkleri İzmiri yakmakla suçlayan bütün haberlerin, Atina üzerinden Londra'ya gelip oradan yayıldığını ortaya koydular. 

Mustafa Kemal akıllı adamdır, İzmir'i tahrip etmek istemez. Türk yüksek komuta heyeti aşırılıkları önlemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Haberler sorumluluğun yarı yarıya olduğunu gösteriyor 32 


21 Eylül 1922 tarihli, İzmir'de Fransızca yayınlanan Le Levant gazetesinin33 İzmir yangınıyla ilgili haberi de şöyledir: 


“İzmir yangınının Ermeniler tarafından provoke edildiğini daha önce bildirmiştik, şimdi resmi açıklamalar, bu haberimizi doğruluyor” sözleriyle başlıyordu. 
Haberin devamında: 

“Ermeni Kilisesi'ne yaklaşık 100 metre uzaklıkta bir Ermeni evinde ilk yangın görüldü. Bu ilk girişim, itfaiyecilerin çabalarıyla engellendi. Birkaç saat sonra kilise çevresinde patlayıcı maddeler ateş almıştı. Yangın, eşzamanlı olarak Basmane'deki ve Soğukçeşme'deki Ermeni evlerinde başladı ve art arda Ayavukla'da, Ayaparaskeri'de ve Kireçağırı Mahallesi'ndeki Ermeni evlerinde çıktı. Yangından önce bütün Ermeni evleri kapalıydı ve herhangi bir hayat belirtisi 


32 İzmir Gözlem, 8.9.2013. 
33 Mehmet Sırrı ve Michelle Camberes'in sahibi olduğu gazete. 
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İzmir yangını sonrası. 


yoktu. Yangınla birlikte Ermeniler silahlı olarak evlerinden çıktılar. Hatta Ayavukla mahallesinde bir Ermeni'nin kendi evini ateşe vererek çıktığı görüldü. Birçok evde yangını körükleyen paçavra parçalarına rastlandı. Bu mahallelerde yaşayan Ermeniler, aynı zamanda yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine ateş etmeye başladı. Ermeni mahallelerinde ve çarşıda bomba atan Ermeniler görüldü ve tutuklandılar. Darağaç'ta Yordani Aleksiyati adlı bir Rum, evini yakarken yakalandı. Kendisine bunu yapması için bir Rum görevli tarafından para verildiğini itiraf etti. Anadolu'daki Ermeni alaylarını örgütleyen meşhur Torkom, Yunanlılara İzmir'i terk etmeden önce şöyle seslenmişti; 'Siz İzmiri Türklere bırakarak kaçın. Biz ancak öldükten sonra İzmir'i onlara teslim edeceğiz. Gerçekten de İzmir'i yakmak için burada bir Ermeni komitesi kurulduğu anlaşılıyor.” deniyordu. 


Araştırmacı Selahattin Sert Haçin Ölüm Kampı adlı kitabında şunları söyler: 


Antranik'in yanında Van Vali yardımcılığında bulunan, Van ve Haçin'deki ünlü Türk katliamcısı Aram (Manukyan) Çavuş, bölgeyi yakıp yıktıktan sonra yine bir ağır yenilgiyle, 1920 Ekim ayı sonunda çetesiyle İzmir'e gelir. 13 Eylül 
1922 tarihinde İzmiri kül eden, Büyük İzmir Yangını'nın planlayıcısı da Kars'ı, 
Haçin ve Sis'i yakan bu Torkom ve ekibiydi. Aram Çavuş, Aşot, Kirkor gibi, kâh çavuş, kâh miralay, kâh vali, kâh papaz, kâh öğretmen unvanlarıyla ortaya çıkan sahte kimlikli katillerin son marifetleriydi.35 


34 Gökdemir, “Cumhuriyetin İzmir'i “Ateşin Gelini?”, s. 25-26. 
35 Selahattin Sert, Haçin Ölüm Kampı, İzmir, 2005, s. 25. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Uşakizadelerin köşküne geliyor 


İzmir'in kurtuluş günlerinde yaşanan sıkıntıları yazar Süleyman Külçe şöyle anlatıyor: 


İzmire giriş, bilhassa iki tarihi acı sonla biten olayı yarattı. Biri, İzmir'in büyük yangını, diğeri Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bu yangın nedeniyle yerleştiği Alsancak'taki karargâhtan ayrılarak, Latife Hanım'ın Göztepe'deki evindeki misafirliğidir. 

Bunlardan birincisinde kısmen İzmir Valisi Nurettin Paşa'nın kısa görüşü, ikincisine de rastlantılar etken olmuştur. Yine birincisinde Gazi ve Fevzi Paşa3ö ne kadar büyük üzüntü duydularsa, aynı şahıslar ikincisinden o kadar tatlı ümitlere kapılmışlardı. O kadar ki Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sakallı Nurettin Paşa'yı bu kaba hareketlerinden dolayı hiçbir zaman affetmemiştir.37 


Gazi, 13 Eylül günü öğleden sonra başlayan İzmir yangını sırasında, Alsancak”taki karargâhındadır. Yangından uzak bir yere gitmesi gerektiği uyarısına rağmen bir türlü karargâhtan çıkmak istememiştir. Ortalık kararınca, yangın da karargâha çok yaklaşmıştır. Salih (Bozok) Bey, o günleri şöyle anlatmaktadır: 


Gazi, bu açık tehlikeyi de küçümsemeye kalkıştı. Fakat biz bu duruma izin vermeyerek, Onu zorla oradan uzaklaştırdık. Muammer Bey'in Göztepe'deki evi yangına karşı en ermiyetli yerdi. Gazi de bizim gibi oraya gidilmesini tercih etti.8 


14 Eylül 1922 günü sabahı, Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet ve 
Fevzi paşalar, Uşakizade Köşkü'nün önündedirler. Kapıyı Yaver Rusuhi Bey39 açtı, diyen Yarbay Asım (Gündüz) Bey, İzmir yangınının ertesi günü, Gazi'nin Uşakizade Köşkü'ne gidişini şöyle anlatıyor: 


Salih Bey durumu bana anlatınca; Başkomutanı hep beraber köşke kadar götürmüş, yerleştirmiştik. O günün heyecanını hâlâ yaşarım. Bizi bir Avrupalı 


36 Fevzi Çakmak (1876-1950). 

37 Süleyman Külçe, Mareşal Fevzi Çakmak-Askeri, Hususi Hayatı, İzmir, Birinci Kitap, 
1953, s. 236. 

38 Salahaddin Güngör, Yakınlarının Ağzından Atatürk, Ankara, Gençlik Kütüphanesi, 
1944, s. 40-41. 

39 Rusuhi Savaşçı (1886-1959). 
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kadın davranışıyla salona alan Latife Hanım, hizmetçilerin yapıp getirdiği kahveyi elleriyle hepimizin önüne koyarak hizmeti bizzat yapmak nezaketini göstermişti.49 

|...) Beyaz Ev'in bahçesi mor salkımlar, güller ve menekşelerle donatılmış. 
Merdiven sahanlığında Latife Hanım bekliyor. Gazi heyecan dolu, sinirli: 

Eviniz çok güzel Latife Hanım diyor. Latife Hanım'ın verdiği cevap şu oldu: 

Hiçbir ev size layık bir ev olamaz, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, ama sanırım şimdilik en emniyetli ev burası galiba. 

Gazi'nin elini öpmek üzere uzandı. Ama ciddi ve heyecanlı bir ses: 

Ben hanımlara el öptürmem hanımefendi, bunu unutmayın, diye ciddi bir tavırla bildirdi.#! 


Johannes Glasneck, bu konudan şöyle bahsediyor: 


Genç kadın hem güzel ve akıllı, hem de belirgin siyasal görüşlere sahip biriydi. Her şeyden önce Türk kadınının hak etmediği kötü toplumsal durumdan kurtulmasında etkili olmak istiyordu.42 


Gazi, şimdi artık Latife Hanım'ın misafiriydi diyen Halide Edip Hanım, o günü şöyle anlatmaktadır: 


Mustafa Kemal Paşa, o akşam çok neşeliydi. Latife Hanım isminde genç bir kadınla tanışmıştı: 

“Bu küçük hanım sizden hocam diye bahsediyor” dedi. Sonra Kolejde bir sene kalmış olduğunu ve son zamanlarda hukuk derslerini takip ettiği Fransa'dan dönmüş olduğunu öğrendim. Mustafa Kemal Paşa kulağıma fısıldadı: 

“Boynunda küçük bir çerçevede benim resmim var" dedikten sonra, sevinçle gülmeye başladı. Bu genç hanım, Paşa'yı davet etmişti. Paşa, onun kendisine âşık olduğunu tahayyül ediyordu. Gerçi, o günlerde İzmirdeki her kadının göğsünde Mustafa Kemal Paşa'nın bir resmi var idiyse de, Paşa'nın bu duygulanışı kendi üzerinde iyi bir tesir yapacağına inandığım içinmemnun oldum.43 

Denize bakan bir terasta, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım'la yalnız kalmıştı. Biz, iki yaver biraz uzaklarında yer almıştık. Ne konuştuklarını pek işitemiyorduk. Ben bir aralık kulak kabarttım. Latife Hanım, Gazi'ye anne ve babasından, eve ait işlerinden bahsediyordu. Gazi de ona İzmir'in kurtuluşuyla son bulan Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı anlatıyordu. 


40 Gündüz, Hatıralarım, s. 187. 

41 Nezihe Araz, “Latife Hanım'la Mustafa Kemal Nasıl Evlendiler”, Popüler Tarih, sayı 8, 
Ocak 2000. 

42 Glasneck, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, s. 199. 

43 HalideEdip Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, İstanbul, Özgür Yayınları, 2004, s. 291-292. 
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11 Eylül günü, Rıhtımdaki yeni karargâha taşın/mışltık. Ortalık karışıktı. 
Asayiş henüz kurulmamıştı. Garip tavırlı bir sürü insan ortalarda dolaşıp duruyordu. İzmirlilerin kendileri evlerine kapanmışlardı. Bir sürü yağma da oluyordu.“ 


İzmir yangını tüm hızıyla devam ederken Basmane'den Alsancak'a kadar olan geniş bir alan alevler içinde kalmıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım, Uşakizade Köşkü'nün balkonundan yanan İzmir'i üzüntüyle seyretmişti. Gazi, Latife Hanım'a dönerek, “Bu yangın yerinde size ait emlak var mı?” diye sorunca, Latife Hanım şu yanıtı verir: “Mülkümüzün önemli bir kısmı yanan sahadadır. Fakat ne önemi var Paşam. İsterse hepsi yansın. Yeter ki siz sağ olun. Bu mesut günleri gören insanlar için malın ne kıymeti olur. Memleket kurtuldu ya. İleride onları yeniden ve daha güzel şekilde yaptırırız.” 

Gazi, gözlerini alevlerden ayırmadan “Evet” diye gürler: “Yansın yıkılsın. Hepsinin tekrar yerine gelmesi mümkündür.”45 

Gazi'nin bu “yansın yıkılsın” sözünü Latife Hanım'ın aylar sonra da unutmadığını ve yazdığı bir mektupta da tekrarladığını belirten Salih Bozok, şunları ilave eder: 


Onlar konuşurken, ben de bir ara evin içini dolaşmaya çıktım. Odalara girip çıkarken, bir kapının önünde durakladım. Başımı biraz uzatınca ağlayan yaşlı bir kadın gördüm. Derin hıçkırıklarla ağlıyordu. Bu büyük hanımın Latife'nin büyükannesi olduğunu öğrendim. Onun hassas kalpli, temiz ruhlu bir kadın olduğunu ileride çıkan bazı olaylarla anladım. Ağlamasına geçmişteki üzüntülerin neden olduğunu anladım. Büyük olasılıkla, bu ağlama sevinç ağlamasıydı. İzmir'in kurtuluşunu, kurtarıcının evlerine gelişini, iki başlı bir devlet olarak görmüş ve kendini tutamayıp ağlamıştır.46 


Latife Hanım'ın, misafir olarak karşılayıp ağırladığı Türk Başkumandanı'nın kaldığı köşk, o günlerde birdenbire dünyanın en ilgi uyandıran merkezi oluvermişti. Ruşen Eşref Bey, Atatürk ve Milli Tesanüd adlı eserinde, İzmir'in acısını ve sevincini beraber tattığı günleri şöyle anlatıyor: 


Dağları, denizleri aşarak kendine, memleketin ve dünyanın dört bucağın- dan ziyarete gelen, yerliler ve yabancılarla dolup boşalan o köşk, şenliğin kırk 


44 Güngör, Yakınlarının Ağzından Atatürk, s. 41. 
45 Güngör Yakınlarının Ağzından Atatürk, s. 41-42. 
46 Güngör, Yakınlarının Ağzından Atatürk, s. 42. 
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gün kırk gece sürdüğü, örneği masallarda duyup hayal ettiğimiz, peri saraylarına dönmüştü. O günlerde İzmir, onun birçok yönden haz duyduğu mutlu yurt bölgesi, yeryüzü cenneti olmuştu. O, kavuştu İzmire, İzmir kavuştu kurtarıcıya. O, böyle zafer ve sevgi günleri yaşattı.47 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emir eri Ahmet Çavuş ise o günlerden şöyle söz eder: 


Bu köşkte ilk yattığımız gecenin sabahında Salih Bey'in emriyle ben, Rıza Çavuş, Hasan Çavuş, Şaban Onbaşı, Mümin Çavuş, Boşnak Hüseyin ve dört nefer içeri salona çağrıldık. Bir de ne görelim; büyük bir salonda Gazi, Latife Hanım, Salih Bey, Muzaffer Bey oturuyorlar. 

Bölük kumandanımız Yüzbaşı Hakkı Bey de oradaydı. Gazi birden Latife Hanım'a.dönerek bizleri gösterdi ve: 

“Latife Hanımefendi, görüyor musunuz bu kahramanları? Bunlar, en yakın muhafızlarımdır. Hayatımı koruyan bunlardır,” dedi. 

Latife Hanım, Gazi'nin bu sözleri üzerine kendisine teşekkür etti ve bize bizzat birer çift çorap, birer beyaz mendil, birer de sigara armağan verdi. Sonra çekilip görevlerimize gittik.48 


Mustafa Kemal'in emir çavuşu Ali Metin, Uşakizade Köşkü'nde çıkan yemeklerin güzelliğini anlattıktan sonra anılarına şöyle devam eder: 


Gazi ve maiyetine (beraberindekilere| Latife Hanım'ın hazırlattığı köşk, çok güzel ve bakımlı idi. Özelikle karargâh mensubu olan bizler için hazırlanan tek tip karyolalar çok hoşumuza gitmişti. Günlerden beri yatak yüzü görmeyen bizlere bundan daha büyük ikram ne olabilirdi? Kaldı ki her şey mükemmeldi.49 


Gazeteci Ahmet Emin Beys59 Uşakizade Köşkü'ndeki karargâhında Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret etmiştir. Ahmet Emin Bey, “Büyük Zafer”den dolayı kalpten gelen tebriklerini ve hayranlığını bildirir ve o anları kitabında şöyle anlatır: 


47. Ruşen Eşref Bey, “Atatürk ve Milli Tesanüd”, akt. 5S. Eriş Ülger, Latife Gazi Mustafa Kemal, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2004, s. 25. 

48 Said Arif Terzioğlu, Atatürk'ün Ahmet Çavuşu, Ankara, Başnur Matbaası, 1968, s. 91- 
92. 

49 Ziya Oranlı, Atatürk'ün Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Anıları-Emir Çavuşu: Anlatan 
Ali Metin, Ankara, Alkan Matbaası, 1976, s. 139. 

50 Ahmet Emin Yalman (1888-1972). 
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O sırada karargâh, yer, vazife ve yetki sahibi herkese açıktı. Gazi öğleden evvel belli saatlerde herkesi bir arada kabul ediyor, zaferden sonraki düşüncelerinden, görevlerinden ve olasılıklardan açıkça bahsediyordu. 

Muammer Bey'in kızı Latife Hanım, bir düzine odaya girip çıkıyor, tercümanlık ve özel kalemlik vazifelerine yetişiyor. Gazi kendisinin özelliklerini yakından görmüş ve bu hanımın kendisine iyi bir hayat arkadaşı olacağına karar vermişti. 


10 Eylül'den itibaren Bornova'daki karargâhında52 kalan Garp 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Gazi ile beraber Uşakizade Köşkü'nde ilk karşılanışlarını şöyle dile getirir: 


Sonra Gazi beni de çağırdı, gittim. Evin kızı Latife Hanımefendi, Gazi'nin bütün karargâhına, arkadaşlarına ikram etmek için canla başla uğraşıyorlar. Biz yorgun olduğumuz kadar, kirli bir haldeyiz. Ev, büyük bir konaktı. Cepheden kim oraya, Gazi'nin yanına gelirse, ağırlayıp temizlemek için bütün hizmet edenler, canla başla uğraşıyorlardı.53 


Gazi köşkte, yaverler ise bahçedeki küçük evde kalıyorlardı. Muhafızlar ve görevliler için bahçede küçük çadırlar kurulmuştu. Uşakizade Köşkü, o günlerden sonra, Gazi ve Latife Hanım'ın anılarıyla yaşamaktadır. Mahallenin adının “Çankaya Mahallesi” olarak belirlenmesi de aynı anıların mahalleye kazandırdığı ayrıcalığın bir nişanesidir. 


Uşakizade Köşkü'ndeki günler 


İzmirli Türk kızının, ağırladığı Türk Başkumandanı'nın kaldığı Uşakizade Köşkü, birdenbire dünyanın ilgi uyandıran bir merkezi oluvermişti. Dünyanın pek çok yerinden ziyarete gelen konuklarla dolup boşalan köşk, birçok önemli karara tanıklık etmişti. Bu kararların en önemlisi ise, geçici ateşkes antlaşmasının yerinin ve tarihinin belirlenmesiydi. 

12 Eylül 1922 günü, İstanbul'dan gelen bir vapur, üç ünlü Türk 
gazeteciyi İzmir'e getirmişti. Gazi tarafından köşke davet edilen bu 


51 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 3. cilt, İstanbul, 
Yenilik Basunevi, 1970, s. 8. 

52 Günümüzde Bornova Büyük Park'ın karşısındaki levanten konak. 

53 Sabahattin Selek, İsmet İnönü, Hatıralar, 1. Kitap, Ankara, Bilgi Yayınları, 1985, s. 
286. 


GAZİ MUSTAFA KEMAL VE LATİFE HANIM 49 


gazeteciler, İkdam gazetesinden gazeteci ve yazar Yakup Kadri Bey,9* Akşam gazetesinden Falih Rıfkı Bey55 ve Vakit gazetesinden Asım Bey'di.56 İzmir'e misafir gelen gazeteciler, Bornova'da bir İngiliz'e ait eve yerleşirler. 

Halide Edip Hanım ile Ruşen Eşref Bey ise, başkomutanlık karargâhında uzun süre bulunmuşlardır. Uşakizade Köşkü'nde misafir olan bu gazeteciler, bu önemli günlere ait anılarını gazetelerine ve yazdıkları kitaplarına aktarmışlardır. Falih Rıfkı Bey, köşkteki o akşamı şöyle anlatıyor: 


Yakup Kadri, ben ve Asım, Bomova'da bir İngiliz'e ait eve yerleştik. Bomova karargâhların bulunduğu yer olduğu için, her gün İsmet ve Fevzi Paşaları ve onlarla görüşmeye gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görüyorduk. 

Bir gün Gazi, bize uğradı: 

Ankara'dan arkadaşlarımız geldi, akşamı beraber geçirelim, dedi. 

Göztepe'ye geldiğimiz zaman, Yakup Kadri ile beraber köşkte Latife Hanım'ın yatılı misafiri olacağımızı öğrendik. Bu nedenle Latife Hanım'ın gerek o günlerde gerek bütün evlilik devrinde Gazi'nin fikir arkadaşlarına her zaman ne kadar nazik davrandığını söylemek isterim. Latife Hanım'ın Gazi'den ayrıldıktan sonra bile, Gazi'nin hatırasına karşı gösterdiği pek erdemli bağlılık birçok kimselere ders olabilecek bir asalet örneğidir. 

(...J Şimdi onun şahsiyeti ile tanışmak fırsatını yakalamıştım. Derin bir merakla bütün sözlerini ve jestlerini takip ediyordum. İlk öğrendiğim şey kuvvetli ve yanılmaz hafızası oldu. Bir aralık: 

İzin verir misiniz, sizi ilk önce nerede görmüş olduğumu anlatayım, dedi. 
Hemen bakışı şehlaya kayarak: 

Hacı Adil denen Valiyi Dimetoka'da biz karşılamaya geldiğimizde, arabasına Fethi Bey'i almalıydı. Siz nihayet bir gazete muhabiriydiniz, dedi. 

Şaşakaldım. 

Dikkatime çarpan ikinci özelliği konuşma zevki ve merakı ile renkli, neşeli ve sade anlatış tarzıydı. Gazi bizim yaştakilere, yazarken Namık Kemal'i,57 konuşurken Yahya Kemal'i53 akla getirirdi. Sohbetler ve meclisler adamı olduğu belli idi. 
L.J 

Yine o gece ilk defa türküler söylediğini işittim. Gazi vals oynayanların ve bir ataşemlliterlikte musikili salon toplantılarında bulunanların alışabildiği kadar Frenk musikisine bağlı, alaturka musikide ise makamları ayırabilecek kadar bilgi- 


54 Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974). 
58. Falih Rıfkı Atay (1894-1971). 

56  AsımUs(1884-1967). 

57. Namık Kemal (1840-1888). 

58 Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958). 
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liydi. Sesi mat, yavaş, tatlı ve çekiciydi. Bilhassa Rumeli türküleri söylerken, derin ve onulmaz bir gurbet ve ayrılık acısı gözlerinde yaşarırdı. |...) 

Gün ağarırken uyuduk. Öğlenin geç bir vaktinde yemek masasında buluştuk. Dün geceki ahbabımızla değil, karargâhtaki başkumandanla konuşuyorduk. 
Yakup Kadri ile bana birçok şeylerden bahsetti. Hemen görülüyordu ki, zafer ve İzmir, işlerinin sonu değil, başlangıcıydı: 

Yeni Meclis'te sizinle arkadaşlık edeceğiz, dedi. 

O gün Yakup Kadri ile bana uzun birer röportaj verdi.59 


Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nün başkomutanlık karargâhı olu- 


şundan sonra üst rütbeli askerlerle, diplomatlarla, yüksek devlet memurlarıyla dolup taştığını anlatan gazeteci Sadun Tanju da, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın köşkteki o günlerini şöyle anlatıyor: 


59 


Eylül, İzmirde yazın hâlâ saltanat sürdüğü sıcak, pırıltılı bir aydır. Köşkün önündeki geniş taraça bir kabul salonu gibi işler. Sırası gelen alt kattaki salonlar- dan birine alınarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'yla görüştürülür. 

Gelenler arasında kimler yoktur ki... 

Fransa'nın Yüksek Komiseri General Pelle, yine Fransızların Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Dumesnil ve İngiliz Yüksek Temsilcisi General Harington'un gönderdiği yüksek rütbeli İngiliz subayları, İtalyanlar... Başta Amerikalılar olmak üzere her milletten gazeteciler, ajans muhabirleri, filmciler... 

Bunların hepsi bir arada, küçüklü büyüklü gruplar halinde durmadan bir şeyler konuşurlar. Girip çıkanlar devamlı bir hareket yaratırlar. 

Daimi ziyaretçilerden biri de Yakup Kadri'dir. 

Falih Rıfkı ile birlikte terasta bir köşeye çekilmiş; daha düne kadar gururlarından yanlarına yaklaşılmayan, kendilerine hitap bile edilemeyen işgalci yabancıların, asker, sivil, Gazi'nin odasından bozuk yüzlerle çıkıp telaşla uzaklaşmalarını keyifle seyrederler. Yabancılarla resmi görüşmelerde genellikle tercüman olarak yanında Saffet Bey bulunmuştur. Fakat yazışmalarda, basınla görüşmelerde Paşa sık sık Latife Hanım'ın da yardımlarını rica eder. 

(...) Latife Hanım küçük yaştan beri matmazellerle büyütülmüştür. Yirmisine gelince, Muammer Bey onu birer yıl Paris ve Londra'ya göndererek her iki dile olan hâkimiyetini artırmıştır. Gazi'nin yanında, İngilizce ve Fransızca konuşarak yabancılarla diyaloğu idare etmesi belli ki Gazi'yi etkilemektedir. 

Zeki genç kız bu etkisinin farkındadır. Uzun ve yıpratıcı görüşmeler, konuşmalarla geçen günün sonunda herkes çekilip ikisi baş başa kalınca, Gazi'ye Byron'dan, Victor Hugo'dan romantik şiirler okur. Edebiyat bahisleri açar. 
Gazi'nin çekici bakışları, genç kızda bulutlar üzerinde uçuyormuş gibi masalımsı duygular uyandırır. 


Falih Rıfkı Atay, Çankaya-Atatürk Doğumundan Ölümüne Kadar, İstanbul, Sena Matbaası, 1980, s. 325-328. 
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Etraflarında bulunan herkes bu ilişkinin bir Mutlu Sona erişmesini ister. 
Bunlardan biri de Yakup Kadri Bey'dir.80 


Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 15 Eylül 1922 tarihinde Fransız Doğu Donanması'nın Komutanı Amiral Dumesnil ile İzmir Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde uzun bir görüşme yapmıştır. Amiral Dumesnil'in İzmir yangınıyla ilgili Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya sorduğu sorulara bakalım: 


Yangın çıkaranların Türkler olduğuna dair şehirde söylentiler dolaşıyor. 
Birçok kişi Türklerin ateşe gaz döktüklerini gördüklerini birtakım detaylarıyla birlikte anlatıyorlar. Ben derhal kurmay heyetimin subayları tarafından araştırma yaptırdım. Yapılan bu araştırmada dolaşan söylentiler doğrulanmadı. Fakat söylentiler dolaşmaya devam etmektedir. Söylendiğine göre İngiliz. Amirali Türklerin yangından sorumlu olduğuna inanıyor. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Amiral Dumesnil'e yanıtı şöyleydi: 

Yangın çıkarmak üzere bir teşkilatın kurulmuş olduğunu biliyorduk. Hatta Ermeni kadınlarının üstünde ateş tutuşturmak için malzeme ele geçirdik. Birçok kundakçıyı tutukladık. Gelişimizden önce kiliselerde yangın çıkarmayı kutsal bir görev gibi gösteren nutuklar atılmıştır.6! 


Hamidiye Kahramanı ve İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Hüseyin Rauf Bey,82 Dışişleri Bakanı Dr. Yusuf Kemal Bey63 ve İcra Vekilleri Heyeti İkinci Başkanı Ali Fuat Bey,64 Gazi Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak için 21 Eylül akşamı İzmir'e gelmişlerdir. Gelen heyet başta Gazi, yanındaki kumandanlar, tören birliği ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılanmış ve Gazi'nin misafiri olmuşlardı. O günleri Rauf Bey'den dinleyelim: 


İzmir'deki bu köşkte daha ilk gün, birdenbire, epeydir farkında olmadan hasretini çeke çeke, bir daha ulaşılmaz gibi uzaklarda kalmış bir dünyada unutulmuş, bırakılmış olduğumu anladım, aile yuvasına kavuşmuş gibi oldum. 

Derhal hissediyorum ki, bu köşk, bu odalar, salonlar, sofralar, sofralardaki yemekler, hatta hizmet edenlerin üstleri başları, tavırları, hareketleri bile görgülü, bilgili bir hanımefendinin titiz ve ince kontrolünden geçmektedir. İnsan bu vaziye- 


60 Tanju, Asil Kan, s. 203-204. 

6l Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 5, İstanbul, 2002, s. 284-286. 
62 Hüseyin Rauf Orbay (1881-1964). 

63 Prof. Dr. Yusuf Kemal Tengirşek (1873-1976). 

64 Ali Fuat Cebesoy (1882-1968). 
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ti, gerçi yadırgamıyor ama bir tuhaf oluyor, demek ki biz, vatanla beraber doğru dürüst, temiz pak yaşayışı da kaybetmiştik. Şimdi kurtulan İzmir'le beraber, unutur gibi olduğumuz o derli toplu ve pek sevdiğim düzenli yaşayışa da kavuşmuş olduk. Fakat bunun sırrını ancak ertesi gün, Mustafa Kemal Paşa'nın tanıştırdığı köşk sahibesini görünce anladım. 

Bu ev sahibesi, Uşakizade Muammer Bey'in büyük kızı Latife Hanım'dı. 
Genç, zarif ve ilk bakışta insana saygı telkin eden, nazik ve kibar bir hanımdı. 
Konuşmasından, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, kültürlü ve olgun olduğu da anlaşılıyordu. Sonradan gördük ki, bizim kaldığımız köşk gibi, Mustafa Kemal Paşa'nın karargâh ve yanındakilerle kaldığı köşkün idaresini de büyük bir konukseverlikle Latife Hanım üzerine almıştı. Rahat ve huzur içinde çalışmamızı sağlamak için her işimize büyük itinayla o nezaret ediyordu.85 


“Zaferin en büyük yaratıcısı olan Gazi hiç değişmemişti. Bize sarılmış, seyahatimizin iyi geçip geçmediğini sormuş ve beraberine alarak Başkumandanlık Karargâhı'na götürmüş, orada misafir etmişti,” diyen Ali Fuat Bey, anılarında aynı günleri şöyle anlatır: 


İzmir'in ileri gelenlerinden Uşakizade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşklerinden biri başkumandanlık karargâhı olarak seçilmişti. Burada kendisi, yaverleri ve muhafızları ile beraber oturuyordu. Diğeri de misafirlerine ayrılmıştı. 
Hüseyin Rauf Bey'le beraber bu ikinci köşkte kaldık. 

Gazi'nin karargâh olarak seçtiği köşkte, Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım kendisi ilgilenerek düzeni sağlıyordu. Latife Hanım çok iyi bir eğitim ve öğrenim görmüş, dil bilir genç ve güzel bir Türk kızı idi. Türk edebiyatına da çok hâkimdi. Köşkün gerçek bir Başkumandanlık Karargâhı gibi bir hayli işlek olmasına karşın, düzeni çok iyiydi. Herkese sevecen ve kibar davranıyor, karşılığında herkesten saygı görüyordu. Her dediği adeta karargâh komutanının emri gibi kabul olunuyordu. Hatta Gazi, bu harekettarzını sevinerek kabul etmişti. Gülerek: 

Karargâh kumandanı hanımın emri budur, diyordu. 

Latife Hanım, yanına aldığı kendisi gibi sevecen ve bilgili birkaç hanım ile beraber bu hizmeti şerefli bir görev olarak yapıyordu.©6 


Gazi, Latife Hanım'ın şahsında geniş kültürlü ve keskin zekâlı bir kadın bulmuştur. O, konuşma ve tartışmalarda eşine az rastlanır bir yetenek göstermiş ve sezgilerinin güçlü oluşu Gazi'yi etkilemiştir. Yabancı dillere hâkimiyeti ise onu sivil yaverliğe kadar götürmüştür. 


65 Feridun Kandemir, Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, İstanbul, Sinan 
Matbaacılık, 1965, s. 74-75. 
66 Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, İstanbul, 1957, s. 69. 
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Dr. Fuat Bey,67 Gazi ve Latife Hanım'ı evliliğe götüren gelişmeyi şöyle anlatır: 


Ewela bu evlenme nasıl başlamıştır. Onu anlatayım. İzmirin geri alınmasından sonra, Başbakan Rauf Bey İzmir'e giderken beni de yanlarında götürmüşlerdi. Karşıyaka İstasyonu'nda88 Gazi Mustafa Kemal Paşa ve büyük bir kalabalık karşılamaya gelmişlerdi. Hepimiz heyecanlı idik. Paşa ile kucaklaşmıştık. Tebrik-ettik. 

Aman Paşa, Trakya'yı da kurtarınız, dedim. Gözleri yaşarmıştı, Paşa: 

Gönlün rahat olsun Doktor. O da olacaktır, buyurmuştu. 

Hep birlikte Uşakizade Muammer Bey'in köşküne gidildi. Latife Hanımefendi, Gazi'ye bir mektup göndererek bir Türk ailesini şereflendirmesini rica etmiş, köşklerinde dinlenebileceğini bildirmiş. Paşa da gerekli incelemeyi yaptıktan sonra o gün köşke nakledilmiş. 

Latife Hanım evde yalnızdı. Annesi, babası İzmir'de değillerdi. Gece çok güzel bir sofranın başında toplandık. Paşa pek neşeli, harp anılarını anlattı. 
Mareşal Fevzi Paşa'yı övdü... 

O gece, Gazi bütün bunları pek neşeli anlatmıştı. Hepimiz sevinç içindeydik. Gece geç vakitlere kadar ziyafet devam etti. Latife Hanım da pek memnundu. 

Ali Fuat Paşa ile ben diğer bir köşkte misafir olduk. Üç, dört gün kadar İzmir'de kaldık. 

Latife Hanım, bilhassa Gazi'yi memnun etmek için üstün gayret gösteriyordu. Yatağını, banyosunu bizzat onun hazırladığı söyleniyordu. 

İsmet ve Fevzi Paşalar, Gazi'ye evlenme zamanının geldiğini, Latife Hanım'ın iyi bir Türk ailesine mensup olduğunu ileri sürerek, kendisiyle evlenmesini uygun gördüklerini söylemişlerdi. Ali Fuat Paşa ile Ankara'ya döndük. 
Gazi'nin uzaktan akrabası Aydın mebusu Tahsin Bey'e: 

“Gazi, Latife Hanım'la evlenecek... Göreceksiniz” dedim. Pek ihtimal vermedi.59 


18 Eylül 1922 günü, Fransız Yüksek Komiseri General Pelle'i?9 Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Uşakizade Köşkü'nde kabul etmiştir. “Trakya meselesi Yunanistan'la Türkiye arasında halledilemez bir mesele değil. Müttefiklerle halledilecektir. Trakya evvela bizim askerlerimiz tarafından işgal edildi. Ondan sonra barış tesis edilinceye kadar geçici olarak Yunan idaresi orada bırakıldı. Şimdi bile Gelibolu'da Müttefik askerleri var. 


67 Mehmet Fuat Umay (1885-1963). 

68 Karşıyaka değil, Basmane İstasyonu olacak. 

69 Oğuz Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, Latife ile Neden Evlendi, İstanbul, 
Truva Yayınları, 2005, s. 36-38. 

70 General Pelle (Maurice Cesar Joseph, 1863-1924). 
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Ben eminim ki, Trakya meselesini Müttefikler Türkiye ile Yunanistan arasında halledilecek (olarak) kabul etmezler. Müttefikler, Boğazların 


ve 


İstanbul'un tarafsız bölgesine Türklerin riayet etmesini Juymasını| 


isterler. Ben katiyetle kaniyim Jeminim|, Müttefikler İstanbul'u size vereceklerdir,” diyen Pelle, konuşmasına şöyle devam etmiştir: 


Zannederim ve ümit ederim, Trakya için isteğinize uygun şartlarda ulaşacağız. Fakat siz derhal istiyorsunuz ve kuvvetle... Bu tehlikeli olacak. Ve çıkarlarınıza aykırı bulunacaktır. 


Gazi'nin bu duruma kısaca yanıtı şöyle olmuştur: 


Biz İstanbul'a ve Trakya'ya sahip çıkmak isteriz. Bizim mutlaka kuvvetle buna ulaşma arzumuz yoktur. Bundan kaçınmak için her türlü tedbirleri memnuniyetle almaya razı olduğumuzu söylüyorum. Yalnız demin söylediğimiz gibi, ordularımızı uzun müddet atalet halinde bırakacak beklemeler kabul edilemez. 
Kendileri pek iyi takdir ederler ki büyük ordu bekletilemez. Dolayısıyla İstanbul ve Trakya elimize geçmediği halde bunların bize verileceği vaadini bekleyerek durmak emniyet verici değildir. (...) Biz zannediyoruz ki, İngiltere'nin asli fikri hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu ihtimal karşısında, General'in bu teklifi karşısında, Fransa Hükümetini bir dakika bu vaziyet karşısında kabul etsinler ve düşünsünler. Şunu ilave edeyim ki, İtilaf Devletleri ile harbe girmek bizce arzu edilmemektedir. Bunlardaki sakıncaları da takdir ederiz. Bilhassa dostlukları bizim için kıymetli olan Fransızlarla karşı karşıya gelmek istemeyiz. Fakat büyük bir orduyla, büyük bir inkılap geçirmiş bir milletle ve İzmir'den Erzurum'a kadar harap olmuş bir memleketle İngiltere'nin arzuladığı bir şekli beklemek hepsinden zararlıdır. Pekâlâ takdir ederler ki, İngilizlerin yegâne planları ve projeleri böyle beklentiler içinde bizi mahvetmektir. Bu bizim için çok sakıncalıdır. Ve Fransız dostlarımız, böyle beklenti içinde dost Türkiye'nin erimesine, mahvolmasına tahammül etmemelidir.7! 


Yapılan bu görüşmeleri Paris'in Le Temps gazetesi başyazarı şöyle 


yorumlar: 


71 


Çeşitli kaynaklardan alınan çelişkili haberlerin aksine, Mustafa Kemal Paşa görüşünü değiştirmemiş ve Misak-ı Milli'de belirtilen isteklere bağlı olduğu kanısına varıldı. |...) Boğazların Anadolu yakasındaki İngiliz ve Türk kuvvetleri arasında çıkabilecek bir olay barut fıçısını fitileyebilir.72 


Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 13, s. 308-312. 


72 Bilal N. Şimşir, Doğunun Kahramanı Atatürk, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, s. 79. 
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Fransız Yüksek Komiseri General Pelle ile Gazi, Uşakizade Köşkü'nde toplantı yaparlarken, gazeteci Ruşen Eşref Bey ile Fransız Amirali Dumesnil'in arasında köşkün merdivenleri önünde çok ilginç, ama bir o kadar önemli olan şu konuşma geçmiştir. Amiral Dumesnil bu konuşmada şunları ifade etmiştir: 


On dört gün içinde, hem yüz kırk, yüz eli bin kişiden fazla bir orduyu yok etmesi, hem de beş yüz elli kilometrelik bir yolu süvarinin on günde aşması, askerlikte nadir görülmüş bir şeydir; şaşılacak bir hızdır bu. 

Hele piyadenin de aynı günde İzmir'e varabilmiş olması, daha şaşılacak şeydir. En şaşılacak şudur ki develer ve kağnılar da beraberdi.73 


Latife Hanım, 18 Eylül 1922 gecesi muzaffer komutanları ve gazetecileri İzmir'in kurtuluşunu kutlamak için köşke davet etmiştir. Halide Edip Hanım, o geceyi şöyle anlatıyor: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım'ın misafiriydi. Çünkü orası yangına çok uzaktı. 

Ayın on sekizinde Latife Hanım, İsmet Paşa'yı, gazetecileri ve beni İzmir zaferini kutlamak için evine davet etti. Beni oraya Gazi otomobilinde götürürken, hep Latife Hanım'dan bahsediyordu. Sesinde, nihayet Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir yuva kurmak için hazırlandığını ifade eden bir şey vardı. Bağlılığı çok içten görünüyordu. 

|...) O zaman Latife Hanım'ın yirmi dört yaşında olduğunu biliyorduk. Fakat 
tavırları daha çok olgundu. Davranışlarında ve selam verişinde, eski dünyanın ağırbaşlılığı vardı. Sosyete kızlarının gösterişi hiç yoktu. Başına sarmış olduğu siyah örtünün ortasında yüzü çok hoştu. İnce dudaklarında büyük bir ikilem hissedilmekteydi. Çok güzel ve zeki gözleri vardı. Bu kahverengi gözlerin etrafına saçtığı ışık çok çekiciydi. 

Gazi, bir müddet ortadan kaybolduktan sonra beyaz bir kostümle geldi. 
Mavi gözleri pırıl pırıl yanıyor ve önümüzde hazırlanmış olan içki sofrasına bakıyordu. Latife Hanım da yanında oturuyor, hayran hayran Gazi'ye bakıyordu. O akşamı şenlendiren hadise, bu iki kişi arasındaki aşk başlangıcıydı. Gazi bana dedi ki: 

“İzmir zaferini kutluyoruz. Siz de bizimle içer misiniz?” 

“Ben ömrümde ağzıma rakı kadehini koymadım. Şampanya ile ben de katılabilirim” dedim. 

Gazi kadehi dudaklarına götürürken, eliyle beni göstererek: 

“Hanımefendinin yanında ilk defa olarak içiyorum” dedi. 


73. Ünaydın, Atatürk'ü Özleyiş, s. 158. 
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Ben de şampanyayı dudaklarıma götürerek onlara mutluluklar diledim. 
Latife Hanım da yalnız şampanya içti. 

O akşamı, sade Gazi'nin sözlerini dinleyerek geçirdik. En çok sevmiş olduğu Selanik hayatından ve çeşitli cephelerdeki olaylardan bahsediyordu.74 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Uşakizade Köşkü'nde verdiği bu 


röportaj, Chicago Tribune ile The Daily Telegraph arasında yapılan özel anlaşma ile gerçekleşmiştir. The Daily Telegraph'ta 27 Eylül 
1922 tarihinde yayınlanan demecinde muhabir John Clayton şunları 
yazmıştır: 


Türkiye, Büyük Britanya ile olan düşmanlıkları tahrik etmek ya da son üç yıl boyunca mükerreren ifade edilen, Çanakkale Boğazı'nın bütün milletler için tam serbestisi ile Türk İmparatorluğu'nun tam bağımsızlığı taleplerini artırmak arzusunda değildir. Fakat Mustafa Kemal Paşa ile Türk milleti, şayet Büyük Britanya herhangi bir anlaşma şartları üzerinde ısrar ederse Misak-ı Milli'de ilan edilen hedeflere ulaşıncaya kadar, kendi projelerini uygulamakta kararlıdır. 

Türk ordularının Başkumandanı'yla bu sabahki mülakattan bu önemli intiba ile ayrıldım. Şayet alakadar devletlerde karşılığında Türk payitahtının, yani İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin emniyetini garanti ederlerse, Türkiye, bütün milletlere Boğazlar'ın serbestisini sağlayacak her türlü makul garantiyi vermeye hazır. 

Türkiye, Boğazlar meselesi probleminin hallinin Misak-ı Milli zemininde tartışılacağı, Müttefik devletler ve Rusya ile yapılacak konferansa hazırdır.75 


Ültimatom: “24 saat içinde İzmir'i terk edeceksiniz!” 


20 Eylül 1922 günü Uşakizade Köşkü'nde yaşananları “Bal Mahmut” 
takma adlı ünlü bir nükte yazarımız Mahmut Baler,76 şöyle nakletmiştir: 


74 
75 
76 


O gün yine önemli bir gün yaşanmaktaydı. Gazi Mustafa Kemal Paşa, her zaman olduğu gibi köşkün baş odasında çalışıyordu. O sırada, İzmir limanında İngilizlere ait 64 parça savaş gemisi topları İzmir'e dönük duruyorlardı. Büyük Kurtarıcı İzmir Limanı'nda bulunan İngiliz donanmasının gerçekleşen büyük zaferden sonra artık bir vazifesi kalmadığından yirmi dört saat zarfında limanı 


Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 293-295. 
Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 13, s. 333-338. 
Mahmut Baler (2-1987). 
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terk etmeleri için bir nota yazmalarını devrin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'den istemiştir. 

|...) Yusuf Kemal Bey kendi düşüncesine göre, bu emri endişeli bulduğu 
için bir türlü çabuk yazıp getirememiş. Gazi bu gecikmeden sinirlenerek: “Ültimatom hâlâ yazılmadı mı?” diye bir iki defa sormuş. “Geliyor efendim”, “Yazılıyor efendim” gibi verilen oyalama cevaplardan sonra Gazi, Latife Hanım'a dönerek sorar: 

“Fransızca yazabilir misin?” 

Olumlu cevabı aldıktan sonra, sanki anısını anlatan insanın rahatlığıyla donanma komutanına ültimatomunu yazdırdı.” 


Mahmut Baler'e göre İngiliz gemilerine ültimatomu Latife Hanım kendi yazmıştır. Bulgar Türkolog Paraşkev Paruşev'e göre uyarı mekturbunu Gazi, Latife Hanım'a yazdırmıştır: Ültimatom şöyleydi: “Gemiler 
24 saat içinde İzmir'i terk edecek.”78 

Gazi, Latife Hanım'ın yazdığı ültimatomu okuduktan sonra, “Bu ültimatomu hangi kalemle yazdınız?” diye sormuş, Latife Hanım elindeki kalemi gösterince, Gazi o kalemi Latife Hanım'ın elinden almış ve öpmüş. Mahmut Baler, “İşte yakınlaşma ve sevgi başlangıcı da böyle olmuştur” demiştir.7? 


Falih Rıfkı Atay da o gün yaşananları şöyle anlatır: 


Çünkü Mustafa Kemal düşmandan neyi alıp neyi alamayacağını, ne yaparsa harp çıkıp ve ne yaparsa çıkmayacağını bilirdi. Aşk içinde heyecanlı bir yurt fedaisi olduğu kadar, soğukkanlı bir hesap adamıydı. Nitekim İzmir'de iken İngiliz donanmasının limanda kalmasını doğru bulmuyordu. Donanmanın 24 saat içinde çekilip gitmesi için ültimatom verdi. Ültimatom, istenilen şey yapılmazsa onu zorla yaptırmak demekti. Bu defa zayıf yürekler, “Ah işte şimdi İngilizlerle savaşa girdik. 
Şimdi her şey tehlikede” diyorlardı.80 


Yirmi dört saatin sonunda ise Mustafa Kemal Paşa'ya, Göztepe'de köşkünde oturduğu sırada mahiyetindekiler, İngiliz donanmasının gittiğini söylemiştir. 


77 Mahmut Baler, Baldan Damlalar 3 ve Hatıralarım, İstanbul, Kervan Yayıncılık, 1982, 
s. 99. 

78  Paraşkev Paruşev, Atatürk, İstanbul, 1981, s. 241. 

739 Baler, Baldan Damlalar3 ve Hatıralarım, s. 59-60. 

80 Falih Rıfkı Atay, Babamız Atatürk, Bayrak, Atatürkçülük Nedir, Atatürk Ne İdi, 
İstanbul, Doğan Kardeş Matbaacılık, 1966, s. 84-85. 
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Fakat Gazi gemilerin gidişini görmezden gelmiş ve karşısındaki ki- 


şiyle konuşmasına devam etmiştir. O an, İngiliz hükümetince, İzmir limanında bulunan bütün gemilere hareket emri verilmişti. Limandaki harp gemileri, İzmir'den Akdeniz'e doğru sıra sıra yola koyulmuş, yol almaya başlayan her gemi, yalnız onu selamlayarak değil, biraz da başını eğer gibi Anadolu kıyılarından Akdeniz'e doğru uzaklaşıp gitmiştir. 


Gazi, İzmir'de kaldığı bu günlerde Latife Hanım'ı, dayısı Ragıp 


Paşa'dan istemiştir. Osmanlı dönemi milletvekili ve İzmir eski belediye başkanı olan Ragıp Paşa'nın kızı Ayşe Talia (Akatürk), yazar Şadan Gökovalı ile 1981 yılı Haziran ayında yaptığı röportajda bu olayı şöyle anlatmaktadır: 


Latife Hanım'ın ailesi Fransa'da bulunuyordu ve Ragıp Paşa Latife Hanım'ın büyük dayısıydı. 

Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa ve Salih (Bozok) Bey bir gün atlarla Ragıp Paşa'nın Mısırlı caddesi olan Hatay Caddesi'nde, Amerikan Konsolosu malikânesi yakınındaki köşküne geldiler. O sıralar, yirmi dört yaşında bir genç kız olan ben konuşulanları kapı aralığından dinledim. Fevzi Paşa, Ragıp Paşa'ya dedi ki: 

“Kemal Paşa Hazretleri, yeğenimiz Latife Hanım Hazretleri'yle evlenmeye karar verdi. Aile büyüğü olarak sizin yüksek izninizi rica ediyorlar.” 

Ragıp Paşa bir an düşündü, memnun bir tavırla: 

“Paşa Hazretlerinin ailemize katılması bizim için çok büyük bir şereftir. 
Mademki öyle arzu ve emir buyurmuşlar, emir kendilerinindir efendim” diye cevabı verdi.8' 


Halide Edip Hanım, İzmir'den ayrılmadan önce, Gazi'ye veda et- 


mek için köşke gitmiş ve o günkü intibalarını şöyle anlatmıştır: 


81 


Latife Hanım'ın evinin kapısında Gül Hanım'ı buldum. Her zamanki gibi yüzünde o garip beyaz maskeye benzeyen örtü vardı. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa balkondaydı. Ali Fuat Bey ile o zaman Bakanlar Kurulu Başkanı olan Rauf Bey yanındaydılar. Paşa kolumdaki onbaşı işaretine baktı: 

“Siz hâlâ onbaşı işareti mi taşıyorsunuz?” dedi. 

Ve sonra gitti, başçavuşluk işaretlerini getirdi. Latife Hanım da oturdu, onları koluma dikti. 

Gazi, bana 22 Eylül günü hareket etmeden önce şöyle sordu: 

“Hava çok soğuktur. Paltonuz var mı?” Olmadığını söylediğim zaman: 


Gökovalı - Çelikkanat - İlhan, Atatürk ve İzmir, s. 105-106. 
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Henry Franklin Bowillon, Göztepe İskelesi'nde. 


“Biraz durun, ben pelerinimi size vereceğim,” dedi. Gitti, bugün hâlâ çok iyi hatırladığım, uzun kurşuni pelerinini getirdi. Bunu, idama mahküm olduğu günlerdeki çalışmaları sırasında hep giyerdi. Bazen bütün gece ateşin karşısında herhangi bir dakikada gelecek ölümü beklerken, buna sarılı olduğunu hatırlarım. 
Pelerini yerde sürüyerek giderken, merdiven başında Latife Hanım'la beraber beni uğurladılar. Ben de: 

“Pelerini miras olarak çocuklarıma bırakacağım. Sonra da müzeye gidecek" diye seslendim.82 


14 Eylül 1922 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir 
Belediyesi'nce oybirliğiyle İzmir'in hemşeriliği verilmiştir. Gazi, 24 Eylül günü İzmir halkına verdiği cevapla “İzmir Hemşeriliği”ni kabul ettiğini bildirmiştir. 

Gazi, 24 Eylül'de “United Press International” muhabiriyle, 25 
EylüPde ise “Reuter” ajansıyla görüşmüştür. 23 Eylül günü, Fransız Başvekil Poincore'nin mesajını getiren Fransız devlet adamı Franklin Bouillon83 köşke misafir gelecektir. 


82 Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, s. 296. 
83 Henry Franklin Bouillon (1870-1939). 
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Göztepe Vapur İskelesi'nde Bouillon'u karşılayanlar arasında İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey ve Avrupa'dan İzmir'e gelen subay ve siyaset adamı Fethi Bey84 de vardı. 

Poincore'nin mesajında, Mudanya'da bir ateşkes toplantısı yapılması teklif ediliyordu. 

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 29 Eylül'de Müttefik devletlerine Mudanya Mütareke görüşmelerini kabul ettiğini bildirmiş, alınan karar üzerine, ertesi gün İsmet Paşa ve Fevzi Paşa Mudanya'ya gitmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde de “Mudanya Mütarekesi” imzalanmıştır. 

“Büyük Kurtarıcı” 20 gün kaldığı İzmir'den 29 Eylül'de ayrılır. 
Sonsuz mutluluk ve unutulmaz anılarla dolu bir 20 gün yaşayan Latife Hanım, Ankara'ya giderek aynı görevleri orada yerine getirmek arzusuyla, “Mukaddes Paşası”ndan ayrılmak istemiyordu. Aksi halde Avrupa'ya annesinin yanına dönecekti. Gazi, İzmir'den ayrılırken de Latife Hanım'a “Beni bekleyin. Bunu emrediyorum” demiştir.85 

“İzmir yangınından sonra taşındığımız Muammer Bey'in evinde üç hafta kadar kaldık ve bu süreçte başta Gazi olmak üzere hizmet erlerimize kadar Latife Hanım'dan hepimiz son derece memnunduk” diyen Başyaver Salih Bey, anılarında İzmir'den ayrılış öyküsünü şöyle anlatır: 


Ankara'ya giderken Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan şu ricada bulundu: 

“Paşam, evimize şeref ve mutluluk verdiniz. Yakında Avrupa'dan gelecek olan annemle babamın ve kardeşlerimin de bu şerefe erişmeleri için, evimizin Başkumandanlık Karargâhı adı altında üç beş erden oluşacak birliğiniz tarafından korunmasını rica ederim.” 

Gazi, Latife Hanım'ın bu ricasını kabul ettiler. Ve Ankara'ya giderken muhafız birliğinden üç dört eri Muammer Bey'in evinde bıraktılar. Ve bu şekilde Muammer Bey'in eviyle bağlantımız sürekli hale geldi.8 


Gazi Ankara'ya dönerken, yanında Fethi Bey ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey vardır. Uşakizade Köşkü'nden Basmane İstasyonu'na doğru giden Gazi'nin arabasının önünde küçük süvari birliği yol açmış- 


84 Fethi (Okyar) Bey (1880-1943). 
85 Latife Hanım'dan Salih Bozok'a 19 Ekim 1922 tarihli mektup. 
86 Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 205. 
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tır. Bu birlik, sokaklara dökülüp kutlamar yapan halkı yararak Basmane İstasyonu'na Gazi'yi zorlukla ulaştırmıştır. İstasyon'da Gazi'nin özel treni hazırdır. Lokomotif, bayrak ve defne dallarıyla süslenmiştir. Gece yarısı olmasına rağmen peron binlerce İzmirliyle doludur. Bandonun çaldığı marşlar eşliğinde ve halkın alkışları arasında hareket eden tren, Ankara'ya 2 Ekim 1922 günü ulaşmıştır. 

Ahmet Çavuş da yapılan yolculukla ilgili şunları anlatmıştır: 


Bu sürenin sonunda Gazi ve yanında olan bizler, otomobil ve trenlerle Ankara'ya döndük. Yolların bir kısmı tahrip olmuş, tren hattının köprüleri yıkılmıştı. Bu sebeple yolculuğumuz kesintili olarak tren ve otomobille oldu. 
Ankara'ya geldiğimizde bizlere büyük bir tören yapıldı. İstasyondaki karşılamada yüzlerce kurban kesildi. Ankara bir bayram günü çılgınlığı içindeydi. Yollara taklar kurulmuştu.87 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'a 29 Eylül 1922 tarihinde Uşakizade Köşkü'nden ayrılırken imzalayarak hediye ettiği fotoğraf, halen İstanbul Harbiye Müzesi'nde sergilenmektedir. Kimi yazarlara göre, Gazi'nin bu fotoğrafın arkasına yazdığı notla, Latife Hanım'a evlilik teklif ettiği iddia edilmiştir. Gazi'ye ait fotoğrafın önünde ve arkasındaki notlar, müzede eski ve yeni yazı olarak şöyle sergilenmektedir: Fotoğrafın önündeki yazıda; “Latife'ye”, arkasındaki yazıda ise “Gürzel ve zarif Latif”çiğime” yazmaktadır. Gazi'nin Uşakizade Köşkü'nde kaldığı misafirliğin sonunda, Latife Hanım'a imzaladığı bu fotoğrafta yazılanları, bir evlilik teklifi olarak da görebiliriz. Gazi İzmir'e tekrar geldiği 27 Ocak 1923'te Uşakizade Köşkü'ne varınca, Latife Hanım'a, “Bu gece evleneceğiz,” demiştir. 


87 Terzioğlu, Atatürk'ün Ahmet Çavuşu, s. 92. 


NI 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Evlilik 


Gazi Mustafa Kemal Paşa evlilik konusunda ne düşünüyordu? 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın akrabası ve yakın arkadaşı olan Fuat Bey! Beylerbeyi Sarayı'nda Abdülhamid'in muhafız bölüğü komutanlığına tayin edilmiş ve burada görevliyken evlenmişti. Mustafa Kemal, onun evlenmesi üzerine yaveri Salih Bey'e gönderdiği mektubun arkasına Fuat Bey'e hitaben de şunları yazmıştır: 


Kardeşim Fuat, 

Mektubunu aldım. Tanrıdan evliliğinizin mesut ve kutlu olmasını en yüksek duygularımla dilerim. 

Hayat kısadır. Bunu tesit ve tetevüç Jkutlamak ve taçlandırmak| için insanların uygun gördükleri usul genellikle izdivaçtır (evliliktir). Bu genel kuralın dışında olanlar ise azınlıktadır. Bunlar; bu güzel kurala uymamayı kendilerine yasaklayanlar ve evlenmekten korktukları için mutsuz olanlardır. Bu gerçeği göz ardı etmek mümkün değildir ki hayat, kadınsız olamaz. Evli olanlar hayatın gereklerini temin etmek için, bütün düşünce ve arzularını bir amaç, bir meslek, bir hedefe doğru yönlendirmişlerdir. Ancak, talih karı ve kocanın ruh ve kalplerini hüsn-i imtizaç |iyi geçinme| şansı versin. Verdiğin bilgilerden, göndermiş olduğunuz mektubun içeriğinden o gerekli olan kaynaşmanın şimdiden gerçekleşmiş olduğuna itikat edilebilir finanılabilir). Cenab-ı Hak bahtiyar etsin, kardeşim. 


Mustafa Kemal2 


25 Ekim 1914 tarihinde, Sofya'dan Salih (Bozok) Bey'e gönderdiği 
mektubunda da Mustafa Kemal evlilik konusundan bahsetmiştir: 


1 Fuat Bulca (1881-1962). 
2  S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 172. 
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Güzel Salih'im, 

Letayif ile memlu (övgü dolu| mektuplarını açık olarak alıyorum. Her defasında sizi bütün samimi ve ateşli özlemimle gözümün önüne getiriyor, mutluluk duyuyorum. Artık Fuat'ın evlenmiş olması ve senin daha önceden evli olman nedeniyle biraz ciddileşmemiz gerekiyor değil mi? Bir süre de ciddi konularda yazmaya alıştır kendini, bakalım nasıl olacak. Nuri'den hiç haber alamıyorum. 
Fakat zararı yok. Çünkü ne halde olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım ben ne olacağım. Burada oturmakla olmayacak tabii. Kısa, leb demekle, leblebi anlaşılan mektuplarınızı eksik etmeyin. Gözlerinden öperim. 


Mustafa Kemal3 


Mustafa Kemah'in öteden beri arkadaşlarına karşı ne kadar vefalı ve nazik davrandığını mektuplarının içeriğinden bir kez daha anladığını belirten Salih Bey, Mustafa Kemal'in mektupları için şunları yazıyor: 


Ben kim bilir ne gibi mektup yazmış olacağım ki beni nazik bir şekilde ciddiyete davet ediyor. Ve aldığı mektupların açık olduğundan söz ediyor. Övgüsünü de esirgemiyor.4 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi kazandıktan sonra Latife Hanım'la evlendiğini belirten gazeteci ve yazar Enver Behnan Şapolyo, bu konuda şunları söylemektedir: 


Halbuki kendisi daima bekâr kalacağını söylerdi. Bunu bilen bir milletvekili arkadaşı ona şu soruyu sordu: 

“Paşam, bekârlık sultanlık derdiniz. Fakat niçin evlendiniz?” Mustafa Kemal: 

“Bundan sonra birçok devrimler yapacağız. Bunlar arasında kıyafet devrimi de olacaktır. Kadınlarımızın çarşafını atacağız. Kızlarımızın güzelliği meydana çıkacaktır. Bu güzel yüzlü millete kara çarşaf ve peçe yakışmaz. Ben herkesin karısının ve kızının başını açarken, onlar diyecekler ki, “Kendisi bekâr, herkesin çarşafını çıkarttı. Bunu dedirtmemek için evlendim" diye cevap verdi.” 


4 Ocak 1923'te Azerbaycan Elçiliği'nde evlilik hakkında söylediği 
şu cümle, onun aklından geçenleri özetliyor: 


S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 173. 

S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 173. 

Enver Behnan Şapolyo (1900-1972). 

E. B. Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İstanbul, Rafet Zaimler Yayınevi, 1958, s. 509. 
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Ben zaten evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örmek olmalıyım. Kadın öyle umacı gibi kalır mı?7 


Gazi Mustafa Kemal Paşa evleneceğini açıklıyor 


4 Ocak 1923 günü, Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilov, Ankara'da yeni 
yıl ziyafeti vermiş fakat Gazi yemeğe geç katılmıştı. Yemekte Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin8 konuğu olan gazeteci ve tarihçi İsmail Habib? o geceyi şöyle anlatmıştır: 


Fakat Gazi önemli bir sürprizle söze başladı. f...) Gözler ona dikildi, kulaklar ona açıldı. 

Verdiği haber gerçekten bir sürprizdi: “Evleniyorum” dedi. Herkes hayret içinde: “Ciddi mi Paşam?” 

“Ciddi efendim, ciddi, kesin ve kararlaştırılmış bir durum: evleniyorum.” 
Galiba Ağaoğlu Ahmet sordu: “İzmir fatihinin kalbini çalan bu şanslı kim?” Gazi, sorudan memnun kalmış bir tavırla cevap veriyor: “İzmirli bir kız.” 

İlk defa o gece bu evlenme işini uzun uzun anlattı. Evleneceği kadında dış güzellik yerine manevi değerlere önem verdiğini gösteren bir anlatımla: “Pek öyle çok güzel değil. Fakat öyle zeki ve samimi konuşuyor ki... Ailece birbirlerine söz vermişler, eğer ben İzmiri alırsam kesinlikle kendi köşklerinde misafir edeceklermiş.” 

Misafirliği kabul ettiğini, kızın piyanosunu, dört beş dil bildiğini, açık bir samimiyetle anlattıktan sonra devam ediyor. 

“Kızın en büyük özelliği; insanın kafasından geçen her şeyi okuyabilecek kadar zeki oluşudur. Mesela biz onların köşküne yerleştikten sonra bir gün İsmet Paşa'yı özlüyordum. Bulunduğu yer bize epeyce uzak. Haber de göndersem epey vakit geçecekti. Halbuki o anda onunla konuşmayı ne kadar istiyordum. 
Birden kapı vuruluyor. 'Giriniz' dedim: 'O...İsmet Paşa! Ne iyi ettin de geldin, ben seni özleyip duruyordum. 

İsmet Paşa şaşırır: Fakat bana gelsin diye telefonla emrinizi bildirdiler de geldim. Kız içeri giriyor: “İsmet Paşa'nın gelmesinden dolayı memnun kalacağınızı düşündüğüm için ben telefon ettim.” 'Görüyor musunuz, insanın kafasından geçeni biliyor” 

Konuştu konuşturdu, söyledi söyletti.!0 


Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, s.317. 

Yunus Nadi Abalıoğlu (1880-1945). 

İsmail Habib Sevük (1892-1954). 

İsmail Habib Sevük, Atatürk'le Beraber, ed. Lütfü Tınç, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, s. 20-21. 
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Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilovun evinde, Gazi'nin Latife Hanım'la evleneceğini açıkladığını belirten hukukçu, yazar Nebizade Hamdi Bey,!1 o günü şöyle anlatır: 


Başkaları ona ne yanıt verdi hatırımda değil. Yalnız ben: 

“Evlenme Paşam,” dedim. O: 

“Neden?” diye sordu. Benim için gerçek şuydu. Kim olursa olsun, Gazi'nin bir kadının kocası olacağını düşünemiyordum. Ama bu düşündüğümü söylemedim. 

“Kadınlar, hâkim olmak isterler. Siz hâkimiyete gelemezsiniz,” dedim. Ve ona düşündüğüm halde anlatmadığım şunlardı; ben Gazi'yi her şeyin üstünde görüyordum. Ondan bir parçanın başka birisine bulaşmasına gönlüm razı değildi. Anlaşılan O Latife Hanım'ı beğenmişti. Onu çok övdü. 


“İngilizce, Fransızca biliyor,” dedi. Ona karışmanın bir yararı olmayacağını anladım. Evlenme işlerinin hazırlığı için İzmir'de Salih Bey'i bırakmıştı.!2 


Sovyet diplomatı Semyon Aralovl3 da Latife Hanım'ı şöyle anlatmaktadır: 


Bir gün Mustafa Kemal Paşa bana ve Abilov yoldaşa evlenişinin hikâyesini anlattı. Gazi, öncü birliklerle İzmire girdikleri zaman sokaklarda henüz çatışmalar oluyor, şehir yanıyormuş. Kaçmakta olan Yunanlılar ise köşe başlarında Türklere ateş ediyorlarmış. Gazi'yi karşılayanlar arasında zengin bir tüccarın kızı olan Latife Hanım da bulunmaktaydı. Latife Hanım'ın babası o sırada İstanbul'da bulunuyordu."4 Latife Hanım Gazi'yi evinde misafir edip, ona gerekli ilgiyi gösterir ve onun çalışabilmesi için uygun olan bütün ortamı hazırlar. Kendisi birkaç lisan bildiği için, Gazi'ye gerekli olan. çevirilerde yardım eder. Latife Hanım çok iyi müzik biliyordu. Gazi'nin dinlenme saatlerinde Beethoven'den, Mozart'tan, Schubert'ten, Çaykovski'den parçalar çalıyor, onun sevdiği şiirleri okuyordu. Böylece Latife Hanım Gazi'nin eşi olur.!5 


Yazar Nezihe Araz, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın özel hayatında- ki kadınların ortak bazı özelliklerinin olduğunu belirterek, bu konuda şunları anlatmıştır: 


11 o Nebizade Hamdi (Ülkümen) (1882-1969). 

12 Hamdi Ülkümen, Hümanist Atatürk, İstanbul, 1994, s. 31. 

13  Semyon (Simon) İvanoviç Aralov (1880-1960), Sovyet diplomatı. 

14 Otarihlerde Uşakizade Muammer Bey ve ailesi Fransa'da bulunmaktadır. 

15 S.İ. Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, İstanbul, Cumhuriyet, 1997, 
s. 269-270. 
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Aktif, hareketli, cesaretli kadınlar. Okumuş, kültürlü, entelektüel kadınlar. Kalabalık içinde konuşmasını bilen, fikrini söylemekten çekinmeyen, kişilik sahibi kadınlar. Bakımlı, zarif, zevkli kadınlar. Bu kadınlar ağlamayacaklar, güçlü olacaklar. Hayatına dost olarak, iş arkadaşı olarak, duygusal ilişkiler bağlamında girmiş olanlarda ve özellikle eşi sıfatıyla hayatına giren Latife Hanım'da da Gazi hep, yeni Türk toplumunda kadının hangi niteliklere sahip olması gerektiğini aramış ve bunu tasarlamıştır. 

Halide Edip Hanım'ın cesareti, okumuşluğu, yazarlığı, bilgisi, kültürü, özverisi, heyecanları; Madam Corinne adındaki dostunun soyluluğu, kendine güveni, erkeğe destek vermesi. Latife Hanım'ın ailesi, eğitim ve öğrenimi, korkusuz ve dürüst oluşu, ataklığı, dilbilgisi, güzel konuşması, geceleri birlikte düzenledikleri şiir seansları, felsefe tartışmaları hep, yeni Türk kadınına model olacak arayışların simgeleriydi. 

“İşte ben böyle kadınların oluşturduğu bir yeni toplum bekliyorum,” demek istiyordu, bu örneklemelerle.16 


4 Ocak 1923 günü Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile evleneceğini Azerbaycan Elçiliği'nde açıkladığına yukarıda yer vermiştik. İsmet Paşa'nın 13 Ocak 1923 tarihli Lozan'dan gönderdiği kutlama telgrafında, bu açıklamayı nişan olarak nitelendirdiği anlaşılmıştır. Telgrafta şunlar yazılıdır: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Nişanlanmak müjdeniz beni mesut etti. İnşallah-ı teala (Allah'ın izniyle) 
mesut olacaksınız. Hem seni, hem bizi tebrik ederim. 13 Ocak 1923 


İsmet!7 


Latife Hanım'ın Gazi'ye mektupları 


Asım (Gündüz) Bey, Gazi Mustafa Kemal Paşa için “askeri zaferini kazandıktan sonra siyasi zaferinin ilk parçası olan Mudanya Konferansı'nı da çözmüş olarak Ankara'ya başı dik, bir zafer kartalı gibi dönmüştü” demektedir. Asım Bey, Gazi'nin kendisine bir zarf uzatarak şunları söylediğini belirtir: 


“Asım! Bu zarfı misafir kaldığım hanımefendiye lütfen gönderin,” dedi. 
İzmir alındığı zaman birçok komutan İstanbul'da olan eşlerini, yıllarca 


16 Nezihe Araz, Mustafa Kemal'in Ankarası, İstanbul, Apa Ofset, 1994, s. 55. 
17 Utkan Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe, Ankara, Atatürk Araştırma 
Merkezi, 2005, s. 373. 


GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞAVE EVLİLİK 67 


süren ayrılığa son vermek üzere İzmir'e getirtmişlerdi. Benim eşim de biricik oğlum Ferruh'u alarak bir Fransız vapuruyla 14 Eylül'de İzmir'e çıkagelmişlerdi. 

Eşim, emir subayım aracılığıyla Latife Hanım'la bağlantı kurmuş, kendisini ziyaret etmek istediklerini bildirmişti. Latife Hanım bundan çok memnun olacağını bildirmişti. Eşim, ertesi günü yaptığı ziyaret sırasında da kendisine mektubu vermiş, akşam geç vakte kadar beraber oturup dertleşmişlerdi. 

Akşam eve döndüğüm zaman beni karşılayan eşim büyük bir tahminde bulunarak şöyle konuşmuştu: 

“Asım, göreceksin bu kız Gazi ile evlenecek, ayol kız ona sırılsıklam âşık! 
Gazi diyor da başka hiçbir şey demiyor. Mektubu elimden aldığı zamanki heyecanını sana anlatamam. Her haliyle bu hissi uyandırdı bende...” 

Daha yeni kurtulan bölgede devlet idaresi bütünüyle kurulamamıştı. Bir gün de Latife Hanım, eşimi ziyaret ederek mektubun Gazi'ye verilmek üzere cevabını getirmişti. Biz askeri ulakla Ankara'ya ulaştırıyor, Gazi'nin gönderdiği cevapları da Latife Hanım'a yetiştiriyorduk. Bu şekildeki mektuplaşmalar öyle sanırım ki Lozan Konferansı'nın yarım kalmasına kadar sürmüştü.!8 


Salih Bey, Ankara'ya döndükten sonra, Latife Hanım'ın arzusunu yerine getirmiş olmak için, Gazi'nin iznini alarak, Latife Hanım'a Ankara'ya rahat bir şekilde ulaştıklarını telgrafla bildirir. Bu küçük haber Latife Hanım'ı son derece memnun bırakmıştır. 

Latife Hanım'ın Salih Bey'e ve Gazi'ye yazdığı mektuplarda şu satırlar yer almıştır: 


Muhterem Salih Beyefendi, İzmir-Göztepe 
19 Teşrinievvel 1338 (19 Ekim 1922) 


Sadakatinize minnettarım. Ankara'ya selameten muvasalat Julaştığınız| haberinizi müşir (gösteren) telgrafınızla beni ne derece mesut ettiğinizi tasavvur etseydiniz, herhalde bir iki kelimecik daha lütfederdiniz. Bugüne kadar bütün arkadaşların sükütunu, fazla meşguliyete atfederek müteselli (teselli) oluyorum. 
Gerçekten, verdiğiniz haberden sonra bu mutlu yuvayı süsleyerek, pek sayın ve pek kutsal misafirimin sevecen gözlerini okşayacak ufak tefek hazırlıklar yapıyorum. Gözlerim, devamlı yolda sizleri bekliyordum. Görüyorsunuz ki hayalen ayrılmamıştık. Geçen gün, akrabanızdan bir kişinin İzmir'de olduklarını öğrendim. Derhal burada öğle yemeğine davet ettim. Ne yazık ki, yatakta olmam sebebiyle kendilerini göremedim. Kaptan aracılığıyla biraz bilgi alabildim. 

Burada eski neşe yoktur. Fakat başkumandanlık boş olmakla beraber şerefi korunmaktadır. Yalnız içinde siyahlar giymiş üzgün ve kederli bir kişi vardır. Bu kadar arkadaşlıktan sonra yapayalnız kalmak, hayatımın kara sayfalarını 


18 Gündüz, Hatıralarım, s. 205-206. 
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tekrar açmama sebep oldu ve birçok çirkinlikleri düşünerek derin bir üzüntünün altındaezilmeye mahküm oldum. 

Paşa Hazretleri'ne birçok mektup yazdığım halde, göndermeye cesaret edemedim. “Mektup istemem, telgraf yeterlidir,” demişlerdi. Son telgrafıma da cevap alamayınca da bir daha rahatsız etmekten çekindim. Büyük yerden gelen suskunluğa saygı duymak gerekir. Ben de yalnız size cevap vermekle yetiniyorum. Sizin burada bırakmış olduğunuz anılar, pek önemlidir. Eminim ki Paşa Hazretleri'ne karşı taşıdığım temiz ve sonsuz bağlılığı hiç kimse Başyaver Bey kadar takdir etmemiştir. Siz de beni üzüntü içinde bırakmayınız. Hiç olmazsa birkaç kelimecik de olsa sağlık durumları hakkında bilgi verin, olmaz mı Salih Bey? 

...J Gazeteleri devamlı izliyorsam da, aldığım bilgilerle yetinmiyorum. Deli gibiyim. Ve işte bazen pek mutlu günler yaşatanlar, aksini hissettirmekten hoşnut kalırlar. Paşa Hazretleri de, ricama karşın, Ankara'da en küçük bir görevle bile görevlendirerek, beni beraberlerinde bulundurmak istememişlerdi. Yalnız bir gece sonsuz denizlere benzeyen, öldürücü gözlerini bana dikerek, “Bir yere gitmeyin, beni bekleyin. Bunu emrediyorum,” demişlerdi. Bu cümleyi hatırladıkça “Belki bir daha kavuşmak mümkün olacaktır,” diyor, yeni bir mutluluğa kavuşma- yı büyük bir memnuniyetle bekliyorum. Bu satırlara gülerseniz doğru değildir; zira güneşin ışığı altında devamlı yaşayanlar, uzun bir karanlığın ne büyük bir uçurum olduğunu bilemezler. 

Bu akşam bizim muhafızları bahçeye davet ettim. Güzel güzel oyunlar yaptılar. Ben de kendilerine ikramda bulundum. Memnun oldular. Hepsi de hatırımı sayıyorlar. Paşa Hazretleri'ne ne kadar teşekkür etsem azdır. Buraya “Başkumandanlık Bürosu” adını vermekle benim sıkıntı ve üzüntülerimi bir dereceye kadar azalttığından emin olun. Unutmadığınızdan dolayı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunarım, efendim. 

Zavallı babam son mektubunda “Fakirhaneme bir levha asacağım ve bütün Müslümanların ziyaret yeri olacaktır” diyor. Daha birçok sözleri vardır. 
Fakat başınızı fazla ağrıtmak istemem. Paşa Hazretlerine büyük hürmet ve samimiyetle iki ellerini öptüğümü ve her zaman emirlerini yerine getirmeye hazır olduğumu söyler misiniz? Beni unutmadığınızdan dolayı hürmetlerimi ve teşekkürlerimi arz ederim. 

Uşakizade Latife9 


Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir'den ayrıldıktan sonra Latife Hanım'ın kendini sonsuz bir boşluk içinde hissettiğini belirten Salih Bozok, bu konuda şunları söylemiştir: 


19 S.BozokveC.Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 214-216. 


GAZİ MUSTAFAKEMAL PAŞA VE EVLİLİK 69 


Bir gün gene Latife Hanım'dan bir mektup almıştım. Zarfı açınca içinden, Gazi'ye yazılmış ikinci bir mektup çıktı. Onun 25 Ekim 1922 tarihli bu mektubu, bize önemli şeyler söylemektedir. 

“Kutsal Paşam, 

Pek mesut dakikalar yaşadım. Şimdi de derin bir teessürün altında ezilmekteyim. Burada bırakmış olduğunuz şeref bütün ailenin hale-i saadetidir (saadet ışığıdır). Fakat yalnız bendenizin olan kıymetli bir şey daha vardır. O da canlı hatıranızdır. Yoksa bu kadar debdebe, haşmet ve bilhassa samimiyetten sonra yapayalnız nasıl yaşayabilirim? Görüyorum ki bütün hissiyatımla zat-ı hizmettir. 

Birçok defalar, küçük bir görev verilmesini rica etmiştim. Uygun görülmedi. Bazen dalıyorum, saatlerce gözlerim kapalı düşünüyorum. Bu rüyalardan uyanışımda: 'Tanrım, ne eksilirdi engin denizinden' diyor, gözyaşları döküyorum. Belki, 'Beni yirmi gün görmekle bu kız benden ne istiyor? Ve bu hakkı ona kim vermiştir?” diye hiddetlenirsiniz. Bu zavallı kızcağız, şimdiye kadar, hayatın birçok acı sayfalarını okumuş, hiç kimseye kalbini kaptırmamıştı. 
Benim gözümde hiçbir şeyin önemi olmamıştır. Fakat ilk görüşte, dünyanın en büyük dâhisi kendisi için saklanmış olan bağlılık, hürmet, samimi duygularımı almıştır. Evet! Hayatımın son dakikasına kadar mesut veya mutsuz olayım. Kurtarıcıyı takipten geri kalmayacağım. Gerçek-olmasa bile hayaliyle daima beraber yaşayacağım. Bütün mutluluğumu size hizmette buluyorum. 
Tek arzum her ne şekilde olursa olsun bağlılığımla yanınızda bir silah gibi olmaktır. Esasen sizi bu kadar temiz ve her türlü şahsi çıkarlardan uzak olarak seven kaç kişi vardır? 

Rahatsızlığınızı işitince ne kadar üzgün ve kederli oldum. Seyahatinize devam ettiğinize göre, sağlığınızın iyi olduğunu tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bursa'ya hareketim hakkında verdiğiniz emre teşekkür ederim. Beni bir dakikacık da olsa hatırlamış olmanız benim için bir şereftir. Hiç olmazsa iki heyecanlı gece geçirdim. Uğraşınız arasında, kalbimin en derin köşesinden fışkıran cümlelere bakarsanız mutlu olacağım. Daima emirlerinizi bekler, iki 
ellerinizden hürmetle öperim, kutsal Paşam. 25 Ekim 1922 


Uşakizade Latife”20 


Bu mektuptan da anlaşılıyor ki Latife Hanım, Gazi'yi hayal ederek kendisini adım adım izlemektedir. Kendisiyle ilgilenildiğini gördükçe seviniyor, bu ilginin azalmış olduğuna karar verdiği zamanlar ise derin bir üzüntü içine düşüyordu. Latife Hanım'ın Salih Bey'e yazdığı bir başka mektubu okuyalım: 


20 Çalışlar, Latife Hanım, s. 78-79. 
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Göztepe 


Sayın Salih Beyefendi, 

Geçen hafta Vali Beyefendi'den Bursa'ya gittiğinizin haberini alınca melfuf (ekli) mektubu göndermekten sarfınazar etmişlerdi (vazgeçmişlerdi|. 
Gerçi 19 Ekim'den, 26 Ekim tarihine kadar birçok tebeddülat (değişiklik) vardır. 
Fakat bu satırları yine de size takdime karar verdim. Zira sizleri hiçbir zaman unutmadığımı ve sadakatimizin minnettarı olduğumu bu suretle daha iyi takdir edeceksiniz. 

Size biraz buradan bahsedeceğim. Birkaç günden beri hastaydım. Hiç olmazsa bir telgrafla okşamak istedim. O akşam zat-ı âlinizin (sizin) beni hatırladığınızı gördüm. Ertesi gün de Paşa Hazretleri'nin ilk defa olarak bana hitap etmek lütfunda bulundukları telgrafnameyi alınca sevincimden ağladım. 

Fakat o iki satırcığa melfuf (ekli) bir mektup vardı. 

Paşa Hazretleri rahatsızmış. Buradan mütehassıs doktor gitmiş. Deli gibi yataktan fırladım. Ve zat-ı âlinizin sıhhatleri hakkında bilgi istedim. Cevaben Bursa'ya hareket emrini aldım. 

Onu müteakip bir şifre daha; bu defa da “gelmeyiniz” emri buyrulmuş. 

Yirmi dört saatlik bir saadet, sonra yine karanlık... Fakat şerefli bir karanlık... Müheyya-ı hareket idim (Yola çıkmaya hazırdım). Hatta vesikam da yapılmıştı. Bütün arkadaşlar ve bilhassa Şükrü Ali Beyefendi ibraz-ı nezaket ettiler (nezaket gösterdiler). Bu arada en büyük saadeti teşkil eden, Paşa Hazretleri'nin hiç olmazsa bir ara beni tahattur olmaları (hatırlamaları| idi. 

Şimdi Ankara yollarındasınız. Acaba avdet buyurulacak mıdır (dönecek misiniz)? Yoksa ümidi keselim mi, bilemiyorum. Burada bütün ev halkı mahzundur. Gece gündüz gözümüz yolda bekliyoruz. Sizleri o kadar göreceğimiz geldi ki, görünce boynunuza atılırsak deli olduğumuza hükmetmeyin. 

Seryaver Beyefendi, zat-ı âlinizinden çok rica ederim, melfuf (ekli| mektubu Paşa Hazretleri'ne takdim edin. Eğer okumaya vakitleri müsait olduğunu görürseniz... Yoksa yakınız. Evet, yansın ve yıkılsın... 

Bu cümleyi hiç unutmam. 

Acaba kendilerinden bugünlerde İzmir'i ziyaret edip etmeyeceklerini sorabilir misiniz? Sadık Latife'ye bu kadarcık malumatı medyunsunuz Jborçlusunuz|. 
Anlamak istemekliğime birçok sebepler vardır. Cevap aldığım takdirde sizin samimiyetinize istinaden izahat veririm. 

Avdet buyurulacağı (döneceğiniz| takdirde buradan gidecek hususi trenle Alaşehir'e kadar birkaç erle gelip Paşa Hazretleri'ni herkesten evvel istikbal (karşılamak)| istiyorum. Acaba müsaade ederler mi? 

İzmir'de hazırlık çok imiş. Mektep çocuklarını giydirdiklerini, zafer takları yaptıklarını haber aldım. Anlaşılan halk, savaş ve yangın nedeniyle ihmal edilmiş olan şeyleri bugün yapmak niyetindedir. Ben, bu ortamda bulunamam. 
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Çünkü istasyona gitmeme izin verilmediğini unutmadım. Aslında bayraklarla, benzer görünür şeylerle karşılaşmaktansa, ayaklarına kadar en samimi hislerimle koşmak beni pek mutlu edecektir. Herkesten önce 'Paşam, hoş geldiniz" demek, acaba o günü görebilecek miyim? 

Paşa Hazretleri burayı mutlaka teşrif etsinler. Hiç olmazsa bir.gün kalsınlar, bir defa daha gelsinler. İzmir kendilerine uğurlu gelmiştir. Latif'in güzel ve temiz kalbi en samimi temenniyat-ı faideden hali değildir (faydalı temennilerden uzak değildir). 

Bursa'dan etkilendiler. İzmir'e diye muharebeye başlandı. Ve daima muvaftakiyetle yüründü. Bu noktayı unutmayınız. Ben bu gibi şeylere çok dikkat ederim. 

Siz ne durumdasınız? Muhterem ailenizi de beraber getireceğinizi haber aldım. Pek memnun oldum. Size güzel bir ev hazırladık. Ailemin de bugünlerde dönmesini bekliyorum. Eğer Paşa Hazretleri'ni burada görmeyecek olursa, eminim ki babam kendisi ayaklarına atılmaya gelecektir. Paşa'ya meftun mektuplarını sakladım. Göreceksiniz. 

Artık yeter. Burasını ara sıra hatırlamanızı rica ve arz-ı hürmet ederim, Efendim. 26 Ekim 1338 (1922) 


Uşakizade Latife?! 


Zübeyde Hanım ve Latife Hanım 


Makbule Hanım'ın eşi, işadamı Mustafa Mecdi Boysan,2 kayınvalidesi Zübeyde Hanım'la23 ilgili bir anısını şöyle anlatıyor: 


Dereden tepeden konuşulurken, annesi Zübeyde Hanım birdenbire: 

“Oğlum artık sen de muradına erdin, biz de, millet de... Ama benim bir başka muradım daha var... Bilirsin ya, kaç defa istedim, bir türlü olmadı. Şimdi artık sırası geldi... Bak, hastayım. Ölmeden önce seni kendi elimle... Anladın ya... Başgöz etmek isterim, yoksa gözüm arkada kalır” deyince, Gazi güldü: 

“Sen ne istedin de ben yapmam, anneciğim,” dedi. “Şimdiye kadar işlerden başımı kaldırıp evlenmeyi düşünmeye vakit mi vardı? Ama şimdi, senin de istediğin gibi, evimdeyim... Merak etme, bu muradına da pek yakında ereceksin...” 

Meğer Gazi İzmir'deyken, Güzelyalı'da köşküne misafir olduğu Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la tanışmış ve her halini beğenerek, evlenme kararını da vermişmiş.... 


21 S.BozokveC. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 216-219. 
22 Mustafa Mecdi Boysan (1886-1956). 
23 Zübeyde Hanım (1857-1923). 
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“ — Zübeyde Hanım da sevincinden hastalandığını unutmuş vaziyette, bilinen İzmir yolculuğuna karar verdi.24 


Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşı Kılıç Ali'nin25 anılarında, 


Zübeyde Hanım'ın Gazi'nin evlenme kararı karşısında duyduğu sevinç şöyle ifade ediliyor: 


Gazi, Latife Hanım'la evlenmeye karar verdikten sonra yalnız olarak İzmir'den Ankara'ya dönmüştü. Kalp hastası olan annesi Zübeyde Hanım da İstanbul'dan Ankara'ya gelmişti ve tedavi görüyordu. Zübeyde Hanım oğlunun evlenme kararına çok sevinmişti. Yalnız analık duygularıyla gelin adayını daha önceden bir kez olsun görmek istiyordu. Oğlunun evlendiğini, mutlu olduğunu sağlığında görmek, O'nun en büyük arzusuydu. Zübeyde Hanım bu arzusunu sık sık tekrarlıyordu.2 


Gazi'nin zaferden sonra İzmir'den Ankara'ya döndüğünde, Latife 


Hanım'ın yakın ilgisinden ve ev sahipliğinden Zübeyde Hanım'a çok bahsettiğini belirten emir çavuşu Ali Metin, anılarında şunları anlatıyor: 


24 


25 
26 


27 


Köşkün üzerine Fikriye Hanım'ın saadetini gölgeleyecek kara bulutlar toplanmaya başlamıştı artık. Fikriye Hanım, Gazi'yi çok seviyordu. Gazi'nin ona kayıtsız olduğunu zannetmiyorum. Ne yazık ki sonu gelmeyecek bu karşılıksız sevginin hüznü her tarafa çökmüştü. Gazi, zaferden sonra İzmir'den Ankara'ya döndükleri zaman Latife Hanım'ın ilgisinden ve ikramından annelerine çok bahsetmişti. Zübeyde Hanım da “Mustafa'm o kızla evlen, gözlerimi kapamadan mutluluğunu göreyim" diye çok ısrar ediyordu. 

Bir gün Gazi, köşke erken gelmiş, kendilerine kahve, annelerine de süt söyleyerek annesinin odasına girmişlerdi. Biraz sonra kahve ve sütü içeriye götürdüğüm zaman Zübeyde Hanım, Gazi'nin saçlarını okşuyor ve ona: 

“Mustafa'm benim sözümü tut artık ne olursun” diye rica ediyordu. Bunun üzerine Gazi bana dönerek: 

“Ali sen ne dersin?" deyince, ben de: 

“Paşam bütün Türkiye bunu bekliyor” dedim. Bu sözümün üzerine Zübeyde Hanım: 

“Bak Ali bile ne söylüyor,” demişti.27 


Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte Fıkralarla Atatürk, İstanbul, İnkılâp ve Aka Kitapevleri, 1978, s. 572-573. 

Kılıç Ali (1889-1971). 

Hulusi Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı Kılıç Ali'nin Anıları, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, s. 529. 

Oranlı, Atatürk'ün Şimdiye Kadar..., s. 89-90. 
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Zübeyde Hanım. 


Salih Bozok, Zübeyde Hanım'ın tedavi amaçlı, ama gerçekte gelin adayı Latife Hanım” görmek için İzmir'e geliş hazırlıklarını şöyle anlatıyor: 


Paşa Hazretleri'nin o sırada çok hasta bulunan anneleri, Latife Hanım'ın övgüsünü işittikçe, onu görmek ve oğluna almak arzusuna kapıldı. Doktorlar da hastalığının Ankara'da tedavi edilemeyeceğini ve mutlaka deniz kenarında bir yerde kalmaları gerektiğini söylemiş oldukları için İzmir'e gitmeye karar vermişlerdi. Bir gece, Paşa Hazretleri bana şu emri vermişti: 

“Doktorların önerileriyle annemi İzmir'de tedavi ettirmek üzere oraya götürmek gerekmektedir. Bundan dolayı sen yarın buradan otomobille Konya'ya, oradan da trenle İzmir'e hareket edersin. İzmir'de Vali Bey'le görüşerek annemin kalabileceği uygun bir ev bulup ve onu döşettikten sonra bana bilgi verirsin. Ben de annemi oraya gönderirim. Yalnız, bulacağınız ev, İzmirden göç edenlerin bıraktıkları evlerden olmasın.” 

Emirlerine uygun olarak Ankara'dan Konya'ya, oradan da İzmir'e gittim. 


Latife Hanım, beni sokak kapısında karşılayarak çok büyük bir kibarlık örneği eseri göstermişlerdir. Hal ve hatır sorduktan sonra niçin İzmir'e geldiğimi anlattım. Gülerek konudan haberleri olduğunu söyledi. Ve Ankara'dan hareketimi öğrendikten sonra da her akşam Ahmet Ağa'yı istasyona gönderdiğini anlattı: 

“Paşa Hazretleri evimizin karargâh olarak kalmasına izin vermiştir. Burası karargâhımız olduktan sonra başka bir yere gitmeniz uygun olur mu? Bu ev artık sizin evinizdir” diyerek sıkılmamamı sağlamaya çalışıyordu. 
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Ertesi günü Vali Abdülhalik Bey'le görüşmek üzere Latife Hanım'la birlikte Hükümet Konağı'na gittik. Paşa'nın annelerinin kalmaları için Karşıyaka'da sanatoryum gibi bir köşkleri olduğunu ve köşkte hiç kimsenin kalmadığını söyleyerek, Vali Bey'le bizi oraya götürdü. Gerçekten sanatoryum gibi çok uygun bir köşktü. Vali Bey de, ben de köşkü çok beğendik. Ve bundan daha güzel, daha uygun bir yer bulunamayacağını Paşa'ya telgrafla bildirdik. Gazi'den köşkün uygun olduğu cevabı gelince, Latife Hanım'la her gün Göztepe'deki evlerinden Karşıyaka'ya giderek evin döşenmesi ve düzenlenmesiyle ilgilendik. 

(.J İki üç hafta içinde köşkün döşenmesi ve düzenlenmesini tamamladık. Fakat ben soğuk almış olduğum için hastalandım. Köşkün hazırlandığını Ankara'ya bildirdiğimden hastanın gönderilmesini bekliyordum. Benim rahatsızlığım sırasında, Latife Hanım başta olmak üzere bütün ailesi benim tedavim için çok özen göstermişlerdir. Özellikle Latife Hanım, bir hastabakıcı gibi başımın ucundan ayrılmayarak, sağlığıma kavuşmam için çok çalıştı. Bundan dolayı kendimi ona karşı borçlu hissediyorum.28 


Gazi'ye Zübeyde Hanım için hazırlanan köşkün son durumunu Başyaver Salih Bey İzmir'den şöyle bildirir: 


26 Kasım 1922 

Özel Kalem Müdürü Hayati Bey'e 

1. Bazı mevâniye (engeller| binaen (nedeniyle) evdeki hazırlık üç dört gün gecikmeye uğramıştır. Latife Hanımefendi her şeyin düzenli olmasına çok önem verdikleri için en fazla beş güne kadar tüm eksikler tamamlanacağından, Zübeyde Hanımefendi'nin İzmir'e hareketinin düzenlenmesini rica ederim. 

2. Aileme iki telgrafla bilgi verdiğim gibi bir de mektup yazmıştım. Paşa Hazretleri'nin anneleriyle birlikte İzmire gelmek arzusunda bulunup bulunmadıklarının belirlenmesini arz ederim. 


Başyaver Salih29 


Salih Bey, Zübeyde Hanım'ın Ankara'dan yola çıktığı haberini beklerken, İzmir'e gelişinin iptal edildiğini Gazi'nin telgrafından öğrenir: 


Validemin rahatsızlığı arttığından harekete gayrimuktedir haldedir (yola çıkmaya gücü yoktur) Binaenaleyh orada bırakmış olduğunuz müfreze ile birlikte Ankara'ya avdet ediniz (dönünüz|. 


Gazi Mustafa Kemal 
28 S. Bozok veC. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 205-207. 


29 Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 369. 
30 S.Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 208. 
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İzmir'de Göztepe'de Başkumandan Yaveri Salih Bey'e 


Latife Hanımefendi'nin hakkımızda gösterdikleri eser-i nezakete /inceliğe| annemle beraber çok teşekkür ederiz. Maatteessüf (Üzülerek söylüyorum ki) annemin hastalığı birdenbire şiddetlendi. İyileşmesini beklemek zorundayız (Kasım 1922 sonu). 


Gazi Mustafa Kemal! 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan gelen bu telgrafa herkesin üzüldüğünü belirten Salih Bey, anılarında şunları anlatır: 


Latife Hanım'la aramızda şu konuşma geçti: 

“Hanımefendi, Gazi Paşa Hazretleri, annelerinin yola çıkmasının uygun olmadığından bahsediyorlar. Bu durumda olan bir hasta İzmir'e nasıl gelebilir?” 
Latife Hanım: 

“Evet, ama burada bırakılmış olan birliğin de Ankara'ya alınması Paşa Hazretleri'nin ailemizle ilişkiyi kestiğinin bir kanıtıdır.” Ben: 

“Sizin düşüncenize katılmıyorum. Fakat Ankara'ya gittiğim zaman bütün isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Paşa ile görüştükten sonra da her şeyi olduğu gibi size yazacağım. O halde şimdiden fazla üzüntüye kapılmanıza gerek yok” dedim. |...) Gazi'nin telgraflarına şu cevabı verdim: 

“Emirleriniz gereğince hareket edeceğim. Ancak birkaç günden beri çok rahatsız olduğumdan doktorlar hareketimi uygun bulmuyor. İzin verirseniz efendim birkaç gün sonra hareket etmek üzere birliği yarın Ankara'ya göndereyim.” 
Birkaç saat sonra Paşa'dan şu emri aldım: 

“Tamamıyla sağlığınıza kavuşuncaya kadar birlikle orada kalınız.” Bu telgraf üzerine Latife Hanım biraz sakinleşti ve Ankara'ya gittikten sonra da gerçek durumu kendisine olduğu gibi yazacağım konusunda benden söz aldı.|...J32 


Başyaver Salih Bey, Ankara'ya ulaşınca, Latife Hanım'a iletilmek üzere şu telgrafı gönderir: 


Ankara 


Garp Cephesi Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Şükrü Ali Bey'e İhtiramatımı (hürmetlerimi| takdim ile atideki (aşağıdaki) maddenin fLatife| Hanımefendi'ye tebliğini rica ederim. 


31 Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 370. 
32 S5. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 208-209. 
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Latife Hanımefendiye; salı günü öğleden sonra salimen Ankara'ya muvasalat ettim (vardım). Büyük Hanımefendi'yis3 fazlaca rahatsız, kerimelerini de zevciyle beraber İstanbul'a gitmiş buldum. 

Seyahat kabiliyetini iktisap eder etmez (kazanır kazanmaz) Büyük Hanımefendi'nin bendenizle beraber seyahati mutasavverdir (düşünülmektedir. Ailemle birlikte size mülaki olacağımdan Jkatılacağımdan| çok mesrurum (sevinçliyim|. Paşa'yla valideleri gözlerinizden öperler. Kendilerine verdiğim izahattan çok memnun oldular. 

Paşa'mız, peder-i muhteremenize (muhterem babanıza| bilhassa selam ve müveddet (muhabbet) takdim eder. Paşa'nın meşguliyeti mühim ve fazladır. Muhteviyatından çok memnun olacağınızı tahmin ettiğin mektupla, Paşa Hazretleri'nin atı9* bugün adam-ı mahsusla (görevliylel yola çıkarılmıştır. Tüm emirlerinizi harfiyen icra etmekte (yerine getirmekte| olduğumdan emin bulunmanızı rica eder, hürmetkârı bulunduğum ailenizin her ferdine ayrı ayrı ihtiramatımı (hürmetlerimi| takdim ile kesb-i şeref eylerim. 


15 Aralık 1922 
Başkomutanlık Başyaveri Salih35 


Salih Bozok, Zübeyde Hanım'ın İzmir yolculuğuna başlangıcını 


şöyle anlatır: 


(...J Gece yarısı, evimde uyuduğum sıralarda telefonun çalmasıyla uyandım. Telefonun başına gidince Paşa'nın sesini işittim. 

“Salih! Uyuyor muydun?” dedikten sonra, “şimdi giyinerek hemen gel" diye buyurdular. Derhal köşke gittim: 

“Yalidem İzmire gitmek istiyor. Ne doktorları ne de beni dinliyor. Ölürsem İzmir'de öleyim, diyerek yatağından kalkıp çarşafını dahi giymiştir. Hemen şimdi İzmir'e gideceğiz, emir verdim. Bir özel tren hazırlanıyor. Sen de ona göre hazırlanarak annemle birlikte İzmir'e gideceksin. Yalnız şunu da söyleyeyim ki, eğer annem yolda ölürse, Ankara'ya yakın iseniz buraya gelirsin. İzmir'e yakın iseniz orada benim her zaman ziyaret edebileceğim bir yere gömersiniz.” 

Gazi'nin bu emirleri üzerine eve geldim. Hazırlığımı tamamladım. Ve yine Gazi'nin izinleriyle eşimi de beraber alarak İzmir'e geldik.5 


Doktorların önerisiyle Zübeyde Hanım'ın İzmir'e gönderilmesine 


karar verildiğini belirten Kılıç Ali, bu seyahatin ona müstakbel gelinini 


Zübeyde Hanım. 

Gazi'nin “Sakarya” adlı atı. 

Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 371. 

S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 209-210. 
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görme fırsatını da sağladığını belirtmiştir. Kılıç Ali, Zübeyde Hanım'ın 
18 Aralık 1922 tarihinde İzmir'e gelişini şöyle anlatmaktadır: 


Zübeyde Hanım bu nedenle, İzmir'e gideceği için çok memnundu. Kendilerini tedavi eden Doktoru Yüzbaşı Asım Bey#7 ile birlikte hemen İzmir'e hareket etti. Gazi, Başyaveri Salih Bey'le eşleri Pakize Hanım'ı da bu seyahatinde annesinin refakatine izin vermişlerdi. 


Başyaver Salih Bey'in Afyon'dan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği telgraf ise şöyleydi: 


Ankara'da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine - Afyon Saat. 
15.18 

(Makine başında keşide edilecektir (çekilecektir|.) 

Bedezzeval (öğleden sonra) üç'te salimen Afyon'a vasıl olundukta |varıldığında), trenin fazla sarsıntısına rağmen hastamızda fenalık yoktur. Cuma günü Ankara'dan yola çıkardığımız neferlerle hayvanı burada buldum. Beraber alarak bir saat sonra yola devam edeceğiz. Yarın alessabah (sabah erkenden) dekavül ile (küçük trenle| karşıya geçeceğiz. Akşama inşallah İzmir'e vasıl olacağımızı (varacağımızı| arzederim efendim. 17 Aralık 1922, Saat. 15.18 


Başyaver Kaymakam Salih39 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Latife Hanım'ı merak ve endişe içinde bırakmamak için, onu memnun edecek bir mektup yazılıp gönderilmesini emrettiğini belirten Salih Bey, anlatımına şöyle devam ediyor: 


|...) Ankara'dan hareketimizden önce Latife Hanım'a da telgrafla haber 
verilmiş olduğundan, tren Karşıyaka İstasyonu'na geldiği zaman Latife Hanım'ı istasyonda bizi bekler bulduk. Kendisini Gazi'nin anneleriyle tanıştırdığım gibi, eşimi de Latife Hanımefendi'yle tanıştırdım. Hastamızı trenden alıp, daha önce hazırlanmış olan ve istasyonun yakınında bulunan köşke taşıdık. Ankara'dan beraber geldiğimiz doktorla eşim ve benden başka Latife Hanım da köşkte hastanın yanında kaldılar. Ölümlerine kadar da yanlarından ayrılmayarak, hastaya, bir hastabakıcıdan fazla bir itina ve özenle baktılar.“ |...J 


37 Dr. Asım Arar(1890-1955). 

38 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 529. 

39 Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 372. 

40 S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 210. 
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Gazi'nin savaşta bindiği Sakarya adlı atı ile birkaç teneke de balı, hediye olarak, kendi emrindeki muhafızlarından iki üç erle birlikte İzmir'e gönderdiklerini yazdırttı.4! 


Ankara'dan İzmir'e gelen Zübeyde Hanım, yanında evlatlığı Fat- 


ma ve Gazi'nin manevi evladı Abdurrahim'i de getirmiştir. Zübeyde Hanım'ın Latife Hanım'ı görüp nişan takması için gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra, Gazi'nin kendilerini de yanlarına katarak İzmir'e gönderdiğini belirten Gazi'nin emir çavuşu Ali Metin, Zübeyde Hanım ile Latife Hanım'ın ilk tanışmalarını şöyle anlatıyor: 


İzmir'in işgalinden sonra İzmir'e giden ve Latife Hanım'ın daveti üzerine Göztepe'deki Uşakizade Muammer Bey'in köşkünde bir müddet misafir kalan Gazi, Ankara'ya dönmüşlerdi. İzmir'de bulundukları müddetçe Latife Hanım'dan gördükleri misafirperverliği annelerine çok methetmişlerdi. Zübeyde Hanım ise her fırsatta “Mustafa'm evlen artık" diye Gazi'yi zorluyordu. Nihayet annelerini kıramayan Gazi, razı oldu. 

Annelerinin Latife Hanım'ı görüp nişan takması için gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra beni de yanlarına verip İzmir'e gönderdiler. İzmir halkı Zübeyde Hanım'ı çok iyi karşıladı, yakınlık gösterdi. Zübeyde Hanım dizlerinden rahatsızdı. 
Çok zor yürüdüğünden hasır koltukla taşınıyordu. Zübeyde Hanım, ilk ziyaretine gelen İzmirlileri vagonunda kabul etti. Gelen ziyaretçilerin çokluğundan Zübeyde Hanım çok yorulmuştu. Etrafı göremez halde idi. Bu arada Latife Hanım'ı da tanıyamamıştı. (...| O akşam Latife Hanım'ın Karşıyaka'daki Liman Köşkü'ne43 misafir edildik. Bütün İzmir gazeteleri nişandan bahsediyordu. İzmir halkının ne amaçla İzmire geldiğimizi bilmesine karşın, Zübeyde Hanım'ın emriyle etrafa bir şey söylemiyorduk. Nişan hediyesi olarak Sakarya isimli çok güzel bir at getirmiştik.4 


İngiliz yazar Grace Ellison, Latife Hanım'ı şöyle anlatır: 


Gazi'nin geline verdiği armağanın özelliği İslam'ın peygamberini anımsatıyor. Muhammed, kızına bir Kur'an, bir namaz kilimi, bir de kahve değirmeni vermişti. Mustafa Kemal, müstakbel (gelecekteki| karısına General Trikopis'in tabancasını ve bir Arap atı vermiş. Eşi mükemmel bir binici olup, eyerine bir süvari gibi oturur ve sadece saçını tutan bir örtü kullanır.45 


S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 210. 

Abdurrahim Tuncak (1908-1999). 

Karşıyaka'da bulunan, ailenin yazlık evi, günümüzün “Latife Hanım Anı Evi”. 

Zeynel Lüle, Mustafa Kemal'in Can Yoldaşı-Ali Çavuş, İstanbul, Doğan Kitap, 2008, s. 
136-137. 

Grace Ellison, Ankara'da Bir İngiliz Kadını, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, s. 215. 
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Yarbay Asım Gündüz, Latife Hanım'la beraber Zübeyde Hanım'ı Karşıyaka İstasyonu'nda karşılamalarından şöyle bahseder: 


Eşim, Zübeyde Hanım'ı İstanbul'dan tanıdığı için Latife Hanım ile birlikte karşıladık. Latife Hanım Karşıyaka'da kendilerine ait olan bir yalıyı daha önce hazırlamış, ayrıca hastaya bakmak için bir hastabakıcı, bir hemşire, bir de doktor seçmişti. Kendisini doğrudan oraya götürdük. Latife Hanım her gün beyaz elbiseler giyerek bir hemşire gibi ziyaretine gider, yemek ve bakımı ile ilgilenirdi. 
Bu sevecen ve özenli bakımdan mutlu olan Zübeyde Hanım oğluna yazdığı bir mektupta: 

“Oğlum çok haklı imişsin, bu kızı çok beğendim, gözüm arkada kalmasın, sana layık bir eş olur” demişti. Zübeyde Hanım bu mektubu eşime yazdırıyordu. 
Zübeyde Hanım, böyle Latife Hanım'ın özel ilgisi altında bakılmasına karşın, ne yazık ki çok uzun yaşayamadı. Eşimle her ziyaretimde Zübeyde Hanım'ın, Latife Hanım için uzun uzun dualar ettiğini hatırlarım.46 


Salih Bey, Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da Latife Hanım'ın evlerinde misafir bulunduğu sırada, Gazi'den aldığı emir gereğince haftada birkaç defa telgrafla ve mektupla Zübeyde Hanım hakkında Gazi'ye bilgi vermektedir. Salih Bey, o günleri anlatıyor: 


Gazi Paşa'ya her akşam annelerinin hastalığı hakkında bilgi verirken, Latife Hanım'ın hastaya karşı yerine getirdiği hizmetleri de bildirmekteydim. 
Verdiğim bilgi, Latife Hanım'ın lehine idi. Paşa Hazretlerinin onunla evlenmesini arzu ediyordum. Latife Hanım, benim Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığım mektuplardan birini okumuş olduğu için beni babası gibi hayırhah (hayırsever) tanımıştı. 
Gazi'nin Latife Hanım'la evlenmesini İsmet Paşa da istiyordu. Aslında Gazi'nin Latife Hanım'la evlenmeye olumlu baktığını hissettiğimiz için bir an önce bu konunun olup bitmesini arzu ediyorduk.47 


Latife Hanım'ın kendilerini Karşıyaka'da karşıladığını, oradan doğruca Göztepe'deki köşklerine götürerek, kendilerini orada misafir ettiklerini anlatan Kılıç Ali, anılarına şöyle devam ediyor: 


Zübeyde Hanım başlı başına bir fazilet örneğiydi. Gayet zeki, ileri görüşlü, temiz kalpli bir Türk kadınıydı. 

Latife Hanım'ı gördükten ve köşkünde birkaç gün kaldıktan sonra Başyaver Salih Bey'i gizlice yanına çağırmış, kulağına şunları fısıldamıştı: 


46 Gündüz, Hatıralarım, s. 208. 
47 5. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 207-208. 
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“Salih, benim gördüğüme göre bu kızcağız ile oğlum mutlu olamazlar. Derhal beni geriye götür. Mustafa'mı bu işten vazgeçirteyim.” 

Fakat çok arzu etmesine rağmen Zübeyde Hanım'ın bu isteğinin yerine getirilmesi mümkün olamamış. Ankara-İzmir yolculuğunun yorgunluğu da eklendiği için Zübeyde Hanım'ın hastalıkları şiddet kazanmış ve daha sonra da İzmir'de vefat etmiştir. 

O sırada telaş ve üzüntüden, Zübeyde Hanım'ın, Latife Hanım hakkındaki görüş ve arzusunu Salih Bey, Gazi'ye intikal ettirememiştir.8 


Zübeyde Hanım'ın sağlığı bozulunca, durumu Ankara'ya bildirdiklerini belirten emir çavuşu Ali Metin, yaşadıkları o günleri şöyle anlatıyor: 


Zaten rahatsız olan Zübeyde Hanım, İzmir'de daha da rahatsızlandı. Durumu Ankara'ya bildirdik. Ankara'dan Gazi doktor göndereceğini ve benim de derhal Ankara'ya gelmemi emretti. Beni istemelerini sebebini anlamıştım. İzmir'e geleceklerdi demek. Her seyahatte hazırlıkları ben yapardım. 

Zübeyde Hanım'a gideceğimi söyleyince razı olmadı. Her saat hastalığı artıyordu. Nitekim kendisini iyi görmediğini söyleyerek İzmir Valisi Kâzım JDirik) Bey'le“ müftüyü çağırmamı, vasiyette bulunacağını söyledi. Vali ve müftüyü çağırdım. Vasiyetlerini yaptılar. Vasiyetlerinin sonunda bir tane elmas yüzüğü ayırarak, bu da Mustafa'mın olsun demesi hepimizin gözlerini yaşartmıştı. Türk Başkomutanı'na bir annenin hediyesi buydu. 

İki nüsha hazırlanan vasiyetin bir nüshasını çekmecesine kjlitledikten sonra, diğer nüshasını Gazi'ye verilmek üzere bana teslim ettiler. Ankara'dan Gazi beni acele olarak isteyince, durumu Zübeyde Hanım'a anlatarak, Latife Hanım'ın verdiği bir mektupla hemen hareket ettim. Ben yola çıkarken Ankara'dan gönderilen doktorların da İzmir'e yaklaştıklarını öğrenmiştim. 
Ankara'ya varır varmaz Gazi'yi aradım ve Meclis'te çalışırken buldum. Latife Hanım'ın gönderdiği mektubu verdim. İlk sözleri, “Annem nasıl?” Diye sormak oldu. Ben de gördüklerimi, işittiklerimi anlattım. Fakat Zübeyde Hanım'ın Latife Hanım hakkındaki fikrini söylemedim, çekindim.99 


Zübeyde Hanım'ın ölümü 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, Batı'daki birliklerin geri hizmetlerini denetlemeye karar vererek, Batı Anadolu seyahatine çıkmıştır. Önce, 


48 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 529-530. 
49  Otarihte Abdülhalik Renda Bey İzmir valisidir. 
50 Lüle, Mustafa Kemal'in Can Yoldaşı, s. 137. 
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Eskişehir'de teftişte bulunup buradan Bilecik, İzmit ve Bursa'ya doğru yoluna devam edecektir. Bu arada halkla da gelecek hakkında konuşacak, İzmit'te gazetecilerle bir araya gelecektir. 

Zübeyde Hanım, doktorların ve Latife Hanım'ın özenli bakımları- na rağmen, 14 Ocak 1923 günü vefat etmiştir. Gazi'nin annesinin ölüm haberini bildiren telgrafın, gece Eskişehir Sivrihisar yakınındaki Biçer İstasyonu'nda alındığını belirten emir çavuşu Ali Metin, o üzüntülü anı şöyle anlatmaktadır: 


Geceleyin Biçer İstasyonu'na geldiğimiz zaman validelerinin ölüm telgrafını aldım ve kendilerine veremedim. Zübeyde Hanım'ın ölüm tarihi bir Pazar günü olan 14 Ocak'tır. 

Sabaha yakın beni çağırdılar ve haber alıp almadığımı sordular. Ben de “Şifre var, açılıyor” dedim. Bunun üzerine, “Annem öldü biliyorum" buyurdular ve gördükleri rüyayı anlattılar. Rüyalarında anneleri ile birlikte yeşil kırlarda gezerlerken birden ortaya çıkan bir sel annelerini yanlarından alıp götürmüştü. 

“Çocuk şifreyi al, getir” emri üzerine şifreyi getirdim. Daha içeri girer girmez, “Ölmüş değil mi?” dediler. Ben de, “Siz sağ olun Paşam!” dedim. Gözlerini havaya kaldırarak yanaklarından sel gibi akan gözyaşlarını içlerine akıtmak istercesine, “Millet sağ olsun. Milletin annesi benim annemdir" dediler. 

Tren henüz Eskişehir'e gelmemişti. İzmit'e gitmeye karar vererek, anneleri nin cenazesinin kaldırılması için İzmir'e talimat verdiler 5! 


Gazi, bu kara haber üzerine cenaze merasiminde bulunmak için hemen İzmir'e mi hareket etmeliydi? O halde tespit olunan seyahat programını değiştirmek, İzmit ve İstanbul civarında talim ve eğitimle meşgul olan ordunun teftişlerini geri bırakmak, kısacası verilen emir ve kararlardan vazgeçmek gerekiyordu. Gazi, bu yönü gerekli görmedi. “Vatan görevinin yanında hiçbir duygunun, hiçbir fikrin yeri yoktur” dedi. 
Sonra da İzmir'de bulunan Salih (Bozok) Bey'e şu telgrafı not ettirdi: 


Verdiğiniz kara haber.beni çok üzdü. Annemin uygun bir şekilde cenaze törenini gerçekleştiriniz. Tanrı milletimize hayat ve esenlikler versin. 


Gazi Mustafa Kemals2 


15 Ocak 1923 günü öğleden sonra yapılan cenaze törenine, bütün 
İzmir katılmıştı diyen Yarbay Asım Bey, o günü şöyle anlatmıştır: 


5I Lüle, Mustafa Kemal'in Can Yoldaşı, s. 138. 
52 Atatürk'ün Bütün Eserleri, 14. cilt, İstanbul, 2004, s. 259. 


82 LATİFE MUSTAFAKEMAL 


Zübeyde Hanım son saatlerinde yanında bulunan Latife Hanım'a ayrıca bir vasiyet yazdırmıştır. Latife Hanım, Zübeyde Hanım'ın ölüm haberini ilk önce İzmir Valisi Mustafa Abdülhalik (Rendaj Bey'e bildirmiş, vali de büyük bir cenaze töreni hazırlatmıştı. Latife Hanım ilk gece İzmir'in tanınmış hafızlarından tam otuz üç kişi çağırarak sabaha kadar hatim yaptırmış ve hatim duası üç gün sürmüştür. 

Cenaze alayına adeta bütün İzmir katılmıştı. Vali, memurlar, komutanlar ve hocalar olduğu halde cenaze alayının boyu bir kilometreyi buluyordu. Okulların getirdiği çelenkler kabrin üstünde büyük bir örtü teşkil etmişti. Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Bey, Kâzım Paşa,53 Fahrettin Paşa, Mürsel Bakü Paşa“4 İzzettin Çalışlar Paşa.35 Abdurrahman Nafiz Paşa'lar55 cenaze alayının önünde yürümekte idiler. 

Siyah kıyafetler giyen Latife Hanım, cenaze alayına katılmak istemişti. 
Fakat ailesinin ve din adamlarının, İslam'da kadın cenazeye katılmaz diye engel olmaları üzerine bir faytona binerek cenazeyi arkadan takip etmişti. 

Latife Hanım, mezarda yüzlerce gümüş mecidiye sadaka dağıtmış, kırkın- da mevlit okutmuş, 52'nci gecesinde de aşure yaparak fakir fukaraya dağıttığı gibi, hatimler indirerek bu mübarek kadına karşı duyduğu sevgi ve şükran borcunu ödemişti.57 


Gazi, 20 Ocak 1923 tarihinde Bursa'ya gelmiş ve onuruna bir akşam 


yemeği düzenlenmiştir. Gazi'ye verilen yemek, uzun yıllar önce Bursa'ya yerleşmiş Madame Brotte isimli bir hanımın işlettiği Anadolu Oteli'nde tertip edilmiştir. 


Bu yemekte bulunan Rauf (Manyasi) Bey'in eşi Lahika Hanım, 


Gazi'ye, 


353 
54 
55 
56 
57 


58 


“İzmir'e gidince evlenecekmişsiniz doğru mu?" diye sordu. 

Gazi'nin cevabı kısaydı: 

“Evet, doğrudur. Evlenme tarihini bu geziye göre ayarladık.” 

“Başlangıçta evlenmenin aleyhindeydim” der. O tarihte Kurmay Binbaşı olan Cevdet Kerim Bey3 nedenini sorar: 

“Bir devlet adamı için gündüz gece diye bir şey yoktur. Yurdu, ulusu için ne zaman çalışması gerekirse o zaman çalışacaktır. Oysa evliliğin bazı gerekleri vardır. Evlilik bu çalışmaları kısıtlayabilir. Yerine göre azaltabilir... 


Kâzım Özalp (1880-1968). 

Mürsel Bakü (1881-1945). 

İzzettin Çalışlar (1882-1951). 

Abdurrahman Nafiz Gürman (1882-1966). 

Cemil Sönmez, Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1998, s. 104-105. 

Cevdet Kerim İncedayı (1893-1951). 
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Ben mücadele adamıyım. Hiçbir kayıt altına girmemek isterdim. Bu nedenle kendi hesabıma evlenmeden yana değildim. Bu fikrimi neden değiştirdiğime gelince, bunu Latife Hanım'a söyleteceğim. O eğer bunun karşılığını veremezse o zaman fena olur.” 

“Latife Hanım güzel mi?” diye sorarlar. 

“Hanımefendi, çok güzel olsa ben zaten almazdım. Ben kıskanç bir adamım. Zekâsını, bilgisini, terbiyesini beğendim.” 

|...) Lahika Hanımefendi Başkomutan'a şu soruyu sorar: 

“Paşam hiç sevdiniz mi?” 

Gazi'nin kaşları çatıldı. Tabiatın en manalı pastel renklerini içinde kaynatan gözleri şimşek gibi çakmaya başladı. Alaycı bir gülüşle: 

“Sevmek; vakit bulduk mu ki? Bir ömür çeşitli uğraşılar içinde geçti. Dağ, bağda kurulmuş çadırlarda, karargâhlarda insanın sevmeye vakti bulunabilir mi? 

Hanımefendi, hanımefendi! Biz de insanız, bizim de çarpan bir kalbimiz, bizim de çarpan bir his tarafımız var. Askeriz diye mi kuşkuya düştünüz acaba?” 
diye konuşmasını bitirir.59 


Gazi, annesiyle bir ay boyunca yakından ilgilenen Latife Hanım'a şu telgrafı çekmiştir: 


Latife Hanımefendi'ye 

Acıma bütün kalbinizle katıldığınızdan eminim. Annemin son saatlerini sizin sevecen bakımınız ve dikkatiniz altında geçirmiş olması beni gerçekten avutuyor. Çok teşekkür ederim. 

Ölüm haberi üzerine bir gece için İzmit'e yanıma gelen halam ve kız kardeşimle buraya benimle görüşmek üzere gelen Halide Hanım sevgiyle gözlerinizden öperler. Yarın akşam Bursa'ya gideceğim. Orada takriben iki gün kaldıktan sonra Balıkesir'e hareket edeceğim. 

19 Ocak 1923 
Gazi Mustafa Kemal 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın annesi 
Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyareti 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, 27 Ocak 1923 günü sabahı Karşıyaka'ya ulaşmıştır. Vali Abdülhalik Bey, Fahrettin Paşa, İzzettin Paşa, şehrin ileri gelenleri, Karşıyaka yöneticileri, öğrenciler, kadın ve erkek Karşıyakalılar tarafından karşılanmıştır. Salih Bozok, o günleri şöyle anlatır: 


59 İlhan Lütem, Mustafa Kemal Atatürk 57 Yılın Öyküsü, Ankara, Avrasya-Bir Vakfı Yayınları, 2000, s. 224. 
60 Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 373. 
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Eskişehir'den İzmir'e gelirken Karşıyaka'da kendilerini karşıladık. Beni kompartımanlarına yalnız olarak kabul buyurdular ve şu emri verdiler: 

“Ben Latife Hanım'la evlenmeye karar verdim. Şimdi babası burada ise kendisini bu kararımdan haberdar edersin ve kimseye söylememesini de ilave edersin” dedi. 

Gazi'nin emirleri gereğince hareket ettim. Muammer Bey'e, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kayınpederi olacaklarını söylediğim zaman boynuma sarıldı ve içine çekerek beni kokladılar. 

Biraz sonra Gazi Hazretleri de vagonlarından inerek Muammer Bey'le tanıştılar.8! 


Gazi, Fevzi Paşa ve Kâzım Paşa? ve binlerce karşılayanla birlikte 


Zübeyde Hanım'ın gömülü bulunduğu Ferik Osman Paşa Camii'ne ulaştılar. Adı geçen camiye yaklaşıldığında güzel sesli bir müezzin salâ vermiştir. Gazi, annesinin kabri önünde bir müddet sessiz ve suskun durmuştur; annesinin ruhuna Fatiha okuduktan sonra yaptığı konuşmayı yaveri Salih Bey'in notlarından okuyalım: 


Zavallı validem, bütün millet için mefküre (ülkü) olan İzmir'in kutsal topraklarına tevdi-i vücut (vücudunu emanet) etmiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm hilkatin Iyaradılışın| en tabii bir kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber, bazen ne hazin tecelliler arz eder (ortaya koyar). Burada yatan validem, zulmün, cebrin bütün milleti felakete götüren bir keyfi (/kanunsuz| idarenin kurbanı olmuştur. 

|...) Yanında tefrik (bıraktığım) bir adamım vardı. Bunu Erzurum'dan İstanbul'a 
gönderdiğim zaman, annem bu adamın yalnız olarak geldiğinden haberdar olduğu dakika, benim hakkımda halife ve padişah tarafından verilmiş olan idam kararının infaz edildiğini zannetmiş ve bu yanlış kanı nedeniyle felç duçar Jolmuştul. 

Annemi kaybetmekten çok üzgünüm. |...J Annemin ruhuna ve bütün ecdat ruhuna taahhüt ettiğim (yüklemiş olduğum)| vicdan yeminini tekrar edeyim: Annemin metfeni (mezarı) önünde ve Allah'ın huzurunda aht /söz| verip, peyman ediyorum Jant içiyorum), bu kadar kan dökerek milletin istihsal ve tespit ettiği hâkimiyeti muhafaza için gerekirse annemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Hâkimiyet-i milliye (milli egemenlik) uğrunda canımı vermek, benim için vicdan borcu ve namus borcu olsun.83 


Tren saat 13.00'te Basmane'ye varmıştı. Burada beklenenin üstünde 


bir kalabalık vardı. İzmir istasyonunda kumandan, süvari, piyade, jan- 


61 


62 
63 


Salih Bozok, Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor: Salih Bozok'un Anıları, haz. Can Dündar, İstanbul, Doğan Kitapçılık, 2001, s. 96. 

Kâzım Karabekir (1882-1948). 

S. Bozok, Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor, s. 96-98. 
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27 Ocak 1923 günü, Gazi Mustafa Kemal Paşa annesinin mezarı başında. 
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darma, polis kıtaları ve takımları, ileri gelen kişiler, memurlar ve bütün İzmirli öğrenciler, Paşa Hazretlerini karşılamaya gelmişlerdi. Gazi, Hükümet Konağı'nda biraz dinlenip ve öğle yemeği yedikten sonra Göztepe'deki Uşakizade Muammer Bey'in köşküne doğru yola çıkmıştı. İzmir halkı, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı sevinç ve coşku ile karşılamıştır. 
Gece ise belediye tarafından şerefine bir ziyafet verilmiştir.64 

Anadolu Ajansı'nın 28 Ocak 1923 tarihli haberinde de şunlar yazılmıştır: 


Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri şerefine, dün gece saat yedi buçukta Hükümet Konağı'nın büyük salonunda Belediye tarafından yüz yirmi kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

(...J Ziyafetin bitiminden sonra Paşa Hazretleri Vali Bey'in odasına çekilerek birçok yetkiliyle sohbette bulunmuştur. Saat on bire doğru askeri ve idari heyet tarafından uğurlanarak ikametgâhına ulaşmıştır. 


Uşakizade Köşkü'nde Latife Hanım tarafından karşılanan Gazi, Latife Hanım'a “Bu gece evlenelim,” demiş ve “Sizi zor bir hayat bekliyor,” diye de ilave etmiştir. Nikâh günü, Latife Hanım'ın ısrarıyla 29 
Ocak 1923 olarak belirlenmiştir. 

Gazi'ye karargâh olarak ayrılan köşkün ev sahibi hanımefendinin kendilerini kabul edeceğini öğrendiğini bildiren gazeteci ve yazar Naşit Hakkı Bey,6 Uşakizade ailesini şöyle anlatır: 


O zamanlar, Türk toplumu içinde az rastlanan aydın bir genç kadın ile karşı karşıya olduğumuzu anladık. Konuşmanın konusu, beklenen şerefli bir barış antlaşması üzerine idi. Latife Hanım, son derece sade; fakat şık bir elbise giyinmişti, onu Batılı kıyafetinden ayıran tek şey, ince ipek bir başörtüsü idi. 
Zekâ taşan gözleri yüzünü dolduruyordu. Nerede kaldığımızı sordu: 

“Yok, olmaz, Karşıyaka'da benim evimde kalacaksınız” diye ısrar etti. 

Gece, büyük aile sofrasında neşeli bir yemek yedik. Gazi, Muammer Bey'le görüşüyordu. Muammer Bey ve babası Uşakizade Sadık Bey, Meşrutiyet yıllarında İzmir'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın başında ve İzmir Belediyesi'ni ellerinde tutarak mücadele etmişler... İttihatçılarla araları daima açık ve kavgalı olmuştu. Bu konu konuşulurken, Gazi'nin nasıl İttihat ve İtilaf mücadelelerinin dışında ve üstünde milli birliğin bir davacısı olduğunu sofra başında öğrenen Muammer Bey'in sevinç ve huzuru sonsuzdu.57 


64 Mehmet Önder, İzmir Yollarında, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1989, s. 56. 
65 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 78. 

66 ( Naşit HakkıUluğ (1902-1977). 

67 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 78. 
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Gazi, Latife Hanım ile evleniyor 


Gazeteci Recep Zühtü Bey,68 Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'la evleneceği haberini Büyük Millet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü'ne şöyle bildirmiştir: 


Büyük Millet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğüne - Ankara 


Gazi'nin nüfus tezkeresi Göztepe mahallesine kayıt olmak için verildi. 
Uşakizade Muammer Bey'in büyük kızı Latife Hanımefendi ile nikâh törenleri adı geçenin Göztepe'deki köşklerinde pazartesi günü sade bir törenle gerçekleşecektir. Gazi burada misafir bulunmaktadır. 28 Ocak 1923 

Recep Zühtüs9 


Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşı, refakat subayı Mahmut Bey,” gazeteci Naşit Hakkı Bey'in kulağına şunları fısıldamıştır: 


“Ayın yirmi dokuzunda saat beşte çaya davetlisin, külot pantolonla çaya gelinmez, kılık kıyafetini ona göre düzelt!” diye fısıldaması, nikâh gününün ve saatinin de tespit olunduğunu belli etmişti. Bu kadar kesinleşen bir kararı memlekette yayamamak bir gazeteci için ne kadar üzücüydü. Ne yazık ki, Gazi, kendi hayatına ait kararının yayınlanmasına izin vermiyordu. 

Gece, Latife Hanım'ın Karşıyaka'daki villasında temiz yataklarımıza kavuştuğumuz zaman bana düşen odada ve yatakta Gazi'nin annesinin hayata gözlerini kapadığını öğrenince duyduğum heyecanı hâlâ anlatamam.7! 


28 Ocak 1923 akşamı, İzmir Belediyesi, Hükümet Konağı'nda harp 
oyunlarına katılan kumandanların şerefine bir ziyafet vermiştir. Geç saatlere kadar süren ziyafet sonunda Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yarbay Asım Bey'i bir kenara çekerek: 


“Asım, yarın Mareşal'le, Kâzım Paşa'yı alarak saat onda bana çaya gelin, bekliyorum" demişlerdi. 

Ben de 29 Ocak 1923 sabahı Mareşal'le Karabekir Paşa'yı alarak otomobille köşke gittim. Kapıda Gazi ile Latife Hanım bizi beraber karşılamışlardı. 
Uzun süreden beri Nice'de bulunan Uşakizade Muammer Bey, eşi ve çocukla- 


68 Recep Zühtü Soyak (1893-1966). 

69 Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 374. 
70 MahmutSoydan(1883-1936). 

71 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 78-79. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir ili Göztepe mahallesine nüfus kaydı. 
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rıyla İzmir'e dönmüş bulunuyordu. İzmir'in yeni valisi Mustafa Abdülhalik Bey72 ile Kâzım Paşa bizden daha önce gelmişlerdi. Latife Hanım da aramızda olduğu halde bir saat kadar salonda oturduk, konuştuk... Fakat ortalıkta bir olağanüstülük olduğu da gerçekti. Eşimin beni uğurlarken “Hadi hayırlı olsun” sözünü şimdi anlamaya başlamıştım. Acaba doğru muydu? Gazi bizim hissettiklerimizi belki biliyordu. Fakat ağzından şimdiye kadar hiçbir şey öğrenememiştik, gerçekten de soramazdık da.73 


Gazi, 29 Ocak 1923 günü arkadaşlarını Uşakizade Köşkü'ne çay içmeye davet etmiş ve gelen misafirler köşkün baş odasında ağırlanmıştır. Uşakizade ailesi ise nikâhtan haberli olarak, köşkün ikinci misafir odasında bulunuyordu. Latife Hanım'ın kardeşleri Rukiye ve Vecihe hanımlar misafirlere hizmet ederken, erkek kardeşi Ömer Bey de gelen misafirleri kapıda karşılamıştır. Nikâh, giriş kısmının karşısındaki yemek salonunda saat 17.00'de kıyılmıştır. Yarbay Asım Bey, o ânı şöyle anlatıyor: 


Bu sırada kapı açılmış, yaver Salih Bey: 

“Efendim, Müftü Rahmetullah Efendi74 geldi,"dedi. Gazi de: 

“Buyursunlar,” diyerek ayağa kalkıp müftüyü karşıladı. Biraz sonra gülümseyerek konuştu: 

“Eğer genç olsaydım bu töreni başka türlü yapmak isterdim. Latife Hanım'ı bir ata bindirir, ben de bir ata binip koşturur, kaçırtır alırdım; ama şimdi bunu yapacak kadar genç olmadığımı anlıyorum.” Fevzi Paşa'ya dönerek, “Paşam, siz benim Abdülhalik Bey de Latife Hanım'ın şahitliğini kabul buyurun da bizim mihri müeccel ve mihri muaccelleri tayin edip nikâhlarımızı kıyıverin.” 

Mareşal, birden şaşırmış, “Şey Paşam hiç haberimiz yoktu da bu karar ani oldu...” diyerek kekelemişti. 

Bu konuşmalar olurken, Latife Hanım salonu terk etmiş, müftü efendinin gelişi üzerine de başına bir başörtü almıştı.75 


Konuklar, İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi köşke gelince Gazi'nin nikâhına davetli olduklarını anlamışlardı. Davetlilerden gazeteci Naşit Hakkı Uluğ'un kaleminden köşkün birinci katında bulunan yemek salonunda kıyılan nikâh törenini izleyelim: 


72 Mustafa Abdülhalik Renda (1881-1957). 
73 Gündüz, Hatıralarım, s. 209. 

74 Rahmetullah Çelebi (1872-1944). 

75 Gündüz, Hatıralarım, s. 209. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın evlilik evrakı. 
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Paşa Hazretleri : Salih Bey 
İ Tarih-i veladeti | İ Tarih-i veladeti | İzmir | 


11 Cemazie'İ-cvvel 


| Yekön 


Bâlâda esami ve evsafı muharrer zevç ve zevcenin zikr olunan vekille ile şahidler huzurunda akidleri olduğundan sicil-i mahsusa kayıdlarının icrası için iş bu ilmühaber verildi. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın evlilik evrakının tercümesi. 
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Latife Hanım'ın büyükleri içeride bir salondaydılar. İki genç kız kardeşleri, erkek kardeşlerinden rahmetli Ömer misafirleri karşılayıp ağırlıyordu. 

Köşkün üst kat sofasına kapısı açılan büyücek bir odaya bir masa konmuş, iki tarafına koltuk ve sandalyeler dizilmişti. Biraz sonra, İzmir kadısı76 odaya girdi. Onu Gazi, yanında hayat arkadaşı seçtiği insan takip etti. Mareşal Fevzi Paşa, Kâzım Karabekir Paşa asker elbisesi ile odaya girip, Gazi'nin tarafına geçtiler. İzmir Valisi Mustafa Abdülhalik Bey'i, Başyaver Salih Bey odaya davet etti, onlar da Latife Hanım'ın oturduğu tarafta yer aldılar. 

Gazi, sivil lacivert kruvaze bir elbise giyinmişti, başında her zamanki gibi yassı, koyu renkli güzel bir astragan kalpak vardı. Latife Hanım da koyu renkli bir rop giymiş ve başını da ölçülü bir şekilde örtmüştü. Bu sade dekor içinde nikâh töreni başlıyordu. Fevzi ve Kâzım Paşa'lar Gazi'nin, Abdülhalik ve Salih Bey'ler Latife Hanım'ın şahitleri idiler. |...) 

Ses seda kesilmişti, Gazi'nin kadıya hitaben, biraz kısık ve ağırbaşlı sesi duyuldu: 

“Efendi Hazretleri, biz, Latife Hanım'la evlenmeye karar verdik, lütfen gerekli işlemi yapar mısınız?" Bu sözleri büyük dikkat içinde dinleyen kadı efendi, Latife Hanım'a döndü ve sordu: 

“Hanımefendi, on dirhem gümüş mihri müeccel/”” ve aranızda kararlaştırılan mihri muaccel?8 ile hazır bulunanların önünde Gazi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” 

“Kabul ettim” cevabını alan kadı efendi, bu sefer de Gazi'ye dönerek aynı soruyu sordu, Gazi de: 

“Kabul ettim” deyince, hayatının en şerefli bir hizmetini başarı ile yaptığına sevinen kadı efendi, cübbesinin kollarını süratle sıvayarak ellerini göğe doğru kaldırdı, yeni evlilerin mutluluk ve sıhhatine ve bu evliliğin vatanımıza hayırlı olması için orada bulunanları duaya davet etti.79 


Muhafız Alayı'nın komutanı İsmail Hakkı Bey,80 o günleri daha 


sonra şöyle anlatmıştır: 


76 
77 


78 


79 
80 


Latife Hanım, Uşakizadelerden Muammer Bey'in kızıydı. Nikâhları, İzmir'de babasının evinde kıyıldı. Ben de nikâhta vardım. Kendilerini ilk tebrik eden ben oldum. Latife Hanım, kültürlü, birkaç yabancı dil bilen bir kadındı. O dönemlerde eski bir gelenek olarak törende nikâhlanacaklar bulunmazdı. Onların 


İzmir müftüsü. 

Boşanma halinde kadının hayatını dört ay garantiye alacak şekilde damat tarafından nikâhta verilen tazminat. 

Nikâhta, kızın babasına damat tarafından peşin olarak verilen para veya mülk, başlık parası. 

Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 82-84. 

İsmail Hakkı Tekçe (1892-1975). 
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yerine seçtikleri vekiller ile şahitler bulunurdu. Gazi ve Latife Hanım, vekil tayinine gerek görmemişler, bir yenilik olmak üzere, törende bizzat hazır bulunma- 
yı tercih etmişlerdi. 8 


Pek sevdiği annesinin de arzusuyla, İzmir'e ikinci gidişinde Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'la evlendiğini belirten Rauf (Orbay) Bey, Gazi'nin nikâh sonrasında söylediklerini şöyle aktarıyordu: 


Bu, bütün bir milleti sevindiren pek mutlu bir olaydı. 

Hiç unutmam, kendisini samimiyetle kutladığımda, coşkulu bir sevinç içinde teşekkürler ederken; “Darısı başına Raufçuğum, haydi sen de bir gayret göster" demişti. Hayatından pek memnundu. Latife Hanım'ın şahsında anlayışlı, olgun, sevecen, nazik ve kültürlü bir hayat arkadaşı bulmuş olmanın keyfiyle gerçekten de mutluydu. 

Gene o günlerde, baş başa kaldığımız bir sırada sözü evliliğe getirerek: 

“Hayatım düzene girdi. Böyle bir hayata ne kadar gereksinimim olduğunu ancak şimdi anlıyorum. Doktorlar da dinlenmemi öneriyorlar. Bu derli toplu hayat olmasaydı, nasıl dinlenebilirdim” derken, gözlerimin içine bakarak ilave etmişti. 

“Eee, sen ne zaman karar vereceksin? İşte ben yolu açtım, artık sıra sende...” Ben de cevaben: 

“Paşam, zaten her işte, yolu hep siz açarsınız” deyince; 

“Eee, öyle ise tamam... Demek beni takip ediyorsun... Latife'ye de hemen müjdeyi vereyim” demiş ve gülüşmüştük.82 


Yarbay Asım Bey nikâh sonrası kendi evine döndüğünde, eşiyle aralarında şu konuşma geçer: 


“Gazi neden çağırmış, Asım?" diye beni gülümseme ile karşıladı. Tahminlerinin doğru çıktığını söylediğim zaman: 

“Ben bunu çoktan biliyordum, hatta bugün bu iş için gittiğinizi bile biliyordum” dedi.83 


Nikâhta 50 kadar konuğun olduğu tahmin edilmektedir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın nikâhta bulunan arkadaşlarından tespit edebildiklerimiz şunlardır: Fevzi (Çakmak) Paşa, Kâzım (Karabekir) Paşa, Fahrettin (Altay) Paşa, Mustafa Abdülhalik (Renda) Bey, Rauf (Orbay) 


81 Fatih Bayhan, Latife Hanım'ın Kâğıtları, İstanbul, Pegasus Yayınları, 2007, s. 117. 
82 Kandemir, Hatıraları ve Söyleyemedikleri.., s. 77. 
83 Gündüz,Hatıralarım, s. 210. 
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Bey, Asım (Gündüz) Bey, Mehmet Emin (Koral) Paşa, Galip Paşa,84 İzzettin (Çalışlar) Paşa, Kâzım (Özalp) Paşa, Ali Fuat (Cebesoy) Bey, Dr. 
Tevfik Rüştü Bey,85 İsmail Hakkı (Tekçe) Bey, Mahmut (Soydan) Bey, Dr. Neşet Ömer Bey,85 Dr. Şükrü (Şenozan), Cevat Abbas (Gürer), Salih (Bozok) Bey, Mahmut (Baler) Bey, Naşit Hakkı (Uluğ) Bey, Recep Zühtü (Soyak) Bey ve Gazi'nin manevi evladı Abdurrahim (Tuncak) Bey. 


Basında Gazi ile Latife Hanım'ın evlilikleri 


29 Ocak 1923 günü gerçekleşen, Gazi ve Latife Hanım'ın nikâhları 
gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında basının gündeminde yer almıştır. 

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin sahibi Recep Zühtü (Soyak) İzmir'den gazetesine aşağıdaki telgrafı göndermiştir. 


Hâkimiyet-i Milliye 
Ankara 29 Ocak 1923 


Çok mutluluklar dileriz. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin bugün İzmir'de Göztepe'de nikâhları kıyılacaktır. Dün gece İzmir'de bulunan başyazarımız Recep Zühtü Bey, bize bu mutlu haberle ilgili telgraf göndermiştir: 

BMM Reisi Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Uşakizade Muammer Bey'in büyük kızları Latife Hanımefendi'nin nikâhları bugün İzmir'de Göztepe'de gerçekleşecektir. 

Hâkimiyet-i Milliye bu birlikteliğin mesut ve tam olması için ulu Gazi'ye en derin ve en kalpten tebriklerini arz eder. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın nikâhıyla ilgili Anadolu Ajansı'nın haberi şöyledir: 


Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Uşakizade Latife Hanımefendi'nin emr-i mesnun akitleri (evlilik törenleri) bugün saat 5'te Göztepe'de87 icra edilmiştir (gerçekleşmiştir). Akit merasimi (nikâh merasimi) fevkalade sade olmuştur. Müşir Fevzi, Kâzım Karabekir Paşa Hazeratı Başkumandan Paşa Hazretlerinin, Vali Mustafa Abdulhalik Bey ile Seryaver Salih de Latife Hanımefendi'nin şahitleri bulunuyorlardı.88 


84 Galip Paşa, İzmir'e giren komutanlardandır. 

85 Tevfik Rüştü Aras (1883-1972). 

86 Neşet Ömer İrdelp (1882-1948), Atatürk'ün özel doktoru. 

87 İzmir Göztepe'de bulunan Uşakizade Köşkü kastedilmektedir. 
88 5S. Bozok veC. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 214. 
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30 Ocak 1923 tarihli Ahenk gazetesinde yer alan . 


YE MUTLU ANLAŞMA ER 


Ulu kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
Uşakizade Muammer Beyefendi'nin kızları 
Latife Hanımefendi'yle nikâhları gerçekleşmiştir. 


Bu mutlu anlaşma, 

Izmir ve İzmirlileri bir mutluluğa ulaştırmış ve ayrıca bir övünç kaynağı olmuştur. 
Kurtuluş tarihinin en büyük yaratıcısına ve eşi hanımefendi hazretlerine tebrikler sunarız. 


e rk il YED Dk 7 ——> 


30 Ocak 1923 tarihli Ahenk gazetesinde yer alan evlilik haberinin tercümesi. 


30 Ocak 1923 tarihli Vakit gazetesi, nikâha katılan gazeteci Naşit 
Hakkı Bey'den gelen bilgilere göre şunları yazar: 


İzmir'de pek kutlu evlenme 


Ankara ve İzmir'den memnuniyetle aldığımız bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanımefendi. ile evlenme merasimi yapılmıştır. Paşa Hazretleri, bu evlenme ile rahmetli annelerinin son arzusunu yerine getirmişlerdir. Paşa Hazretlerinin bir yuva kurması, rahmetli için bir büyük emel hükmündeydi. İzmir'e yapılan bu seyahatin bir sebebi de müstakbel gelini görme arzusu idi. Millete yetiştirdiği pek yüksek meziyetli evladı için, olağanüstü bir ana sevgisi besleyen ve pek hassas olan rahmetli, 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müstakbel gelinini evvela tanımadan severek yuvanın bir an evvel kurulmasında ısrar etmiş, sonra da İzmir'de görünce de büyük bir muhabbetle bağlanmıştı. 

Latife Hanımefendi pek müstesna meziyetlere sahiptir. Avrupa'nın her tarafını gezmiş, anlayarak tanımıştır. Fransız, İngiliz, Alman dillerini gayet iyi bilmektedir. Musikide de büyük bilgisi vardır. Türkçeyi pekiyi yazar. Uşakizade Halit Ziya Beyefendi Türkçeleriyle iyice meşgul olmuş ve Latife Hanım Efendi'de yazı hususunda büyük bir istidat görmüştür. Latife Hanımefendi'yi tanıyanlar, zekâsı, azim ve iradesi hakkında pek takdirdar lisan kullanmakta, pek ateşli bir vatansever olduğunu söylemektedirler. 

Bütün millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bu özelliklere sahip bir hayat arkadaşı seçme ve aile kurmalarına sevinçle katılacak ve nikâhın uzun ömürlü olmasını gönülden arzu edecektir. 

Gazetemiz de gerek Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ve gerek Latife Hanımefendi'ye pek samimi tebriklerini arz eder.89 


İngiliz gazetesi London Times ise evliliğe tamamen sosyal rolü açısından bakmıştır: “Geleneksel törenlerden son derece yoksun olan bu evlilik, adeta bir evlenme devrimi oluşturdu.” 

New York Times 22 Şubat 1923 tarihli “Bir fatih olduğu kadar bir reformcu da” başlıklı yorumunda meselenin bu tarafına yönelir: 


Mustafa Kemal Paşa adındaki bu şaşırtıcı ve hayli çetin kişi, sadece çehresi ve elbisesiyle Doğuludan çok Batılı olduğunu yine kanıtladı. Bir görüş olarak -O'nun görüşü olduğu için önemlidir Türk kadınının peçe ve örtünme kullanmaktan vazgeçmesi, hiç olmazsa azaltılması gerektiğini söyledi. Bu tam anlamıyla bir feminist” olduğunu kanıtlamıyor ama yine de savunduğu Türklerin geleneğinde büyük ve çarpıcı bir değişikliktir. Yunanlıların fatihi, kendisine dinsiz suçlamasının yöneltilmesinden sakınmaya özen gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa biliyor olmalıdır ki, yeni eşine Avrupalıların yararlandıklarına benzer öyle özgürlükler tanıyor ki, oluşmakta olan yeni Türkiye'nin halkını etkileyecektir. 


Aynı gazetenin 28 Şubat tarihli sayısında bu kez Chicago Tribune muhabirinin Çankaya Köşkü'nü ziyaretten sonraki izlenimleri yer almıştır: 


Latife Hanım'ın sayısız Amerikalı dostu var, zaten babası New York Pamuk Borsası üyesidir. Kendisi ABD'ye gelmedi ama Fransa ve İngiltere'de tahsil etti, 
|...) ABD'nin, duygusal bir jürinin, şiddet uygulayan bir kocayı öldürmeyi affettiği 
tek ülke olduğunu gazetecilerden biri söyleyince gülümsedi: 


89  Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 529. 
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30 Ocak 1923, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde, 
Muammer Bey ve üç oğlu ile beraber. 


30 Ocak 1923, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde, solda 
Kılıç Ali, arkada Başyaver Salih (Bozok) Bey, en arkada Bekir Çavuş. 
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“Türk kadınının hedefi bu değildir. Kocam ve ben, kadın konusunda diğer bütün siyasi konularda olduğu gibi tam bir uyum içindeyiz” dedi. Konuşulanları eşine tercüme etti, o da bir kadına arkadaş ve ortak olarak bakılması gerektiğini, icabında erkek kulüpleri gibi kadın kulüplerinin de kapatılması gerektiğini, ayrımsız karma kulüplerin yapılmasının lazım geldiğini belirtti. 

Türkiye'nin kadınlara özgürlüklerini vermeye hazır olup olmadığı sorulunca da, “Türk kadınının yüzde 80'inin aynı haklara sahip olduğunu söyledi. Avrupalılar bunu bilmez, çünkü tarlada çalışıp üretici olan bunlardır, şehirlerde yüzde 20 
sınırlıdır. Bu Türk işi değildir, yabancılardan esinlenen bir davranıştır. Mutlaka yüzde 20'nin sabit bir fikri vardır ve muhtemelen bunlara bağlı kalacaklardır. 
Ancak Türk kadınının özgürlüğü, isteğe bağlı olmaktan çok çoğunluğun uygulamasının ürünüdür ve kaçınılmazdır” diye yanıtladı. Bunun bir devrim değil, evrim olacağını da söyledi. |...) 

Kemal'in karısı evlenmelerinden beri onu her gittiği yerde izledi: Cephede birlikleri teftişte, sosyal ve diplomatik faaliyetlerde, davetlerde ve kabul resimlerinde. Hiçbirinde çoğunluk onun davranışlarını desteklemekten geri kalmadı, zira kadınların çoğunun yapmak istediklerini aynen yapıyordu. |...) 

Bayan Kemal, uzun kirpiklerinin arasından parıldayan koyu gözlü, Çerkez tipli bir güzeldir. Gülerken küçük ağzı, çok düzgün bir sıra dişi ortaya çıkarıyor. 
Geleneksel siyah satenden Türk elbisesi giyiyor ve peçesizdi. Her iki bileğinde bilezikler var, buna karşılık sadece iki yüzüğü bulunuyor. Biri derin platin yuvaya yerleştirilmiş dört karatlık, diğeri ise İsmet Paşa'nın Lozan'dan getirdiği ve röportajın ortasında sunduğu platinden olandır. (...) Bayan Kemal'in hoş kişiliğinin niteliğini yansıtmak güç olduğu gibi, çaylarını yudumlarken onun Türkiye'nin gençleşmesi konusundaki konuşmasını dinleyen misafirlerin izlenimlerini aktarmak da güçtür. Ancak, kocasının son derece güçlü kişiliğinin mevcudiyeti sırasında onun heyecanı dikkat çekiciydi. Herkes şunu hissetti ki o da ülkesi için büyük girişimlere yönelecektir. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın nikâbında yaşananlar 


Lozan'da ele alınan ve eleştirilen konulardan biri de medeni kanunumuzun olmayışı ve “dine dayalı” aile hukuku sisteminin uygulanışıydı. Lozan görüşmelerinde evlilik sisteminin değiştirileceği sözü verilmişti. “Evlenmiş olmak için evlenmediğini” belirten Gazi'nin nikâhı, devam eden Lozan Antlaşması için Türk delegesini rahatlatacak bir adım olmuştur. 

Prof. Dr. Şerafettin Turan, Gazi ve Latife Hanım'ın nikâhı ile ilgili irdelemelerini şöyle yapmıştır: 


90 OrhanKoloğlu, Bilinıselden “Medyatik ”e Tarih, İstanbul, Destek Yayınları, 2009, s. 371. 
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Türk kadınının toplumda gerçek yerini alması gerektiğini daima ileri süren ve savunan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu kararlılığını Latife Hanım ile evlenirken de kanıtlamıştır. Gazi'nin Latife Hanım'la nikâhının kıyıldığı tarihte “dini nikâh” geçerliydi. Gerçekten de onların nikâhlarını imam ya da müftü gibi din adamı değil, bir kadı, yani bir hukuk adamı kıymıştı. Üstelik bazı yazılı belgeler düzenlenmişti. Bu nedenle onların 29 Ocak 1923 tarihinde kıyılan nikâhları, henüz imam nikâhının geçerli olduğu o günlerde ancak iki yıl sonra kabul edilecek olan Medeni Kanun'da yer alan hükümlerin başlangıcını oluşturmuştu. 
Tanıkların anlatımlarına ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve üzerinde “Atatürk'ün Evlenme İhbarnamesi” yazılan tutanak niteliğindeki belge ile “İzinname-i Şer'i" başlıklı iki belgeye göre bu özelikler şöyle özetlenebilir: 

a) Nikâh günü olarak alışılmış olan perşembe günü değil pazartesi seçilmiştir. 

b) İmam nikâhı ya da dini nikâh evlenilecek kızın yokluğunda ona vekâlet eden bir erkeğin tanıklığıyla kıyıldığı halde Latife-Gazi Mustafa Kemal Paşa çiftinin nikâhına her ikisi de katılmıştı. 

c) Ayrıca çiftin 2'şer tanığı ile davetliler de nikâh masasında yer almışlardı. Mareşal Fevzi Paşa ile Kâzım Paşa, Mustafa Kemal'in; İzmir Valisi Abdulhalik Bey ve Salih Bey de Latife Hanım'ın tanıkları olmuşlardı. 

ç) Nikâh törenine saat 17.00'de başlanmıştı. Nikâhı Merkez Kadısı Hüseyin oğlu Ömer Fevzi kıymıştı. Müftünün Latife Hanım ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya birbirleriyle evlenip evlenmeyeceği sorusuna, her ikisi de ayrı ayrı "kabul ettim” yanıtını vererek, günümüz medeni nikâhının öncülüğünü yapmışlardır. p 

d) Evlenmeye ilişkin Kadı Ömer Fevzi'nin düzenlediği iki belgede de bazı önemli özellikler bulunmaktadır. Evlenme kaydında “milleti” başlıklı sütunda, çiftlerin “İslam” oldukları yazılması önemli bir gerçeği göstermekte ve millet sözcüğünün Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923'te bile “dinsel toplulukcemaat" diye algılandığını kanıtlamaktadır. 

e) Nikâh iznini belirten 23 Eylül 1923 tarihli ikinci belge, bir kopya olup yaklaşık sekiz ay sonra çıkarılmıştır. Niçin alındığı bilinmemekle birlikte dinsel nikâhlarda belirlenmesi gereken “mihr"i göstermesi yönünden önem taşımaktadır. Kadın için bir parasal güvence sayılan mihr, bilindiği gibi erkeğin, nikâh kıyılırken eşine vermeyi kabul ettiği mal ya da para demektir. Hemen vereceği ya da sonradan ödeneceğine bağlı olarak da “muaccel” ve “müeccel" diye iki kısma ayrılmaktadır. Ancak Hanefi fıkhına göre “muaccel mihr"in 10 dirhem gümüşten?! ya da değerde maldan az olmaması gerekir.92 


On dirhem gümüş; 31,5 gram ve 1 ons karşılığı bir ağırlıktır. Parasal karşılığı ise 150 
Türk lirasıdır. 


Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk-Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 2004, s. 651-652. 
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Boşanma halinde kadının dört aylık geçimini sağlayacak bedel olan “mihri müeccel” ve nikâh sırasında kızın babasına peşin olarak verilecek olan para veya mal karşılığı olan “mihri muaccel” adı altında ödeme vardır. 

Gazi'nin kendi nikâhında, “mihr” adı verilen bedelin, olması gereken değerinin en alt rakamını vermesi üzerine; Kâzım ve Fevzi paşalar; “Kızı ucuza kapattın” diye gülmüşlerdir. Gazi yapılan şakaya karşılık vermeyerek gülmemiştir. Çünkü onun kafasından geçen “kadın ve erkeğin eşit olmasıydı”. Nikâh şeklini değiştirdiği halde beğenmeyip içine sindiremeyen Gazi, nikâhında bulunan sınıf arkadaşı Yarbay Asım (Gündüz) Bey'e dönerek; “İnşallah zaman olur, nikâhı vali bey kıyar” demiştir. Bu sözlerdeki özlem, 1913 yılında Sofya'da Nazmiye (Andiç) Hanım'a yaptığı evlenme teklifine çok benziyordu. Mustafa Kemal'in Nazmiye Hanım'a yaptığı evlenme teklifindeki nikâhın şekli; Sofya elçisi Fethi (Okyar) Bey'in nikâhlarını kıymasıydı. Nazmiye Hanım, imamsız kıyılacak “medeni nikâh” benzeri bu teklifi şiddetle reddetmiştir.?3 

Cumhurbaşkanlığı'nın 2007 yılında hazırladığı Atatürk fotoğrafları arşiv çalışmasında 5000 adet fotoğraf yer almaktadır. Bu fotoğraflar arasında Gazi'ye ait evlilik fotoğrafları bulunmamaktadır. 
Nikâhın ertesi günü, köşkün önünde ve bahçesinde altı adet fotoğraf ve bir dakikalık film çekimi yapılmıştır. Gazi'nin kendi nikâhında fotoğraf çekilmesine ve haber yapılmasına izin vermeyişi, içine sinmeyen bir nikâhla evlenmiş olmasına bağlanabilir. 

Mustafa Kemal Paşa'nın evlenmeden önce, Göztepe Nüfusu'na 46 
numaralı adreste geçici olarak nüfus kaydı yapılmıştır.2* Günümüzde Atatürk'ün nüfus kaydı, Göztepe Mahallesi 33 numara olarak görünmektedir. 

Nikâh ile ilgili diğer iki belgeyi Şerafettin Turan'ın yaptığı incelemelerde görebiliyoruz. Birinci belge, evlenen çiftin kimliklerini ve nikâhın ne zaman kimlerin tanıklığında yapıldığını belirten bir evlenme cüzdanı niteliğindedir. İkincisi ise evlenme defterine geçirilen nikâh kaydıdır. Bu ikinci belge, 23 Eylül 1923 tarihini taşıyan kopya belgedir. Belgede, nikâhta hazır bulunan şahitler ve verilen “mihr”e ilişkin kayıt bulunmaktadır. Bu belgelerin İzmir Merkez Kadısı Ömer Fevzi oğlu Hüseyin 


93 Selma Tükel, “Nazmiye Andiç'in Anıları-Atatürk'ün Gönlündeki Kadın”, Hürriyet, 30 
Nisan-10 Mayıs 1988. 


94 Sönmez, Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım, s. 115. 
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tarafından onaylanmış olduğu görülmektedir. Prof. Dr. Necmi Ülker, nikâh işlerini kadı adına müftü de kıyabilmekteydi demektedir.95 Ancak davetlilerden Asım Gündüz'ün anılarına göre nikâhı İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi kıymıştır. 96 

Gazi'nin, Türk kadınının haklarının kararlı bir savunucusu olarak ortaya çıktığını belirten Le Temps gazetesi yazarı Paul Gentizon, kıyılan nikâhı şöyle yorumlar: 


Gazi, Türk kadını davasının kararlı bir savunucusu olarak ortaya çıktı. O, zayıf yaratık denen bu cinsin cahillikten kurtulmasını, artık erkeklerin koruyuculuğunda kalmamasını, milli çabalarda erkeğe eşit oranda katkıda bulunmasını istedi. Bu konudaki savaşı sadece sözde değil, kişiliğiyle örnek olarak yürüttü. 
Latife Hanım'la evlenmesi sırasında yapılan resmi törende, Türkiye'de çok eskiden beri uygulanan tüm gelenekleri bir yana ittiği bilinmektedir. Evlenme bir pazartesi günü oldu. Oysa ülkede evlenme törenlerini Perşembe günü yapmak âdetti. Tatil günü Cuma olduğuna göre Perşembe arife sayılırdı. Sonra evliliğe rıza Sözü olan “evet” sözcüğünü kendisi ve nişanlısıyla hoca önünde ve tanıklar karşısında birlikte bulunarak söylemelerini istedi. Oysa geleneğe göre, bu sırada da birbirini görmemeleri gerekiyordu.97 


Uşakizade önünde, 30 Ocak 1923 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın nikâhını, eski gelenek ve göreneklere göre yapmadığını belirten Sovyet diplomatı Semyon Aralov, nikâhı şöyle anlatır: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa düğününü de eski geleneklere göre yapmadı. 
Düğün töreni, kadınlı-erkekli yapılmıştı. Latife Hanım çarşafsız olarak törene katılmıştı. Nikâhta belirtilmesi gerekli olan para da belirtilmemiştir. Gazeteler bu düğünden uzun süre söz etmişlerdi.88 


Gazi'nin kız kardeşi Makbule Atadan da evlilikle ilgili şunları söylemektedir: 


95 Necmi Ülker, Mustafa Kemal Paşa'nın Evliliği, Az Bilinen Yönleriyle Atatürk, İzmir, 
2004, s. 16. 

96 Gündüz, Hatıralarım, s. 209. 

97 Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, 1983, s. 131. 

98 Erol Cihangir, Aralov'un Hatıralarında Atatürk ve Türkiye, İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2005, s. 205-206. 

99  MakbuleAtadan(1885-1956). 
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Latife Hanım, İzmir'e ilk girecek olan bir subayla evleneceğini, yakınlarına ve tanıdıklarına söylermiş. Gazi'nin İzmir'e girdiği günlerde, annemiz son derece hastaydı. Ağabeyimi İzmir'de karşılayanlar arasında Latife Hanım da vardı. 
Gazi'yi yakışır bir şekilde karşıladılar ve nihayet bu konuşmalar evlenme ile sona erdi.100 


Halide Edip Hanım, evlilik konusunda şunları söylemiştir: 


Latife Mustafa Kemal, İzmir'in asil ailelerinden birinin kızı olan bu muhterem hanım, asaleti kadar, tahsil ve terbiyesiyle de çevresinde tanınmıştı. 
Gazi'de ilk defa yuva kurma fikrini uyandırmış ve İzmir'in kurtuluşundan kısa bir zaman sonra sade bir şekilde evlenmişlerdi.!0* 


Gazi nikâh sonrasında birçok tebrik telgrafı almış ve bunlara tek tek cevap vermiştir. Nikâhta bulunan, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey'in şahsı ve hükümet adına gönderdiği kutlama mesajı, 29 Ocak 
1923 akşamı köşke ulaşmıştır. Gazi, gönülden, tertemiz duygu yüklü bu 
satırları Latife Hanım'a da okumuş ve bir kartpostala aşağıdaki metni elyazısıyla yazarak, sofrada bulunanların imzasıyla Rauf Bey'e göndermiştir. Gazi'nin hayatının yeni bir sayfası olacak o gecenin yazıya dökülen duyguları şöyledir: 


Raufçuğum, güzel kalbinin yüce görüntüsü seni sevenler için ne kadar samimiyet hissi müjdecisidir. 

Latife Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, Uşakizade Muammer, Uşakizade Adeviye, Uşakizade Vecihe, Uşakizade Rukiye, Uşakizade Ömer, Başyaver Salih, Yaver Cevat Abbas.!02 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'la evlenmesi Türkiye'de ve ülke dışında geniş yankılar uyandırmış, Gazi'ye yüzlerce kutlama telgrafı ve mektubu gönderilmiştir. Bunlardan biri de Gazi'nin yakından tanıdığı ve mektuplaştığı Fransız hanedanından Prens Don Louis de Bourbon'un kardeşi emekli general M. Edvard de Bourbon'dan geliyordu. O günlerde Barselona'da yaşayan General Bourbon, 6 Şubat 1923 tarihli Fransızca mektubunda Gazi'ye şunları yazıyordu: 


100 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 32-33. 
101 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 86. 
102 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, İstanbul, 2005, s. 35. 
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Mareşal Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, 


İngilizler ve Yunanlılar aleyhine kazandığınız parlak zaferin haberini alır almaz, son zamanlarda Barselona'da Türkiye Başkonsolosu bulunan Ali Kemal Bey vasıtasıyla size tebriklerimi ve duygularımı iletmiştim. Daha sonra evlenmiş olduğunuzu ve şimdi de Ankara'ya döndüğünüzü gazetelerden öğrendim. 
Mutluluk dileklerimi sizlere sunarken bu satırları yazmış olmaktan bahtiyarlık duyduğumu da ifade etmek isterim. İslam'ın savunması ve Türkiye'nin yeniden kazandığı yüce şan ve şerefi için de ayrıca sizi kutlarım. 

Eski arkadaşınız 
General Edvard de Bourbon!03 


Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilov ve eşi Tamara Hanım da Latife Hanım'ı kutlayanlar arasında yer almıştır. 

Tamara Hanım'ın yaptığı kutlamada, “Doğu Kadını”nın toplum içindeki yerinin yükseltilmesi ve sosyal hayatta layık olduğu yeri alması gerektiği vurgulanmıştı. 8 Şubat 1923 günü Latife Hanım kendisine şu cevabı yollar: 


Azerbaycan Elçisi'nin eşleri Tamara Hanımefendi'ye, 


Nikâhımız nedeniyle yazdığınız duygularınıza ve kutlamanıza özellikle teşekkür ederim. Benim için en büyük mutluluk, memleketimizin ve ezilen milletlerin kurtuluşunu ve esenliğini görmektir. Doğu kadınının yükselmesi hakkındaki dileklerinize bütün kalbimle katılıyorum. Çünkü kurtuluşun ve esenliğin koşulları arasında özellikle kadınlığın yükselmesi birinci derecede önem arz etmektedir. 
Bu hususta başarılı olacağımıza güvenim sonsuzdur. 


Latife Gazi Mustafa Kemal104 


Konuklar gittikten sonra Gazi, Latife Hanım'ın ailesiyle ve arkadaşlarıyla baş başa kalmıştır. Gazi, Latife Hanım'a dönerek, “Hadi bakalım, evin kadını sensin. Misafirlerimize düğün sofrası hazırla ve asker karısı olduğunu göster” demiştir. Ve sofrada bulunan Fevzi Paşa hemen buna itiraz ederek, “Aman Paşam, nikâh akşamı böyle şaka mı olur?” diye cevap vermiştir. Masadakiler bu konuşma karşısında bir an şaşkınlığa düşseler de art arda yapılan esprilerle durum geçiştirilmiştir. 


103 Mehmet Önder, Atatürk Bildirileri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, s. 15-18. 
104 Betül Aslan, Türkiye Azerbaycan İlişkileri, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2004, s. 270- 
27 
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Kısa bir süre sonra Latife Hanım'ın hazırladığı ziyafet sofrası, aşçı- 


nın hazırladığı nadide yemekler ve tatlılarla tam bir şölen sofrası haline gelir. Sofra; türlü türlü yemekler, tatlılar, meyveler, mezeler ve çeşitli şerbet ve içkilerle inanılmaz güzellikte görünür. 


Gazi, solundaki sandalyeye kayınvalidesi Adeviye Hanım'ı, sağ ta- 


rafındaki sandalyeye de Latife Hanım'ı oturtmuştu. Masa Fevzi Paşa, Kâzım Paşa, Muammer Bey, Rukiye Hanım, Vecihe Hanım ve Orhan Bey'den ibaretti. 


Günün sevilen müziklerinin yükseldiği pikap, gecenin sessizliğini 


bozmuş ve müziğe şen kahkahalar ve tatlı sohbetler eşlik etmiştir.105 


10, 


Ü 


Katıldığı nikâh gecesini Mahmut Baler şöyle anlatmıştır: 


Bu anlaşmadan kısa bir süre sonra aralarında evlenme kararı verilince, düğün töreninden tamamen vazgeçilerek yakın tanıdıkların bulunduğu bir ortamda evlenme gecesi yapılmasına karar verilir. İzmir Valisi olan Abdülhalik Bey, Ordu Kumandanı İzzettin Paşa, Dr. Neşet Ömer Bey ve Gazi'nin her zaman yanında bulunan dostlarının da hazır bulunduğu bir gecede Latife Hanım'ın köşkünde bu tören gerçekleşmişti. f...J O akşam bu sayılı kişi arasında çok keyifli ve neşeli bir gece geçti. Ben de doğal olarak son derece keyifliydim. Tatlı fıkralarla canlı hatıralarımdan anlattım. Bu fıkralar arasında İzmir Sağlık Müdürü olan Doktor Şükrü Bey'e!6 ait fıkralar da vardı. Gazi, Şükrü Bey'i çok takdirle sever ve ona saygı duyardı. Gazi, o gece Şükrü Bey'e ait bazı hatıralarından da bahsetmişti. 

Şükrü Bey'in birçok seçkin özellikleri vardı. İyi bir doktordu. Anlayışlı, nükte- dan, müziksever, neyzen ve bestekârdı. Eserleri halen musiki dünyamızda zevkle söylenip dinlenmektedir. |...) Üç dört devre de İzmir milletvekilliği yapmıştır. 

O düğün gecesi genelde hep Şükrü Bey'den bahsedildi. Şükrü Bey, Gazi'ye yazdığı bir marşı kendine özel, heyecanlı ve ince sesiyle bir hafta önce bana okumuştu. Bu marşın, güftesi de, bestesi de hep Şükrü Bey tarafından yapılmıştı. Bu konu devam ederken ben, Gazi'ye: 

“Efendim, Şükrü Bey size çok güzel bir marş yazıp bestelemiş. İzin verirseniz o marşı size Şükrü Bey gibi okuyayım” dedim. Gazi bilinen kibarlığıyla: 

“Rica ederim," dedi. 

|...) Gazi ve misafirleri pek hoşlandılar. Onun üzerine Gazi yaverlerinden 
birini çağırtarak: 

“Haydi, gidin Doktor Şükrü Bey'i bulun ve kendisini yemeğe davet ettiğimi söyleyerek alın buraya getirin” emrini verdi... Bir müddet sonra yaver bey içeri girerek: 


Halil İbrahim Özcan, Çankaya'nın Duvaksız Gelini Fikriye, İstanbul, Nokta Kitap, 2007, s. 164-165. 


106 Osman Şükrü Şenozan (1874-1954). 
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30 Ocak 1923, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde. 
Oturanlar soldan sağa; Muammer Bey, Latife Hanım. Arkada solda Kılıç Alı, Başyaver Salih (Bozok) Bey ve Yaver Muzaffer (Kılıç) Bey. 


“Efendim Şükrü Bey geldiler,” diye haber verdi. Gazi çok memnundu: 

“Buyursun buyursun bekliyoruz kendisini,” diye ayağa kalkarak Şükrü Bey'i kabul etti. Şükrü Bey o haliyle Gazi'nin elini öptükten sonra sofrada gösterilen yerine oturmadan evvel ayakta: 

“Kıymetli ve muhterem Paşam emrinizi aldım. Hayatta ulaşacağımı düşündüğüm mutluluğun sonuna ulaştım. Siz var olun efendim. Büyük Allah sizi yüce milletimizin başından eksik etmesin,” şeklinde konuşmuştur. Bu tatlı sohbet devam ederken Gazi, Şükrü Bey'e: 

“Siz bana bir marş yazmış ve onu da Mahmut Bey'e okumuşsunuz. Mahmut Bey bu marşı bize okudu, çok beğendik. İzin verir misiniz, o marşınızı sizin ağzınızdan tekrarlanmasını Mahmut Bey'den rica edelim,” diye sordu. Şükrü Bey: 

“Lütfederler efendim” dedi. Ben yine yanımdaki piyanonun üzerinden nota defterini alıp elimde tef gibi tutarak ve sesimi de Şükrü Bey'inki gibi incelterek marşı aynı heyecanla okudum. Gazi, Şükrü Bey'e dönüp: 

“Nasıl buldunuz?” diye sordu. Şükrü Bey gülerek: 

“Güzel bir taklit efendim,” dedi. Ve o düğün gecesi de böyle tatlı hatıralarla sona erdi.107 


107 Baler, Baldan Damlalar 3 ve Hatıralarım, s. 60-65. 


106 LATİFEMUSTAFA KEMAL 


Gazi'nin yaptığı evlilik, ülkemizin verdiği onurlu milli mücadelenin bitiminin 5. ayında gerçekleşmiştir. 42 yaşına gelmiş olan Gazi'nin bu acele evliliği, Lozan Antlaşması'nın devamı sırasına bilerek denk getirilmiştir. Kıyılan nikâhla Müttefik devletlerine; “liderimiz evleniyor, Türkiye'nin bir sıkıntısı yok” mesajı da verilmişti. 

Nikâhın kıyıldığı günlerde, Yunanistan'la mübadele konusu henüz sonuçlanamamıştı. Batı ülkelerinin Lozan'da Türkiye'ye yaptıkları öneriler, 31 Ocak 1923 tarihli gazetelerde Sevr Antlaşması'na benzetilmekteydi. O gün gazetesinde Ahmet Emin (Yalman) Bey şunları yazmıştı: 


Ankara'da olayların soğukkanlılıkla karşılandığının en açık işareti, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aile kurmak için tam bu dakikayı seçmesiydi. 30 Ocak tarihli gazeteler, Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Uşakizade Muammer Bey'in kızı ve ünlü yazar Halit Ziya Bey'in yeğeni Latife Hanım'la nikâhlarının yapıldığını haber veriyorlardı.108 


İzmir'de gazetecilerle buluşma 


30 Ocak 1923 günü saat 19.00'da, Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir 
basınını Uşakizade Köşkü'ne çağırmıştır. Anadolu, Ahenk, Sadayı Hak, Şark ve Yeni Turan gazetelerinin temsilcileri köşkteki toplantıya katılmışlardır. Gazi, İzmirli gazetecilere devam eden Lozan oturumları hakkında bilgi vermiş ve görüşlerini açıklamıştır. Gazi'nin İzmirli gazetecilere verdiği demeç ajanslara şöyle yansımıştır: 


Gazi, dün akşam 30 Ocak 1923 salı günü akşamı saat 19.00'de kayınpederleri Uşakizade Muammer Beyefendi'nin köşklerinde İzmir gazetecilerini kabul buyurarak gazetecilerle uzun boylu sohbette bulunmuşlardır. 

Gazeteciler topluca Gazi'den aşağıdaki soruları cevaplaması istemişlerdir. 

“Lozan Konferansı'nın duraklama ihtimali var mıdır? Ve gecikmeden ne gibi sonuçlar doğabilir, bu husustaki görüşleri nelerdir?” 

“Biz de Lozan Konferansı'nı dikkatle takip ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki konferansa davet olunduğumuz zaman ordularımız bütün dünyayı hayrete ve takdire düşüren bir zaferin etkeni bulunuyordu. Karşımızda, askeri harekâtımızı geciktirecek hiçbir engel kalmamıştı. Buna rağmen, İtilaf devletlerinin iyi niyetine ve samimiyetine inanarak, ordularımızı durdurarak, pek insani duygularla delege heyetimizi Lozan'a gönderdik. Bizim bu harekâtımızı tenkit eden dost- 


108 Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim..., 2. cilt, s. 830. 
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larımıza İtilaf devletlerinin artık iyi niyetlerine güvenebileceğimiz kanısında olduğumuzu açıkladık.”109 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın 
Karşıyaka'yı ziyaretleri 


Latife Hanım'ı sağlığında defalarca gören, İzmirli gazeteci Sancar Maruflu, kendisiyle Mayıs 2009 tarihinde yaptığımız röportajda şunları aktarmıştı: 


İzmirlilerin Gaziye hediye ettikleri Ford marka kırmızı araba karadan Karşıyaka'ya gitmiş, Gazi ve Latife Hanım'ın içinde bulunduğu motorlu kotra Karşıyaka'daki Fikri Altay yalısının iskelesine yanaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım, Karşıyaka'da Fahrettin Altay, Albay Zühtü Işıl, Fikri Altay, Sadi İplikçi tarafından karşılanmıştır. 

Muzaffer komutan ve eşi, Karşıyaka çarşısının içinden Karşıyakalıların coşkun tezahüratları arasında Zübeyde Hanım'ın mezarına gitmişlerdir. Gazi, 15 gün önce Karşıyakalıların kalbine gömülen annesi Zübeyde Hanım'a gelinini getirmişti. 

Daha sonra, Uşakizadelerin Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım'ın vefat ettiği çiftlik evine ulaşırlar. Gazi'nin nişan hediyesi olarak Latife Hanım'a hediye ettiği Sakarya isimli at, bu çiftliktedir. Latife Hanım, ilk defa bu ata binecektir, Gazi ile beraber, çiftiikte uzun bir at gezintisi yaparlar. 

İzmir Müstahkem Mevki Komutanı Mehmet Emin Paşa, eşi Hakiye Hanım ile Gazi'nin nikâhına katılmışlardır. Gazi Paşa ile Latife Hanım, 29 Ocak akşamı Mehmet Emin Paşa ailesine verdikleri söz üzerine o akşam Mehmet Emin Paşa'nın Hacı Hüseyinler denilen bölgede çiftlik içinde bulunan evinde yemeğe davetlidirler. Mehmet Emin Paşa'nın evine giderler. 

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Bey'in ablası ile evli olan Mehmet Emin (Koral) Paşa'nın Avusturya'da piyano eğitimi almış, 13 yaşındaki kızları Füreya Hanım'ın yeni evlilere bir keman resitali verdiği bilinmektedir. Latife Hanım'ın dadısının ifadesine göre Gazi Paşa ile Latife Hanım arasında o akşam çalınan eserlerin kime ait olduğu konusunda tatlı bir çekişme yaşanmıştır. 


O gece Karşıyaka'da yaşananları Ayşe Kulin, Föreya adlı kitabında anlatmıştır. Yemekten sonra Mehmet Emin Paşa'nın kızı Füreya Hanım'dan keman çalması istenir. Mustafa Kemal Paşa'nın ısrarı üzerine kemanını alıp gelen Füreya Hanım ile Paşa arasında şu konuşma geçer:110 


109 Akşam, 6 Şubat 1923; Gökovalı, Çelikkanat, İlhan, Atatürk ve İzmir, s. 152-156. 
110 Ayşe Kulin'in, Füreya adlı eserinde kaynak gösterdiği ve Ercüment Hüsnü Baki ile 
Ahmet Hazarfen tarafından okunan eski belge. 
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Gazi, Sakarya adlı atına binerken. 


Füreya Hanım, Gazi'ye: 


“Ne çalayım?” diye sorar. Gazi: 

“Ne istersek çalabilir misin?” der. Füreya Hanım: 
“Denerim.” Gazi: 

“Bach çalın.” 

“Hangi Konçertosu?” Gazi yanında oturan eşine: 
“Bu kız beni aşıyor Latife,” der. Latife Hanım: 

“İki Keman Konçertosu'ndan çalabilir misin?” 
“Denerim efendim." 111 


111 Ayşe Kulin, Füreya, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s. 82. 


GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA VE EVLİLİK 


Latife Hanım, Gazi'nin hediye ettiği 
Sakarya adlı atın üzerinde. 


Füreya Hanım, keman çaldıktan sonra, Gazi'den hatıra defterine bir şeyler yazmasını istemişti. Bunun üzerine Gazi deftere aşağıdaki satırları yazmıştı: 


Füreya Hanım, millete yapacağın vazife önemlidir. Bunu bir an olsun hatırından çıkarma. Ona göre çalış. Hazırlan. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa- 
Latife Gazi Mustafa Kemal!12 


112 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 46. 


pa 
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Nikâhın ikinci akşamı “Fevzi Paşa beni çağırarak, bahçeye bir sofra hazırlamamı emrettiler” diye belirten emir çavuşu Ali Metin, o geceyi şöyle anlatıyordu: 


Ben de istedikleri gibi bir sofra hazırlayarak Paşa'ya haber verdim. Fevzi Paşa, Gazi'ye, “Paşam, Ali bizi bu akşam yemeğe davet ediyor, ne buyurursunuz?" demesi üzerine olurlarını bildirdiler. 

Biraz sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa aralarına Latife Hanım'ı almış olarak sofraya geldiler. Fevzi Paşa, Gazi'nin kadehine rakı, kendi kadehine de portakal suyu koyduktan sonra rakı kadehini bizzat Gazi'ye takdim etti ve “Şerefinize içiyoruz,” dedi. Gazi'nin memnuniyetten gözleri parlamıştı. 
Çok sevdikleri ve saydıkları bu kıymetli insanın yanında o güne kadar içki içmemişlerdi. Nitekim ölünceye kadar da bu saygılarından eksiklik hiç olmadı.113 


İzmir'de halkla sohbet - Kadınlar Kongresi 


Türkiye İktisat Kongresi'nin yapılacağı binada, 2 Şubat 1923 günü gerçekleşen İzmirli kadınların katıldığı toplantıda Gazi, eşi Latife Hanım'ı İzmirli kadınlara tanıtmış; kadın sorunları ve Lozan hakkında bilgi vermiştir. Katılanların kadın oluşu nedeniyle bu toplantıya İzmir'de “Halkla Sohbet” ya da gayriresmi “Kadınlar Kongresi” adı verilmiştir. 

Anadolu Ajansı, 3 Şubat 1923 tarihli haberinde şunları yazmıştır: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, dün saat iki buçukta iktisat kongresi için hazırlanmakta olan eski gümrük binasında halk ile hasbıhalde bulunmuştur (sohbet etmiştir Konferans salonunu dolduran kadın erkek dinleyicinin miktarı beş altı bini mütecavizdi (aşıyordu|.114 


Dinleyicilerin yarısı kadındı. Kız Lisesi Müdiresi Melahat Hanım ve Kız Öğretmen Okulu öğretmeni Nuriye Hanım'ın da aralarında bulunduğu birçok kadın, otuza yakın soruyu Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya yöneltmiştir. “Kadınlar Kongresi” sırasında çekilen tek fotoğrafta, Latife Hanım'ın sorulan soruları not tuttuğu görülür. 

“Kadının en büyük görevi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu görevin önemi gereğince anlaşılır” diyen Gazi, “Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini temin etmektir. Dolayısıyla kadınımız da bilgili ve fen sahibi olacaklar ve 


113 Lüle, Mustafa Kemal'in Can Yoldaşı, s. 138. 
114 Önder, İzmir Yollarında, s. 67. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Kadınlar Kongresi'nde konuşuyor. 
Latife Hanım önde not alıyor, 2 Şubat 1923. 


erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirlerine faydalı ve yardımcı olacaklardır” diye konuşmasına devam eder. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kadınlar Kongresi'nde İzmirli kadınlara yaptığı konuşmayı şöyle sürdürür: 


1...) Kasaba ve şehirlerde yabancıların dikkati en çok örtünme şekli üzerinde toplanıyor. Buna bakanlar, kadınlarımızın hiçbir şey görmediğini sanıyor. 
Bununla beraber din gereği örtünme, kısaca anlatmak gerekirse, denilebilir ki, kadınları zorluğa sokmayacak ve ahlaka aykırı olmayacak basit şekilde olmalıdır. Örtünme biçimi kadını hayatından, varlığından soyutlamayacak şekilde olmalıdır. Bu konuda son söz olarak diyorum ki, bizi analarımızın adam etmesi gerekirdi. Onlar edebildikleri kadar etmişlerdi. Fakat bugünkü gereklilikler ve ihtiyaçların esasına yeterli değildir. Başka düşüncede, başka yetkin adamlara ihtiyacımız vardır. Bunları yetiştirecek olan bundan sonraki analardır. Bu arz ettiklerimin bağımsızlığını, şerefini, hayat varlığını temin ve devam ettirmeyi baş yasa alan yeni Türk devletinin esaslarından birini teşkil etmesi gereklidir ve 
inşallah öyle olacaktır. 115 


115 Önder, İzmir Yollarında, s. 70-72. 
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Dinleyiciler arasında bulunan bir genç kızın, “Sosyal hayatta kadınlarımızın yeri ne olacaktır?” sorusu üzerine de Gazi, kendi gözünde kadının ne olduğunu anlatmaya koyulur: 


“Dünya yüzünde ne varsa, ne başarılmışsa, o kadının eseridir.” 

“Bir toplum, uygarlığı ve çağdaşlığı bu iki cinsten sadece birinden beklerse, yarıdan fazlası güçsüzlüğe mahküm edilmiş demektir.” 

“Bizim toplumsal başarısızlığımız, kadınlarımıza karşı kusurlu davranışımızdandır. Yaşamak eylem demektir. Bir toplumun yarısı eylemsiz kalırsa, orada sosyal hayat felç olur.” 

“İlerlememiz için ilim ve fen gerekli diyorsak, bunlara aynı derecede hem kadınlarımız, hem erkeklerimiz sahip olmalıdırlar.” 

“Kadınlar da erkekler gibi eğitilecekler ve ortak hayatta erkeklerle beraber yürüyüp, onlara dayanak olacaklardır.” 

“Bizim dinimiz kadınların erkeklerden geri kalmasını istemez. Allahın istediği, iki cinsin aynı derecede ilim ve irfan sahibi olması ve bunları her yerde aramasıdır. İslam ve Türk tarihi incelenirse, kadınlarımız hiçbir hususta erkekten geri kalmamıştır.” 

“Zaten köylü kadınlarımız erkeği kadar hayatın işleri içindedir. Kasaba ve şehirlerde kafesin ya da peçenin arkasına gizlenmesi dini örtünmenin anlamını aşmamalıdır. Böyle bahanelerle kadın hayatın dışına itilmemelidir. Kadın hiçbir bahane ile sosyal hayatta oynayacağı rolden uzak tutulamaz.”116 


Toplantının yapıldığı İncir Hanı'nın yetkililerine Gazi ve eşi Latife Hanım'ın teşekkürü şöyledir: 


İncir Hanı geniş salonunda İzmirli hemşerilerimle uzun sohbette bulundum. 
Bu gece 2/3 Şubat 1923 tarihinde bu kurumun böyle bir imkânı verdiği için çok memnun oldum. 


Latife Gazi Mustafa Kemal-Gazi Mustafa Kemal!17 


Gazi ile Latife Hanım Batı Anadolu gezisine çıkıyorlar 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım, 4 Şubat 1923 günü bir heyetle Batı Anadolu gezisine çıkmışlardır. Geziye Latife Hanım'ın ortanca erkek kardeşi Ömer Bey de katılmıştır.118 


116 Tanju, Asil Kan, s. 204-205. 
117 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 104. 
118 Sadık Karagöz, Atatürk Manisa'da, İzmir, Manisa Turizm Derneği Yayını, 1983, s. 29. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la Akhisar'da, 5 Şubat 1923 


5 Şubat 1923 tarihli İkdam gazetesi, Gazi'nin Akhisar Kapaklı 
Köyü'ne gelişini şöyle anlatmıştır: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'yle eşleri Latife Hanım ve yanındaki heyet, dün gece saat üç buçukta İzmir'den hareket etmişlerdir. Sabahleyin Kapaklı'da halk ile kısa bir sohbette bulunmuşlar ve kurbanlar kesilmiş, okullar karşılama töreninde hazır bulunmuşlardır. 

Saat on birde Çiftlik'e ulaşan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, askeri kıtaları teftiş etmiş ve Türk askeri, Başkumandan'ın huzurunda üç saat devam eden büyük bir manevra gerçekleştirmişlerdir. Askerin çok düzenli yürüyüşü, çevik hareketleri, Gazi'nin takdirlerini kazanmıştır. 

Paşa, Çiftlik Hastanesi'ni muhterem eşleri Latife Hanım'la birlikte gezmiş, hastaların gönlünü almıştır. Latife Hanım hastalara sigaralar ikram etmiş ve Çiftlik Musevileri de yeni evlenen bu güzide çifte mutluluk dileklerine ilaveten iki beyaz güvercin hediye etmişlerdir. Köyün Musevileri, Kolordu şerefine bir ziyafet vermiş ve bir Musevi'nin yaptığı konuşmayı Gazi şöyle cevaplandırmıştır: “Musevilerin bu güzel vefa duyguları devam ettikçe onlara bağrımızda samimi yerler var olacaktır.”119 


4 Şubat 1923 tarihli Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazi 
Akhisar'da şöyle karşılanmıştır: 


119 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 108. 
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Dün gece saat üç buçukta, maliyetleri İzmir'den hareket eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bugün badezzeval (öğleden sonra| on buçukta Akhisar'a muvasalat etmişlerdir (varmışlardır). Kadın, erkek, genç, ihtiyar bilâistisna fistisnasız| bütün kasaba halkı ile çevre köylerden ve kasabalardan gelen ahali mümessilleri tarafından pek parlak ve gösterişli bir şekilde karşılanmıştır. 

Ardından Müftü Efendi bütün Akhisarlıların adına Paşa Hazretleri'ne hoş geldiniz demiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin başarıya ulaşması için dua etmiştir.120 

Akşamı saat yedi buçukta Belediye tarafından, Akhisar Türk Ocağı'nda Başkumandan Paşa Hazretleri şerefine bir ziyafet keşide olunmuştur (çekilmiştir). Ziyafette kasabanın münewveranı faydınları| ile erkân-ı rüesay-ı mülkiye ve askeriye (askeri ve sivil idari ileri gelenleri) hazır bulunmuşlardır. Ziyafetin sonunda Türk Ocakları Reisi Doktor Şemsettin Bey, Paşa Hazretleri'ne hitaben bir nutuk irae etmişlerdir (söylemişlerdir).!2' 


O günleri yaşayan Akhisarlı İsmail Kemal Tulay anılarını şöyle anlatır: 


Akşam olmuştu. Türk Ocağı'ndaki sofra hazırdı. Ben de bu sofrada bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya hizmet ediyordum. Tam Gazi'nin arkasındaydım. 
Çok mutluydum. 

Yemeğin sonlarına doğru yaver, Gazi'nin önüne bir telgraf koydu. Gazi telgrafı okurken birden mavi gözleri bulutlandı; neşesi kaçtı. Telgrafı Kâzım Paşa'nın önüne koydu. Anlaşılan telgrafta pek iyi haberler yoktu. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, tatlıya el sürmedi. Yanında oturan eşi Latife Hanım: 

“Paşam niçin yemiyorsunuz? Benim için bir tane yer misiniz?” dedi. 

Bunun üzerine Gazi bir tatlı yedi... Gazi'nin neşesini kaçıran telgrafın Lozan'dan geldiği anlaşıldı.!22 


Akhisar'da Gazi'yi görenlerden emekli öğretmen Leman Aytun da şunları anlatmıştır: 


Ben kız mektebinde öğretmendim. Ayrıca Akhisar'da bir de erkek mektebi vardı. Kız ve erkek öğrencileri, karşılıklı olarak yolun iki tarafına dizdik |...) Gazi çiçeği alırken çocuğun başını okşadı. Umutla çocuklara baktı. 

Latife Hanım'la halkın arasından yürüdü. Erkeklere: 


120 Önder, İzmir Yollarında, s. 79-81. 
121 Önder, İzmir Yollarında, s. 81. 
122 Karagöz, Atatürk Manisa'da, s. 53. 
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“Nasılsınız beyler?" Hanımlara da: 

“Nasılsınız, iyi misiniz?” dedi. 

Öğretmen olarak bizde heyecan sonsuzdu. Bize dönerek: 

“Nasılsınız öğretmen hanımlar?” dediğinde Gazi Paşa'nın tam önündeydim. Onu daha iyi görebilmek için peçemi yırttım, karanlığı yırtarcasına içten gelen bir haykırışla: 

“Sağ ol Paşam” diye bağırdım.!23 


Gazi, 6 Şubat 1923 günü Akhisar'dan ayrılmıştır. Gazi ve yanındakiler Akhisar-Bakır tren istasyonları arasındaki Medar çayı üzerinde bulunan yıkık Medar Köprüsü'nden geçmişlerdir. Gazi Kırkağaç'a da uğramış ve Mürsel (Bakü) Paşa'nın o günkü karargâhı olan, Püsküllü lakaplı bir eşrafın evinde eşi ile birlikte dinlenmiştir. Tümen karargâhını, Türk Ocağr'nı ziyaret eden Gazi, Kırkağaç Belediyesi'nde yaptığı konuşmada “Milli hâkimiyet milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir” demiştir. 

Gazi, Kırkağaç ziyaretinden sonra Soma'ya hareket etmiş ve her geçtiği yerde coşkulu tezahüratla karşılanmıştır. 7 Şubat 1923 tarihli İkdam gazetesi, Gazi'nin Soma'daki ziyaretini de şöyle yazar: 


Bundan sonra yine büyük gösteriler arasında Soma'ya hareket edilmiş, Gazi, istasyonda karşılanmış ve askeri teftiş etmiştir. Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi, kadınlarla ayrı ayrı görüşmüşlerdir. Bahçede Türk kadınları ağlayarak Gazi'nin ayaklarına kapanmak istemişlerdir. Gazi bu aziz annelere ve hemşirelere; “Ağlamayın, gülün. Bundan sonra hep güleceğiz” demiştir.!24 


Gazi ve yanındaki heyet 6 Şubat 1923 günü saat 15.30'da Balıkesir'e varmış, vali ve garnizon komutanı olan Ali Hikmet Paşa!25 tarafından karşılanmıştır. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, o gün misafirleri karşılayanların 50 bin kişi olduğunu yazmıştır. 

7 Şubat 1923 Cuma günü, ordu karargâhında çalışan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Zağanos Paşa Camii'nde, Cuma namazını kıldıktan sonra halka hitap edecek başka bir yer bulunmadığından, caminin 


123 Mevlüt Çelebi, Atatürk ve Manisa, Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları, 2007, 
8. 35-36. 

124 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 113. 

125 Ali Hikmet Ayerdem (1876-1939). 
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minberinden Balıkesirlilere hitap etmiştir. “Balıkesir Hutbesi” olarak bilinen bu konuşmada Gazi siyasi içerikli yirmiye yakın soruyu yanıtlamıştır. 

Camide bulunanlar, Gazi'nin yaptığı konuşmayı pür dikkat dinlemiştir. Halifelik makamı, Lozan Konferansı, kadın hakları ve Halk Fırkası'nın durumu üzerine konuşmuş ve sözlerini şöyle tamamlamıştır: 


Millet! 

(...J Asrın bize verdiği dersten milletimizin lüzumu kadar aydınlanacağını görüyorum. Başarımız elbette birlik ve beraberlikle olacaktır. 

Arkadaşlar, buraya gelinceye kadar birçok yere uğradım. O yerlerin halkıyla yani kardeşleriniz, dindaşlarınız ve dert ortaklarınızla aynı şekilde konuşmalarda bulundum ve onların da sizin gibi memleketin durumu ve geleceği konusunda son derece ilgili olduklarını gördüm. Sonra yine bu seyahatim sırasında ordumuzu teftiş ettim. Asker, subay ve komutanlarımızla görüştüm. 

İnceleme ve kontrol sonuçları bizi gururlandırmaktadır. Çünkü durumumuz çok kuvvetlidir, memleketimiz hakkında ve ordusunda gördüğüm kudret ve yetenek, özellikle azim ve büyüklere karşı gösterilen cesaret yeterli ve güven 
vericidir. 126 


Gazi, Zağanos Paşa Camii'nde bu konuşmayı yaparken, onu dinleyen kadınlar arasında Latife Hanım da bulunmaktaydı. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye'den dönem arkadaşı olan Balıkesir Valisi ve Garnizon Komutanı Ali Hikmet Paşa, yeni evli çifte sürpriz bir düğün yemeği düzenlemiştir. Askeri Orduevi'nde gerçekleştirilen bu ziyafet için son derece orijinal bir davetiye hazırlatmıştır. 
Davetiye suluboya ile yapılmış ve menünün üzerine düğün sahnesi ve gelin resmedilmiştir. Ali Hikmet Paşa, konuklarına şehriye çorbası, mayonezli balık, hindi rostosu, pilavlı salçalı kuşkonmaz, nemse böreği ve tatlı ikram ettirmiştir. Geç vakte kadar süren müzikli düğün yemeği çok hoş geçmiştir. Yemeğin sonunda geceye katılan konuklar bu ilginç düğün davetiyesini imzalayarak geceyi ölümsüzleştirmişlerdir.127 

Eski Türkçe atılan imzalardan yemeğe yirmi konuğun katıldığını anlıyoruz. Okunabilen bazı imzalar Milli Mücadele'nin ünlü komu- 


126 Mehmet Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
1975, s. 73-74. 
127 Sabri Yetkin, Milliyet, 29 Ocak 2005, s. 14. 
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Gazi ile Latife Hanım Edremit'te, 9 Şubat 1923. 


tanlarına aittir. İlk imzalar Gazi ve Latife Gazi Mustafa Kemal'indir. 
Diğer imzalar Ali Hikmet Paşa, Kâzım (Karabekir) Paşa, Fevzi Paşa,128 Fahrettin Paşa, Kâzım (Özalp) Paşa, İzzettin Paşa, Yarbay Asım Bey'e alttir.129 

Gazi ve beraberindekiler, 8 Şubat günü 16.30'da önce Balya'ya, oradan da 9 Şubat 1923 günü Edremit'e gitmişlerdir. Yolda Ergama köyüne misafir olan heyet, öğle yemeği yedikten sonra halkla sohbet etmiştir. Latife Hanım'ın köylü çocuklarıyla yaptığı samimi görüşmeler çekilen fotoğraflara da yansımıştır. 

Latife Hanım'ı Edremit'i şereflendirdikleri gün görmeyi başardım diyen Lamia (Onat) Hanım, anılarında şunları anlatmaktadır: 


(...) Kendilerine Edremit adına sunulan iki buketten birini vermek şerefi küçük bir Edremitli olarak bana verilmişti. Görevin ciddiyetinden ve büyüklüğün- den o an da şimdiki kadar emindim ve görevi şerefle yerine getirdim.!9 


128 Geziye Fevzi (Çakmak) Paşa katılmamıştır. 
129 İnternet: http://www.haberturk.com/habermetni.haberturk. 
130 M. Reşit Kıpçak, Merhaba Balıkesir, İzmir, Star Ofset, 1999, s. 61. 
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Türkiye İktisat Kongresi'nde delege olan Mehmet (Şah) Bey, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Edremit ziyaretini şöyle anlatıyordu: 


Bizim Gazi'nin yanından ayrılışımızdan bir ay kadar sonra bir Şubat ayında Gazi Edremit'e şeref verdiler. Kendilerini Soğuk Tulumba mevkiinde karşıladık. 
Gazi bizi görünce otomobilinden indi. Latife Hanım da indi. Doktor Cemalettin Bey'in evinde misafir edildi. Gazi binanın üst katında pencerenin önüne geldi. 

(...) O sırada yanında Latife Hanım göründü. “O'na da tarihimizi kurtaran Gazi'mizle hayat ortaklığı yaptığından dolayı teşekkür ettim. Yaşasın Latife Hanım” dedim. Oradaki topluluk Latife Hanım'ı coşkulu bir şekilde alkışladı. O vakit Gazi de beni alkışladı. Alkışladı ama ortalık kararmış olduğundan konuşanın kim olduğunu tanımamıştı. Ancak sözlerimin arasında “selma” (barış) kelimesi dikkatini çekerek: 

“Bu konuşan beni tanıyor. O'nu buraya çağırın” demiş. Gerçekten biraz sonra bir subay geldi: 

“Paşa sizi istiyor” dedi. Elimdeki izci sopasını öğrencilerime vererek yukarı çıktım. Beni Karabekir Paşa karşıladı. Biraz sonra Latife Hanım yanıma gelerek: 

“Hayatımda ilk defa alkışlayan sizsiniz. Sizi hayatım boyunca unutmayacağım. Şu burmalı bastonumu size hediye ediyorum. Bunu lütfen kabul edin" dedi. 
Ben de aldım, hâlâ saklıyorum. Ben Paşa'ya: 

“İzninizi rica ediyorum. Hanımefendiyi halka gösterelim. Ayağında pantolon var. Sırtında ceket. Kadınlarımıza örnek olsun” dedim. Bu önerim Paşa'nın hoşuna gitti. Ve bana “Tam devrimcisin. Hâlâ aynı ruhtasın Mehmet” dedi."3! 


Edremit'te Dr. Cemalettin (Aygen) Bey'in ve eşi Mahu Hanım'ın misafiri olan Gazi, “Sayenizde medeni bir gece geçireceğiz. Bütün Anadolu'yu dolaştık, karım da yanımda olduğu halde tek bir kadın yüzü görmedik” demiştir. “Gazi'nin ardından içeriye Latife Hanım girdi, üzerinde asker elbisesine benzer bir kıyafet vardı,” diyen Mahu Hanım, anılarında o günü şöyle anlatıyor: 


“Affedersiniz, böyle karşılanacağımızı bilmediğim için bu kıyafetle geldim,” dedi. Hemen kaputunu çıkarıp portmantoya astı. Merdiven başına gelmiştik. 
Latife Hanım önden yürüdü çıktı. Gazi, durdu bana: 

“Siz buyurun," dedi. Ben de: 

“Nasıl olur Paşam! Ben ev sahibiyim,” deyince ısrar etti: 

“İyi ya ev sahipleri yol gösterir. Buyurun önden.” Önden çıktim, Latife Hanım'ı oturttum. Gazi ortada, masanın başında duruyordu. Bana döndü: “Nasılsınız?” dedi. Hanımlar da Gazi'nin etrafını sarmışlardı. Başmuallime 


131 Kıpçak, Merhaba Balıkesir, s. 58-59. 
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Hanım ise Latife Hanım'la konuşuyordu, derken fener alayı geldi. Bunun üzerine Gazi: 

“Haydi, hanımlar, halk bizi böyle birlikte görsün, birlikte görmeye alışsın, çünkü bu, yakında olacak” diyerek hanımları önüne kattı ve pencereden, aramızda konuşmaya başladı. Konuşma bitti, aşağı salona, yemeğe indik. Sofraya bizim oturmadığımızı görünce: 

“Olmaz,” dedi. “Biz hizmet edeceğiz," dedim. Beni yanına oturttu. Sağ tarafında Latife Hanım vardı. Sofra güzel, çiçekli kartlarla isimlendirilmişti. Kendi önündeki kartı aldı, bana ve Latife Hanım'a imzalattıktan-sonra kendisi imzaladı ve yanımızdaki Kâzım Paşa ve Ali Hikmet Paşa'ya imzalattı. “Kâfi mi Hanımefendi?” dedi. “Kâfi Paşam,” diyerek teşekkür ettim ve kartı aldım.132 


Mahu Hanım, 1936 yılında, Gazi tarafından Dolmabahçe Sarayı'na 


yemeğe davet edilir. Gazi, sofrada bulunanlara Mahu Hanım'ı tanıttıktan sonra, Latife Hanım'la 1923 yılında Edremit'te yaşanan ve o anda hiç kimsenin fark etmediği bir tartışmayı şöyle anlatır: 


13 


Ll 


“Bundan on üç sene önce, eşim Latife Hanım yanımda olduğu halde seyahate çıktığım zaman, bütün Anadolu'yu dolaştım. Her yerde bizi karşıladılar, fakat tek bir kadınla karşılaşmadık. Edremit'e vardığımızda Hanımefendi, zannederim eşi doktordu, bizi birçok hanımla medeni bir toplulukla karşıladı. Sayesinde, görmek istediğimiz, özlediğimiz topluluk içinde güzel bir gece geçirdik. Fakat hanımefendiyi üzmüşlerdi. Kendileri bizim için her şeyi hazırladıkları halde, halk bizi başka yerde yatırmak istemişti. Belediye Başkanı'na sordum. 'Halk üzgün, galeyana geldi... Sizi misafir etmek için kimi kapıda kurban kesmek istiyor, kimi de Kızılay'a bağışta bulunmak istiyor... demişti. Halbuki benim orada hanımlar ve erkeklerle görüşmem, beş değil bin kurbana bedeldi. “Üzülmeyin, oraya sadece yatmak için gideceğim, son sözümü burada söyleyeceğim ve öyle de yapmıştım; değil mi hanımefendi? ” 

Söyleyecek söz bulamadım! Çok şaşırmıştım. O kadar yıl evvel, Anadolu'nun bir köşesinde geçirdiği bir geceyi nasıl olur da bir insan bu kadar detayıyla hatırlayabilirdi? 

“Hafızanıza ve bu kadar detayı hatırlamanıza hayret ettim Paşam" dedim. 

“Siz hatırlamıyor musunuz?” 

“Ben tabii ki hatırlarım efendim. Benim için bu çok kıymetli bir hatıra ve büyük bir şeref. Nasıl unuturum?” 

“Öyleyse size bilmediğiniz taraflarını da anlatayım; orada öğretmenler arasında zannederim Başöğretmen Hanım da vardı. Benim eşim Latife Hanım'a okulundan bahsediyor, şikâyetlerini söylüyordu. Latife Hanım ise hiç dinlemiyor, 


Nazmi Kal, Atatürk'le Yaşadıklarını Anlattılar, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2001, s. 114- 
115. 
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başka şeylerle meşgul oluyordu. Usulca “Size anlatıyorlar, dinleseniz' dedim. 
Bana burun kıvırdı. Sinirlendim ve “Kalk oradan' dedim. Kalktı ve yanda, bizim için hazırladığınız odaya gitti.” Sözünün burasında eliyle sol tarafı gösterdi. Gerçekten de o odanın yerini de doğru hatırlıyordu. 

“Siz de peşinden gittiniz. Ne oldu sonra? Ne dedi size, içeride?" 

“Mangalın başına geçmişlerdi. Ben ateş karıştırmasını severim, 'Şurada bir kahve pişirsek de içsek' dediler. Kahve pişirip içmiştik. 

O, efkâr kahvesiydi! Sonra sizden ayrıldık, yatmaya öteki eve gittik. Yatak odasına girdim. Bir köşede tek kişilik büyük bir karyola hazırlamışlardı. 'Biz ayrı yatmaya alışık değiliz. Buraya bir yatak daha ilave edin... dedim. Bu sefer diğer karyolayı öbür köşeye koymuşlardı. “Benim eşimle dargın olduğumu kim size söyledi? Şunları birleştirin!" dedim. Bu suretle sizin öcünüzü de almış oldum. İyi yapmışım değil mi hanımefendi ?"133 


Balayına çıkmayan Gazi Mustafa Kemal Paşa, askeri itibarını kişisel siyasi güce döndürmek istiyor ve eşi Latife'yi yaveri olarak tanımlıyordu. Bir eş kavramında beklenen her şeyi onda bulmuş gibiydi; karısı onun ileri görüşlülüğünü paylaşmak, onaylamak ve desteklemek ama kendisinden bir şey beklememek üzere yanındaydı. Andrew Mango, yapılan yurtiçi gezilerinde Latife Hanım'a verilen görevler için şu yorumu yapmıştır: 


Latife bu rolü çok uzun zaman sürdüremeyecek kadar gençti, ama yine de denedi. Mareşal ve Bayan Mustafa Kemal çağdaş bir karı koca tablosu çizdiler. 
Düğün töreninde olduğu gibi dini geleneklerden uzaklaşmak ağır ağır gerçekleşiyordu; Latife yalnızca sokakta başına eşarp bağlıyor ya da çarşaf giyiyor ve kampanya için yollara düşen kocasının her an yanında bulunuyor, ama ağzını açmıyordu.!# 


Gazi yaptığı sade evlilik töreniyle, subaylarına bir aile kurmak için olmayan paralarını törenlerle, hediyelerle harcamanın gereksiz olacağını göstermek istemiştir. Eşini önce İzmir'de düzenlenen toplantıda halkıyla tanıştırmış, sonra da birlikte yurdu gezmeye başlamıştır. Her yerde kalabalığın arasına girmiş, onlarla konuşmuş, sorunlarını dinleyerek onlardan ne beklediğini söylemiştir. 

Düşmanın yakıp yıktığı Batı Anadolu'da yapılan bu gezide heyet köylerde duruyor ve Gazi onlarla konuşarak onlardan neler bekledi- 


133 Zekeriya Özdemir, Adramyttion'dan Efeler Toprağı Edremit'e, Ankara, Konamet Ltd., 
2002, s. 322-323. 
134 Andrew Mango, Atatürk, İstanbul, Sabah Kitapları, 2000, s. 361. 
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ğini anlatıyordu. Latife Hanım da köylülerle kaynaşarak Gazi'nin düşündüğü Türk kadınını canlandırıyordu. Latife Hanım'ın bu gezide giydiği kıyafetleri ve bilhassa çocuklarla girdiği diyalog fotoğraflara da yansımıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım, Batı Anadolu'da yaptıkları kısa geziden sonra 10 Şubat 1923 günü İzmir'e dönmüşlerdir. 

11 Şubat 1923 günü, Kayseri'de Türk Ortodoksları Serpiskoposu 
Prokupyos Efendi Hazretleri'ne, şu telgrafı çekmiştir: 


Tebriklerinizi refikam (eşim)| ile beraber teşekkür eyleriz. 
Gazi Mustaf Kemal 


Gazi, 13 Şubat 1923 günü, eşi Latife Hanım ile beraber, İzmir Bölge Sanat Okulu'nu ziyaret etmiş ve bu ziyaretten çok memnun olmuştur. 
Gazi, okulun anı defterine şunları yazmıştır: 


Memleketin baştanbaşa sanat memleketi olmadıkça hakiki kurtuluş ve ilerlemeye kavuşması imkânı yoktur. 


Gazi, bu gelişinde çeşitli dostlarıyla buluştuğu gibi, Latife Hanım'ın aile büyüklerini de ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerin birinde, Latife Hanım'ın büyükannesi Refika Hanım'ın Göztepe'deki köşküne uğramışlardır. Ayşe Talia Akatürk, yazar Şadan Gökovalı'nın 1981 yılı Haziran ayında yaptığı röportajda bu olayı şöyle anlatmaktadır: 


Sofrada Gazi Hazretleri. 

“Burada müzik çalan, müzikten anlayan yok mu?” buyurmuşlar. Latife Hanım: 

“Benim bir yeğenim var, mukaddes Paşam," demiş. 

“Hani, nerede?” 

“Çağırtalım, efendim.” Bir arabayla iki yaver, hava kararırken evimizin kapısını çaldı. Açtım. Babam geldi. Albay: 

“Paşa Hazretlerinin emri var, küçük hanımı almaya geldik, sazlarını da istiyorlar.” Babam: 

“Madem Paşa Hazretleri emir buyurmuşlar, alıp gidin” dedi. Ben piyano, ud ve kanun çalardım. Udumu, kanunumu aldım. Hep birlikte köşke gittik. Sazları yaverler taşıyordu. Salona girdim. Gazi Hazretleri, Latife Hanım, Fethi Bey, milletvekilleri masada oturuyorlardı. Bitişik odada da Latife Hanım'ın nenesi Refika 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Hanım, annesi Adeviye Hanım vardı. Ben salona girerken Gazi Hazretleri ayağa kalktı. Herkes de onunla birlikte ayağa kalktı tabii. Gazi: 

“Gel bakalım küçük, enişte benim,” buyurdular. 

“Efendim, huzurunuzda çalamam ki utanırım,” dedim. O: 

“Arapçayı bırak!” dedi. 

“Peki efendim." Udumu getirdiler. Birkaç şarkıda beni dikkatle dinlediler. 
Sonra: 

“Küçük, sen bir hazine imişsin,” diye gönlümü aldılar. Hicaz faslına geçtim. 
Gazi Hazretleri bu şarkıyı pek beğendiler. Tekrarlamamı istediler. Benimle birlikte söylediler. Bir ara: 

“Dur bakalım küçük, ben söyleyeyim, sen düzelt,” buyurdular. Ve hiç noksansız, hatasız baştan sona okudular. Ben hayretler içinde kaldım. İsmail Hakkı (Tekçe) Bey'e: 

“Bu şarkıyı notaya alalım,” diye buyurdular. Bir de çok beğendikleri şarkı şu oldu: 

“Âşık oldum yavrucağım gözüne/ Hak saklasın göz değmesin özüne/ Aşkın ile bak sineme yanıyor/ Gören eller dağ tutuşmuş sanıyor.” Bunu da dinledikten sonra, kendileri tek başına, son derece güzel, o tatlı sesiyle söylediler. 
Ben de hayran hayran yüzlerine baktım. Gazi Hazretleri bunun üzerine: 

“Ne bakıyorsun, küçük?" diye sordular. Ben de: 

“Efendim, zekânıza, dehanıza hayran oldum; onun için bakıyorum” demekten kendimi alamadım. Daha sonra da, birçok kez o büyük adamın sofralarında bulunmak, ona saz çalıp şarkı söylemek mutluluğuna eriştim.!35 


Türkiye'de modern sinemanın kurucusu olan Cemil Bey,136 Uşakizade Köşkü'nde Gazi'nin misafiri olmuştur. Cemil Bey, Uşakizade Köşkü'nde yaşadıklarını ve gördüklerini şöyle anlatır: 


Kaldığı yer Göztepe'de Uşakizade Muammer Bey'in bir tepe üzerinde bulunan köşkü idi. Köşkün etrafı Laz başlıklı askerler ile çevrili idi. Yaver Muzaffer Bey'in verdiği kartı göstererek köşke girdim. Köşk bir tepe üzerindeydi. 
Önünde aşağılara kadar uzanan bir bahçe ve bahçenin hemen yanında cadde vardı. Geceleri Gazi Mustafa Kemal Paşa buradan geçen fener alaylarına, kalabalığa hitap ederdi. Bahçeden geçen yoldan yürüyerek köşkün önüne kadar gittim. Orada büyük bir içki masası kurulmuştu. Masa etrafında generaller, milletvekilleri, üst düzeyden adamlar vardı. Gazi'nin sağ tarafında Latife Hanım oturuyordu. Beni çağırdı, sol tarafına oturttu. Ne yaptığımı sordu. Ben de kendisine İzmir'de sinemacılık yaptığımı, elimde kendilerinin Halide Edip Hanım'la beraber 


135 Gökovalı, Çelikkanat, İlhan, Atatürk ve İzmir, s. 167-182. 
136 Cemil Filmer (1895-1988). 
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cephe teftişleri sırasında çekilmiş filmlerinin olduğunu, arzu ederlerse burada bir perde kurarak gösterebileceğimi söyledim. 

Çok memnun oldular ve arzu ettiklerini bildirdiler. Ertesi gün kalkan vapurla İstanbula hareket ettim. Filmler Ordu Filim Merkezinde idi. Merkez Yıldız'a taşınmıştı. Oraya gittim, filmleri imza karşılığında alarak geri döndüm. O gece köşke yanıma makinist çocuklardan iki kişi alarak gittim. Gazi bilinen sofrası başındaydı, etrafında büyük bir kalabalık vardı, Latife Hanım da oradaydı. Biz bahçenin uygun bir köşesine makineyi ve perdeyi kurduk. Gazi'yi izlemeye başladım. Yanındaki kurmaylarla önemli şeyler konuşuyor olabilirdi. Bir ara konuşmanın kesildiği sırada yanına yaklaşarak: 

“Efendim, arzu ettiğiniz filmler hazırdır, emir verirseniz gösterelim," dedim. 
Daha Gazi konuşmadan, Latife Hanım sinirli bir şekilde: 

“Sen göster, göster,” dedi. Beni resmen azarlamıştı, Gazi aldırmadı, bana: 

“Sen biraz dinlen, ben vakti gelince haber veririm,” dedi. Ben çekildim. 
Bir süre sonra gerçekten filmi göstermemizi istediler. Makineyi çalıştırarak filmi gösterdik. Daha sonra aşağı caddeden bir fener alayı geçmeye başladı. Gazi ve yanındakiler alaya bakmak için ağır ağır bahçenin altına indiler. Biz de kendileri ile birlikte indik ve işimiz bittiği için izin alarak köşkten ayrıldık. 


Gazi ile Latife Hanım muhtemelen yeni evli oldukları o günlerde, bir yandan da İzmir'de İktisat Kongresi toplamaya çalışıyorlar ve bu nedenle Ankara'ya dönüşlerini geciktiriyorlardı.137 

Cemil Bey'in köşkteki bu ziyaretinde, Latife Hanım'ın topluluğa hissettirecek kadar sinirli bir davranışta bulunduğunu ve Gazi'nin programına karıştığını görüyoruz. Uşakizade Köşkü'nde misafirler önünde gerçekleşen Latife Hanım'ın bu müdahalelerini, Gazi'nin duymazlıktan gelerek geçiştirdiğine daha sonraki anılarda da tanık olacağız. 

Gazi, 13 Şubat 1923 günü, Lozan'dan dönen Başdelege İsmet Paşa'ya şu telgrafı çeker: 


Şubat'ın on beşinci günü, İzmir'de başlayacak İktisat Kongresi'ni pek önemsiyorum. Erzincan, Diyarbakır gibi uzak yerlerden seçilmiş halk temsilcileri gelmiştir. Şubat'ın on beşinci akşamı, İzmir'den hareket edebileceğim. Ankara'ya beraber gitmemizi uygun buluyorum:138 


İzmir İktisat Kongresi'nin gecikmesi nedeniyle, Gazi ve Latife Hanım 
18 Şubat 1923 günü Ankara'ya hareket edebilmişlerdir. Eskişehir'de 
Lozan'dan dönen İsmet Paşa ile buluşmuşlardır. 


137 Cemil Filmer, Hatıralar, İstanbul, Emek Matbaacılık, 1984, s. 121-123. 
138 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 131. 
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Gazi'nin, Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilov'a gönderdiği telgrafta şunlar yazılmıştır: 


İktisat Kongresinin açılışı Şubat'ın on yedinci cumartesi günü öğleden önce saat 10.00'a ertelenmiştir. Seyahatiniz sırasında istirahatınız için gerekenlere yazılmış ve Kütahya'dan itibaren şahsınıza özel bir tren hazırlanmıştır. 
Muhterem eşiniz hanımefendiye ve sizlere iyi bir seyahat ve selamet diliyor ve teşrifinizi bekliyorum. Efendim.139 


Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov, İzmir seyahati ve İktisat Kongresi hakkında hükümetine yazdığı raporda, Latife Hanım'dan şöyle bahseder: 


Mustafa Kemal Paşa'nın karısının bazı özelliklerini anlatmak istiyorum. Yurtdışıyla yüksek miktarda incir ve erik ticareti yapan İzmirli zengin bir tüccarın kızıdır. İzmir ve civarında birkaç evleri vardır. Mustafa Kemal'in yaşadığı ev, karısının babasına ait ve İzmir'in en iyi evlerinden biridir. Latife Hanım, yurtdışında Paris'te, Londra'da ve Lozan'da öğrenim görmüştür. Paris'te en iyi profesörlerden birinden . 
müzik eğitimi almış ve Rus müziğini, Rimski Karsakov'u, Çaykovski'yi oldukça güzel çalıyor ve biliyordur. Gelişimizin ilk günü, bize, Beethoven'den birkaç parça çaldı. Fransızca, İngilizce ve Almanca biliyor. Politikayla büyük azim ve iradeyle ilgileniyor. Paşa'ya büyük bir nezaketle davranıyor.149 


İktisat Kongresi toplanıyor 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923 günü başlayan “Türkiye İktisat Kongresi”nin son çalışmalarını gündüz Kordon boyundaki bir evde!4! ve akşam ise Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde yapmıştır. 
Türkiye İktisat Kongresi, İkinci Kordon'da Osmanlı Bankası'nın deposu olarak kullanılan Hamparsumyan'a ait üzüm işletmesinde, İktisat Bakanı, hukukçu Mahmut Esat Bey”in!42 sorumluluğunda yürütülmüştür. Divan başkanlığını Kâzım (Karabekir) Paşa'nın yaptığı Türkiye İktisat Kongresi, 4 Mart 1923 gününe kadar sürmüştür. 

Gazi'nin konuşmasıyla saat 10.30'da başlayan kongrenin alt kattaki büyük salonu temsilcilere, davetlilere ve basın mensuplarına, balkon 


139 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 137. 

140 Mehmet Perinçek, Atatürk'ün Sovyetlerle Görüşmeleri, İstanbul, Kaynak Yayınları, 
2005, s. 397. 

141 Bu bina, günümüzde İzmir Atatürk Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

142 Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943). 
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Hamparsumyan Hanı'nda yapılan İzmir İktisat Kongresi. 


ve localar kongreyi izlemek isteyen halka ayrılmıştır. Halka ayrılan yerin beş yüz kişilik bölümüne de kadın dinleyiciler oturmuştur. 

Bir başkanlık, bir de konuşma kürsüsü hazırlanmıştır. Davetliler arasında Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi Komutanı Asım Paşa, İzmir'deki komutanlar, vali, belediye başkanı, Sovyet Rusya Büyükelçisi Semyon Aralov ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov ile eşleri vardır. 

Temsilciler ve dinleyiciler Fevzi Paşa ve komutanlar ile Aralov ve Abilov'a büyük sevgi gösterisinde bulunmuşlardır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa da salona girince temsilciler ve davetlilerin elini sıkmış ve yerine oturmuş, ardında da konuşmasını yapması için başkanlık kürsüsüne davet edilmiştir. 

Gazi, kongrede Milli Mücadele'den sonra, yeni Türkiye'nin iktisat mücadelesinin kazanılması ve milli ekonominin temelinin atılması konusunda uzun bir konuşma yapmış ve önemli noktalara temas etmiştir: 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Efendiler; 

Bu durum resmen gerçekleşmiştir. Barış denilen şeyin sağlanması için yabancıların bu gerçeği itiraf etmemekteki direnmelerine mantıklı anlam vermek mümkün değildir. Çok beklenen arzudur ki, pek yakın bir zamanda onlar da bu gerçeği itiraf ederler ve bütün dünya medeniyetinin pek büyük heves ve özlemle beklediği barışın imzalanmasına engel olmak sorumluluğundan kaçınırlar. Şimdiden yaşamımız için gerekenleri temine başlamış bulunuyoruz. Ve elbette barış durumunun kurulmasında daha büyük gelişmeler oluyor. Fakat başarılı olmak için çok çalışmak lazım olduğunu bilmeliyiz. İktisadiyat iktisadiyat, diyoruz. Fakat arkadaşlar, iktisadiyat demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için; insanın var olması, varlığını sürdürmesi için ne gerekliyse, bunların hepsi demektir, ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir, çalışma, emek, geçinme için işleme demektir, her şey demektir. 

Bu kadar kıymetli ve tarihi kongremizi açmak şerefini bana bağışladığınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Ve böyle bir kongreyi başaran sizlersiniz. Bundan dolayı sizi tebrik ederim.!43 


Yurdun çeşitli yörelerinden gelen tarım, endüstri, tüccar ve işçi gruplarının temsilcileri, Türkiye İktisat Kongresi'nin sonuç kararlarını içeren Misak-ı İktisadi'yi (Milli Ekonomi İlkesi| 4 Mart 1923 günü açıklamışlardır. 

Lozan görüşmelerinin durmasına neden olan konuların başında, Türk tarafının “Kapitülasyonların kaldırılması” konusundaki ısrarlı ve kararlı tutumu gelmekteydi. İzmir İktisat Kongresi'nin sonuç bildirgesi olarak ilan edilen Misak-ı İktisadi'nin, Lozan'daki Türk heyetine dayanak olduğu günümüz iktisatçılarının ortak görüşüdür. 

Gazi ve eşi Latife Hanım, 18 Şubat 1923 günü Ankara'ya gitmek üzere İzmir'den ayrılmıştır. Gece olmasına rağmen Basmane Garı tıklım tıklımdır. İzmirliler Gazi ve eşi Latife Hanım'ı sevgiyle Ankara'ya uğurlamışlardır. Kuva-yı Milliyeci ve yazar Damar Bey,1 o seyahati şöyle anlatıyor: 


Vilayetlerden gelen delegeler arasında devlet iktisadi kalkınmasının ana hatları üzerinde hararetli görüşme ve tartışmaların devam ettiği sırada, Gazi Adana seyahatine karar verdi. Benim de beraber bu seyahatte bulunmamı istedi. 
Başyaver Salih (Bozok), Yaver Cevat Abbas (Gürer), Kılıç Ali, Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa, Gazi ve eşi Latife Hanım hep birlikte sabaha karşı merasimsiz ve habersizce İzmiri özel bir trenle terk ettik. Gazi ve Latife Hanım özel bir vagon- 


143 A. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, Ankara, 1971, s. 243-256. 
144 Damar (Zamir) Arıkoğlu (1889-1969). 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la Menemen'de, 19 Şubat 1923. 


da bizler de hep bir yataklı vagonda seyahatimize devam etmekteydik. Trenimiz de yakılan ve harap olan yerlerden geçiyordu. Bilhassa Alaşehir'in harap oluşu, sağımızdan solumuzdan geçen kül haline gelmiş köylerin feci hali karşısında üzüntü içinde susmuş, kederli bir halde etrafı seyre dalmıştık.145 


19 Şubat 1923 günü saat 02.30'da tren Uşak istasyonuna girmiştir. Latife Hanım'ın memleketi olan Uşak'a gelişini Damar (Arıkoğlu) Bey'in hatıralarından izleyelim: 


(...J Trenimiz Uşak İstasyonu'na girdi. Bir kalabalık ki gökten iğne atsan yere düşmezdi. Yaşa var ol, sesleri göklere yükseliyordu. Vagonun durduğu yerden istasyonun dışındaki arabaların durak yerine kadar Uşak'ın nefis halılarını sermişlerdi. Latife Hanım ile Gazi, halıların üzerinden yürüyerek bir arabaya, diğer arkadaşlar da bizi takiben arabalara binerek şehrin yoluna koyulduk. Yolun iki tarafı şehre kadar tamamen dolmuştu. Ön safta sanatkârlar dokuma tezgâhıyla, boyacılar boya kazanıyla, bütün sanatkârlar kendi mesleklerini gösteren canlı hareketleriyle yolun iki tarafına dizilmişlerdi. 
Bunların arkasında halk kitlesi, kadın ve erkekler vardı. Bunların arkasında da süvariler ve genç yiğitler atları üzerinde gösteri yapıyorlardı. Bu büyük kalabalık; ne ısmarlama, ne de zoraki bir karşılamaydı. Sırf Gazi'nin Uşak'tan geçeceğini haber alan halk ve köylü günlerden beri bu özel şeref gününü sabırsızlıkla beklemişlerdi.14 


145 Damar Ankoğlu, Hatıralarım, İstanbul, Tan Gazetesi ve Matbaası, 1961, s. 301-302. 
146 Arıkoğlu, Hatıralarım, s. 302-303. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la Uşak'ta, 19 Şubat 1923 


Daha beş buçuk ay önce, Uşak'ı alevler içinde geride bırakan Gazi'nin şimdi gözleri gülüyordu. Gazi, yanındakilerle elinde bastonu ile ağır ağır yürüyerek ilerliyordu. İstasyonun arkasındaki meydandan demiryollarına ait deponun bitimine kadar aralıklı olarak esnaf kurbanlarla bekliyorlardı. Onların gerisindeki binlerce Uşaklı da Gazi'yi aralarında görmenin sevinci içinde duruyordu. İçlerinde sevinç gözyaşlarını tutamayarak ağlayanlar pek çoktu. Bugün pancar ekicileri binasının olduğu yerde, içi halılarla döşeli duran faytonlardan önde olanına yanında Latife Hanım ve Mustafa Bey147 ile bindi. Diğer misafirler ve karşılamaya gelenler de başka faytonlara bindiler. Kafile şehre hareket etti. Hükümet Konağı'na varıldı. Buradaki balkondan kendisini bekleyen Uşaklılara Gazi, “Muhterem Uşak ahalisi...” şeklinde başlayan bir konuşma yaptı. Cümlelerinin sonundaki her kelimeye ayrıca vurgu yaparak konuşan Gazi, daha çok Osmanlı Devleti'nin savaşları kaybediş sebepleri üzerinde durdu. Ardından bir süre dinlendikten sonra Gazi'ye çay ikram edildi. Kahve istedi, fakat kahve bulunamadı.148 


147 Mustafa Helvacıoğlu, Latife Hanım'ın akrabasıdır. 
148 Erhan Aktaş, Atatürk ve Uşak, İstanbul, Yelken Matbaacılık, 1981, s. 98-100. 
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Uşak'tan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım, 
19 Şubat 1923 günü saat 09.00'da Eskişehir'e gelmişlerdir. Onları 
Lozan'dan dönmüş bulunan İsmet Paşa ve kurul üyeleri karşılamışlardır. İsmet Paşa, büyük bir sevinç içinde Gazi ve Latife Hanım'ı evliliklerinden dolayı kutlamış ve Lozan'dan getirdikleri nikâh yüzüklerini kendilerine vermiştir. 

Lozan'dan dönen İsmet Paşa ve delegasyon, ısıtması ve aydınlatması olmayan, camları kırık bir vagonla İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Türk delegasyonu, birkaç hafta önce İzmir'de evlenen milli lider Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşiyle buluşacaktı. Tren küçük bir istasyon olan Eskişehir'de durdu. Heyet, halkın coşkun tezahüratları arasında belediyeye kadar yürümüştür. Mutasarrıf Nihat Bey, Latife Hanım'ı evinde misafir etmiştir. 


IV 
Latife Hanım'ın Ankara Günleri 


Latife Hanım Çankaya Köşkü'nde 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ile eşi Latife Hanım'ın treni 20 Şubat 1923 
sabahı erkenden Ankara İstasyonu'ndan içeri girer. Trenden, önce Gazi Mustafa Kemal Paşa arkasından Latife Hanım ve sonra Fevzi Paşa ve en sonda Salih Bey iner. 

Gazi ile Latife Hanım'ı istasyonda karşılayanlar arasında Başbakan Rauf Bey, Dışişleri Bakanı İsmet Bey, Ruşen Eşref Bey, Gazi'nin çocukluk arkadaşı ve silah arkadaşı Nuri Bey,! Fethi Bey, Kılıç Ali Bey ve birçok subay ve halk topluluğu vardır. 

Karşılayanların coşkulu alkışları arasından geçerek Ankara İstasyonu'nun önünde bekleyen arabalarına binen Gazi ve Latife Hanım, Çankaya Köşkü'ne doğru yola çıkarlar. Bu köşk, Ankaralılar tarafından Gazi için satın alınmış ve Ankara müftüsü ile Cumhuriyet'in ilk Diyanet Başkanı Rıfat Hoca? tarafından da Ankaralılar adına Gazi'ye hediye edilmiştir.3 1800'lü yıllarda iki katlı bir bağ evi olarak inşa edilmiş olan bu köşk, 1924 yılında ulusal mimarlık döneminin önde gelen mimarlarından biri olan Mimar Mehmet Vedat Bey? tarafından yapılan ilavelerle bugünkü halini almıştır. 

Latife Hanım İzmir, Manisa ve Balıkesir dışında Anadolu ile ilk defa karşılaşıyordu. Öğrenim hayatının büyük bir kısmını İstanbul ve Paris'te geçiren Latife Hanım, savaşın en küçük bir sıkıntısını yaşamadığı gibi, uzaktan seyrettiği İzmir yangını dışında da üzücü bir olay yaşamamıştı. Şimdi Çankaya Köşkü'ne doğru gittiği yolda gördüğü man- 
1 o Nuri Conker (1882-1937). 

2 Mehmet Rıfat Börekçi (1860-1941). 
3 Ankaralılar adına Gazi'ye hediye edilen bu bağ evi, Gazi tarafından aynı gün Türk 


Ordusu'na hediye edilir. Günüzde “Müze Köşkü” olarak bilinen bu köşkün diğer adı “Ordu köşkü”dür. 


4 o Mehmet Vedat Tek (1873-1942). 
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zaralar ve insanların içler acısı durumu, Latife Hanım'ı hem ürkütmüş hem üzmüş hem de karamsarlığa sevk etmiştir. 

Çankaya'nın ıssız tepelerindeki bağ köşkünde bir bayram havası esiyordu. Ankara'nın garına vagonlarla gelen eşyaların yüklendiği arabalar, sıra sıra Çankaya yokuşunu tırmanıyordu. İndirilen sehpalar, koltuk takımları içeri taşınıyor, salonlara halılar yayılıyor, yemek servisleri büfelere diziliyordu. Daha sonraları “Kuleli Köşk”, bugün “Müze Köşk” olarak adlandırılan küçük bağ evi hanımefendisini karşılamaya hazırlanıyordu. 

Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişiyle Ankara'nın hem çevresi ve çehresi, hem de yaşantısı ve kaderi değişecektir. O dışarıdan kasvetli görünen Ankara'nın yerini ruhları aydınlatan, hayat veren ve dünyanın çekim merkezi olan bir Ankara alacaktı. 

İşte Latife Hanım, şartları ve imkânları böyle olan bir Ankara'ya gelmişti. Çankaya Köşkü'ne gelindiği zaman arabasından inen Paşa, Latife Hanım'a dönerek, “Buyurun hanımefendi, yeni evinize hoş geldiniz” demiştir. 

Latife Hanım, henüz üzerinden şaşkınlığını atamamış ve kendi kendine sorduğu “Ben burada nasıl yaşarım?” sorusuna bir cevap bulamamıştı. 

Paşa'nın önünde Köşk'ün kapısından içeri girdi. Latife Hanım'ı Paşa ve diğer misafirler takip etti. Aralarında Başbakan Rauf Bey, İsmet Paşa, Fethi Bey, Kâzım (Özalp) Bey, Salih Bey, Nuri Bey, Recep Zühtü Bey,5 Ruşen Eşref Bey, Kılıç Ali Bey de vardı. 

Latife Hanım, girişin hemen önündeki mermer küçük havuzun beyaz mermerleri üzerinde elini gezdirirken, gözleriyle de etrafı inceliyordu. Giriş katını çok beğendiği gülümseyen gözlerinden anlaşılıyordu. 
Birden, “Kemal burası ne kadar güzelmiş” dedi. 

Latife Hanım'ın, Gazi'ye ismi ile bu şekilde hitabı, orada bulunanlar arasında buz gibi bir hava estirmişti. Gazi de Latife Hanım'ın bu hitap şeklinden son derece rahatsız olmuş ama duymazlıktan gelmişti.7 

Köşkün alt katındaki havuzun yanında salon bulunuyordu. Yemek odasına buradan geçiliyordu. Havuzun yanından yukarı çıkan ahşap 


5 Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü, Ankara, 2007. 

6 (Recep Zühtü Soyak (1893-1966). 

7  ErişÜlger Zaferin Gölgesinde, Latife Hanım, Bilinmeyen Sırları, İstanbul, Truva Yayınları, 2009, s. 171. 
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Latife Hanım, Ankara yolunda. 


bir merdiven vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın çalışma ve dinlenme odasıyla Latife Hanım'ın kendine ayırdığı oturma, giyim odası ve yatak odaları ikinci kattaydı. 


Kılıç Ali Bey, Latife Hanım'ın Ankara'ya gelişini şöyle anlatmaktadır: 


Evlilik kararını hangi şartlar altında verdiğini bilmiyorum. Ancak sonradan duyduğuma göre ve kendisinin çeşitli zamanlarda, çeşitli nedenlerle anlattıklarına göre, Latife Hanım'ın terbiye, nezaket ve kültürüne duyduğu hayranlık, evlilik kararı vermesinde etkili olmuştu. Özellikle o günlerde yabancılara verilecek bir 'nota'nın yazılmasına Latife Hanım'ın yaptığı yardım, Gazi'nin dikkatini çekmiş ve bu kararı vermesine yardım etmişti.8 


Kılıç Ali Bey, anılarının devamında şunları söyler: 
Gazi, 29 Ocak 1923 günü nikâhını kıydırıp resmen evlendi ve Latife 


Hanım'ı alarak Ankara'ya getirdi. Kendilerini istasyonda karşılayanlar arasında ben de vardım. Gazi tarafından Latife Hanım'a ilk kez orada takdim edildim. 


8 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 528. 
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Çankaya Köşkü. 


Latife Hanım gerçekten çok iyi yetişmiş, iyi tahsil görmüş, zeki, son derece güzel lisan bilir, genç bir hanımdı, Ankara'ya geldikten sonra aynı zamanda son derece güzel bir ev hanımı olarak da kendilerini göstermişlerdi. Olumlu davranışlarıyla Gazi'yi mutlu edeceği ümidi, çevrede çok çabuk sevilmesini sağlamıştı. 

Latife Hanım Çankaya'ya yerleşir yerleşmez davranışlarıyla herkeste çok olumlu bir etki bırakıyordu. Gazi kimi severse ona yakınlık gösterir, neden hoşlanırsa, hoşlandığı şeylere yadırgamadan hemen uyum sağlardı. Latife Hanım, Gazi'ye yakın olan arkadaşlarının ailelerini sık sık bir araya getirirdi. 

Akşamları zamanında yemeğe oturmak, zamanında sofradan kalkmak, yemekten sonra Gazi ile birlikte yakın arkadaşların evine gece ziyaretleri yapmak, sohbetlerle vakit geçirmek hemen hemen alışkanlık olmuştu.9 


Gazi ve Latife Hanım'ın nikâhında bulunan Kâzım (Özalp) Bey, evliliği şöyle anlatıyor: 

İzmir'de bulunan ailelerden Uşakizade Muammer Bey'in evinde tanıştığı 

kızı Latife Hanım'ı beğenmişti. Evlenmeye karar verdi. (29) Ocak 1923 tarihinde 

evlendiler. Latife Hanım görgülü bir ailenin kızı olup, iyi eğitim görmüş zeki bir 


9 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı...,s. 531-532. 
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kızdı. Başlangıçta geçimli bir aile hayatı başlamıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'a saygı gösteriyor, onu gezilerinde beraber götürüyor ve verdiği önemi açıkça belirtiyordu. O günlerde hanımlarımız açık gezmedikleri için, Latife Hanım yalnız yüzü açık olan siyah başörtüsü kullanıyordu. Ankara'da akşamları arkadaş aileleri arasında yapılan toplantılara katılmaya başladılar. 
Keçiören'deki Ağaoğlu Ahmet Bey'in evinde yaptığımız toplantılarda basit aile oyunları da oynuyorduk. Gazi düşündüğü sakin aile hayatını bulmuş görünüyordu.10 


Rauf Orbay'ın Gazi'nin evliliği konusundaki görüşü şöyledir: 


Latife Hanım bilgili, asil ve mükemmel bir Türk kızıydı. Gazi'yi bizim gibi sevenler, ona dost olanlar, bu evliliğin, bu büyük insanın hayatını daha düzenli ve huzurlu bir devreye sokacağı ümidiyle mutluyduk." 


Latife Hanım, Çankaya'daki eski bağ evinde bazı değişiklikler yapmaya başlamıştı. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Latife Hanım'ın Çankaya'daki günlerini annesi Mevhibe İnönü'den naklen şöyle anlatır:12 


Latife Hanım yatak odasını sarı takımlarla döşedi. XV. Louis tarzı dore Fransız yatak odasında çift kişilik büyük bir yatak vardı. Atlasından yorganına kadar her şey sarıydı.!3 

Genç kadın tuvalet masasının dolaplarını da aynı tarzda seçmişti. Bazı geceler, erkek misafirler aşağıda salonda görüşürlerken, o yakın dostlarına usulca, “Haydi biz de yukarı çıkalım, aramızda konuşalım” der, onları kendi dairesine götürürdü. 

O zaman bu hanımlar, Latife Hanım'ın sarı yatak odasını, hele yerdeki beyaz ayı postlarını hayranlıkla seyrederlerdi. Yatak odasının hemen yanında beyaz mermerli banyo dairesi bulunuyordu. Latife Hanım, alt kattaki girişin sağındaki salonu da kendine göre, yeniden döşedi. Ismarladığı XV. Louis tarzı mavi koltuk takımlarını buraya koydu. Ve mavi salonu kabul günleri için kullanmaya başladı.14 


10 Kâzım Özalp ve Teoman Özalp, Atatürk'ten Anılar, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 1994, s. 23. 

11 Feridun Kandemir, “Rauf Orbay'ın Son Sohbetinde Anlattıkları”, Tarih Konuşuyor, İstanbul, Sinan Matbaacılık, 1965, s. 638. 

12 11-12 Ekim 1982 tarihinde Milliyet gazetesinde “Çankaya'nın Hanımefendileri” başlığıyla yapılan röportaj. 

13 Özden Toker, Gazi ve Latife Hanım'a ait Çankaya Köşkü'ndeki sarı yatak odası takımının bir eşinin annesi Mevhibe Hanım'a yaptırıldığını belirtmiştir. Rum usta Psalti'ye yaptırılan bu yatak odası takımı Pembe Köşk'te (İsmet İnönü Köşkü) sergilenmektedir. 

14 Nezihe Araz, Sen Latife Değil Latifsin, İstanbul, Özgür Yayınları, 2008, s. 226-227. 
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Latife Hanım için özel olarak İstanbul'da Psalti Usta'ya yaptırılan yatak odası takımı. 


Çankaya Köşkü'ne bitişik bir evde oturan Saffet Tanman'ın anıları, Latife Hanım'ın köşkte yaptığı değişikliklere güzel bir örnek teşkil etmektedir: 


Bir akşam babam müthiş bir haberle geldi. Yanı başımızdaki boş olan bağ evine Mustafa Kemal Paşa taşınıyormuş. |....| Bir müddet sonra eşyalar gelmeye başladı. 

(...) Annem genç kız olan iki ablamı da aldı, ziyaretlerine gitti. Akşamüstü babam da gelmiş, heyecanla dönmelerini bekliyorduk. Annem çok memnun döndü. 

“Çok genç ama çok iyi muamele biliyor, çok kültürlü, çok nazik...” diyor, Latife Hanım'ı bize övüyordu. 

“Kahveyi kadının tepsisinden alıp eliyle bize kendisi ikram ediyordu, o kadar nazik...” diyordu. 

Aradan bir hafta on gün kadar geçti. Latife Hanım ziyaretimize karşılık; 

“Mümkünse Perşembe öğleden sonra gelmek istiyorum,” diye sordurmuş. 

Annem de; 

“Memnuniyetle, sevinçle bekleriz...” diye karşılık vermiş. 

(... Nihayet yanında genç bir hanımla Latife Hanım geldiler. Misafir odasına aldık. Hepimizi öptü. Benim saçlarımı okşadı, sevdi. Hal hatır sorulup kahveler içilirken Latife Hanım; 

“Kusura bakmayın sormadan duramayacağım bu güzel perdeler nereden çıktı, kim işledi, bu bayraklar, bu kumaş bir harika...” dediler. 

Annem göğsü kabara kabara Kastamonu'nun kenevir ektiğini, bunun İiflerinden böyle kaba bir keten dokuttuğunu, nasıl eğrildiğini ve ip haline getirildiğini anlatırken Latife Hanım çok dikkatle dinliyor, sorular soruyordu. |....J 

“Siz sanatkâr bir ailesiniz, ne güzel. Ben de resim yapmayı severim, biraz çalıştım dışarıda bulunduğum zamanlarda. Vakit bulabilirsem yine resim yapmak istiyorum” dedi. 

|... Babam akşam; 

“Size bir haberle geldim," dedi. 

Bugün Mustafa Kemal Paşa yalnız kaldığı bir an babamı çağırtmış, zaten babamı çok sever sayardı. 

“Size bir şey soracağım...” demiş. |... | “Biliyorsunuz ki, Latife Hanım ailenizi ziyaret etmişti. Sizin hanımefendiyi ve kızlarınızı çok sevmiş, ayrıca hanımefendinin Kastamonu keteninden yaptığı, üstüne yer yer bayrağımızı bilhassa işlediği perdelere bayılmış. Hakkı da var. Ben de geçerken görüyorum. O açık renk keten üzerine canlı kırmızı renk ne kadar yakışmış, çapraz çatılmış bayrağımız ne hoş dalgalanıyor rüzgârda. Latife Hanım benden o ketenden istiyor, onun için size sormak istedim, sizi rahatsız ettim...” demiş. 

Babam; 

“Paşam merak buyurmayın, hallederiz” diye karşılık vermiş. Paşa da memnun olmuş. 

Bir sessizlik oldu. 

(...) Babam anneme: 

“Sen o perdelere öyle göz nuru döktün, öyle emek verdin ki onun için üzülüyorum.” 

Annem; 

“Evet, biliyorum, işte onun için hediye etmekten çekinmiyorum” diye cevap verdi. 

|...) Babam; 

“Çok güzel" dedi. “Ben götürürüm, öyle yakışır. Benim de içimden geldi. 
El işim olan ve kendimin ceviz ağacını oyarak işlediğim yazı takımımı da ben hediye edeceğim...” dedi. 

Annem; 

“Ne güzel olur, onun kıymetini de onlar anlar...” diye ilave etti. 

Perdeler indi, ütülendi, devşirildi, bohçalara kondu. Bir akşamüstü ev sahipleri evde iken, babam önde elinde annemin mektubu, arkada adamların ellerinde bohçalar ve bir mukavva kutuda yazı takımı, elde yazı masası komşu eve girdiler. 
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|...) Birkaç gün sonra; Mustafa Kemal Paşa Meclis'te babamı görmüş, 
yanına çağırmış. 

“Perdeler ve yazı takımıyla oda ne güzel oldu. Bir akşam buyurun da görün...” demiş.!5 


Andrew Mango, o günlerin Çankaya Köşkü'nü ve Latife Hanım'ın köşkte yaptığı yenilikleri şöyle anlatır: 


Giriş katında üç küçük konuk odası, üst katta bir yatak odası, bir salon ve minik bir banyosu bulunan Çankaya'daki ev, babasının İzmir'de, deniz kenarındaki köşkünden daha küçüktü. Hizmetliler ev işleri konusunda deneyimli değillerdi. Yemekleri çok kötü bulan Latife, babasından İzmir'den bir aşçı göndermesini istedi. Daha da kötüsü, Mustafa Kemal'in genç karısı ile geçirecek pek az zamanının olmasıydı. Ankara'daki ilk gece Latife Hanım'a yemeğini üst katta yalnız yemesini söylemişti, çünkü kendisi arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyordu. Neşeli geçen siyaset tartışmaları saat sabahın üçüne dek sürmüş ve sonunda Gazi şarkı söyleyerek yukarı çıkmıştı. Bunu izleyen günlerde kocasının arkadaşlarının eşleriyle tanıştırılan Latife Hanım, onların, içinde bulundukları durumu daha fazla anlayışla karşıladıklarını görmüş ve evin içinde daha fazla değişiklikler yaparak oyalanmaya çabalamıştı. Fransız stili mobilyaların alınması ve yatak odasının sarı tonlarda döşenmesi de bu yeniliklere dahildi."6 


Latife Hanım, Çankaya'daki bağ evine geldiğinde evde henüz hiçbir düzen yoktu. Savaş yıllarında emir erleri Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bütün işlerini üstlenmişlerdi. Bu yüzden evde disiplinli bir personel bulunmuyordu. İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Toker Bilgehan, Çankaya Köşkü'ndeki yaşantısını anneannesi Mevhibe Hanım'dan naklen şöyle anlatır: 


Üstelik yemekleri yapan aşçı da kısa bir süre sonra ölünce Latife Hanım İzmir'den babasından yardım istedi. Zaten dadı Canan Kalfa kendisiyle beraber gelmişti. Muammer Bey, aşçısı Mahmut Efendi'yi de hemen yolladı. 

Mahmut Efendi, sarayda yetişmiş iyi bir aşçıydı. Tam bu sırada, yine sarayda çalışmış zenci hizmetkâr Nesim Efendi de köşke alındı. 


Bu şekilde Çankaya Köşkü'nde emir erlerinin hizmet dönemi bitmiş, tam olarak devlet başkanlığı evinin işleme düzeni olmasa bile, ona hazırlık sayılabilecek bir yeni dönem başlamış oldu. Aslında Latife 


15 Saffet Tanman, Ilgaz Dağları'ndan Batnas Tepeleri'ne, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
2008, s. 64-68. 
16 Mango, Atatürk, s. 365-366. 
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Uşakizade Latife Hanım. 


Hanım'ın bulduğu yeterince bakımlı olmayan ev Fikriye Hanım'ın yokluğundan ötürü de o hale gelmiş olabilirdi, ama elbette bu konu hiç konuşulmuyordu.!7 

Ankara'nın her tarafından Çankaya'dan, Dikmen'den, hatta Keçiören'den gelen, Latife Hanım'a hoş geldiniz demek isteyen hanımlara salonda yer bulunamıyor, yeni gelenler için yemek odasından iskemleler taşınıyordu. Misafirler arasında Ankaralı hanımlar, bakan, milletvekili, gazeteci eşleri bulunuyordu. Hanımlar mavi salonu çevreleyen koltuklarda sessiz sedasız oturuyorlardı. Gülsün Toker Bilgehan, anneannesinin anlattıklarına şöyle devam eder: 


Büfe şeklinde hazırlanmış sofra son derece zarifti. Latife Hanım'ın çeyiz sandığından çıkmış işlemeli örtüler üzerine pastalar dizilmiş. Çay ayakta veriliyor. Latife Hanım herkesin eline tabakları bardakları uzatıyor. 

Latife Hanım'ın zarafeti ve ev sahipliği fevkaladeydi. Çok güzel giyinirdi. 
Elbiselerin çoğu Avrupa'dan gelirdi. Bazıları da İstanbul'da dikilirdi. Kabul günlerinde misafirler gözlerini onun üzerindeki kıyafetlerden, babasının hediyesi olan 


17 Nezihe Araz, Mustafa Kemal'le 1000 Gün, İstanbul, Dünya Kitapları, 2005, s. 134. 
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mücevherlerden, hele konuşurken devamlı çevirdiği tektaş yüzükten alamazlardı. Bugünlerde, hemen hep Latife Hanım konuşur, genellikle kimse bir şey söylemez, herkes onu dinlerdi.!8 


Cevat Abbas (Gürer) Bey'in eşi Memduha Hanım, Ankara'ya ilk gelenlerden biridir. Memduha Hanım, Latife Hanım'ı oradaki hanımlara tanıştırma işini üstlenir ve kendisini sık ziyaret ederek genç geli- nin, Ankara hayatına alışmasına yardım etmiştir. Cevat Abbas Bey, eşi Memduha Hanım ile Latife Hanım'ın Çankaya'daki beraberliklerini şöyle anlatıyor: 


Latife ile arası iyiydi, ama bir gün ona çok kızdı. Kabul gününde kadınlar aralarında sohbet ederken aralarında Cumhuriyet rejiminden söz ediyorlardı. 
Latife Hanım eşime: 

“Eğer saltanat gelseydi, ben Sultan olurdum! Sen de iyi bir Dame D'honneur olursun” demişti. Aslında şaka yapmıştı. Ama sözlere alınan Memduha, “O da ne demek?" diye sordu. Latife de “Hani saraylarda kraliçelere yardım eden kadınlar vardır ya...” deyince, eşim kıyameti kopardı. Hışımla yerinden fırlayarak: 

“Bana baksana sen, benim aile ağacım sizinkinden eskidir. Ben neden hizmetçi olacakmışım? Hem Gazi böyle konuştuğunu duymasın, başına gelecekleri tahmin bile edemezsin” dedi. Ortalık karışınca Latife, Memduha'nın gönlünü alarak ortalığı yatıştırmaya çalışmıştı. Konuşulanlar Mevhibe Hanım'ın kulağına kadar gitmişti. Memduha, Çankaya sofrasına oturan kadınlar arasında pek yer almadı. Ama Çankaya'daki kabul günlerine hep gitti.!9 


Söylentiler, meraklar, heyecanlı bekleyişler derken, Gazi'nin eşi Latife Hanım Ankara'ya gelmiş, köşke yerleşmişti. Tabii ki hoş geldine, tebriğe gidilecektir. Köşk, dolup dolup boşalır. Giyinilip kuşanılır, hediyelerle birlikte yeni gelin ziyaretine gidilir. O günlerin donuk yaşamlı Ankara'sında böyle fırsatlar hayatı şenlendirmektedir. 
Böylece, Latife Hanım Gazi'nin yakın arkadaşlarının eşleriyle birer birer tanışır. Gazi'nin çocukluk arkadaşlarından eski İzmit Mutasarrıfı İbrahim Süreyya Bey'in20 eşi Mediha Hanım, o günleri şöyle naklediyor: 


18 Araz, Mustafa Kemal'le 1000 Gün, s. 140-141. 

19 Turgut Gürer, Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 
2006, s. 405. 

20 İbrahim Süreyya Yiğit (1880-1952). 
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Misafir kabul töreni şöyleydi. Büyük salonda başköşeye yerleştirilmiş bir koltukta Latife Hanım oturuyor. Salon kapısından girenleri, yerinden kalkmadan başıyla selamlıyor ve ziyaretçiler duvarlar boyu sıralanmış kanepe, koltuk ve iskemlelerden boş bulduklarına ilişiyorlar. Latife Hanım, misafirlerden bir ikisini eliyle işaret ederek, kendi yakınındaki geniş kanepeye buyur ediyor. 
Böylece o ziyaret gününün şeref misafirleri seçilmiş oluyor. (Mediha Yiğit) kanepeye oturunca, diğerlerinin bana içlerinden “hadi hadi iyisin” dediklerini bilirdim, diyor. 

Herkesin kendi arasında fısıltılı bir sohbete koyulduğu, Latife Hanım'ın da yanına davet ettiği misafirine hafifçe yana eğilip övgülerde bulunduğu bir sırada, bayram ziyareti için salona geç kalmış bir konuk giriyor. Feride Hanım, önemli bir kişinin eşi olmasına rağmen, derbederliğiyle giyime kuşama aldırmazlığıyla dobradobra konuşmasıyla bilinirdi. |...) 

Salona giriyor ve kimsenin kendisini fark etmediğini görünce, Latife Hanım'ın oturduğu yere doğru ilerleyip: “Bayramınızı kutlarım hanımefendi" diyor. Latife Hanım'ın “teşekkür ederim” deyip demediği bile belli değil. Şöyle bir bakıp yeniden yanındaki hanımefendiyle görüşmesini sürdürüyor. |...| 

Orada öyle beklesin mi, geri çekilsin mi ikilemi içinde kalan Feride Hanım, sonunda kararını veriyor ve gayet sakin: 

“Müsaade ederseniz ben gideyim hanımefendi, zaten kalmak için gelmemiştim, maksadım bayramınızı tebrik etmekti” dedikten sonra, bir adım atıp iyice yaklaşıyor ve Latife Hanım'ın kulağına bir şeyler söyleyip hızlı hızlı uzaklaşıyor.2' 


Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey'in eşi Leman Hanım da Çankaya'nın Latife Hanım'la geçen günlerini şöyle anlatıyor: 


Ben kendisinin yanında fazla kalıp rahatsız etmek istemezdim. Hatta o da bana takılırdı. Diğer hanımlara derdi ki: 

“Efendim, hanımefendi yeni evlidirler... Yakup Kadri Bey eve gelmişlerdir diye erken kalkarlar.” 

Bir de, ben Çankaya'ya davet gelmedikçe gitmek istemezdim. Çünkü benim akrabam falan deği ki. Ben bir milletvekili hanımıydım, o ise muzaffer bir kumandanın hanımı. Ona gitse gitse, her gün başbakanın hanımı gidebilir. Ama beni her zaman yanına çağırırdı.22 


Gazi yakın arkadaşı, hukukçu ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun23 Keçiören'deki evine sık sık gelirdi. O devirlerde Gazi sıcak aile çevrele- 


21 Sadun Tanju, Bazı Anılar, İstanbul, Yalçın Yayınevi, 1998, s. 206-208. 
22 Akay, Gazi Fikriyeile Neden Evlenmedi, s. 179-180. 
23 Ahmet Ağaoğlu (1869-1939). 
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rinde vakit geçirmeyi sever; bu geziler Latife Hanım ile evlendikten sonra da devam etmiştir. Gazi, Ağaoğlu'nun yetişen kızlarını da bir baba gözüyle takip ederdi. Ağaoğlu'nun kızı, ilk kadın hukukçu ve avukat olan Süreyya Hanım, o günleri şöyle anlatır: 


Bizler o senelerde Ankara'nın sayılı okumuş, yüksek tahsil yapmış ve-Batılı anlamda hayat mücadelesine atılmış genç kızlarıydık. Bize karşı sevgi ve övgülerini saklamazdı. Yaramazlıklarımıza gülerdi. Bir gün Tezer ile dört el piyano çalışırken çok güzel çalan kardeşimin düzeltme ve uyarılarına dayanamayarak Tezer'in elini tırmaladım. O gece Latife Hanım'la bize gelen Gazi, Tezer'e eline ne oldu diye sordu. O da: 

“Kedi tırmaladı efendim,” cevabını verince Gazi: 

“Aman o ne tehlikeli kedi, atın onu evden," dedi. Tezer bana bakarak: 

“Çok seviyoruz efendim, atamayız,” deyince işi anlayan Gazi kahkahalarla güldü.5 


Türkiye İktisat Kongresi'ne katılıp 23 Şubat 1923 günü İzmir'de vefat eden Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilov için eşi Tamara Hanım'a Gazi'nin taziye telgrafı aşağıdadır: 


Bugün aldığım acı haber beni çok üzdü ve kederlendirdi. Eşim Latife ile berber üzüntülerinize iştirak eder ve size sabr-ı cemil temenni ederim, efendim. 


Başkumandan Mustafa Kemal 


Gazi ve eşi, ülkesine geri dönecek olan Sovyet diplomatı Semyon Aralov'u yazlık mekânlarında ziyaret etmişlerdir. Bahçede bulunan kameriyede İran elçisi, Aralov'un eşi ve birkaç elçilik görevlisiyle birlikte çay içilir. Gazi bir süre sustuktan sonra Latife Hanım'a dönerek, “Hanım! Veda müziği olarak bize Çaykovski'nin şu sevgili romansını çal” diye ısrar eder. 

Yazlığa girdiklerinde batmakta olan güneşin son ışıklarının açık pencereli büyük salonda görüldüğü sırada, küçümen bir kadının güçlü ve usta ellerinden büyüleyici melodiler yayıldığını belirten Aralov, o günkü ziyareti şöyle anlatır: 


24 Süreyya Ağaoğlu (1903-1989). 
25 Süreyya Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti-Sessiz Gemiyi Beklerken, Ankara, Ağaoğlu 
Yayıncılık, 1984, s. 46. 
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Bu romansın Gazi'nin niçin hoşuna gittiği anlaşılmış oldu. Gazi, ince, lirik yaratılışlı bir insandı. Yurduna halkına olan sevgisi onu, Türkiye düşmanlarına karşı amansız bir mücadele için gerekli olan sert, sağlam bir karaktere sahip olmak zorunda bırakmıştı. 

Gazi ile Latife Hanım'ın veda ziyaretleri, Gazi'nin eskiden olduğu gibi şimdi de Sovyetler Birliği'ne karşı dostça duygular beslemekte olduğunu gösteriyordu.25 


Halit Ziya Uşaklıgil, Çankaya Köşkü'nde Gazi ile Latife Hanım'a yaptığı ziyareti şöyle anlatır: 


Mustafa Kemal ile Latife arasında evlilik gerçekleşince, bana Ankara'ya gitmek ve memleketin kurtarıcısını kutlamak ve Cumhurbaşkanı eşi olarak Latife'yi kutlamak görevi düştü. 

Ankara ile İstanbul arasındaki seyahatin o zamanki zorluğuna rağmen bu görevi büyük bir sevinçle yaptım. Bu zahmetin karşılığı olan üç günlük misafirlikte Mustafa Kemal'den gördüğüm iltifatlar ve Latife'nin bana gösterdiği aşırı özenli ağırlama ve ikram ile karşılaştım.27 


1923 yılı yazında, Çankaya'daki eski köşkün genişletilmesine karar 
verilmiş, inşaat sırasında Gazi ve eşi üç odalı küçük bir binaya taşınmışlardır. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Bey28 de şunları anlatır: 


Mevsim ilerlemiş, sonbahar gelmişti; birkaç günden beri sürekli yağmur yağıyordu. Zaten pek sağlam olmayan yapının damı akmaya başlamıştı. Odanın tavanlarından sular damlıyordu. Hem oturma, hem de yemek odası olarak kullanılmakta olan odanın ötesine, berisine bu damlalara karşı leğenler yerleştirilmişti. Salona girdiğim zaman Gazi'yi bir köşedeki geniş koltuğuna sığınmış, gazeteleri karıştırıyor buldum; beni görünce yerinden kalktı; ortadaki yemek masasının başına geldi; oturduk, çalışmaya başladık.29 


Latife Hanım Büyük Millet Meclisi'ne geliyor 


23 Şubat 1923 günü öğleden önce, Gazi ve Latife Hanım Çankaya'daki komşularını ziyaret ettikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda 


26 Cihangir, Aralov'un Hatıralarında Atatürk..., s. 214. 

27 Uşaklıgil, BirAcı Hikâye, s. 97. 

28 Hasan Rıza Soyak (1888-1970). 

29 Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, c. ll, İstanbul, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 1973, s. 31. 
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İsmet Paşa'yı ziyaret ederler. Büyük Millet Meclisi'ne yürüyerek gelen Gazi ve Latife Hanım, bu kez de Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa'yı görürler. Latife Hanım, Ankara'ya gelişinin bir hafta sonrası olan 1 Mart 1923 günü çok merak ettiği Büyük Millet Meclisi'ne davet edilir. Bursa milletvekili, din ve siyaset adamı olan Servet (Akdağ) Efendi'nin39 davetiyle meclise gelen Latife Hanım'ın bu ziyareti, Türk kadını için bir ilk olmuştur. Gazi'nin bütün devrimlerin yapılmasında özellikle kadın haklarının verilmesinde ve de uygulanmasında eşi Latife Hanım'ı her zaman yanında görmek istediğini biliyoruz. 

O gün, çok özel bir gündü. Meclisin dinleyici locasında Rus Elçisi Aralov ve eşi, Amerikan Viskonsülü Robert Imbrie ve eşi, Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han, Fransız Albay Mougin, Ankara'daki yabancı misyon şefleri, yabancı muhabirler, mülki ve askeri yetkililer yerlerini almıştı. 

Latife Hanım'ın yaptığı meclis ziyareti, 2 Mart 1923 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesine şöyle yansımıştır: 


Büyük Gazi'nin muhterem eşleri Latife Hanımefendi'nin dün Büyük Millet Meclisi'nin oturumu sırasında hazır bulunmaları hiç şüphesiz ki Türk kadınlığının pek yüksek başarısını tasdik eden bir adım oldu. Çünkü Latife Hanımefendi, Büyük Millet Meclisi oturumlarında bulunan ilk Türk kadını olmuşlardır. 

Dün saat bir buçuğa doğru Paşa Hazretleri'nin yanında görevli olan Mahmut Bey'le beraber Meclis'e gelen Latife Hanımefendi, Bursa Milletvekili Şeyh Servet Efendi'nin imzaladıkları giriş kartı ile Meclis'e girmişler ve herkesin saygıları arasında yukarıya çıkarak elçilerin bulunduğu yerde Meclis oturumunu dinlemişlerdir. 

Paşa Hazretleri'nin nutuklarından sonra Latife Hanımefendi Başkanlık salonuna gelmişler ve milletvekilleriyle, yabancı elçilik görevlileri tarafından karşılanarak her biriyle uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sayın eşlerini henüz kendisiyle tanışmamış olan kişilere takdim etmişlerdir. Bu tanışma ve söyleşi herkeste pek derin izlenimler bırakmıştır. Latife Hanımefendi de Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretten dolayı duygularından ve izlenimlerinden birçok kez bahsetmişlerdir.3! 


30 Abdullah Servet Akdağ (1880-1962). 
31 Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 530. 
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Latife Hanım'a kadınların derebeylik geleneklerinden kurtulmaları konusunda büyük gayretler göstermesi gerektiğini söyleyen Sovyet diplomat Aralov, Latife Hanım'ın meclise ilk gelişini övgüyle anlatıyordu: 


Latife Hanım her yere, bu arada Büyük Millet Meclisi'ne de yüzü açık olarak gidiyordu. Bu durum eski İslam geleneklerine bağlı fanatikler arasında, ona karşı bir nefret uyandırıyordu. Ama Latife Hanım bunlara aldırmıyor ve bildiğin- den şaşmıyordu.2 


Kadınlarla ilgili bir başka yenilik Latife Hanım'ın Ankara'ya gelişinden sonra gerçekleşir. O güne kadar kadınların erkeklerle bir lokantada beraber yemek yemesi görülmemişti. Süreyya (Ağaoğlu) Hanım, bu yasağın Gazi tarafından nasıl yıkıldığını şöyle anlatır: 


Öğle yemekleri Melahat'la benim için bir problem olmuştu. Çünkü o devir- de Ankara'da "İstanbul Lokantası” adlı restorandan başka yemek yenecek yer yoktu ve bütün milletvekilleri oraya giderdi. Gerçekten, lokantanın hiç hanım müşterisi yoktu. Bir gün babamdan izin alarak Melahat ile o lokantaya gittik, küçük bir bölümünde oturup yemek yedik. Herkes hayretler içinde idi. İki genç kız tek başlarına lokantada yemek yiyordu. Bizi tanıdıkları için, Basın-Yayın Genel Müdürü olan babama haber derhal ulaştırılmış. Gece babam eve gelince: 

“Başbakan Rauf Bey, Süreyya ile bir hanım arkadaşının lokantada yemek yediğini ve herkesin bundan bahsettiğini söyledi. Bir de kütüphaneye giden bir hanım varmış, onun hakkında da dedikodu yapılıyormuş. Bundan sonra öğle yemeklerine bana gelin” dedi. 

Rauf Bey kütüphanede çalışanın kendi kızı olduğunu sonradan öğrendi. 
Bu olaydan sonra, bir rastlantı olarak Gazi, Latife Hanım ile bize geldi; bana çalışma hayatından memnun olup olmadığımı sordu. Ben de bu olayı anlattım. 
Onun beni onaylamasını beklerken o: 

“Babanın da Rauf Bey'in de hakları var” dedi. 

Ertesi gün bakanlıkta çalışırken Milletvekili Necati Bey telaşla odaya girdi: 

“Süreyya hazır ol, Paşa gelip yemeğe götürecekmiş" dedi. Ben ve bütün arkadaşlar şaşırmıştık. Dışarıya çıkınca Gazi'nin gri otomobilinde Siirt Milletvekili Mahmut Bey ve yaveri Muzaffer Bey'in oturduğunu gördüm. Bana: 

“Latife bugün seni öğle yemeğine bekliyor” dedi. Şaşkınlıktan konuşamıyordum. Otomobile bindim. Yolda herkes bize bakıyordu. İstanbul Lokantası'nın önünde otomobilini durdurdu, Bozok Milletvekili Salih Bey'i dışarıya çağırttı. 
Doğal olarak bütün milletvekilleri lokantadan fırladılar. Biraz onlarla konuştu, sonra yüksek sesle: 


32 Aralov,BirSovyet Diplomatının..., s. 269-270. 
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Ankara Çiftlik Köyü; 10 Şubat 1923 
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“Bugün Süreyya'yı bize götürüyorum, yarın lokantada yiyecek” dedi. Evlerine gidince Latife Hanım: 

“Akşam Paşa bu lokanta olayına çok kızdı, gereğini yapacağını söyledi” dedi. 

Beraberce yemek yedik. (...| Biz de bu olaydan sonra rahatlıkla dışarıda yemek yiyebiliyorduk. Gazi bu davranışı ile kadınların toplum içinde hareket serbestliğini nasıl korumak istediğini göstermişti.39 


26 Şubat 1923 günü, İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Ward Price, 
Çankaya Köşkü'ne Gazi ve Latife Hanım'ın kadınlarla ilgili görüşlerini sormaya gelir. Price'ın bu röportajı Tevhid-i Efkâr gazetesinin 6 Mart 
1923 tarihli sayısında çıkmıştır. Ward Price, makalesinde şunları yazar: 


Mustafa Kemal Paşa'nın hayat arkadaşından randevu almak benim için zor olmadı. |...) Diyebilirim ki, bu kadar mükemmel bir Türk kızını, kendisine hayat arkadaşı seçmekle, genç Türk Devleti'nin başkanı, kazandığı zaferlere bir yenisini daha eklemiştir. Çünkü bu hanım, kendisine, Türk kadın hayatında yapmak isteyeceği her ileri ve devre ulaşma hareketinde kişiliğiyle örnek olabilecektir.34 

(...J Latife Hanım, “Fransa'da birkaç sene ve Londra'da da bir sene oturduğunu" bana söyledi. Bundan başka bir İngiliz mürebbiyesi tarafından yetiştirilmiş olması dolayısıyla Latife Hanım İngilizce ve Fransızca'yı ana dili gibi konuşmaktadır. 

|...) Latife Hanım diyor ki: 

“Birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa muzafteren İzmir'e dahil olduğu zaman kendisini evimizde ikamete davet ettim. Paşa'yı daha ewvel hiç görmemiştim. Yunan idaresi altında çok ıstırap çekmiş, çok zayiat vermiştik. Bütün milletçe Paşa'ya karşı pek çok minnet ve şükran borçlu idik. Bu şükran borcumuzun ifadesi için davetimi kabul etmek alçakgönüllülüğünü göstererek kendilerini ağırlamak şerefini bana verdiler. Kendisiyle görüştüğüm zaman anladım ki memleket sorunları hakkında aynı görüşü taşıyoruz. 

Paşa ile beraber çalıştım, elimden geldiğince kendisine yardımcı oldum. 
O sıralarda aramızda evlenmek henüz söz konusu değildi. Birbirimizi daha iyi tanıyınca ülkü arkadaşlığımızın bir beraberlik halinde devam etmesi gerçeğine inandık. Bunun üzerine bir gün elli altmış kadar dostumuzdan bir çay partisi için bize gelmelerini rica ettik. Müftüyü de çağırdık ama bunun bir evlenme ile ilgili olduğunu açıklamâdık. 

Davetliler geldikten sonra (bir sürpriz yaparak) sade.ve resmi olmayan bir törenle babamın misafir odasında evlendik.”35 


33 Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, s. 40-42. 

34 Kutay, Bilinmeyen Tarihimiz-2, s. 274-275. 

35 Sadi Borak, “Latife Hanım, Ünlü Gazeteci Price'a Hayatını ve Özelliklerini Anlatıyor”, 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. VI, sayı 16, Kasım 1989, s. 173-176. 
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Gazi ile Latife Hanım, Fethi Bey ve eşi Galibe Hanım'la beraber Çankaya Köşkü'nde, 4 Mart 1923. 
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Çankaya Köşkü'ne ve Ankara'ya iyice alışan Latife Hanım, köşkte yaptığı dekorasyon değişikliklerinden sonra köşk protokolüne de karışmaya başlar. Çankaya Köşkü'nde perşembe akşamları tekrarlanan çay davetlerinin birinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'ı Fransız gazeteci Madam Berthe Gaulis ile tanıştırır. O günü Madam Gaulis şöyle anlatır: 


“Madam, işte Latife, benim eşim. Size getirdim. Benim biraz işim var. Siz iki hanım biraz sohbet edin.” 

Birbirlerini ölçüp biçen bu iki ilgi çekici kadın, aynı derecede dikkatli, aynı derecede hesaplı ve heyecanlı konuşmaya başladılar. Gaulis, her halde onca yıllık deneyimin yardımıyla bu gencecik başkan eşinin kendisini ne gözle seyrettiğini anlamış olmalıydı. Hırslı, ortak kabul etmez, tekelci, ama akıllı, kültürlü, zarif. Canlı, hareketli, gerilimli ve iddialı bir sohbetti bu. Sonunda, Gazi Mustafa Kemal Paşa yine yanlarına geldi: 

“Evet, Hanımefendiler” dedi. “Ne konuşuyorsunuz bakalım? Sohbetinize ben de katılabilir miyim?” 

Latife Hanım'ın: 

“İzin verirseniz benim misafirlerle ilgilenmem gerekiyor,” diyerek, aradan çekilmesinden, onun izlenimlerini anlayan Gazi, Madam Gaulis'e sordu bu kez: 

“Evet? Nasıl buldunuz karımı?” Gaulis bir küçük an düşündükten sonra yanıtladı bu soruyu: 

“Paşam şöyle ifade edeyim, bu sizin ik yenilginiz. Ve öyle sanıyorum ki tek yenilginiz.”36 


13 Temmuz 1923 tarihinde, Amerikalı gazeteci Isaac E Marcosson, 
Latife Hanım'la uzun bir röportaj yapar ve şunları yazar: 


Görüşmenin ortasındayken hizmetkâr içeri girdi ve Gazi'nin kulağına bir şey fısıldadı. Gazi Mustafa Kemal Paşa derhal döndü ve gururla “Bayan Kemal geliyor” dedi. 

Birkaç saniye sonra, şimdiye kadar rastladığım en çekici Türk kadını odaya girdi. Orta boylu, tam Doğulu yüzlü ve parlak siyah gözlüydü. Her hareketi şıklığın ta kendisiydi. 

Gazi, beni eşine Türkçe olarak takdim etti. Kendisine Fransızca hitap ettim ve mükemmel bir İngilizce ile cevap verdi; aslında, İngiliz aksanıyla konuşuyordu. Bunun sebebi de, okul hayatının bir kısmını İngiltere'de geçirmiş olmasıydı. 
Daha sonra Fransa'da okumuştu. Bayan Kemal hemen masanın yanındaki koltuğa oturdu ve eşiyle karşılıklı görüşmemi ilgiyle izledi. 

(...) Bundan sonrasını Latife Hanım'ın kendi saf kelimeleriyle anlatalım. 


36 Araz, Mustafa Kemal'le 1000 Gün, s. 224. 
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Gazi ile Latife Hanım Çankaya'da, 2 Mart 1923. 


“Mustafa Kemal Paşa'yla hiç tanışmamış olmakla beraber, onu İzmir'deki kalışı sırasında bizim misafirimiz olmaya davet ettim. Cesaretini, vatanseverliğini ve liderliğini takdir ediyordum; davetimizi kabul etti. Memleketin yeniden inşası için ortak ideallerimizin olduğunu gördüm; daha sonra başka ortak şeylerimiz olduğunu da keşfettik. Çok geçmemişti ki, dostlarımızdan kırk elli kadarı eve çaya davet edildi. Müftü çağrıldı ve önceden kimseye haber verme olmaksızın evlendik. Nikâh yüzüğümüzü daha sonra İsmet Paşa Lozan'dan getirdi.” 

Bayan Kemal, kocasından içten takdir duygularıyla söz ediyordu. 

“O, sadece büyük bir vatansever ve asker değil, aynı zamanda bencilliği olmayan bir liderdir. Kurduğu hükümet sistemi, onsuz da işleyebilir. O, kendisi için asla hiçbir şey istemez. Kendine hâkimdi, Türkiye idealinin yürüyeceğine emin olsaydı, her zaman çekilmeye istekli olurdu. 

Ben onun bir çeşit sekreteri görevini görüyorum. Yabancı gazeteleri onun için okuyup tercüme ediyorum; dinlenmek istediği zaman piyano çalıyorum; biyografisini de yazmaya başladım.” 

“Eşinizin eğlenceleri nelerdir?” diye sordum. 

“Müziği sever; okuyacak zaman bulduğu zaman eski çağ tarihiyle ilgilenir” dedi. Sonra ayaklarımızın dibinde yerde sıçrayıp duran üç cilveli köpek yavrusunu göstererek ilave etti: 

“Ona bu küçük köpekleri de aldım; onları çok sevdi." 

Kitaplardan konuşmaya başladık. Bayan Kemal'in Longfellow'un büyük hayranı olmasına çok şaşırdım. “Hayat İlahisi"nin tümünü ezberden okudu. 
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Keats, Shelley ve Byron'u ne kadar iyi bildiğini görmek de, benim için aynı derecede ilginçti. 

Bu sırada Gazi döndü ve görüşmemiz, bıraktığımız yerden tekrar başladı.37 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, senelerdir kafasında olan ve gerçekleştirmeye başladığı kadın haklarını Latife Hanım ile Türk halkına göstermiş, bu uygulamaların da sürekli takipçisi olmuştur. Gazi'nin Latife Hanım'la evlenmesindeki asıl amaç da buydu. Le Temps gazetesinin muhabiri Paul Gentizon, Latife Hanım'ın kılık kıyafetini ve Gazi'nin yaptığı yenilikleri şöyle anlatıyordu: 


Dahası var; Gazi, genç karısını yüzü açık, çizmeleriyle askeri teftişlere ve lokantaya götürmekten çekinmiyordu. 

Gazi, özellikle kadının örtünmesine karşı çıkmaktadır. Fes gibi onun da silinmesini istemektedir. Bu nedenle o, Türk kadınlarını, Batılı kardeşleri gibi olmaya, onlar gibi şapka, kostüm, tayyör ve manto giyinmeye davet etti. Büyük bir çoğunluk bu isteğe uymada gecikmedi. Kuşku yok, bu tür giysi değişimi bir bakıma düşünce değişimi demekti.88 


“Kaybedilen savaştan sonra Almanya'da, Latife'nin Yunanlılara karşı zafer kazanarak İzmir'i işgalden kurtaran ve Anadolu'yu işgalcilerden geri alarak yeni bir Türk devleti kuran Mustafa Kemal Paşa'yla evlendiğini gazetelerden okuduğumda nasıl da şaşırmıştım,” diyen Latife Hanım'ın piyano öğretmeni Anna Grosser Rilke, anılarına şöyle devam eder: 


Bu ender Türk kadınının Gazi Mustafa Kemal Paşa'yla nişanlanma öyküsünü ilginç bulduğum için anlatmak isterim. Ne kadar vatansever olduğunu gördükten ve ruhunun derinliklerine kadar onu tanıdıktan sonra, İstanbul'un güvenilir kaynaklarından duyduklarım bana son derece inandırıcı geldi. Onunla birlikte olduğum günlerde, vatanın yavaş yavaş çöküşünün ve savaşın sonlarına doğru giderek daha kesinleşen Osmanlı devletinin yıkılışının ona nasıl acı verdiğini, özellikle İzmir'in işgalinin onu nasıl kahrettiğini ve sarstığını görmüştüm. 

1918'de savaşın bitmesinin ardından, İtilaf devletlerinin Türk topraklarına girmeleriyle, istenmeyen Alman olarak İstanbul'u terk etmek zorunda kalmıştım. 
Dolayısıyla Latife'yle ilgili olup bitenleri birebir takip edememiştim. Anlatılanlara göre Türklerin kurtarıcısı ve ulusal kahraman Gazi, cesur Türk ordusunun başına geçmiş, zaferle noktalanan seferini tamamlamıştı. Latife, İzmir'i yeniden Türk 


37 Marcosson, “Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında...”, s. 185-186. 
38 Gentizon, Mustafa Kemalve Uyanan Doğu, s. 131-132. 
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ulusuna kazandıran bu insana, büyük coşku ve hayranlık duygularıyla, bir ömür boyu birlikte olmak üzere elini uzatmış olmalıydı. 

Gazi'nin kesin zaferinden sonra İzmire girişinde onu çiçekler ve defne yapraklarıyla karşılamış, babasının isteğiyle de, İzmir'de kaldığı sürece evlerinde konuk olabileceklerini söylemiş. Yine söylendiğine göre, Gazi, o tarihlerde henüz geçerli olan toplumsal yaşamın katı geleneklerine rağmen, karşısında güzel ve peçesiz bir kadını görünce çok şaşırmış, genç kızın cesareti ve zarafetinden etkilenmiş, büyük bir hayranlıkla atından inmiş, yanında Latife ve babasıyla birlikte zengin tüccarın evine konuk olarak girmiş.39 Bir süre sonra da, Türkiye'nin bu büyük, yenilikçi kurtarıcısının Latife ile evlendiği haberi bütün dünyaya yayılmış; Latife sözünü tutmuştu. Kendine güvenen bilinçli bir kadın olarak gelenekleri kırıp, Türk kadınının önündeki duvarları tamamen yıkmayı başarmıştı; bu büyük reformcu Gazi tarafından bir süre sonra da kadına eşit haklar tanınmıştı. 

Onunla birlikte ata biniyor, araba kullanıyormuş, toplumsal yaşamda da harikulade kişiliğiyle etkili oluyormuş. 


Gazi ile Latife Hanım Çukurova gezisine çıkıyorlar 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın beraber çıktıkları ilk uzun seyahat olan Çukurova gezisi, 13 Mart-25 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu geziye Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali Bey ile Adana Milletvekili Damar (Arıkoğlu) Bey, Konya Milletvekili Refik Bey, Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan) Bey, Şebinkarahisar Milletvekili ve şair Mehmet Emin Bey* katılmıştır. Resmi görevli olarak da Başyaver Salih (Bozok) Bey, Yaver Muzaffer (Kılıç) Bey, Muhafız Bölügü Komutanı İsmail Hakkı (Tekçe) Bey, Gazeteci Recep Zühtü (Soyak) Bey, özel doktoru Yüzbaşı Asım (Arar) Bey, Anadolu Ajansı ve Yeni Gün adına gazeteci İsmail Habib (Sevük) Bey katılmışlardır.43 

13 Mart gece yarısı Ankara'dan hareket eden heyeti Eskişehir'de 
bazı hükümet görevlileri, milletvekilleri ve yurttaşlar karşılamışlardır. 
Heyet, bir saat kadar Eskişehir'de kalır ve saat dört buçukta yoluna devam eder. Eskişehir'de Latife Hanım tespih satın alır ve aldığı tespihleri bir mektupla annesine gönderir. 


39. Latife Hanım, Gazi ile ilk karşılaştığında Uşakizade Muammer Bey Fransa'dadır. 
40 Rilke, AvrupaSaraylarından Yıldız'a..., 5. 234-235. 

41 Refik Koraltan (1890-1974). 

42  MehmetEmin Yurdakul (1869-1944). 

43 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 14. 
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Geziyi Hâkimiyet-i Milliye gazetesi adına izleyen İsmail Habib Bey, 


geziye ait anıları yazdığı kitaplara aktarmıştır. Bu geziyi zaman zaman onun notlarından izleyeceğiz. İsmail Habib Bey, gezinin başlangıcını şöyle anlatıyor: 


Bu hal Adana'ya kadar hep böyle devam etti. Yol boyunca her önemli beldeye Paşa'nın dönüşte uğrayacağı telgrafla bildirildiği, halkın ve memurların yoldan geçerken istasyona kadar zahmet etmemeleri yazıldığı halde her yerin istasyonunda halkın özlem dolu coşkulu bir kalabalıkla toplandığını görüyorduk. 
Her yerde Gazi Paşa ve eşi trenin hareketini beklerken inip halkla konuşuyor, fakat her istasyondan gene fazla beklemeden yolumuza devam ediyorduk. “Bu seyahat çıktığımız yerden başlayan bir seyahat değil, seyahatin bittiği yerden başlayan bir seyahatti."* 


Gazi'yi Konya'nın Çumra İstasyonu'nda karşılayan, Gazi'nin ço- 


cukluk arkadaşı Asaf Bey,95 o günü şöyle anlatıyor: 


44 
45 


Gazi, beni Latife Hanım'a, “Çocukluk arkadaşım ve aziz dostum” diye takdim etti ve kendilerini karşılamaya çıkan halka doğru giderken: 

“Sen Latife Hanım'la otur,” emrini verdi. (...| Ne yaptıysam, sayın bayanı konuşturamadım. Sustum. Pencereden dışarısını seyre daldım. Birdenbire kitabi elinden bıraktı. Gazi ile nerede ve nasıl tanıştığımızı sordu. Kısaca: 

“Bir mahallede doğduk, büyüdük, bir mektepte okuduk," dedim. 

“Selanik'te mi?” 

“Evet.” 

“Selanik şehri nasıldır? Halkı medeni midir?” 

“Rumeli'nin, hatta Türkiye'nin en iyi ve en ileri şehridir. Gazi orada doğdu ve büyüdü. Selanik mektepleri bu dâhiyi yetiştirdiğine göre, halkının da medeni olduğundan şüphe edilemez.” 

“İzmir ile karşılaştırabilir misiniz?” 

“İzmir'den daha ileridedir.” 

Konuşma bu şekilde devam ederken, Paşa içeri geldi. Latife Hanım, Paşa'ya: 

“Senin arkadaşların hep böyle bilgili ve gururlu mudur?” diye sordu ve ilave etti. 

“Bakınız, arkadaşınız diyor ki, Selanik en ileri şehir ve Selanikliler de en medeni vatandaşlardır; hatta İzmir'den ve İzmirlilerden daha ileri olduğunu söy- 


İsmail Habib Sevük, O Zamanlar, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981, s. 247. 
Süleyman Asaf İlbay (1882-1957). 
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lüyor. Doğrusu dostunuzdan şikâyetçiyim.” Latife Hanım'ın bu sözleri üzerine çok üzüldüm. Kendilerinden özür ve af dilemeye çalışıyordum ki, Paşa derhal: 

“Arkadaşım gerçeği ifade etmiştir,” dedi. O sırada hat müfettişi trenin hareket ettirilmesi emrini almaya gelmiş idi. İzin isterken, Çumra'da, dönüşte bir çayımızı almalarını rica ettim. Kabul ettiler. 

Birkaç gün sonra, dönüşte Bostancı Barajı'nın sahillerinde çay tertibi alınmış idi. Bir saat öncesine kadar hava güneşli ve çok güzeldi. Fakat aksi gibi, bir fırtına sonrasında bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı ve tren de istasyona varmış bulunuyordu. Bu vaziyette baraja gitmek bile zordu. Üzüntü duyarak özür diledim. 

“O halde Ankara'ya geldiğin bir gün birlikte bir çay içer, ödeşiriz” buyurdular. 


Tren Konya İstasyonu'nda kısa bir duraklamadan sonra, 15 Mart 
1923 günü sabahı saat 10.00'da Yenice İstasyonu'na girdi. Burada 
Adana Valisi Rafet (Canıtez) Bey, Belediye Başkanı Ali Müfit (Yege- na) Bey, Gazi'nin Kuzey Afrika'da Trablusgarp Savaşı'ndan dostu Şeyh Sunisi, Bölge Komutanı Albay Kenan Bey ve Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri bekliyorlardı. Gazi, Yenice İstasyonu'nda coşkulu gösterilerle karşılandı. Yarım saat duraklamadan sonra Adana'ya doğru hareket edildi. 

Adana Adana olalı böyle bir kalabalığı bir arada görmemişti. 
Yalnızca Adana'da yaşayanlar değil, civarda yaşayan pek çok insan da o gün istasyondaydı. Şehir baştanbaşa bayraklarla donatılmıştı. 
Gazi'nin geçeceği caddelere taklar kurulmuş, halılar serilmişti. Bir askeri birlik selam duruşundaydı. İzciler, öğretmenler, öğrenciler, çeşitli kuruluşların temsilcileri ve on binlerce Adanalı... Trenden önce Gazi indi, ardından Latife Hanım... Top sesleri arasında, “Yaşa! Varol Büyük Gazi'miz!” sesleri yükseliyor, kurbanlar kesiliyordu. Adana'nın yaşadığı bu muhteşem günü anlatmak kolay değildir. Sevinç gözyaşları dökenler, Paşa'nın ayağını bastığı toprağı öpmek için kendilerini adamış insanlar vardı. Bu müthiş kalabalığın candan sevgisinin cazibesine kapılan Gazi, Latife Hanım'la beraber yan yana istasyona doğru yürürken yolun iki tarafı tamamen insan kalabalığıyla çevrilmişti.47 
O gün yaşananlar Zamir Damar Arıkoğlu'nun kaleminden şöyle dile getirilmiştir: 


46 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 97-99. 
47. Arıkoğlu, Hatıralarım, s. 306. 
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48 
49 


Gazi ile Latife Hanım Adana'da, 15 Mart 1923. 


Biraz daha yürüdük; baraja giden yol kavşağına vardığımız zaman yolun sonunda kadın ve erkekli büyük bir kalabalık siyah giymiş ve siyah bayraklar ellerinde, başlarında Hatay devlet reisi Tayfur (Sökmen) Bey, mustarip feryat içinde Paşa'yı selamladılar. Bir kısmı da ağlıyordu. Tabii ki Paşa durakladı, bu kalabalık tamamen Hataylılardan mürekkepti (oluşuyordu|. 15-16 yaşlarında baştan aşağıya siyahlar içinde bir genç kız elinde bir siyah bayrakla yaklaştı. 
Gazi'nin karşısında gözyaşları arasında içten gelen, bağlı bulunduğu toplumun özlem ve ıstırabını temsil eden acıklı bir dille, Hatay'ın anavatandan ayrı kalmasını, Fransızların zulüm ve işkenceleri içinde kalan 500 bin Türk'ün feci durumlarını, cehennemi hayatlarını hem ağlıyor hem de ağlatıyordu: 

"Ne olur Paşam bizleri de kurtar. Bu zalim Fransızların esirliğinde bizi bırakma. Sana yalvarıyorum, bütün Hataylılar yalvarıyor, bizi de hürriyete, anavatana kavuştur” dedikten sonra hıçkıra hıçkıra ağladı. Doğrusu Gazi, önümüzde olduğu için onun gözlerini göremedim, fakat Latife Hanım'ın da bizim gibi aynı halde olduğunu gördüm. Gazi tatlı ve gür bir sesle: 

“Türk milleti hiçbir zaman mahkümiyette ve esarette kalamaz; müsterih olunuz” dedi. Bu şekilde bütün topluluğu ve hepimizi görülmedik bir sevince gark etti. 


Kızların birisinin göğsünde “İskenderun”, diğerinin göğsünde ise “Antakya” yazıyordu. 
Arıkoğlu, Hatıralarım, s. 307-308. 
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Adana'da birdenbire siyah çarşaflı bir kadın grubu Gazi'ye yaklaşmış ve eşleri Latife Hanım'ı misafir edeceklerini söylemişlerdir. Bu durum karşısında, Gazi'nin yüzü birdenbire asılmış ve onlara şu sert cevabı vermiştir: “Benim bulunamayacağım yerde karım da bulunamaz.”50 

Gazi, halk arasında kaçgöç olarak sürdürülen bu eski geleneği, haremlik ve selamlık ayrılığını, bu davranışıyla yermiş oldu. Daha sonraki yıllarda başlattığı devrimlerle, Türk kadınının tam bir uygarlık düzeyine erişmesini sağlayan Gazi, görüşünün ilk işaretini bu şekilde verdi. 

Halkın özlemi o kadar fazlaydı ki kadın, erkek, genç, ihtiyar, çoluk çocuk herkes Gazi'ye sarılıp elini yüzünü öpüyordu. İstasyondan çıkıldıktan sonra Gazi, Latife Hanım'ı soluna alarak Adanalıların hazırladığı otomobile bindi ve ikametlerine tahsis edilen eve gitti. Gazi'nin, mareşal üniforması giyerek seyahat ettiğini belirten Kılıç Ali, o günü şöyle anlatır: 


Gazi ve Latife Hanım henüz yukarı çıkmışlardı. Latife Hanım, sinirlerine hâkim olamayarak, otomobilde kendisinin neden arkada oturduğunu bir mesele ve tartışma konusu yapmış, Gazi'nin hayli üzülmesine neden olmuştu. Gazi resmi üniformasıyla, muzaffer bir başkomutan olarak milleti temsil etmekte olduğu için bu tartışma yersizdi. Fakat Latife Hanım, bütün tahsil ve terbiyesine rağmen, bu gibi durumları takdir edebilecek davranışı ne yazık ki gösteremiyordu.5! 


Adana Valiliği'nin hazırladığı programa göre, yapılan kabullerden sonra heyet doğruca hükümet binasına geçmiştir. O gün akşam, Adanalılar adına Adana Belediyesi lisede bir ziyafet düzenlemiştir. Gazi ve eşi, Ramazanoğlu Suphi Paşa'nın konağında gecelemiş, ertesi gün, belediye ve Türk Ocağı'nı ziyaret etmişlerdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi, Adana Türk Ocağı hatıra defterine o gün şunları yazmışlardır: 


Adana Türk Ocağı, Türklük ışığının bolluk kaynağı olsun! 

Bu ocağın ateşi çok, pek çok eskidir. Onu, yüzyıllarca, söndürmeye çalışmaktan geri kalmadılar. Fakat buna her teşebbüs edenin ocağı söndü. Çünkü o müteşebbisler, düşünmüyorlardı ki, Adana Türk Ocaklarının kızgın ateşleriyle daha da büyütülmüştür. 

Ocağın bugünkü nurlu alevi her kalbi aydınlatıyor. Ben, bugün, bu alevin 
sıcak temasında derin sevinç ve saadet hisleri duydum. 15 Mart 1923 


Gazi Mustafa Kemal? 


50 Taha Toros, Atatürk'ün Adana Seyahatleri, Adana, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür Yayınları, 1982, s. 8. 

5I Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı... s. 533-534. 

52 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 205. 
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Bu zengin topraklara, böyle münevver faydın| gençlere malik (sahip) olan 
Türk Adana'nın Ocağı dalma tütsün. 15 Mart 1923 


Latife Gazi Mustafa Kemal53 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı seyahatlereeşi Latife Hanım'ın katılması, halkın her kesiminde olumlu etkiler bırakmıştır. 

Gazetelerde bir de Adana müftüsünün demeci yayınlanmıştı. Hayli ilginç olan bu demeçte, müftü, “Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın eşi ile birlikte geziye çıkmasının İslam dinine aykırı olmadığını, eşinin giyimi- nin normal olduğunu, bu giyimle gezmesinin şeriata uygun bulunduğunu” bildiriyordu. Herhalde o koşullar altında böyle bir demece gerek görülmüştü. 

Latife Hanım uzun tayyör ve manto giyiyor, başını yüzü açık kalmak üzere zarif bir yemeni ile örtüyordu. 

Gazi ve beraberindekiler, 17 Mart 1923 sabahı Adana'dan ayrılarak Mersin'e doğru hareket etmişlerdir.54 

Aynı gün Mersinliler, onu Yenice İstasyonu'ndan başlayarak coşkun gösterilerle karşıladılar. Gazi, önce hükümet binasını, Mersin Belediyesi'ni, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ziyaret etmiş ve Millet Bahçesi'ndeki Türk Ocağı toplantısına katılmıştır. İlgililerce bahçenin tam ortasına taht şeklinde iki koltuk hazırlanmış, koltukların birinde Gazi'nin, diğerinde Latife Hanım'ın oturtulması planlanmıştı. Kılıç Ali o günü şöyle anlatır: 


Gazi bahçeye gidip bu tahtı görünce daha çok kızdı: 

“Bu ne maskaralık?" dedi. Tahta sandalyelerden birini aldı, bir yere oturdu. Program gereğince o tarihte Mersin'de doktorluk yapan Reşit Galip Bey,55 Mersin Türk Ocağı Başkanı olarak bir konuşma yapacaktı. Gazi ve biz, Dr. Reşit Galip Bey'i ilk kez orada böyle tanıdık.5 


Gazi, Reşit Galip Bey'in konuşmasının ardından kürsüye çıktı. 
Önce gösterdikleri pek sıcak sevgi ve bağlılık dolayısıyla Mersinlilere teşekkür etti. 


53 Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 530. 
54 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 5-6. 

55 Reşit Galip(1893-1934). 

56 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 288. 
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Mersin'de bütün evlerin pencereleri iyi giyimli çarşafsız kadın başlarıyla doluydu; evlerin pek çoğunun çeşitli yabancı bayraklarla süslü olduğu görülüyordu. Bu kadınlar, Fransız işgalini yaşamış Levantenlerdi. İsmail Habib (Sevük) Bey, Mersin'de Gazi'nin yürüyerek yaptığı geziyi şöyle anlatıyor: 


Kendi sokağımda gidiyorum hissini neden duymuyorum? İşte bak o zengin tuvaletli Hıristiyan kadınları da ağlıyor. (... Kendi kendime dedim ki, bu yaşlar insan ruhunun derinliğinde büyük kahramanlara karşı duyulan hayret ve takdir hissinden doğmuş olmalı; işte bu his o kadar kuvvetli ki milliyet ve din ayrımı bile 
tanımıyor 57 


17 Mart günü akşama doğru, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Tarsus'a gelmiştir. Paşa'yı karşılayanlar arasında Şeyh Sunusi de vardır. Tarsus İstasyonu'ndan şehre kadar, esnaf dernekleri tarafından arka arkaya kurban kesilmiştir. Gazi her kurban kesildiğin- de kafasını başka yöne çevirmiştir; bu durumu gören Latife Hanım, Gazi'ye, “Ne oluyorsunuz?” diye sorar. Gazi, Latife Hanım'ın sorusuna, “Hiç kurbana bakamam” diye cevap verir.58 

Gazi, kendini ayaklarının önüne atan bir kadını yerden kaldırmak için eğilirken bu kadının, Kurtuluş Savaşı'nda çeşitli cephelerde çarpışan ve Kara Fatma diye anılan Adile Çavuş olduğunu Paşa'nın kulağına fısıldarlar. Böylesine duygulu bir olay karşısında gözleri yaşaran Gazi, kadının elinden tutarak onu ayağa kaldırır. Kadının güneşten kavrulmuş yüzüne ve ışıl ışıl yanan kahverengi gözlerinin derinliğine minnet dolu bakışlarını yöneltirken, “Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın” diyerek, Kara Fatma lakabıyla anılan Adile Çavuş ile birlikte yürümeye başlar.5? 

Mehmet Rasim (Dokur) Bey, eşine az rastlanan, hayırseverliği ve Kurtuluş Savaşı'nda ordumuza yaptığı büyük yardımlarıyla Tarsusluların yüreğinde yaşayan bir kişiliğe sahipti. Gazi, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetlerini onurlandırmak için Mehmet Rasim Bey'in evine konuk olmak istemiştir. 

Gazi ve Latife Hanım, kendilerine hazırlanan ve daha sonraki yıllarda Halkevi, CHP ilçe binası ve belediye binası olarak kullanılan gör- 


57 Sevük, O Zamanlar, s. 268. 
58 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 100. 
59 Hikmet Öz, Atatürk Tarsus'ta, Ankara, 1997, s. 6-7. 
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Gazi ile Latife Hanım Mersin Millet Bahçesi'nde, 17 Mart 1923. 


kemli taş binada kaldılar. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Bey, Gazi ve eşi Latife Hanım'ın en iyi şekilde ağırlanması için Dr. Ali Refik (Tars) Bey'in eşi Nimet Hanım'ın yardımlarını istedi. Bu binada kaldıkları süre içerisinde Gazi ve eşi Latife Hanım'a, Nimet Hanım ile Avukat Fikri (Ünlü) Bey'in eşi Fitnat Hanım hizmet etti. 

Evdeki eşyalar tamamen yenilenerek yatak odası için, birkaç ay sonra evlenecek olan Muvaffak Ziya (Uygur) Bey'in İstanbul'dan getirttiği yatak odası takımı istendi. Rasim Bey'in evinden de tül bir cibinlik getirtildi. Tarsuslu hanımlar tül cibinliği özenle hazırlayıp Gazi ve eşi Latife Hanım'ın kalacağı yatak odasını süslü ve görkemli bir hale getirdiler. 
Ayrıca, Tarsus'taki hemen her evden pahalı ve güzel halılar toplanmıştı; evin içi döşendikten sonra artan halılar da Gazi ve beraberindekilerin geçeceği yollara serildi. 

O günlerde Gazi'nin böbreklerinden rahatsız olduğu Tarsus'ta da duyulduğu için çok acil bir şekilde evin en uygun köşesine sıcak ve soğuk su akmasını sağlayan alafranga bir banyo yaptırıldı. Gazi, Nimet Hanım tarafından hazırlanan evin yatak odasını görünce, “Bak Latife, bu güzel yerde balayımızı geçireceğiz” demiştir. O gece Gazi'ye, Tarsus'ta üretilen geleneksel içeceklerden ikram edildi.60 

Gazi ve eşi Latife Hanım'ın kaldığı binanın çevresi sabaha kadar Tarsusluların coşkulu bekleyişine tanık oldu. Anadolu'da ilk elektrik Tarsus'ta kullanıldığı için kaymakamlık binasının önündeki meydanda yanan ışıkların altında ve Gazi'nin kaldığı evin çevresinde sabaha kadar meşalelerin ve ateşlerin aydınlığında Tarsuslular davul zuma eşliğinde halaylar çekti. Çoğu kişi yere bağdaş kurup oturarak Milli Mücadele ve Çukurova ile ilgili hatıralarını birbirlerine anlattı. 

Gazi, ara ara evin balkonuna çıkarak Tarsusluları selamladı. Kaldığı evin balkonundan Gazi'yi görebilmek için meydanda toplanan kalabalık gecenin geç saatlerine doğru daha da arttı. Hayli ilerleyen saatlerde Gazi'nin balkona çıkıp, “Sevgili Tarsuslular, lütfen istirahat edin, evlerinize çekilin, dinlenin” gibi sözler söylemesine rağmen, binanın çevresindeki Tarsuslular Gazi içeri girince tekrar yere oturarak sabaha kadar binanın çevresinden ayrılmadı. 

Gazeteci İsmail Habib Bey, Hâkimiyet-i Milliye'deki yazısında o günkü Tarsus'u şöyle anlatır: 


Tarsus'un içine girdik, burada kaldırımlar Mersin'deki gibi düzenli değil, burada dükkânlar ve evler oradaki gibi tamamen kâgir değil, buradaki taklar Mersin'inki kadar tantanalı değil, ama bütün evler bizimdir. Bütün sokaklar içinde bizim hava esiyor, bütün bu halkın hepsiyle benim dilim bir, duygum bir, mihrabım bir. Buranın evleri arasından geçerken başları örtülü kadınlar pencereden çiçek suyu serpiyorlar. Mersin'deki zengin tuvaletli kadınların serptikleri kolonya ile buradaki gül suyunu düşünüyorum, o dakika bana kolonya bile alafranga geldi. (...) Yarabbi yüzlerce ve yüzlerce köylü kadının o candan duası ne göz yaşartacak tabloydu.5! i 


18 Mart sabahı Gazi, “Hiç âdetim değildir ama şu güzel balkonda 
bir kahvaltı etmek istiyorum” deyince, süratle her şeyiyle mükemmel bir kahvaltı sofrası hazırlanmıştı. Gazi, kahvaltıdan sonra Tarsusluların dinmeyen sevgi gösterileriyle halkın arasına karıştı. Üzerindeki askeri giysileri çıkarmış, sivil giysiler giymişti. O günün sabahında şelaleye gidildi. Orada Gazi ile birlikte Tarsus'a gelen Laz muhafızlar 


60 Öz, Atatürk Tarsus'ta, s. 11-16. 
61 Sevük, O Zamanlar, s. 274-275. 
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Gazi ile Latife Hanım, Şeyh Sunisi'yle Tarsus'ta, 17 Mart 1923. 


Karadeniz oyunları, Adana Erkek Lisesi öğrencileri de çeşitli yöresel oyunlar oynadı. Gazi, Latife Hanım ve beraberindekilere, şelalenin huzur veren sesleri arasında Tarsus'un ünlü baklavası ve ayranı ikram edildi. Gazi ayranı pek sevdi. Bol bol marul yiyen Gazi ve eşinin birçok fotoğrafı çekildi. Gazi marul yerken çekilen bir fotoğrafla ilgili Latife Hanım'ın, “Paşam, tam marul yerken çıktınız” demesi üzerine Gazi, “Ne yapalım, Paşasın dedilerse marul yeme demediler ya” cevabını verdi. 

Şelaleden dönüşte Şeyh Sunusi'nin, Cami-i Cedit (Yeni Cami) Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Gazi, bu ünlü Arap şeyhi ile uzun uzun sohbet etti. Şeyh Sunusi tarafından, Gazi'ye ve eşi Latife Hanım'a iki Arap atı ile birçok hatıra eşya hediye edildi. 

Şeyh Sunusi'nin evini ziyaretten sonra Tarsus Türk Ocağı binasına giden Gazi, burada gençler ile uzun süre sohbet etti ve bir konuşma yaptı.62 

Gazi ve eşi, Türk Ocağı'nın hatıra defterine beraberce aşağıdaki satırları yazmışlardır. Gazi: 


62 Öz, Atatürk Tarsus'ta,s. 18-19. 
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Gazi ile Latife Hanım, Tarsus Çağlayan'da, 17 Mart 1923. 


Tarsus Türk Ocağı namı altında birleşen ve Türk harsını |kültürünü| yükseltmek gibi kıymetli bir vazife ifa eden Türk Gençliği'ni takdir ederim. 
Temenni ederim ki; dernek bu dakikadan itibaren Tarsus'ta Türk'ün sönmez ocağının yandığını ismi ile de ilan etsin. 
18/19 Mart 1923 
Gazi Mustafa Kemals3 


Gazi'nin yazısının altına Latife Hanım şunları eklemiştir: 


Güzel Tarsus'un Türk Gençliği'ne... 
Sizlerden ayrılırken en samimi muvafakiyet temenniyatımı (tememnilerimi| 
yine aranızda bırakıyorum. 18-19 Mart 1923 


Latife Gazi Mustafa Kemal 


Türk Ocağı'ndan ayrıldıktan sonra belediye binasına giden Gazi burada kentin sorunlarıyla ilgili o günün belediye başkanından bilgi aldı. 

Tarsus'ta bulunan tarihi yerleri gezen Gazi ve beraberindekiler Ulu Cami'de uzun incelemelerde bulundu. Gazi ve eşi caminin avlusundaki mermer fıskiyeye ve havuzuna hayran oldular. 


63 Atatürk'ün Bütün Eserleri,c. 15, s. 230. 
64 Öz, Atatürk Tarsus'ta, s. 23. 
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Bugünkü Öğretmen Evi'nin yerinde bulunan eski Türk Ocağı İlkokulu o yıllarda İttihad ve Terakki Mektebi adıyla anılıyordu. 18 Mart günü öğleden önce eşi Latife Hanım ile birlikte bu okula gelen Gazi, okulda sorduğu bir soru üzerine öğrencilere spor yaptırılmadığını öğrendi. Bunun üzerine öğrencilere egzersiz yaptırdı. 

Alifakılı Yakup (Koçoğlu) Ağa, Gazi ve eşi Latife Hanım'ı o gün öğle yemeğine davet etti. Gazi öğle yemeğini, Hacı Salih Ağa'nın bugünkü Adalet Pasajı'nın bulunduğu yerdeki evinde, Tarsuslu çiftçilerle birlikte yedi. 

Gazi, Tarsus'ta geçirdikleri ikinci gece, misafir kaldıkları evin sakinleri ile tanışmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Doktor Ali Refik Bey, eşi Nimet Hanım, Nimet Hanım'ın annesi Hülkiye Hanım, Reji memuru Fuat Bey ve eşi Tenasüp Hanım hep birlikte Gazi'yi ve konukları ayakta karşıladılar. Doktor Ali Refik Bey'in eşi Nimet Hanım; 


“Sizi Tarsus kadınları adına selamlarım, efendim.” dedi. 

Gazi teşekkür ettikten sonra, 

“Şöyle buyurun, aile gibi oturalım,” diyerek ev sahiplerini rahatlatmaya çalıştı. Sohbet sırasında Gazi; 

“Çocuklarınız var mı?" diye sordu. 

Doktor Ali Refik Bey: 

“Evet, var” dedi. 

Gazi: 

“Çocukları getirin de sevelim” deyince Doktor Ali Refik Bey, Güzin ve Ümran isimli kızlarını yataktan kaldırıp Gazi'nin ve Latife Hanım'ın kucağına getirdiler. Gazi iki kız çocuğunu sevgi ve şefkatle kucağına aldı. Nimet Hanım'ın yazdığı şiiri Güzin ezbere Gazi'ye okudu. 

Gazi şiiri dinledi, güldü ve memnuniyetini belirterek Güzin ile Ümran'ın isimlerini sordu. İsimler söylenince; 

“Bunlar Arapça isimler, bunlar artık geride kalacak, Türkçe isimler kullanacağız. Güzin'in adı Gazne, Ümran'ın adı da Turan olsun” diyen Gazi, Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılmasının gerekliliğini anlattı. 

Gazi, 19 Mart günü, sabahın erken saatlerinde Konya'ya gitmek üzere büyük bir kalabalık arasında istasyona geldi. Kendini götürecek olan trenin penceresinden Tarsuslulara el sallayarak şöyle seslendi: 

“Tarsuslular! Sizleri, Tarsus'u hayatım boyunca gönlümde taşıyacağım.”65 


65 Öz, Atatürk Tarsus'ta,s. 23-37. 
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Osmaniye'ye giden demiryolunun sel nedeniyle kapalı olması üzerine, Gazi Konya'ya doğru hareket emri verdi. 20 Mart 1923 günü saat 09.00'da, Gazi Karaman'da halk tarafından coşkun tezahüratla karşılandı. Karaman müftüsü, Latife Hanım'a Karamanlı hanımların saygılarını sundu: 


“Gazi Paşa Hazretleri, size zaten doymak nasip olmayacak. Ağlaya ağlaya ayrılıyoruz” der. Latife Hanım da, veda sırasında müftü efendinin elini öper. 
Müftü: 

“Berhudar ol kızım. İki cihanda aziz olasınız” der. Veda pek hüzünlü olur. 
Halkın gözleri, Gazi'yi götüren trende kaldı.66 


20 Mart 1923 tarihinde, Gazi ile beraberindeki heyeti, Konya Valisi Kâzım Müfid Bey başkanlığında Konyalılar karşılamıştır. Gazeteci İsmail Habib Bey, “Konya karşılayışını Adana gibi olağanüstü” olarak nitelendirmiştir. 

Adana seyahatinde meydana gelen olayın bir benzeri Konya'da yaşanmıştır. Kılıç Ali, Konya'da olanları şöyle anlatıyor: 


Latife Hanım henüz hazırlanmamıştı. Hazırlanması da biraz geç sürecekti. 
Gazi, karşılamaya gelenleri daha fazla bekletmemek, ayakta tutmamak için trenden yalnız olarak inmek zorunda kaldı. Latife Hanım buna çok sinirlenmişti ve vagonun penceresinden Gazi'ye şöyle seslenmeye başladı: 

“Kemal! Kemal!” 

Bu durum, Gazi ve orada bulunanların üzerinde hiç de olumlu etki yapmamış ve herkesin üzülmesine sebep olmuştu. Latife Hanım'ın erkek kardeşlerinden bazılarının İstanbul'da şuraya buraya musallat olurcasına yaptıkları taşkınlıklar Gazi'yi ayrıca üzüyor ve sinirlendiriyordu. Gazi, buna rağmen Latife Hanım'ı incitecek tek imada bile bulunmamıştır.57 


Konya'da Gazi ve Latife Hanım, önce İstasyon Caddesi'nde kendilerine ayrılan köşke gelirler. Burada bir saat kadar dinlendikten sonra vilayete ziyarete giderler. Esnaf temsilcilikleriyle ayrı ayrı görüşen Gazi, daha sonra belediyeyi ziyaret etmiştir. Şereflerine verilen çayda şehrin ileri gelenleriyle görüşmeler yapmıştır. Bu sırada Latife Hanım, Konya'nın kadın temsilcileriyle ayrı bir salonda çay içmiştir. 
Aynı akşam, Vilayet Özel İdaresi'nde Gazi ve Latife Hanım şerefine 


66 Atatürk'ün Bütün Eserleri,c. 15, s. 232. 
67 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 534. 
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Gazi ile Latife Hanım Konya'da, 22 Mart 1923. 


bir yemek verilmiştir. Ziyafet için dört ayrı sofra hazırlanmış ve ayrı bir odada Konyalı hanımlarla birlikte Latife Hanım'a özel bir sofra kurulmuştur. 

20 Mart 1923 günü, Türk Ocağı salonu yaşları 16-24 arasında 
değişen gençler ve öğrencilerle dolmuştur. Gazi ile Latife Hanım salona girer girmez, tüm salon alkışlarla inlemiş ve Gazi Konyalı gençlere uzun bir konuşma yapmıştır. 

Gazi, ayrıca Konya Türk Ocağr'nı ziyareti sırasında şeref defterine şunları yazmıştır: 


Konya, çeşitli Türk devletleri yaşamış, öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten büyük bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir. 
Konya Türk Ocağı, Konya Türklüğünün gerçek bir timsali olmalıdır. Bu ocaktan milletin duygusunu, ülküsünü daima ısıtacak, nurlandıracak parlak alevler gökyüzüne yükselmelidir, çok yükselmelidir. 

O kadar ki bu alev, vatanın bütün ufuklarında aydınlıklar vücuda getirebilsin. Konya'nın genç beyinleri, atılgan, cesur, sözünde duran çocukları! Ocağınıza sahip olunuz. 

Bütün engeller, ocağınızın ateşi karşısında derhal yanıp karaduman olmaya mahkümdur. 20/21 Mart 1923 


Gazi Mustafa Kemal 


168 LATİFE MUSTAFA KEMAL 


Latife Hanım da aynı deftere şunları yazar: 


Konya'nın güzide gençlerine! Sainizle (çalışmalarınızla|, azminizle, her biriniz vatanın ufuklarında birer hurşid-i tabsar (parlak güneş| olunuz. Ancak elinizi hırs ve çıkar ilişkisinden çok dikkatli koruyunuz. 


Latife Gazi Mustafa Kemalss 


Gazi ve Latife Hanım, Konya Kız Öğretmen Okulu'nu da ziyaret etmiştir. Gazeteci İsmail Habib Bey, gezi anılarına şöyle devam eder: 


Kızlar Kızılay'a ait bir piyesi temsil ediyorlar. Harpten sakat dönen delikanlı asil bir duyguyla kızı reddeder. Bu sahne karşısında Gazi mendilini çıkarmış, gizlice gözlerindeki yaşları siliyordu. Latife Hanım gülerek: 

“Oh ya" diyor. “Kızlarımız seni nihayet ağlattılar ya."69 


22 Mart 1923 tarihinde, Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Gazi burada yapılan semah gösterisinden sonra Mevlana'yı övücü sözlerle anmıştır. Mevlevihane'de verilen akşam ziyafetinde, Postnişin'iri büyük kızı da sofradaydı. Gazi'nin eşiyle beraber kadın ve erkek ayrımı olmayan bir sofra kurulmuştu. Gazeteci İsmail Habib Sevük bu konuya şöyle değinir: 


Latife Hanım Avrupalı büyük isimlere ait kadın konulu güzel sözler söylüyordu: 

“Kant demiş ki; kadının en büyük süsü faziletidir.” 

“Descartes demiş ki.” 

Ben de fırsattan istifade, Gazi'ye bakarak dedim ki: 

“Hanımefendinin bu gibi fikirlerini millete de bildirmek için bir söyleşi yapmak ne kadar faydalı olacak.” 

Gezide eşinin özelliklerini ortaya çıkaracak fırsatlar çıktığında, çok memnun kaldığına çok kez şahit olmuştuk. Herhangi bir bahaneyle örneğin, “Bayron'dan bir şiir okusana Latife, anlamıyoruz; ama ahengi hoşa gidiyor” der ve çınlayan bir sesle ezbere okunan şiirden sonra ilave eder: “Bir de Hugo'dan oku da bari manasını da anlayalım.” 

Bir gazinoda Yunan esirleriyle konuşmasına eşi tercümanlık yapınca, “Bizim hanım nasılmış?” der gibi, gözlerinin övünüşlü ışıklarıyla bize bakmıştı. 

Benim söyleşi arzuma da, hemen olumlu yanıt verdi. “Ben razıyım, eğer kendisi de razıysa.” 


68 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 322. 
69 İsmail Habib Sevük, Atatürk için, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1939, s. 99-100. 


LATİFE HANIM'IN ANKARA GÜNLERİ 169 


Latife Hanım: “Şimdiye kadar hiçbir gazeteciyle görüşme yapmadım.” Ve nazikçe: “Fakat İsmail Habib başka...” sözleriyle gönlümü alacaktı. 

Görüşmenin zamanı da kararlaştırıldı. Ankara'ya döndükten iki gün sonra Çankaya Köşkü'nde çaya davet edilecektim. “Hem çay içer hem de konuşuruz” diyen Latife Hanım, “Siz ayrıca zahmet etmeyin, ben size otomobili de gönderirim” diye ekledi.70 


Latife Hanım, Konya seyahati ile ilgili bir anısını şöyle nakleder: 


(...) Mevsim kıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa Ordu Evi'nde bir toplantıda bulunacaktı. Ben, misafir kaldığımız evde yemekten sonra yatak odasına geçmiş, harıl harıl yanan sobanın karşısında koltuğa gömülmüş, ayaklarıma da bir battaniye örtmüştüm. Uyumuştum. Uyandığım zaman ne gördüm tahmin edemezsiniz. Gazi beni koltukta uyur görünce uyandırmaya kıyamamış olacak, yataktan bir yastık alarak ayağımın ucuna koymuş, yorganı da alıp üstüne çekmiş, halı üzerinde uyuyor. Yerimden fırlamak istedim, fakat bu sefer ben kendilerini uyandırmamak için kımıldanmadım.7! 


23 Mart 1923 günü, Afyon'da Türk Ocağı'nı ziyaret eden Gazi, 
gençlerle ülkenin sorunları üzerinde sohbet etmiş ve gençleri çok beğenmiştir. Türk Ocağı defterine Latife Hanım şunları yazmıştır: 


Çok temenni ederim ki, Afyon Karahisar Türk Ocağı millet ve memleketin, bütün Türklüğün daima iftihar edeceği hakiki bir nur ve irfan kaynağı olsun ve bu ocağın alevleri vatanın ufuklarını daima süslesin ve aydınlatsın. 


Latife Gazi Mustafa Kemal 


Gazi, aynı gece Kütahya'ya hareket etmiş ve 24 Mart 1923 günü Kütahya'ya varmıştır. Gazi ve eşi Kütahyalılarca büyük bir törenle karşılanmıştır. Gazi burada vilayeti, belediyeyi, Türk Ocağı'nı, bazı camileri, çini atölyelerini ve Kütahya Lisesi'ni ziyaret etmiştir. 

Heyet, 24 Mart 1923 akşamı saat 20.00'de Eskişehir'e ulaşmıştır. 
Eskişehir Mutasarrıfı Nihat Bey, Gazi ve Latife Hanım'ı istasyonda bir Eskişehir heyeti ile karşılamıştır. Eskişehirliler, Gazi ve Latife Hanım”ı hiç olmazsa bir gün aralarında görmek ve konuk etmek istiyorlardı. 
Gazi, kendilerini Ankara'da Başbakan Rauf Bey ve Dışişleri Bakanı İsmetey'in çok önemli bir konuda görüşmek üzere beklediklerini,uygun 


70 Sevük, Atatürk'le Beraber, İstanbul, 2008, s. 60-61. 
71 Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 527. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la Afyon'da. 


bir zamanda tekrar Eskişehir'e geleceklerini söyledi. Latife Hanım'la birlikte trenden inerek istasyon binasında hazırlanan çaya geldi. Heyet de istasyonda çay içmeye davet edilmiştir. Eskişehirli hanımlar Latife Hanım'ı alarak ayrı odada çay içtiler. Gazi, Eskişehir heyetiyle şehrin sorunlarını görüştü. Gazi ve beraberindekiler, saat 21.00'e doğru özel trene binerek 25 Mart 1923 günü Ankara'ya döndüler.?? 

Yapılan gezi boyunca Gazi'nin konuşmalarını not eden İsmail Habib Bey, gezi sonunda özel trende yaşananları şöyle dile getirir: 


Polatlı'yı geçtikten sonra bitirdiğim bir söylevi kendisine okumak üzere kompartımanına gittim, yanında eşi ve Kılıç Ali vardı. Okuyorum, her paragraftan sonra, “bravo, bravo” diyor. Bu “bravo'lar o kadar sık tekrarlanıyor ki, eşi takılıyor: 

“Hiç insan kendi söylediği söze 'bravo'der mi?” 

“Ben kendi sözlerime değil, onların tutuluşuna 'bravo' diyorum.” 

“İyi söylemişsiniz ki iyi tutulmuş.” 

“Bunda yalnız tutuluş değil, işin ruhunu kavrayış var. Mesela bak..." 

Ve bana dönüyor: “Oku çocuğum, bir daha bakayım, o milliyet paragrafı- 


ni... 


72 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 189-190. 
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Okuyorum: “Dünyanın çok geniş bir kıtasında, milliyetçiliğe karşıt olarak ortaya atılan en sol bir dava bile, fili tecrübelerden sonra, milliyetçiliğin yine dipdiri ayakta kaldığını gösterdi.” 

Eşine dönerek: “Gördün mü?” diyor, “Ben bu sözleri Konya Türk Ocağı salonunda söylerken daha açık ifade etmiştim. O söz orada öyle söylenirdi. 
Fakat şimdi herkes için yayınlanırken de, söz böyle yazılır. Ben işte buna 'bravo' diyorum.” 

Eşi de hak verdi. Gazi davayı kazanmıştı. Birden bana sordu: “Sen izlenimlerini nerede yazacaksın?” 

“Tabii Yeni Günde," diyorum, “o gazete adına katıldım bu geziye.” 

“Hayır, Hâkimiyet-i Miliye'ye yaz!” 

“Fakat efendimiz,” diyorum, “sonra bulunduğum gazeteye karşı durumum ne olur?” 

(...) Bunun üzerine Kılıç Ali'ye dönüyor, “Şimdi git Recep Zühtü'ye söyle; İsmail Habib 100 Lira ile Hâkimiyeti Milliye'ye geçmiştir.”73 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı Batı Anadolu ve Çukurova 


seyahatlerine Latife Hanım'ın da katılması halk tarafından çok olumlu karşılanmıştır. Anadolu kadını cephede beraber savaştığı Gazi'yi, karşılarında eşiyle birlikte görünce büyük bir mutluluk duymuş ve Latife Hanım'ı da “Türk kadını” örneği olarak bağrına basmıştır. 


İsmail Habib Bey, Latife Hanım'ın giyimi konusunda da şunları an- 


latır: 


74 
75 


Ankara'ya geldiğimizin ertesi günü, bitirdiğim bir nutku okumak üzere Çankaya'ya gittim. Kendisi masasının önünde oturmuş, sağ taraftaki koltukta eşi Latife Hanım, onun ötesindeki kanepede Yusuf Akçura74 vardı. Masasının sol tarafında çarşafının pelerinini çıkarmış bir hanımefendi, onun solunda yüksek rütbeli bir subay, daha ilerde tanımadığım bir kişi vardı. 

Bana: “Otur çocuğum” dedi. Eliyle gösterdiği yere, Akçura'nın sağındaki koltuğa iliştim. 

© Osıralarda bir görevli postayı getirdi. En üstte “İnci” dergisi vardı. Postayı getiren adam tomarı masaya bırakmak üzere önümüzden geçerken Yusuf Akçura dergiyi aldı. 

Kapağında Müfide Ferid Hanım'ın75 büyük kıtada ve çok güzel çıkmış bir fotoğrafı görünüyordu. Yusuf Akçura, Ferid Bey'le76 bacanak olduğu için, dergiye 


Sevük, Atatürk'le Beraber, s. 55-56. 

Yusuf Akçura (1876-1935). 

İfbamile Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde, Milli Mücadele'yi destekleyici yazılar yazan Türk yazar. 

Ahmet Ferit Tek (1877-1971). 
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Bak bizim baldıza' der gibi, Latife Hanım'a uzattı. Ah kadın ruhu, resme baktıktan sonra, içini çekercesine, sözcükler kendiliğinden ağzından dökülüverdi. 

“Eğer benim fotoğraflarım da tuvaletli çıksaydı...” 

İsmail Habib Bey, Latife Hanım'ın bütün seyahatlerinde; yarı erkek kıyafetiyle, ayaklarında rugan çizme, bacaklarında süvari pantolonu, sırtında cepli ceket, üstünde uzun bir manto, başında kulaklarına kadar her tarafını kaplayan siyah bir örtüyle dolaştığını belirtiyordu. Latife Hanım'ın hakkı vardı, diye belirten İsmail Habib Bey, Latife Hanım'ın sadece kaşından çenesine kadar yüzü görünerek gezdiğini ve bütün gazete, mecmualardaki fotoğraflarının hep öyle çıktığını ilave eder. İsmail Habib Bey: 

“Latife Hanım'ın, 'Eğer benim fotoğraflarım da..."demesi buydu. Zarar yok, onlar güzel çıkmadı; fakat kadın devrimimizde çok güzel bir aşama oldu" diye ilave etmiştir.77 


Anadolu'ya yapılan seyahatlerde, kadın haklarıyla ilgili yapılan yenilikler, yöre halkı tarafından olumlu karşılanırken, bir grup yenilik karşıtı ülkeye ve yapılmakta olan devrimlere zarar vermekteydi. İsmail Habib Bey'in anılarından bu seyahatte yaşananları okuyalım: 


Gerçekten Ankara'ya gelişimizin ikinci günü ve akşamüstüydü, ben Meclis'teydim, bir iki saat evvel küçük çalışma odasında Gazi'ye nutuklarından birini okumuştum. Koridorda dolaşırken şoför yanıma geldi, bir gün ewel de Çankaya'ya götürdüğü için beni tanıyordu: 

“Buyurun, hanımefendi otomobili gönderdi.” 

“Peki geliyorum.” 

Gazi'den tekrar izin istemeye gerek yoktu, izin dört beş gün evvel Konya'dayken verilmişti. Öyleyken şimdi kendisi buradadır, ne olur ne olmaz kendisine haber vereyim, dedim. İyi ki haber vermişim, iyi ki... 

İçeri girip de konuyu anlatınca masadaki-evrakın yanında duran kalınca bir zarfı, sanki ben onun içinde ne olduğunu biliyormuşum gibi, eliyle işaret ederek: “Bırak be çocuğum” dedi, “Baksana ne propagandalar yapıyorlar, seyahatte alınmış fotoğraflarımızı büyülterek, 'karısını açık saçık gezdiriyor” diye en ücra yerlere kadar dağıtmışlar. Her şeyden ewel kız gibi bir meclis yapalım da ondan sonra istediğiniz gibi yazınız.”78 


Gazi'nin Latife Hanım'la evliliğinin ikinci ayında gerçekleşen Çukurova seyahatinde yaşananları Sadun Tanju anlatıyor: 


77 Sevük, Atatürk'le Beraber, s. 56-57. 
78 Sevük, Atatürk'le Beraber, s. 61. 
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Mustafa Kemal'in daha ilk günden kendi genç eşine de bir görev hissi aşılamak istediği kuşkusuzdur. 

Cumhuriyet'in o ilk yıllarında Anadolu'yu durmadan dolaşırken, gittiği her yere eşini de götürür. 

İnsan o resimlere bakınca, üniformalı ve sivil 1920'li yılların kalabalıkları arasında, pelerinli ve başı sıkma örtülü, yüzü açık güzel bir genç kadının değişik pozlarını merakla izler. 

Gazi'yi dinlemeye gelen bütün o beyler, paşalar arasında Latife Hanım'ın sanki kendini herkesten öne çıkarmak istermiş gibi bir poz verişi vardır. Bacak bacak üzerine atar. Eşi konuşurken o başka birisiyle meşgul olur. Kendisinden çok yaşlı kimselere onlardan büyük yaştaymış gibi hitap eder; sinirli, buyurucu bir edası vardır. 

Bu yadırgatıcı tavırlar Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı da rahatsız etmiş olacak ki, evliliğinin ikinci ayında gittiği Konya'da, Kızılay Derneği'nin kadınlar toplantısında, “Ben taklitçi kadın istemiyorum” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürmüştür: 

“Çağdaş kadın aydın kafalıdır, yani bilgisi ve kültürü ile çağının insanıdır. 
Giyimi kuşamı, davranış ve yaşayışı da elbette çağa uygun olacaktır. Ama hem hayata, hem de toplumca değer verdiğimiz gelenek ve duygulara uyum sağlamak da esastır. Giriştiğimiz her yenilik işinde ona milli özelliklerimizi katmayı da bileceğiz, aykırı düşmeyeceğiz"? 


Gazi ve Latife Hanım'ın yaptığı geziler halk tarafından çok olumlu karşılanmıştır. Ancak Gazi'nin yapmak istediklerine karşı az da olsa tepki de gelmiştir. Oluşan tepkilerin odağında hep Cumhuriyet ve devrim karşıtları vardır. Latife Hanım'ın, Fethi Bey'in eşi Galibe Hanım ile bacak bacak üstüne atmış halde çekilen fotoğrafı basında yer alınca, çıkan olayların arkasında İngiliz yardımı ve Yunanlıların desteği olduğu ortaya çıkmıştır. Heyetin bildirisinde şu ifadeler yer alır: 


Ey Müslüman kardeşler! Ey mutsuz millet! Sen kanınla, canınla, malınla çalışarak verdiğin kurbanlara karşılık, elhamdülillah, Anadolu'yu kurtardın. Fakat Padişahımızın makamını bin oyun ve hile ile ele geçiren ve yüksek hilafet makamına gavurcasına tekmeler atan Mustafa Kemal'i gör. Hele şu resimdeki zavallı karısını dikkat gözü ile gör! Utancından yerlere, İslamiyet ve milliyet adına yerlere geç ve geçtikçe geç! Senin ismet ocağına, namus yuvana sokulan cinayetleri, alçaklıkları gör! 

Yarın senin karı ve kızının ne durumlara getirileceğini, ırz ve namusunun mubah kılınacağını düşün, vicdanına kulak ver! Dininin, namusunun ne kıratta bir Millet Başkanı elinde oyuncak olduğunu anla! Ey dindaş! Fazla söze gerek 


79 Tanju, Bazı Anılar, s. 206. 
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Ankara Ziraat Mektebi'nde sergi açılışında, 15 Haziran 1923. 


yok, din ve ırk ocağımızın ta mahrem yerlerine kadar uzanan bu eli bugün kırmazsan, dinine, Kur'anına, ırz ve namusuna ölünceye dek veda et.89 


Lozan Barış Konferansı'yla ilgili görüşmeler devam ederken, Gazi Mustafa Kemal Paşa aleyhinde olanların birikmiş kin ve düşmanlıkları birer birer ortaya çıkıyordu. Bu düşmanlık iç politikada Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın karşıtları tarafından beslenmiş ve işlenmiş olarak dile getiriliyordu. Lozan Konferansı'na ara verilmiş olması, bütün birikmiş hırsların ve tezlerin ortaya dökülmesine neden olmuştur. İsmet Paşa, o günlerdeki sıkıntıyı şöyle anlatıyordu: 


Örneğin, Gazi'nin hayatından bahsedilmek isteniyorsa, aslı olmayan konular da eklenerek, birçok dedikodu yapılıyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa o tarihlerde yeni evlenmişti. Hanımıyla beraber seyahate çıktığında, kendine eşlik edenler veya uğurlayanlar, her yerde erkekler için ayrı toplantılar düzenlemek ve kadınları haremde toplamak istiyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa bunların hepsini daha ilk günden önlemeye çalışmıştı. Kadınlara toplum hayatında yer vermek isteği, kadınların toplum hayatına katılımının temininin bir esaslı reform- la sağlanabileceği daha ilk günlerden itibaren onun kafasında canlanmış ve 


80 Feridun Kandemir, “Rauf Orbay'ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, c. Il, s. 87, 1965. 
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yerleşmişti. Hareketlerinden böyle olduğu anlaşılıyordu. Ama bütün bunlar, daha o zamandan, Gazi aleyhinde büyük coşku ve hareketlere yol açacak bir konu sayılıyordu.8' 


Mersin müftüsü ise Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın Mersin'den hareketinden sonra halkı toplamış ve Latife Hanım'ın giyimini kast ederek, “Dinin emrettiği giyim şekli budur,” demiştir.82 


Gazi ile Latife Hanım'ın kadın hakları konusundaki görüşlerinin yabancı basındaki yansımaları 


Gazi, Latife Hanım'la yaptığı evlilikle, kafasında yıllardır gerçekleştirmeyi düşündüğü kadın haklarının ilk aşamasını gerçekleştirmiştir. 
İzmir'de kıyılan nikâhla Medeni Kanun'a doğru emin ve kararlı adımlarla gidildiğini görürüz. 

Cumhuriyet'in ilanına yönelik hazırlıkların ve devrimlerle modern Türkiye'nin planlarının yapıldığı Çankaya Köşkü, her zaman yabancı gazetecilerin akınına uğramıştır. Gelen yabancı gazeteciler, Gazi'nin Latife Hanım'la yaptığı evlilikle beraber Türkiye'de başlayan kadın haklarındaki gelişmeyi kendi kamuoylarına aktarıyorlardı. 

Çankaya Köşkü'nde yapılan bu röportajlar, o günlerin yansıtılmasında önemli bir yer tutar. 1923 yılında, İngiliz gazeteci Grace Ellison'un Gazi Mustafa Kemal Paşa'yla yaptığı röportaj bunlardan en önemlisidir. Gazi röportaja, “Gelecek yıl bu zaman, kadın özgür olacaktır. Yüzünü açacak ve erkekler arasına karışacaktır” diye başlar. 

“Erkekler bundan hoşlanacaklar mı dersiniz?” sorusuna Gazi'nin yanıtı, “Beğenip, beğenmemeleri çok önem taşımıyor, özgürlük gelmelidir” olur. 

Grace Ellison, “Bazı arkadaşlarım, sizin bir prensesle evlenmenizden endişe ediyorlar,” der. Bunun üzerine Gazi'nin yanıtı şöyle olmuştur: 


Bu hiçbir zaman acele olmayacaktır, diye cevap verdi. Ben, kendi halkımın arasından, karakteri yönünden bütün işlerimde bana aynı ölçüde eşlik yapabilecek, eğitim ve öğrenim görmüş bir kadını seçtim bile. Yarım karakterli birisiyle tam bir karakterin birleşiminden mutluluk doğmaz. Fakat ben demokrasiyi temsil ediyorum. Rütbe beni ilgilendirmez.83 


81 Selek, İsmet İnönü, Hatıralar, s. 287. 

82 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 99. 

83 Ellison, Ankara'da Bir İngiliz Kadını, s. 210-211; G. M. Ellison, Kuvayı Milliye Ankarası, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1973, s. 185. 
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Gazi'nin Türk kadını hakkındaki düşüncelerini, Doğu âdetlerinin bağladığı zinciri bizzat kendi evliliği ve eşi üzerinde gösterdiği örnekler- le kırdığını belirten Johannes Glasneck şöyle der: 


Latife ile evlenirken yapılan düğünde her türlü alışkanlıkların tersine kadınları da konuk olarak çağırmıştı. Caddelerde ve lokantalarda, peçesiz ve Avrupa biçimi giyinen karısı ile sık sık birlikte görünüyordu. 1923 yılı ilkyazında, onunla bir yurt gezisi yapmıştı. Çoğu zaman Latife de seyircilerin şaşkın bakışları altında konuşmak için kürsüye çıkardı. Bu birlikte yapılan gezi, çağdaşları olan insanlar üzerinde büyük etki yaptı. Gazi Mustafa Kemal Paşa, daha o zaman, kadının aşağı plandaki durumundan kurtarılması bakımından kendisi için neyin söz konusu olduğunu açıklıyordu: 

“Eğer bir toplum iki cinsin yalnız biri için çağdaş gereksinmelerin karşılanması ile yetinirse, bu toplumun yarısından fazlası zayıflamış demektir. Zamanımızın gereklerinden biri, kadının durumunu bütün alanlarda düzeltmektir. Bunun sonucu olarak kadınlar da, erkekler gibi bilim ve teknik adamı olacaklar ve aynı eğitim düzeyine ulaşacaklardır. Bundan sonra, toplumda aynı safta yürüyen kadınlar ve erkekler birbirlerinin destekçisi olacaklardır.” 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, toplumsal ilerlemenin güvence altına alınması için erkeklerle kadının aynı hakları ve görevleri yerine getirdiği bir aile yaşamını kaçınılmaz görüyordu. 


Türkiye'de 1922-1928 tarihleri arasında Le Temps gazetesinin muhabiri olarak bulunan Paul Gentizon, Anadolu Türk kadını hakkında şunları yazıyordu: 


Gazi, Türk kadınının kararlı bir savunucusu olarak ortaya çıktı. O, zayıf yaratık denen bu cinsin cehaletten kurtulmasını, artık erkeklerin koruyuculuğunda kalmamasını, milli çabalarda erkeğe eşit oranda katkıda bulunmasını istedi. Bu konudaki mücadeleyi sadece sözle değil, kişiliğiyle örnek olarak da yürüttü. Latife Hanım'la evlenmesi sırasında yapılan resmi törende, Türkiye'de çok eskiden beri uygulanagelen tüm gelenekleri bir yana ittiği bilinmektedir.& 


13 Temmuz 1923 tarihinde, Amerikan The Saturday Evening Post 
dergisi yazarı gazeteci Isaac E Marcosson, Latife Hanım'la yaptığı röportajda şunları söyler: 


Latife Hanım'ın, Türk kadınlarının geleceği konusunda kesin düşünceleri vardı; Halide Hanım gibi o da, kadınların hürriyete kavuşmalarına kuvvetle ina- 


84 Glasneck, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye, 5. 244. 
85  Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, 5. 131-132. 
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nıyordu. “Türk kadınları için eşit haklara inanıyorum; bu da oy verme ve Büyük Millet Meclisi'ne seçilme hakkı demektir. Ama şuna da inanıyorum ki, eğitim, oy hakkından ve kamu hizmetinden önce gelmelidir. Cahil köylülerin sırtına oy hakkını yüklemek saçma olur. Uzun bir süreçte, kadınlar için kadınlarca yönetilen okullarımız olmalı. Bunun, uzun bir süreç olması kaçınılmazdır. Peçenin kaldırılmasına taraftarım.”6 


Latife Hanım da The Cwrrent Opinion adlı Amerikan dergisi için 


“Peçe” konusundaki düşüncelerini bizzat şöyle dile getiriyordu: 


Peçeyi atmak Türkiye'de özellikle de İzmir, İstanbul ve Batı bölgelerinde yaşayan kadınlar açısından yeni bir durum değildir. Kocam Türk kadınlarının bundan böyle yüzlerini saklamamaları konusunda kararlı, Türkiye'nin kadınları da bu konuda onunla aynı saftalar. Erkeklerin bir bölümü kadınların yüzünü açmasına karşı çıkıyor. Ancak bu noktada onların ne dedikleri çok önem taşımıyor. Özgürlük davasını benimsedik, hiçbir millet kendi kadınlarını köleleştirirken özgürlük iddiasında bulunamaz.87 


Amerikalı gazeteciler, 1 Mart 1923 tarihli “Kendisini ve Kocasını 


Anlatıyor” başlıklı haberde şunları yazmıştır: 


86 
87 


Yeni Türkiye'nin sonsuz bağlı olduğu, büyük, en azından başarılı generali Mustafa Kemal Paşa o derece modernisttir ki, daha yeni evlendiği eşinin peçesiz olarak, çoğunluğu Batılı olan gazetecilerle görüşmesine ve gündemdeki bütün konular hakkında soru sormalarına izin vermiştir. Onun da bunlara, yakında gelecek bir kontratı sağlamak için gerekli desteği veren, “iyi basın” arayan bir ziyaretçi primadonna'nın samimi istekliliğiyle yanıt verdiği anlaşılıyor. 

Bayan Kemal'in yabancılar üzerinde mükemmel bir etki yarattığı, sadece onun hakkında söylediklerinden değil, söylemiş olduklarını aktardıklarından anlaşılıyor. Fikirleri ne dünyayı sarsacak ne de nehirleri ateşe verecektir, ama zeki ve iyi eğitilmiş bir kadın olduğu görülüyor. Özellikleri, kocası hakkında olduğu kadar kendisi hakkında da yeterli bilgi veriyor. Zira beğendiği tip kadın böyleyse mutlaka bilinen Türk niteliğinden dahası bir sürü kitapta okuduğumuz Müslüman'dan farklıdır. Uygarlık cilasının ne kadar kalın olduğunun ispatı gerekir. Oldukça ince görünse de bu onu hiç de dünyada tek başına bırakmayacaktır. Zira hiç kimsenin cilası son derece kalın değildir ve hepimizde de büyük çapta ilkellik yaşamaya devam eder. 


Marcosson, “Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında...”, s. 186. 
“Bayan Kemal, Türkiye Cumhurbaşkanıyla Romantik Evliliğini Anlatıyor”, The Current Opinion, Ocak 1924, akt. Çalışlar, Latife Hanım, s. 265. 
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Söylendiğine göre Bayan Kemal, her ne kadar Çerkez bir güzel ise de aslında gerçek bir Türk kadınıdır. Böyle olsa da damarlarında akan kanda muhtemelen bir sürü etnik soy vardır ve bu da onu Mustafa Kemal için uygun bir eş yapar. Zira o da aynı tür bir gerçek Türk'tür.88 


İngiliz Daily Mail gazetesinin yazarı Ward Price, 26 Şubat'ta Çankaya Köşkü'ne Gazi ve Latife Hanım'ın kadın hakkında görüşlerini sormaya gelmiştir. O günü şöyle anlatır: 


Mustafa Kemal ve genç karısı tarafından çaya davet edildim. Ortasında çeşmesi bulunan bir salona kabul edildim. Latife Hanım Türk usulü siyah bir elbise giymiş, iri pırlantalı küpeler ve yüzükler takmıştı. Kısa boylu ve hafif topluca bir kadın. Yüzünde inatçı bir ifade göze çarpıyordu. Bulunduğu mevkinin öneminin de farkındaydı. “Benim söylediklerimi Gazi'nin ağzından çıkmış gibi kabul edebilirsiniz” derken lütufkâr bir edadaydı. 


Ward Price, Extra-Special Correspondant adıyla kitaplaştırdığı anılarında sözlerini şöyle sürdürüyor: 


Babası Uşşaki (Muammer) Bey'in, İzmir'de büyük iş sahibi bir tüccar olduğunu, İzmir yangınının ardından Mustafa Kemal'in, evlerinde üç hafta kaldığını ve böylece tanışıp evlendiklerini anlattı. Çok iyi İngilizce konuşuyordu. Gazi hâlâ ortalıkta yoktu. Karısı beni çay servisi yapılan başka bir odaya aldı. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal de bize katıldı. Türk kadınının özgürleşmesi üzerine yaptığı planları uzun uzun anlattı. “Köylülerin karıları ve kızları erkeklerle karışık yaşar, harem ve peçe Araplardan kopya edilmiştir” dedi. 


Konuşma sırasında Türkiye'nin mali durumu ve Lozan ele alınmıştı. 
Mustafa Kemal, Price'a diğer devletler Türkiye'ye eşit devlet muamelesi yapmadıkça savaşa devam edeceklerini söylemişti. Mustafa Kemal ile İzmir'de Fransızca konuştuğunu, bu kez görüşmenin İngilizce yapıldığını, Rauf Bey ve Latife Hanım tarafından İngilizceye çevrildiğini söylüyor. 

Ward Price'ın Daily Mail gazetesinde yayımlanan röportajı İkdam gazetesinin 6 Mart 1923 tarihli sayısında çıkmıştır. Haber, “Gazi Paşa ve Latife Hanım'ın Türk kadınlığı üzerinde demeçleri” başlığıyla sunulmuştur. Price, haberinde, Mustafa Kemal'in “Türk kadınının kapalı yaşamasının bir kaide olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz” sözlerini öne çıkarmıştır ve onun kadınlara dair görüşlerine yer vermiştir. “Bir 


88 Koloğlu, Bilimselden “Medyatik”e Tarih, s. 373-374. 
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gün gelecek ki bütün kadınlar yalnız çocuklarını büyütmek ve terbiye etmek hususundaki vazifelerine riayet etmek şartı ile erkeklerle musavvat-ı amme dairesinde (kamusal alanda eşitlik çerçevesinde| yaşayacaktır.” 

Haberde, Latife Hanım'ın İzmir'de göz hapsinde tutulması, Mustafa Kemal ile tanışmaları, evlenmeye karar verişleri ve nikâh törenleri ayrıntılarıyla yer alıyor. Latife'nin İzmir'de tutuklu kaldığı günler, Türk okuyucuya da duyuruluyor hatta onun Latife ile nasıl evlenmeye karar verdiği Latife'nin “Birbirimizi yakından tanıdığımız zaman, iştirak-i mesainin (mesai ortaklığının) devam etmesi lüzumuna kail olduk finandık)” sözleriyle anlatıyor. Evliliğe bir tür siyasi işbirliği anlamı yükleyen bu sözlerin yerli basında yayımlanmış olması şaşırtıcı geliyor.8? 


Latife Hanım'la Mustafa Kemal Paşa'yı birleştiren, harbin garip tesadüflerinden biridir. Bu tesadüfün nasıl olduğunu Latife Hanım bugün bana Türk Milleti tarafından Paşa'ya hediye olunan Köşk'te verilen çay ziyafeti esnasında anlattı. 
Köşk bir dağın kenarında bir bahçenin içinde ve Ankara'dan 5 mil mesafede bulunmaktadır. Mustafa Kemal Paşa genç eşini buraya getirmiştir. /...| Mustafa Kemal Paşa'nın eşi bir Fransız kadını gibi canlıdır. Fakat anlamlı kara gözleriyle soluk beyaz yüzü tamamen Türk'tür. Vatandaşlarının çoğu gibi Latife Hanım'ın yüzü küçük fakat topludur. Milli şekilde siyah, sade bir elbise giymişti. Kara kestane renginde olan saçları siyah bir örtü ile örtülmüş bulunuyordu. 

Çay içerken İsmet Paşa geldi; Mustafa Kemal Paşa'nın İsviçre'ye ısmarlamış olduğu yüzüğünü getirmişti. Yüzük ince bir platin halkadır ki içinde Türkçe “Mustafa Kemal" yazılıdır. 

Latife Hanım'ın Avrupa usulünde verdiği çay ziyafetinden önce Mustafa Kemal Paşa ile kahve içmiş ve gümüş tabaklar içinde reçel yemiştik. Bunun için Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ve birkaç kâtiple birlikte çalıştığı masadan ayrılmıştı. Oda, birçok kıymetli şark eşyası ile doluydu. Bunların hepsi İslam dünyasının muhtelif yerlerinden Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilen hediyelerdi. 
Duvarlara asılan nadir antika halıların üzerinde altın ve gümüş kıymetli kılıçlar parlıyordu. Bu murassa kılıçlardan biri Latife Hanım'ın oturduğu kanepenin arkasında asılıydı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi kapsayan levha vardı.99 


Ward Price, ayrıca Latife Hanım'ın eşinin resmi seyahatlerine eşlik etmek arzusunda olduğunu belirtir. “Ancak, bu arzunun gerçekleşmesi siyasetin ve barış meselesinin alacağı şekle bağlıdır ki, bu da şimdiki halde Büyük Millet Meclisi'nin elindedir” diye ekler. Latife Hanım'a 


89 Price, Extra-Special Correspondant, s. 140, akt. Çalışlar, Latife Hanım, s. 146-147. 
90 Borak, “Latife Hanım, Ünlü Gazeteci Price'a...”, s. 173-176. 
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Türk kadınının geleceği hakkında neler düşündüğünü sorduğunda aldığı cevap şöyle olur: 


Bizim için Türk kadınlığının ayrı meseleleri yoktur. Türk milleti kadın-erkek bölünmez bütündür. Sizin sorunuzu anlıyorum. Fakat siz, bizi, diğer Müslüman ülkelerden bu konuda ayrı tutunuz. Bizde sadece şehirde kadınlar kafes altındadır. 
Nüfusumuzun yüzde sekseninin yaşadığı köylerde kadın, erkeğiyle tarlada çalışır. 
Bizim kadınlarımıza asıl hizmetimiz, onun milli ve manevi erdemlerini özenle koruyarak yaşadığımız devrin olanaklarına, özelikle kültürüne sahip kılmaktır. 


Latife Hanım, Ward Price'la yaptığı bu röportajda, Türk kadınının 


milli mücadeledeki yararlılıklarını da şöyle ifade eder: 


Hiçbir milletin kadını, bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki kadar erkeğinin yanında, omuz omuza hizmet etmemiştir. Devlet borcunu ödeyecektir. Yakında vatanımızın en uzak köşelerine kadar uzayacak bir seyahate çıkacağız. Paşa'ya eşlik edeceğim ve Türk kadınının gerçek ihtiyaçlarını uzak köylere kadar giderek saptayacağım. Mustafa Kemal Paşa, refikasının |eşinin) akıcı İngilizcesi ile ve kendisine yakışan heyecanla söylediği cümleleri dudaklarında memnuniyet tebessümü ile dinliyordu. 

Çankaya'dan ayrılırken akşam oluyordu. Yollar bozuk, şehir sayısız eksiklikler içindeydi. Bu gösterişsiz evde, bir devlet başkanının eşi, ülkesinin bir numaralı kadını olarak Batı ülkelerindekine göre olanakları çok yetersizdi. Evet, bunlar acı bir gerçekti. Ama şurası da bir gerçek ki, bu evde, çok bilgili, ırkının özelliklerine sahip genç bir kadın vardı. Büyük işleri başarmış şöhretli Paşa'sına da, memleketine de iyi ve güzel hizmetler yapabilme bilgi ve becerisine sahip gözüküyordu! 


15 Mart 1923 günlü New York Times gazetesi ise Ankara'ya dair 


şu bilgilere yer veriyordu: 


gı 


Türk kadınının özgürleşmesinde iki öncü Halide Edip ve Mustafa Kemal'in 
1982 yaşındaki eşi Latife'dir. Halide Edip'in iki oğlu Michigan Üniversitesi'nde 
tahsildeler. Ankara genç reformcunun ilk gösterisine, trenden binici pantolonuyla erkek elbisesi, mahmuzlu yüksek topuklar ve gösterişli bir palto giymiş olarak inince tanık oldu. Müslüman kız kardeşleri hayran kaldılar. Belli ki daha varış anında, Türk kadınının özgürleşmesi kampanyasında Mustafa Kemal Paşa onun tam desteğini arzuluyordu. Onun kılığına aynen girecek değiller, ama büyük bir değişiklik olacağı anlaşılıyor. Bayan Kemal, inancın kurucusu 


Kutay, Bilinmeyen Tarihimiz-2, s. 279-280. 


92 Latife Hanım, evlendiğinde 19 değil, 24 yaşındadır. 
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tarafından yüzyıllar önce konulmuş olan davranış kurallarının artık günümüzde geçerli olamayacağını söyledi. Türk kadınının yaşamına bazı Batılı âdetler yerleştirmek istiyor. İstanbul'da yaşmak ve peçe kalkıyor. Kadınlar sokakta serbestçe dolaşıyor. Türk kızları artık başkentin genç erkeklerine kaçamak bakışlar yöneltmekle yetinmiyor, onlarla toplum içinde buluşuyorlar. Modern kadın, kocasının üç ya da dört yerine bir eşle yetinmesinde ısrar ediyor.83 


Yabancı gazetecilerin Latife Hanım'la yaptıkları yukarıdaki söyleşilerde, Gazi'nin Türk kadını hakkındaki görüşleriyle paralellikler bulunmaktadır. Uygulanmasının zaman içerisinde nasıl gerçekleşeceğini, ne tür sıkıntılar doğuracağını hep birlikte izleyeceğiz. 


Çankaya Köşkü'nde yaşam 


20 Şubat 1923 günü, Latife Hanım'ın Çankaya Köşkü'ne gelişi, ülkenin kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın hemen ertesinde başlayan Lozan Barış Antlaşması'na denk gelir. Dokuz ay süren bu varoluş mücadelesi, 
4 Şubat 1923 tarihinde bitmiş ve Türk heyeti Türkiye'ye dönmüştü. 23 
Nisan 1923 tarihinde, yapılan çağrı üzerine Lozan'a ikinci kez giden İsmet Paşa, eşi Mevhibe Hanımv'ı da yanına almış, onu örnek Türk kadını olarak tüm dünyaya göstermiştir. Lozan görüşmelerinin en yoğun olduğu günlerde, Latife Hanım İsmet Paşa'ya destek ve moral verme amaçlı şu mektubu yazmıştır: 


Çankaya, 30 Mayıs 1923 

Muhterem Kardeşimiz İsmet Paşa Hazretleri'ne 

Memleketi sükün ve saadete ulaştırmak için yaptığınız yardım ve verdiğiniz uğraşın kıymeti çok büyüktür. 

Sizi sıkan ufak tefek olaylara önem vermeyecek kadar genişlik ve ruh büyüklüğüne sahip olduğunuzu bildiğimizden, fazla endişe etmiyoruz. Biz tahmin edeceğiniz derecede çok ve boğucu bir yoğunluğun içindeyiz. Fakat neticede olumlu sonuçlanıyor. En büyük zafer ve mutluluğumuz sizin memleket için kazanacağınız parlak başarılar olacaktır. Emin olarak bunu beklemekteyiz. 
İki günden beri misafirimiz olan Fevzi Çakmak Paşa Hazretleriyle birlikte hep sizi anmaktayız. Bu sıkıntılı ayrılık günlerinin artık uzamayacağını düşünüyoruz. 
Özlemle sizi hatırlıyoruz. 

Muhterem eşiniz Hanımefendi'nin sevgi ve samimiyetle gözlerinden öperim, efendim. 

Latife Gazi Mustafa Kema 


93 Koloğlu, Bilimselden “Medyatik”e Tarih, s. 374-375. 
94 Kocatürk, Atatürk Çizgisinde Geçmişten..., s. 376. 
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Uşakizade ailesi Çankaya Köşkü'nde, 3 Haziran 1924. 
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Uşakizade ailesi Çankaya Köşkü'nde, 3 Haziran 1924. 


3 Temmuz 1923 günü Muammer Bey, karısı Adeviye Hanım ve kızları Ankara'ya gelmişlerdir. Bu, onların ilk Ankara ziyaretleridir. Latife Hanım'ın en küçük kız kardeşi Vecihe Hanım, kendi anlatımıyla çok uzun süre Çankaya Köşkü'nde kalmıştır. 

17 Mayıs 1924 tarihinde, Muammer Bey ile eşi ve oğulları Latife 
Hanım'ın davetiyle Çankaya Köşkü'ne misafir olmuşlardır. 25 Mayıs 1924 günü, Uşakizade ailesinin köşkteki misafirliği sona ermiş ve İstanbul'a dönmüşlerdir. 

Latife Hanım'ın kardeşleri Ömer, İsmail ve Vecihe Hanım, Latife Hanım'ın Gazi'yle evli olduğu dönemde evlenmişlerdir. Uşakizadeler, İstanbul'un ünlü siması Süreyya Paşa ve Adalet Hanım'ın kızları Melahat Hanım'la İsmail Bey'i ve oğlu Hayri (İlmen) Bey ile Vecihe Hanım'ı evlendirmişlerdir. Ömer Bey İzmir'den Kapanilerin kızı Atıfet Hanım'la, Rukiye Hanım ise diplomat Cevat (Açıkalın) Bey ile evlenmiştir. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım, Ankara'daki ilk günlerinde çeşitli resmi ve özel ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bu geziler sayesinde, Ankaralılar kurtarıcının eşi Latife Hanım'ı tanıma olanağı bulmuştur. Gazi ve eşi, Ankara Ziraat Mıntıka Mektebi'ne yaptıkları ziyarette kendilerine hazırlanan özel yerden ayrılarak girişte yapılmış taka doğru yürümüşlerdir. Takın önüne vardıklarında okul müdürü Cevdet Bey, Gazi'den izin alarak okulun kısa bir tarihçesini anlatmıştır. 
10 Haziran 1923 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin haberine göre, 
Gazi Mustafa Kemal Paşa okulun hatıra defterine “Çiftlik milletimizin hayatı, serveti, kuvvetidir” diye yazmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra eşi Latife Hanım da okulun hatıra defterini şu güzel cümlelerle süslemiştir: “Ziraat silahına sarılan milletler öldürülemez.”35 

Latife Hanım'ın modern Türk kadınına örnek olacak çalışmalarda bulunduğunu, yaptığı yurtiçi geziler üzerinden de görmekteyiz. 
Anadolu kadını, Latife Hanım'ı Gazi'nin yanında görüp tanıdıkça onu daha çok benimsemiştir. Bunun bir göstergesi olarak, milletvekili adayı olmadığı halde İzmir'den ve Konya'dan Latife Hanım'a oy verilmiştir. 

28 Haziran 1923 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin haberinde 
Latife Hanım'ın kendisine oy verilmesinden dolayı İzmir Belediye Başkanlığı ile Müdafaa-i Hukuk Heyet-i Merkeziyesi'ne teşekkür telgrafı çektiği yazılmaktadır: 


İzmirin mebus ihtihabında (seçiminde) muhterem hemşerilerimin bana oy vermiş olmasından çok, fahri mahsusla algıladım. Bu kıymetli tercihi bir İzmirli olarak değil, bir Türk kadını olarak heyecanla ve şükranla mukabele eder (karşılar), yüksek İzmir halkını selamlarım: 


Latife Gazi Mustafa Kemals6 


8 Temmuz 1923 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesindeki benzer bir 
başka haberde ise Latife Hanım, milletvekili seçimlerinde kendisine 39 
oy veren Konyalılara da Konya belediye başkanı aracılığıyla teşekkür etmiştir: 


95 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 15, s. 358-359. 
96 Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 530-531. 
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Muhterem Konya halkının milletvekili seçim sırasında bana da 39 oy vermek suretiyle hakkımda gösterdikleri tercih ve güvene özellikle, bunun şahsım- dan önce Türk kadınlığına yönelik yüksek bir eğilim ve takdir olması nedeniyle şükranlarımı arz ederim. Aziz halkımızın takdir dolu bakışları karşısında Türk kadınlığı sorumluluğuna düşen milli vazife ve medeniyetinin iyi halde yürütükmesi için daha çok kuvvet ve cesaret kazanmıştır. Muhterem Konyalılara derin saygı dolu hislerimi takdim ederim efendim. 


Latife Gazi Mustafa Kemal97 


Latife Hanım'ın, İzmir ve Konya'da milletvekilliğine aday olmadan 


oy almış olması, kadın hakları için yeni bir başlangıç niteliğindedir. Bu oyların verilişi, 1934 tarihinde meclise girecek olan kadın milletvekillerine bir işaret olarak algılanmalıdır. 


Sosyal yaşamda Latife Hanım 


Latife Hanım'ı kuruluşuna şahit olduğu Cumhuriyet'in örnek kadını olarak sosyal faaliyetlerde yer alıp görev yaparken de izleyeceğiz. 
Himaye-i Etfal Cemiyeti98 başkanlığına seçilen Latife Hanım, 23 
Ekim 1923 tarihindeki kongrede bir gazetenin aktardığı şekliyle şu konuşmayı yapar: 


97 
98 


Himaye-i Etfal Cemiyeti Merkezi Umumiyesi (Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurulu) evvelki gün Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi'nin riyaseti Ibaşkanlığı| altında akd-ı içtima etmiştir (toplanmıştır). Bu küşadı façılışı|, hususi muhabirimiz bildirmiştir: 

İstiklal uğruna bu kadar fedakârlıklar yapan mübarek milletimizin mini mini yavruları ile uğraşmak gibi ulvi ve mukaddes bir vazifenin ifasına davet edilmiş bulunuyoruz. Kaniyim ki cümlemizin bu ulvi vazifeyi tatlı bir heyecan ile ifa etmek hususunda hiçbir tereddüt yoktur. Nasıl olabilsin ki kendilerini içinde bulundukları müşkülattan (güçlüklerden| tahlis edeceğimiz (kurtaracağımız| vatan yavruları bizim sa'yi (çaba) ve himmetlerimiz (yardımlarımız) sayesinde ölümden ve sefaletten kurtulmakla yarının gürbüz pazulu gürbüz vatan gençlerini teşkil edeceklerdir. Milletin küçük yavrularına yardım etmekte vatanın istikbaline ehemmiyetli ve büyük hizmetler vardır. Bendeniz şahsen bu hizmetlerin ulviyet ve kutsaliyetine iman etmiş bir vatandaş sıfatıyla bu uğurda elimden gelebilecek faaliyetin azami derecelerini sarf ve ibzale (yapmaya| çalışacağım. Şuna da kaniyim ki 


Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 531. 
Çocuk Esirgeme Kurumu. 
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burada hazır ve vatanperverlikleri, delail-i faaliyesiyle (faaliyetlerinin delaletiyle| sabit ve muhterem arkadaşlarımın azami muzaheretlerine mazhar (yardımlarına erişmiş) olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, deruhte ettiğim (üstlendiğim) vazife ne kadar masum ise o kadar da mühim ve âlidir. Mazhar olacağımız müzaheretin (yardımın| yalnız kendi aramıza münhasır kalmayacağından emin olabiliriz. Biz kemali hulus (tam bir samimiyet) ve azm (azim| ile çalışalım. İnşallah muvaffak oluruz. Bu samimi mukaddimecikten Jkısa başlangıçtan) sonra müsaadenizle işlerimize geçelim. 


29 Nisan 1925 tarihinde yapılan Türk Ocağı genel kurul toplantısında, merkez heyetine şu üyeler seçilir: Latife Gazi Mustafa Kemal, yazar Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey, eğitimci ve gazeteci Mustafa Necati Bey,100 eğitimci Vasıf Bey,101 eğitimci İhsan (Ağaoğlu) Ahmet Bey, ressam Mahmut Celalettin Cüda Bey,192 Türk Eğitim Derneği kurucularından Osmanzade Hamdi Bey,!193 Reşit Galip Bey, hukukçu ve gazeteci Muhittin Baha Bey,104 yazar Mehmet Emin (Yurdakul) Bey ve eğitimci Rıdvan Nafiz Bey.105 

2 Mayıs 1925 günlü Vakit gazetesinin haberinde, Türk Ocakları 
Kurultayı'nda, Kars Ocağı'nı temsil eden Latife Gazi Mustafa Kemal'in üyelerin sürekli ve içten alkışları arasında şu konuşmayı yaptığı yazılmıştır: 


Aziz arkadaşlarım, yüksek kongrenizde Kars Türk Ocağı'nın üyesi olarak bulunuyorum. Aslında Türk Ocağı'nın sade bir üyesi olmakla ve bugün önemli bir merkezimizi de temsil etmekle övünüyorum, övünç duyuyorum. Büyük heyetinizin geçen toplanmalarında, saygıdeğer başkanın hitabıyla bana gösterdiği iyi karşılayıştan dolayı teşekkür ederim. Ve minnet duygularımı bu nedenle arz ederim. Arkadaşlar, yerinde tanıdığım ve kıymetli anılarını derin duygularla hatırladığım Kars Ocağı'mızın bana verdiği görevi yerine getirirken çok saygıdeğer heyetinize oradaki arkadaşlarımızın selamlarını, sevgilerini en büyük saygılarım- la iletiyorum. Bu selam ve sevginin duygulu kalplerin en içten sunumu olduğunu 


99 Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılâp, İstanbul, Metis Yayınları, 2003, s. 222; Çalışlar, 
Latife Hanım, s. 248-249. 

100 Mustafa Necati Uğural (1894-1929). 

101 Vasıf Çınar (1895-1935). 

102 Mahmut Celalettin Cüda (1904-1987). 

103 Osmanzade Hamdi Aksoy (1883-1961). 

104 Muhittin Baha Pars (1884-1954). 

105 Rıdvan Nafiz Edgüer (1891-1948). 
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takdir edersiniz. Arkadaşlar, Kars Ocağınızın geçen seneki çalışmaları hakkında bilgi verebilmek için büyük kongreden izin istiyorum. 

Kars'ta Ocağı'mız 15 Eylül 1923'te kuruldu. Ocağımızın oluşu Kars çevresinde milli ve toplumsal hayatında ilk adımını atmak gibi bir sonuç göstermiştir. 
Bu etki ile Kars Ocağı'nın haklı olarak gurur duyduğuna ben de katılıyorum. 


Latife Hanım, daha sonra ocağın üye sayısına ve sınıflarına göre ayrımı hakkında bilgi vermiştir. Ocakta yaptığı hizmetleri, Kızılay'a, fakir okul çocuklarına, göçmenlere yapılan parasal yardımları ve ocağın çalışma raporunu sunduktan sonra konuşmasına şöyle devam etmiştir: 


Bunun yanında ocağımızın tek vücut halindeyken uzun yılların verdiği uğursuzluklar nedeniyle millet arasında arabozucular da ortaya çıkmıştır. Buna neden olarak da, mezhep ve anlayış farklılıklarını ortadan kaldırmak için uzun süre çaba harcanmış ve bunun da yararı görülmüştür. Çoğalan ve gelişen Türk evlatları arasına yabancıların yaptığı propaganda ile sokulan mezhep ve anlayış farklılığının ortaya çıkarılması karşısında bütün ocaklarımızın tek vücut olarak kararlılık ve kuvvetle mücadele etmeleri gerektiğini yüksek kongrenin dikkatine arz etmeyi görev sayıyorum. 


Ocağın binasızlıktan dolayı karşı karşıya kaldığı zorlukları, bu nedenle genel merkezden yardım istediklerini belirten Latife Hanım, bu seneki çalışma programı üzerinde düşündüklerini izah ettikten sonra nutkunu şu şekilde bitirmiştir: 


Üye beyler, Türk milletinin mutluluk ve esenliği, Türk milletinin kültürü, medeni gelişmeyi yakalamakla mümkündür. Vatan ancak kültür ve samimi Türk milliyetçilerinin ülküleriyle ışık ve yükselme bulabilir. İyi vatandaşlığın inandırıcılığı ve güven veren özelliği Türk milliyetini, Türk kültürünü ve medeniyetini candan kabul etmektir. Türk vatanına hizmet ve bağlılık, Türk milliyeti- ne hizmet ve bağlılıkla eşdeğerdir. Ocaklarımız milli olan medeni ve toplumsal işlevlerine kendini vakfederken, gözlerini Türk vatanının kurtuluşuna, vatandaşların çelikten tek vücut halinde medeni toplum olma gayesine çevirmiştir. 
Bu kadar temiz bir hedefe doğru yürüyen ve samimi arzusunu vatanperver ve milliyetperverlere açmış olan ocaklarımızın ne olursa olsun başarılı olacağı doğaldır. Arkadaşlarım, Kars Ocağı yüksek kongresinin ve Merkez Heyeti'nin daimi ilgi ve yardıma gereksinimi vardır ve buna da layık olacağı ümidindedir. 
Gelecek yıl Kars'ı temsil etmek için seçilecek üyelerimizin daha geniş zaman ayırması gerekeceği için bütün varlığımızla çalışacağımıza inanmanızı rica ederim.106 


106 Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 531-533. 
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Latife Hanım, savaş sonrası harap olan ülkeye gelen göçmenler için yapılan yardım kampanyasına katkılarıyla önemli bir rol oynar. Onun çabalarıyla ve katılımıyla düzenlenen konserlerden, tiyatro gösterilerinden toplanan paralar, dönemine göre önemli bir meblağa ulaşmıştır. Örneğin Ankara'da, Milli Sinema'da düzenlenen bir konserde Latife Hanım 1000 lira ile kampanyayı başlatır, katılanların bağışlarıyla birlikte toplanan para 10 bin lirayı bulur. 

Latife Hanım, Türkiye'nin diğer yardım amaçlı kurumlarına da katkıda bulunmaya çalışır. Cumhuriyet gazetesinin haberinde, Latife 
Hanım'ın ilki İzmir'de kurulan Süt Damlası Kurumu'na yaptığı 1000 
liralık bağış şöyle yer alır: 


Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu| İstanbul Merkezi'nden, Himaye-i Etfal Cemiyeti reise-i muhteremesi (muhterem başkanı) Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi tarafından merkezin taht- himayesinde (himayesi altında) bulunan Darülfünun karşısındaki Süt Damlası Müessesesi'ne İstanbul Milletvekili Dr. Hakkı Şinasi Paşa vedaatıyla (aracılığıyla) bin lira ihda buyurmak (bağışlamak) suretiyle ibraz-ı semahatta bulunmuşlardır (cömertlik 
göstermişlerdir) 107 


Latife Hanım, günlük çalışmalarıyla uğraşırken yaptığı kimi örnek çalışmalar çeşitli biçimlerde gazetelere yansıyordu. Örneğin, 25 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet gazetesinin haberi, “Fransız elçisi, Latife Hanım'ın yanında... Fransız elçisi Mösyö Albert Sarrault bugün Latife Hanım tarafından kabul edilmiştir” şeklindeydi. 

Türk havacılığını geliştirmek için 1925 yılında Cevat Abbas Bey başkanlığında kurulan Tayyare Cemiyeti, kadınlara özel olarak hazırlanan madalyanın ilkini Latife Hanım'a sunmuştur. Türk basını Latife Hanım'ı göklere çıkartmış, Türk kadınlığının fedakârlık ve necabet (soyluluk) örneği olan Latife Hanım'a, sahip olduğu yüksek 
mevki ve şereften duyulan iftihar dile getirilmiştir. 108 

Latife Hanım, 27 Mayıs tarihli gazetelere bir teşekkür cevabı göndermiş ve “amaç ve faaliyetini takdir ettiği cemiyetin başarılı olmasını” dilemiştir. 

Latife Hanım, Gazi ile evlendiği günden itibaren kadın haklarında- ki gelişmelere örnek olma çabasındadır. Yapılan Anadolu gezilerinde de bu duruma tanık oluruz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi büyük 


107 Cumhuriyet, 8 Şubat 1923, akt. Çalışlar, Latife Hanım, s. 249-250. 
108 Cumhuriyet, 24 Mayıs 1925, s. 3, akt. Çalışlar, Latife Hanım, s. 318. 
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çoğunlukla da bu çalışmalarla halkın desteğini almıştır. Latife Hanım, üstlendiği “Türk Kadını” modelini eksiksiz gösterebilmek için araştırmalar da yapıyordu. Buna örnek olarak, Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Surits'le yaptığı konuşmayı verebiliriz. Latife Hanım'ın, Sovyetler'deki kadın hareketlerini incelemek istediğini bildirmesi üzerine, Büyükelçi Surits, ona Sovyet kadın hakları savunucusu Olga Davidovna Kameneva'yla!193 mektuplaşmasını önerir. Madam Kameneva 
16 Mayıs 1924 tarihinde Latife Hanım'a şu mektubu yazar: 


Aziz Madam, 

SSCB'nin Ankara'daki tam yetkili büyükelçisi Yoldaş Surits, bana sizin bizim ülkemizdeki kadın hareketi sorunu ile güzel sanatlar ve müziğin gelişmesi konularıyla ilgilendiğinizi söyledi. Size bunlara ilişkin bazı materyaller göndermemi istedi. 

Bu isteği memnuniyetle yerine getiriyorum. Ama Yoldaş Surits bana sizin ilgilendiğiniz konuları sadece en genel çizgileriyle aktardığı için biraz sıkıntıdayım. Ayrıca ilgilendiğiniz alanlar öyle geniş ve yelpaze o kadar çok sorunu içeriyor ki, onlara doyurucu yanıtlar vermek, daha somut olmayı gerektiriyor. 

Bu özellikle kadın sorunu için geçerli. Aslında SSCB'nin kamusal ve toplumsal yaşamı kadınlarla erkeklerin bütün hak ve yükümlülüklerinde mutlak eşitlik ilkesine göre kurulmuş olduğu için, bizde genel olarak kadın sorunu mevcut değildir. Kadınlarla erkekler eşit olarak ülkemizdeki devlet görevlerine, serbest mesleklere, siyasal ve toplumsal işlere katılmaktadırlar. 

Devrim Rusya'da Çarlık rejiminin sürekli olarak (erkeklere) uyrukluk konumunda tuttuğu kadınları, yaşamın önlerine koyduğu ödevleri yerine getirme bakımından pek hazırlıksız bulmuştu. Bu nedenle, Sovyet hükümeti bütün var oluşu süresince, özellikle nüfusun en geri olduğu ve Çarlık yönetimince baskı altında tutulan ulusal azınlık yörelerinde!!9 kadınların eğitimine ve kültürel çalışmalara katılmalarına büyük önem verdi. 

Size bu sorunu tanımanıza yardım edeceği umuduyla, kadın hareketinin genel nitelikleri hakkında genel bir kitap göndereceğim. (Onu okuduktan sonra) daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz bana bildirirsiniz. 


Latife Hanım, gönderilen mektubun içeriğini çok beğenir, yararlı bulur ve cevaben yazdığı mektubunda Türk kadınlarının sorunlarını dile getirir: 


109 Olga Davidovna Kameneva, 1917 Devrimi'nden sonra Rus Dışişleri Komiserliği, Savaş 
Komiseri, Başkumandan sıfatıyla Kızıl Ordu'yu kuran Lev Troçki'nin kız kardeşidir. 
110 Tatar, Türkmen, Votiaki, Gürcü, Ermeni, Oset bölgeleri. 
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Aziz Madam, 

16 Mayıs tarihli mektubunuzu büyük bir memnuniyetle aldım. Teşekkür 
ederim. 

Bana gönderme nezaketi gösterdiğiniz özeti büyük bir ilgiyle okudum. 
Komşumuz, dost ülke Rusya'daki kadınların toplumsal konumuna dair çeşitli konularda birçok bilgi edinmeme yarayan mektuplaşmamızı sağladığı için Bay Surits'e çok müteşekkirim. 

Bizim devrimimiz yalnız siyasal değil, aynı zamanda toplumsal nitelikyükseltilmesini birinci ödev olarak üstlenmiştir. Bu amaç, bizim dünya kadınlar hareketini ilgilendiren her şeyle yakından ilgilenmemizi zorunlu kılıyor. Şimdi siz de, benimle birlikte Türk kadınlarının en iyi temsilcilerinin, çeşitli ülkelerdeki hemcinslerimizin manevi ve maddi yaşam koşullarını niçin merak ettiklerini anlayacaksınız. 

Belirttiğim üzere, sizin verdiğiniz bilgiler bu açıdan çok yararlı oldu. 

Sizi de ilgilendireceğini düşünerek Türk kadınlarının da gelecekte başarılı olmayı umduracak sonuçlar aldığını kaydetmek istiyorum. Nihai başarının en önemli etkenlerinden biri olan, Türk köylü kadınlarının Milli Mücadele'de oynadıkları görkemli rolün yanı sıra, Türk kadınlarının devrimin başlattığı ilerlemelere olanca güçleriyle katıldıkları besbellidir. Şimdi tıp ve hukuk öğrenimi görüyorlar, Türkiye'de ve yurtdışında üniversitelere gidiyorlar; sadece serbest mesleklere değil, eskiden erkeklerin tekelinde olan başka birçok uğraşa da girerek, kendi yaşamlarını yetenekleriyle belirliyorlar. 

Evlilikte de, artık kocalarının köleleri değiller, onlara eşit hak ve ödevlerle eşlik ediyorlar. 

Aile ve özel yaşam alanında sağlanan ilerleme, bize en yakın gelecekte ülkenin siyasal yaşamına da katılacaklarını umduruyor. 

Bu bakımdan, Türk kadınları derin bir saygı duydukları Rus kardeşlerinin yolunda gitmekle mutlu olacaklardır. 

Sonuçta Aziz Madam, gönderdiğiniz not ve kitap için size teşekkür ediyorum. Rus yeteneğinin güzel sanatlar alanında parlak bir biçimde ortaya çıktığı karşı konulamayacak bir gerçektir. 

Sevimli ülkenizde kadın sorunlarının gelişme sürecinden beni bundan sonra da haberdar ederseniz, size sonsuz müteşekkir olurum. 

Gerçek şükran ve derin saygılarımı ifade etmemi kabul etmenizi rica ediyorum. 


Latife Gazi Mustafa Kemal!11 


Mete Tunçay, “Latife Hanım-Kameneva Mektuplaşması”, Toplumsal Tarih, Mart 2003, (Novyi Vostok, sayı 7, 1925, s. 228-301), akt. Çalışlar, Latife Hanım, s. 271-273. 
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1 Mayıs 1925 tarihinde de diğer bir Lübnan gazetesi L'Orient, 
Tiflis'te toplanan Sovyetler Birliği Merkez Komitesi'nden bahsederken Latife Hanım'ı da gündeme getirmiştir: 


Çiçerin Türk-Sovyet Anlaşması'nın imzalanmasından ve özellikle Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım ile Madam Kameneva arasında feminizm konusunda karşılıklı yapılan yazışmalarla ilgili mutluluğunu belirtti.112 


İzmir'de yaşananlar 


27 Temmuz 1923 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife 
Hanım'la birlikte İzmir'e gelişinde, yanında bu kez İçişleri Bakanı Fethi Bey ve Bayındırlık Bakanı Fevzi Bey!113 vardır. Heyetin Uşakizade Köşkü'ndeki bu misafirliği 2 Ağustos 1923 tarihine kadar sürmüştür. 

Aynı gün, halkın her kesiminden oluşan büyük bir kalabalık, otomobiller ve arabalarla şehri dolaşarak tezahüratta bulunmuştur. Otomobil ve arabaları, süvariler, mızıkalar ve yaya olarak coşkuya katılan binlerce kişi takip etmiş ve alay İzmir'i dolaştıktan sonra Göztepe'de Gazi Paşa'nın köşkü önüne gelmiştir. Halk burada uzun alkışlar ve coşkulu dileklerle büyük kurtarıcıyı selamlamıştır. Bu sırada Gazi yanlarında Latife Hanım, İçişleri Bakanı Fethi Bey, Bayındırlık Bakanı Fevzi Bey, Milletvekili Salih Bey ve Mahmut Bey olduğu halde köşkün caddeye bakan bahçesine inmiş ve halk tarafından samimi ve sürekli olarak alkışlanmıştır. 

Paşa önemli bir konuşma yaptıktan ve halkın tezahüratına teşekkür ettikten sonra İzmirlilere dikkat ve teyakkuz Juyanık olmalarını| tavsiye etmiş; ahlaken ve iktisaden ve her konuda kuvvetli olmaları gerektiğini belirtmiştir. 30 Temmuz 1923 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yer alan konuşmasında memleket ve milletimizin düşmanlarından bahsederken “Memleket ve milletin yararına yan bakanların yeri ya denizin dibi ya da toprakların altıdır” demiştir.114 

Cemil Bey ve eşi Sabahat Hanım, İzmir'de birkaç kez Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ı ziyaret etmişlerdir. Sinema sanatına büyük önem veren Gazi, bu çiftin sinema çalışmalarını sür- 

112 Koloğlu, Bilimselden “Medyatik”e Tarih, s. 377. 


113 Fevzi Pirinçzade (1879-1933). 
114 Atatürk'ün Bütün Eserleri, 16. cilt, İstanbul, 2005, s. 56. 
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dürmelerini özellikle istemiş ve destek vermiştir. Gazi, Cemil Bey'in sinema davetini kabul etmiştir. Cemil Filmer o günleri şöyle anlatır: 


115 


116 


Köşke yaptığım ziyaretleri genellikle öğle üzeri yapardım. O sırada Gazi uyanmış olurdu. Bu ziyaretimde kendisine cephe filmlerinin son kısmını getirdiğimi arzu ederlerse gösterebileceğimi söyledim. Ama bahçedeki uydurma perdede filmler istenildiği gibi güzel görünmüyordu, bu defa benim işlettiğim Ankara Sineması'na!!5 şeref verirlerse daha iyi seyredebileceklerini, ayrıca bazı ilave filmler de gösterip kendilerini memnun etmeye çalışacağımı söyledim. Hemen yaveri Muzaffer'i çağırdı. O günkü programı okuttu. Programdan bazı işleri iptal etti ve o gün saat üçte sinemaya gelebileceğini bildirdi. Çok duygulandığımı bildirerek huzurlarından ayrıldım. Yol üzerinde geçerken karakollara haber verdim ve önlem almalarını söyledim. |...) 

Araba durunca kendilerini karşıladım, bana: 

Bu ne hal, anlamında işaret yaptı. Ben açıklama babından: 

“Paşam, karakollara tertibat almalarını söylemiştim, lakin beceriksizlik göstermişler, affedin” diyebildim. Doğru hazırlandığımız locaya gittik. Yakınlarımızın kızları, hanımları vardı. Gazi oğlum Metin'i kucağına alarak sevdi. Ve bana adını sordu: 

“Metin” dedim. 

“Başka isim bulamadın mı, bir Türk adı koyamadın mı, mesela Demir, Taş falan gibi bir isim?” diye gülerek bana tarizde (dokundurmada| bulundu. Daha sonra eğilerek, alt salondaki seyircilere baktı, hepsi erkekti. Yine döndü ve: 

“Niçin aralarında kadın yok?” dedi. Ben: 

“Paşam, kadınlara yalnız salı günü sinema gösteriyoruz, başka gün yasak" dedim. Bunu duyunca yaverine: 

“Muzaffer, aşağıya in ve dışarıdaki kadınları içeriye al” dedi. 

Yaver gitti ve bir süre sonra sinemanın içi tıka basa kadın doldu. Kadınlar kendisine dönmüş ve çılgınca alkışlamaya başlamışlardı, öyle ki bir türlü filme başlayamıyordum. Sonunda Şarlo'nun “Şarlo İlam Mahkümu” adlı komedisiyle gösteriye başladık. Türkiye'de ilk olarak orada, Ankara Sineması'nda kadınlarla erkekler bir arada film seyrettiler. 

Bu film, Şarlo filmleri arasında en başarılısı sayılmaktaydı. Gazi, perdede gösterilen olaylara o kadar çok güldü ki, beni çağırtarak: 

“Cemil, hayatımda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum, şunu bir daha seyretsek olmaz mı?” dedi. 

“Peki Paşam istediğiniz kadar gösterebiliriz” dedim. Bir daha seyrettikten sonra kendisinin bulunduğu cephe filmlerinin son kısmına geçtik. /...J116 


Ankara Sineması İzmir, İkiçeşmelik yokuş başındadır. Bu sinema daha sonraları “Tan” adını almıştır. Halen ayakta olan bina ticarethane olarak kullanılmaktadır. 
Oğuz Makal, Tarih İçinde İzmir Sinemaları, İzmir, GÜSEV Yayınları, 1999, s. 160-163. 
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Sabahat Hanım da Latife Hanıun'ın davetlisi olarak gittikleri Uşakizade Köşkü'nde yaşananları şöyle anlatır: 


Latife Hanım'ın söylediği günde kararlaştırıldığı gibi Cemil ile köşke gittik. 
Yaver Muzaffer Bey bizi bekliyordu. Gazi'nin yazı odasına girdik. Pencereye yakın bir koltukta oturuyordu. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa ile konuşmak kolay değildi. Cümlesine başlamadan, içinizi okumak istiyormuş gibi üstünüzde duran kudretli bakışları, her kelimeyi incelermiş gibi durduktan sonra ahenkli sesi karşısında insanın kendisine hâkim olması ve rahat konuşması imkânsızdı. 

Kapı açıldı, Latife Hanım içeri girdi. Sinemada gördüğü kadınların durumuna üzüldüğünü söyledi. Kadınları değiştirmek için konferanslar düzenlenmesi, evleri dolaşarak onlarla yakından ilgilenilmesi gerektiğini belirtti. 

Ben çoktan harekete geçtiğimizi söyledim. 

Birden Gazi söze girdi: 

“Tutuculuğun kurbanı yalnız cahil olanlar değil. En iyi propaganda vasıtası olan tiyatronun kadın sanatkârları da yasaktan kurtulamıyor. Artistlerimiz film çevirdikleri halde sahnelere çıkartılamıyor. Yerlerini Türkçe şiveleri bozuk olanlara mecbur ediliyorlar” dedi. Gazi birden sustu. Sonra şöyle dedi: 

“Müdürleri ile görüşüp kız öğrencilerin sahneye çıkmalarını söyleyeceğim. 
İlk oyunlarda halkı alıştırmak için başı kapalı çıkabilirler.”117 


Bu görüşmeden bir iki hafta sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği bir direktifle Bedia Muvahhit tiyatro sahnesine çıkmıştır. Kadının tiyatro sahnesine çıkması, İzmir'de atılan önemli bir adım olmuştur. 
Bu öyküye geçmeden, daha önce tiyatro sahnesine çıkan Afife Jale'nin yaşadıklarına bakalım: 

Meşrutiyet'le birlikte 1914 yılında İstanbul Belediye Başkanı Dr. 
Cemil (Topuzlu) Paşa118 bir konservatuvar kurar, başına da eski belediye başkanı Rıdvan Paşa'nın oğlu ilk Türk rejisörü Reşat Rıdvan Bey'i getirir. Tiyatro konusunda gelişme ve ilerlemeye engel olan en büyük problem, Türk kadınının sahneye çıkma yasağıdır. Afife Jale girdiği konservatuvar sınavını kazanır, ancak 1920'lerde kaçak olarak sahneye çıkarılır. 

Afife Jale “Tatlı Sır” adlı oyunla sahneye çıkar, ilk perde büyük bir başarıyla kapanır. Sahne arkasına geçen Afife'yi acı bir sürpriz beklemektedir. Dört polis ve bir komiser oyuna devam edemeyeceğini, ısrar 


117 Akay, Gazi Fikriyeile Neden Evlenmedi, s. 142. 
118 Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958). 
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ederse tutuklama emri aldıklarını söyler. Afife çok sert bir şekilde karşı çıkar, komiser de “Eğer sahneye çıkarsan seni saçlarından tutar, karakola götürürüm” der. Afife'nin cevabı kararlılığın ifadesidir: “Sen sürüklersin; ama ben de camı kırar, sokağa fırlar gene sahneye çıkarım.” 
Bu arada seyirciler perdenin açılmaması üzerine konuyu öğrenmişler ve tepki göstermeye başlamışlardır. Onları yatıştırma ve dağıtma görevi için perde aralığından seyirciyi izleyen Halit Fahri (Ozansoy) Bey”i119 sahneye itiverirler. Seyirci bağırmaktadır: “Perde niye açılmıyor, kız neden sahneye çıkmıyor?” Oldukça sinirlenen Halit Fahri Bey'in ağzından şu cümleler dökülür: “Ne için çıkamayacağı var mı? Çıkamaz. 
Bu gece de çıkamaz, haftaya da. Bekleyelim. Türk kadınının serbestçe sahneye çıkacağı devrimi.”120 

Acaba o gün gelmiş miydi? İzmir'de Türk kadınının serbestçe sahneye çıkacağı devrimin nasıl gerçekleştiğini adım adım izleyelim. Gazi, İzmir'e her gelişinde Türk Ocağı'nı ziyaret eder, sinema, tiyatro ve konser etkinliklerine katılırdı. 12 Temmuz 1923 günü Pierre Loti vapuruyla Darülbedayi sanatçıları İzmir'e gelmişlerdi. Birinci Kordon'da Palas Sineması'nda12! tiyatro sahneleyecek olan sanatçılar, sinemanın sahnesi uygun olmadığından sahneyi kendileri yeniden yapmışlardı. Darülbedayi sanatçıları adına Behzat (Budak) Bey, Darülbedayi sanatçıları Muvahhit Rafet Bey122 ve ünlü güldürü sanatçısı Şadi Bey, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Uşakizade Köşkü'nde ziyaret ederler. Sanatçıların Gazi tarafından bu kabul edilişini tiyatro ve sinema sanatçısı Vasfi Rıza Bey123 şöyle anlatır: 


1923 senesi, Temmuz ayının 25. Çarşamba günü, Piyer Loti vapuru, 
Darülbedayi sanatkârlarını İzmir limanına getirdi. 

İstiklal savaşı yılları boyunca, bütün milletin sayıkladığı bu güzel şehre, Darülbedayi sanatkârları ilk defa geliyordu. Kadroda daha hiç sahneye çıkmamış olan Bedia Muvahhit, Ulviye ve Behire hanımlar gibi “İslam dinine mensup” kadınlar da vardı. Çünkü Müslüman Türk kadınının çekişmesi, Türk tiyatrosu yakın tarihinin en önemli bir bölümünde yer tutar. İstanbul'da Afife ile başlayan “Müslüman kadının sahneye çıkabilme mücadelesi”, Şeyh-ül İslam efendinin 


119 Halit Fahri Ozansoy (1891-1971). 

120 İlknur Güntürkün Kalıpçı, Özlemden Eyleme Doğru Atatürk, İstanbul, Epsilon Yayınları, 2006, s. 73. 

121 Eski Tayyare Sineması. 

122 Muvahhit Rafet, Bedia Muvahhit'in eşidir. 

123 Vasfi Rıza Zobu (1902-1992). 
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kazanmasıyla tiyatrocular mağlubiyete uğramış ve böylece Müslüman Türk kadını sahneden uzaklaştırılmıştı. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa da buradaydı. Acaba Gazi oyunlarına gelir mi endişesi ta İstanbul'dan beri zihnimizi kurcalar dururdu. İzmir'e çıktığımız gün de ilk sorduğumuz soru da bu olmuştu. 

Dediler ki: “Gazi hazretleri, öyle sizin duyduğunuz kimseler gibi kibirli bir insan değildir. Yanına kabulünüz için yapacağınız müracaatın, tiyatroya gelmeleri için yapacağınız davetin reddedileceğini hiç zannetmeyiz." 

Behzat, Muvahhit, Şadi Darülbedayi sanatçıları adına Paşa'nın oturmakta olduğu Uşakizade Muammer Bey'in köşkünde huzura kabul edildiler.124 


Vasfi Rıza Bey, o günü anlatmaya şöyle devam etmiştir: 


Bunlar da Mustafa Kemal Paşa'yı herkes gibi zaferlerinden ve resimlerinden tanıyordu. Paşa'nın fikri görüşü, tutumu hakkında hiçbir bilgileri yoktu. 
Bu kabul büyük adamla ilk karşılaşma idi. Bizim elçilerimizin vazifesi yalnızca: “Efendim, pazar akşamı temsilimize teşriflerinizi rica ederiz” demekten ibaret değildi. Bunlar aynı zamanda Müslüman kadının sahneye çıkmasına da izin isteyeceklerdi. Kendilerinin anlattıklarına göre, huzura girince, üçünü de bir sessizlik kaplamış. “Bu işi nasıl açar, lafa nereden girer de, ne yolda sözü yürütebiliriz” diye. Öyle ya; karşılarındaki mütareke senelerinin Sadrazamları gibi sıradan bir insan değil, Fatih'ler Yavuz'lar gibi bir Başbuğ. Yaptığı büyük işlerle heybetleşen böyle bir insanın karşısında onu kızdırmadan, onun azarına uğramadan meseleyi açabilmek? 

“Efendim izin verilirse beraberce geldiğimiz Türk hanımlarına da sahnede vazife vererek temsillerimize iştirak ettireceğiz” diyebilmek ne gibi bir karşılığa bizi bırakırdı? İster misin, bu söz üzerine kızsın da “Vay bre zındıklar! Gidi kâfirler! Müslüman kadınlarını dünyaya göstermeye mi geldiniz! Defolun oradan” deyiversin! 

Behzat diyor ki: “Şadi, korkuya yakın bir heyecan içinde öyle dalmış da düşünüyordu ki; Paşa kendisine hitaben 'batıdan, doğuya doğru da seyahatinizi uzatacak mısınız” der demez, göz bebekleri adeta dondu... Yutkunmak istedi, onu da başaramadı. Ben ne olursa olsun karşılık olarak: 'Evet efendim,” dedim.” 

Bizim üç aza, bu zor durumun verdiği heyecan içinde ispinoz gibi düşünürlerken, Gazi “Türk hanımlarıyla beraber geldiğinize pek memnun oldum. 
Onları güzel şiveleri ile sahneden dinlemek pek zevkli olacak” deyince heyet üyeleri geniş bir nefes almış. Behzat Budak diyor ki: “Meğer o yalnız Türk kadınlarının İzmir'e beraberimizde geldiklerini değil sahneye çıkan Türk kadınlarının İstanbul'da başına gelenleri de biliyormuş.” 


124 Vasfi RızaZobu, O Günden Bu Güne, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1977, s. 78. 
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Rahmetli Muvahhit'in bana anlattığına göre, Türk kadınları hakkındaki yukarıda anlattığım cümlelerin sonu şöyle idi: 

“Darülbedayi bu memleketin sanat hayatında çok sevilen ve çok sevimli bir çiçektir. Türk hanımlarının iştirakiyle bu çiçek daha da serpilecek, daha sevimli bir hale gelecektir.” 

Heyet üyeleri de bu güzel sözler ve takdirler karşısında ağlamaklı bir hal ile veda edip heyecan içinde otele döndüler. 

29 Temmuz 1923 Pazar günü akşamı Kordon boyunda sahnesi bizim tarafımızdan geçici yapılmış olan Palas Sineması salonunda Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin katılımıyla Darülbedayi, ilk temsilini vereceğini ilan etti.!5 


Sinema ve tiyatro sanatçısı Bedia Muvahhit,126 31 Temmuz 1923 


tarihinde İzmir'de ilk kez sahneye çıkışını şöyle anlatmıştır: 


12 


(o 


Eşim Muvahhit, İzmir'e arkadaşlarıyla bir turne yapmıştı. Ben de gittim. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa, merak etmiş, sordurmuş: 

“Sahnede kimler var?” diye. Onlar da: 

“Ermeni hanımlar var" demişler. Gazi, o zaman Muvahhit'e: 

“Niye senin karın çıkmıyor? O oynasın! Gelip seyredeceğim” demiş. 
Gazi'nin benim sahneye çıkmamı istemesi de şundandır: 

Ben, "Ateşten Gömlek” filminde oynamıştım. Halide Edip Hanım davet etmişti. Ona da tavsiye eden, Muhsin Ertuğrul Bey'di. İzmir'de, Gazi “O oynasın” deyince, hemen sahneye çıkmaya hazırlandım. Çünkü “Gelip seyredeceğim” demiş. 

Bende heyecan, “Ayol ben nasıl çıkarım, nasıl yaparım? Filan...” O gece oynanacak oyun “Ceza Kanunu...” 

“Baş kadın oyuncu rolüne hazırlan" dediler. 

Bir genç kadın rolü, Sacide'yi oynayacağım. Ne halde olduğumu düşünemezsiniz. Sonunda, Gazi sahneye geldi. İzmir, yangından yeni çıkmıştı; onun ayakları küller, çamurlar içinde ve o haliyle sahneye geldi. 

Piyesi çok beğendi ve İzmir civarını da dolaşıp temsiller vermemizi istedi. 
Denizli, Manisa'yı dolaşmamızı söyledi. Sonra bana döndü: 

“Yalnız, oralarda, hemen sahneye başın açık çıkma” dedi. 

“Neden Paşam?" dedim. 

“Oralarda halk, savaştan yeni çıktı. Bir Türk kadınının sahneye çıkmasına, hem de başı açık çıkmasına hemen alışılamaz, başına başörtüsü gibi bir şey tak, öyle çık, sonra gitgide alışacaklardır. Türk kadını, layık olduğu, medeni seviyeye kavuşacak, medeni dünyada hak ettiği yeri alacaktır.” 


Eren Akçiçek, Sevgili Atatürk ve Mustafa Kemal Olmak, İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2004, s. 37-39. 


126 Bedia Muvahhit (1897-1999). 
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Daha önceleri de bir iki Türk kadını sahne tecrübesi yapmıştı. Örnek olarak Afife Jale'yi verebilirim. Onlara çok zorluk çıkarmışlar. Fakat ben doğrudan doğruya Gazi'nin izniyle çıktığım için, tam tersine, son derece ilgi ve takdirle karşıladılar. Büyük övgü aldım.127 


İbnürrefik Ahmet Nuri'nin (Sekizinci) “Ceza Kanunu” adlı oyunu büyük bir başarı ile sahnelenmiştir. İzmir, Türk kadın haklarıyla ilgili bir başka dönüm noktasına daha şahitlik yapmıştır. Gazi'nin isteğiyle ilk Türk kadını olarak tiyatro sahnesine çıkan Bedia Muvahhit, başta Gazi ve Latife Hanım olmak üzere, bütün komutanların alkışlarını almış ve onları selamlayarak benzerini yaşamadığı bir heyecanı tatmıştır. 
Birçok sahada hak ettiği davayı kazanmış olan Türk kadını, bu imtihanı da başarıyla vermiş ve böylece Türk sahnesine “Milli İrade” ile yerleşip sahip olmuştur. 

Gazi'nin Uşakizade Köşkü'ndeki misafirliği 2 Ağustos 1923 tarihine kadar sürer ve Latife Hanım'la beraber Ankara'ya dönerler. Kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna inanan, bunu kendi yaşantısında da gerçekleştirmek isteyen Gazi Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım'ın yurt gezilerine katılmasını hep arzu etmiştir. Gazi ve eşinin birlikte gerçekleştirdikleri 167 gün süren Anadolu gezilerinde, Latife Hanım'ın bulunması modern Türk kadın hakları için önemli bir kazanım olmuştur. 


Cumhuriyetin ilanı 


28 Ekim 1923 gecesi Çankaya Köşkü'nde “Cumhuriyetin İlanı” için 
yapılan tarihi toplantıya Latife Hanım da katılmıştı. Latife Hanım son derece heyecanlıydı ve içi içine sığmıyordu. Çünkü akşam yemeğinin gündemini biliyordu. Gazi, niyetini eşine heyecan ve içtenlikle anlatmıştı, Latife Hanım bu sebeple birkaç kez mutfağa inmiş, yemeklerin o akşam yaşanacak olayların şanına yakışır nitelikte olmasına özen göstermişti. 

Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarına, yemekten sonra anayasanın bazı maddelerinin üzerinde çalışılacağını bildirmiş, yeni başbakan adayı olduğunu söyleyen İsmet Paşa'yı da bu çalışmaya davet etmişti. İsmet Paşa da bu daveti bekliyordu. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Nwtwk'ta o geceyi şöyle anlatır: 


127 Akay, Gazi Fikriyeile Neden Evlenmedi, s. 143-144. 
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Yemek sırasında; “Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz,” dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. 

Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. 

Efendiler, görüyorsunuz ki, Cumhuriyetin ilanına karar verebilmek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışma- ya asla lüzum görmedim. Çünkü onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyetin ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar.128 


28 Ekim 1923 gecesi yemekte yaşananları Mazhar Müfit (Kansu) 
Bey, şöyle dile getirir: 


Mustafa Kemal Paşa gülerek; “Ey, çocuklar, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi. Ve bana döndü: 

“Erzurum'dan beri ağzından çıkarmadığın Cumhuriyetin işte zamanı geldi. 
Yarın istediğin kadar 'Cumhuriyet' diye açıkça artık bahsedebilirsin” dedi. Tabidir ki hepimiz son derece memnun olduk.129 


Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında önemli kararların alınışına şahit olan Latife Hanım, ülke adına yaşanan bu güzelliklere rağmen Gazi'ye moral ve destek vermek yerine, alışılmış tavırlarını sürdürmeye devam etmiştir. Eşinin bu tavırları nedeniyle canı sıkılan Gazi, bir akşam Latife Hanım'ın sofradan tartışarak erken ayrılması üzerine, Latife Hanım'ı Salih (Bozok) Bey'le beraber İstanbul'a ailesinin yanına göndermiştir. O günlerde Uşakizade ailesi İzmir'i terk etmiş, İstanbul Ayaspaşa'da yaptırdıkları Villa Uşşaki'de yaşamaktaydı. Bu durum, Gazi'nin bir yıllık evliliğinde verdiği ilk sert tepkidir. 
Gazi, Latife Hanım'ın yeni bir hayata alışması konusunda her türlü çabayı göstermesine rağmen, onun her şeye karışmasını ve kendi bildiğini yapmasını istemiyordu. Onu birkaç defa uyarmış ama sonuç alamamıştı. 


128 Mustafa Kemal, Nutuk, haz. Zeynep Korkmaz, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, s. 
543. 

129 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, c. Il, Ankara, 
TTK Basımevi, 1997, s. 595. 
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Latife Hanım'ın İstanbul'daki günleri en küçük erkek kardeşi Münci Bey'in hastalığıyla aynı zamana rastlamış ve tüm Uşakizade ailesi bu nedenle İstanbul'da toplanmıştı. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın hastalığı 


Gazi, ilk kalp krizini cumhurbaşkanı seçildikten 13 gün sonra geçirmiştir. Gazi'nin 11 Kasım 1923 günü geçirdiği kriz, Çankaya'da öğle yemeği yerken gerçekleşmiştir. Yanında Recep Zühtü (Soyak) Bey, Kılıç Ali ve yaverleri bulunmaktadır. Gazi, birden elini kalbine götürmüş ve sol kolunun dirseğinden göğsüne kadar vuran şiddetli bir sancıyla kıvranmıştır. Gazi'nin kalbinin verdiği uyarının ne olduğunu anlayan arkadaşları son derece korkmuştur. Bir vücut böylesine bir ihmale, aldırmazlığa, uykusuzluğa, yorgunluğa ve gerilime bugüne kadar nasıl dayanmıştır. 

Birinci kriz, 1923 senesinin kasım ayının ilk yarısında, bir gün öğle yemeğinden sonra daha sofradan kalkmadan gelmişti. O günlerde refikası feşil sayın Latife Hanım da hasta idi, zatürree rahatsızlığı geçiriyordu. Onu tedaviye gelen rahmetli Dr. Refik Bey!39 de sofradaydı ve icap ederse Latife Hanım'ın da kullanması için bazı kalp kuvvetlendirici ilaçlar da bulunuyordu. Gazi'nin durumunu görünce, derhal müdahale ederek kendisine bir morfin şırıngası yapmış, krizin geçmesini sağlamıştı.131 

Bu sırada İstanbul'da bulunan Latife Hanım'dan Gazi'nin geçirdiği ilk kalp krizi saklanmıştır. 

Kılıç Ali'nin anılarında, ikinci kalp krizi şöyle anlatılmıştır: 


1924 yıl idi.132 Gazi, bir gün, Başyaver Rusuhi Bey'in Kapon Caddesi'ndeki 
köşkünün arka tarafında yaya gezintisi yapıyordu. Ben ve Rusuhi Bey, Salih Bey ve birkaç arkadaş yanındaydık. Gazi, sağlıklı ve neşeli görünüyordu. Hatta ara Sıra uzun koşu ve atlamalar yapıyor, kayaların üzerinden sekiyordu. Bir ara rengi birden sarardı ve'terlemeye başladı. 

“Çocuklar bana bir fenalık geldi” dedi. Bizim telaşlandığımızı ve heyecanlandığımızı görünce ayağa kalktı ve yürümeye başladı.!3 


130 İbrahim Refik Saydam (1881-1942). 

131 Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, s. 722. 

132 Gazi, 13 Kasım 1923 tarihinde, bir kalp krizi daha geçirmiştir. Kılıç Ali, anılarında 
1924 yılı olarak anlatıyor. 

133 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 608. 


204 LATİFEMUSTAFA KEMAL 


13 Kasım 1923, Gazi Çankaya Köşkü'nün bahçesinde yürüyüşe 
çıkmıştır. Köpeğiyle oynayan Gazi, yorulduğunu hisseder ve kahve ister. Kahvesinden bir yudum alan Gazi, sandalyeden yere düşmüş ve tekrar kalp krizi geçirmiştir. 

Gazi'nin Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza (Soyak) Bey, bu olayı anılarında şöyle anlatır: 


İki gün sonra yine öğle yemeğinden sonra, Gazi bahçede gezinirken aynı şekilde, fakat daha hafif bir fenalık geçirmişti; bunun üzerine Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşet Ömer Bey Ankara'ya davet edilmişti. 14 Kasım 1923 günü trenle gelen Dr. Neşet Ömer Bey Çankaya'da Gazi'yi muayene etmiş, bu krizlerin çok çalışmadan ileri gelen bir “elemi asabi” olduğunu tespit ederek birkaç gün dinlendikten sonra hava değişimi için Akdeniz kıyılarında bir yere gitmesini tavsiye etmiştir.194 


Anadolu Ajansı, 13 Kasım tarihinde, Gazi'nin geçirdiği ikinci kalp krizini dünyaya duyurmuş, olay dış basında geniş yer bulmuştu. Bu sırada haber kaçınılmaz olarak İstanbul'da bulunan Latife Hanım'a da ulaşmıştı. Latife Hanım hemen Ankara'ya hareket etmek, mutlaka Gazi'nin yanında bulunmak istiyordu. Ancak bu sefer Salih Bey daha dikkatliydi. Gazi'den izin almadan böyle bir geri dönüşün sakıncalarını dili döndüğü kadar Latife Hanım'a anlatmaya çalıştı. Latife Hanım bu uyarıları dinleyecek gibi görünmüyor, Salih Bey gelmese de tek başına gideceğini söylüyordu. Salih Bey aynı gün Ankara'dan Mustafa Kemal imzalı, şifreli mektup aldı. Mektup şöyledir: 


12 Kasım 1923135 

İstanbul Valisi Haydar Beyefendiye 

Size başvuracak Salih Bey'e, 

Hastanın krizi geçti. Şimdilik doktor ve ailenin gelmesine gerek yoktur. 
Söylentiler üzerine çıkan haberlerin yarattığı etkiyi ortadan kaldırınız. Gönderilecek en son habere kadar orada kalınız. Vali Beyefendiyle temasta bulununuz. 
Herkese selamlarımı bildiriniz. 


Gazi Mustafa Kemal - Başyaver Rusuhi 


134 Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, s. 722. 
135 Tarih, 13 Kasım 1923 olmalıdır. 
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Mektupta kelimeler dikkatli seçilmişti. Gazi ilk rahatsızlığında durumunu pek ciddiye almamış, gerek Doktor Neşet Ömer (İrdelp) Bey'in, gerekse Latife Hanım'ın Ankara'ya gelmesini istememiştir. 

13 Kasım günü, Dr. Neşet Ömer Bey Ankara'ya İsmet Paşa'nın 
ısrarı üzerine gelmiş ve Gazi'yi muayene etmiştir. Muayeneden sonra Gazi, Salih Bey'e şifreli bir mektup daha göndermiştir. 


13 Kasım 1923 

İstanbul Valisi Haydar Beyefendiye 

İkinci maddenin Bozok milletvekili Salih Bey'e tebliğini rica ederim, 

Neşet Ömer Bey bugün geldi. Diğer arkadaşlarla beraber muayene ve icap eden tedabiri (gerekli tedbirleri) uyguladılar. Hastalık seyr-i tabiisini (doğal seyrini) takip ediyor. Mucip-i endişe (endişe gerektirecek) bir hal görülmedi. 
Daha üç gün kadar rahatsızlığın devamı tahmin olunuyor. Valideleri!38 behemahal (her ne olursa olsun) gelmek arzu ediyorlar mı? Bizi tereddüde sevk eden buradaki şerait-i hayatiyedir hayat şartlarıdır). Evvel emirde bu babdaki temayüki hakikatın iş'arını (hakikatın ne yönde olduğunun bildirilmesini| rica ederim. 

Gazi Mustafa Kemal!37 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Salih Bey'e yazdığı mektuptan anlaşılacağı gibi, ciddi endişeleri bulunuyordu. Gazi'nin endişelerine ve mektuplarına rağmen, Latife Hanım Ankara'ya gitmek konusundaki ısrarından vazgeçmedi. Çaresiz kalan Salih Bey, yaver Rusuhi Bey aracılığıyla, Gazi'ye aşağıdaki mektubu gönderecekti: 


14 Kasım 1923 

Ankara'da Cumhurbaşkanı Başyaveri Rusuhi Bey'e 

Dün Vali Bey'le görüşüp telgrafı okuduk. Sonra hanımefendinin yanlarına gittim. Kendilerini son derece üzgün ve endişeli gördüm. Gazetelerin yazıları buna sebep olmuştur. Kendisini kısmen teselli etmeye başarılı olmuş isem de, yarınki Çarşamba treniyle üç gün için olsun Ankara'ya yalnız olarak gitmek istiyorlar. Ve bunda kararlıdırlar. Durumu arz eder, verilecek emre göre hareket edeceğimi bildiririm. 

Yarına kadar cevap alamazlarsa, kesin hareket etmek kararında bulunduğunu arz eder, ellerinizden öperim Paşam. 

Salih 


136 Şifreli telgrafta, valide Latife Hanım olarak yazılmış olmalıdır. 
137 Ülger, Zaferin Gölgesinde... s. 243-244. 
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Yukarıdaki yazışmalardan sonra 17 Kasım'da Latife Hanım ve Salih Bey İstanbul'dan Ankara'ya gelmişlerdir.138 

Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tanıştığı günden itibaren Gazi'nin sağlığına itina ile yaklaşmış ve düzenli bir hayat sürmesi için çaba göstermiştir. Fakat Latife Hanım'ın Gazi'nin sağlığı için gösterdiği özen, buna alışık olmayan ve özgürlüğüne düşkün Gazi'yi bunaltacak dereceye varmıştır. Bu durumu, Gazi'nin yakın çevresindeki arkadaşlarının anılarından da gözleyebiliriz. Çankaya'ya çok bilgili, öngörülü ama disiplin sahibi bir hanımın girmesiyle günlük hayatın çok değiştiğini belirten Yaver Muzaffer Bey, Latife Hanım'ın Gazi'nin sağlığına olan duyarlılığından şöyle bahseder: 


Latife Hanım, gece geç vakte kadar devam eden toplantıları, Milli Mücadele'nin dertli ve zorlu dört yılından sonra ne de olsa yorgun olan muzaffer komutanının sağlığına zararlı sayıyordu. O günlerde Ankara'ya davet edilen Dr. 
Neşet Ömer Bey de aynı teşhise varınca, Çankaya'da bir çeşit sağlık denetimi altında yaşama düzeni gelmişti.!39 


Cumhuriyet yeni ilan edilmiştir ve çözüm bekleyen pek çok sorun vardır. En önemlisi “Halifelik Sorunu” olduğu için, Gazi'nin hastalığı ilk anda halka duyurulmamıştır. Gazi'nin yakın çevresinden olan ve geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı büyük üzüntü duyan Mahmut (Soydan) Bey, Vakit gazetesinin Ankara temsilcisi Naşit Hakkı (Uluğ) Bey'e şunları anlatır: 


Naşit! Gazi Hazretleri dün gece kriz geçirdiler bütün doktorlar ilgileniyor, yabancı doktor da çağrıldı. Anadolu Ajansı da binamızın içinde, yabancı muhabirler de gelip gidiyorlar. Gazetemize birçok girip çıkan var. Hükümet resmen açıklamadıkça, hiçbir haber sızmamalı, çok dikkatli ol, soran olursa yalandır de.14 


Mahmut Bey, Naşit Hakkı Bey'e Gazi'nin hastalığı ve tedavisi konusunda şu ilave bilgileri de aktarır: 


Kendisine gelince pek yanındakileri tanıyabilmiş ama birden açılamamış, şimdi doktorların müdahale ve ciddi tavsiyeleri ile kısa zamanda bu krizi atlatmış bulunuyor. Bilirsin ne kadar çok sigara ve kahve içtiğini, artık bunları bıraktı. 


138 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 244-245. 

139 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 146. 

140 Eren Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, İzmir, Güven Kitabevi, 2005, 
s. 160. 
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İçki içmeyecek, hafif yemekler yiyecek, bundan sonra sık sık kuru fasulye ve pilav yok. Evli olmaları ne büyük bir nimet oldu, milletimize. Latife Hanımefendi bir Avrupalı hemşire gibi o kadar itina ediyor ki... Paşa da bu hususlarda onun sözünden dışarı çıkmıyor.14 


Ali Fuat Cebesoy anılarında; Gazi'nin Milli Mücadele yıllarının verdiği dayanılmaz yorgunluk ve üzüntüleri sonucunda geçirdiği ağırca bir hastalığın iyileşme devresinde bulunduğunu belirtir ve Gazi'ye yaptığı ziyareti şöyle anlatır: 


Gazi'yi istasyondaki dairesinde ziyaret ettim. Kendisinden ayrılalı bir ay olmuştu. Geçirdiği kalp krizinin izleri, yüzünde görülüyordu. Daima pembe olan yüzünün rengi sararmıştı; nefes darlığı gibi haller hissediliyordu. Genel bir zayıflik hali de vardı; bu, belki uzun bir perhizin verdiği zayıflıktı. 

Gazi'yi heyecan ve dikkatle dinlerken, 'Bundan sonra sağlığına çok dikkat etmesi gerekecek, iyileştikten sonra acaba bunu yapabilecek mi? Memleket daha birçok seneler Gazi'siz kalamaz. Bu bakımdan sağlığına çok dikkat etmelidir gibi düşüncelerin bende sonu gelmiyordu. 

Bu halim, Gazi'nin dikkatinden kaçmadı. Bana: 

“Paşa seni çok düşünceli görüyorum” dedi. 

Cevap verdim: 

“Nasıl düşünceli olmayayım ki bir müddet sonra Latife Hanımefendi'nin dikkat ve özeniyle sağlık bulacaksınız. Fakat hiçbir şey olmamış gibi krizden önceki hayatınızdan hiçbir şey feda etmeyeceksiniz. Anlattığınıza göre geçirdiğiniz çok önemli bir rahatsızlık. Allah korusun. Tekrarı halinde tedavisi kolay olmaz. Çok gençsiniz, gerçekten ömrünüzün yarısındasınız, kendinize dikkat edecek olursanız daha çok seneler yaşarsınız.” 

Gazi burada sözümü keserek sordu: 

“,.. Emin olunuz kardeşim, bu sefer tam rejim yapacağım. Ben yapmadığım zaman Latife'nin yaptıracağına inanabilirsiniz.”142 


Gazi'nin kalbinin dinlenmesi için kesin istirahat ve perhiz gerekiyordu. Oysa Gazi'ye bunları yaptırmak her babayiğidin harcı değildi. Doktorlar, söz geçiremeyeceklerini anlayınca bu işi Latife Hanım'a havale ettiler. Latife Hanım köşkün hizmetçilerine kesin talimat vererek kahve servisine ambargo koydu. Sigarayı ise 10 adetle sınırladı. 
Gazi'nin tabakasına her sabah 10 sigara koyuyor ve bununla yetinmesini rica ediyordu. 


141 Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, s. 156. 
142 Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar II, İstanbul, Doğan Kardeş Yayınları, 1960, s. 55-58. 
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Bu üzüntülü olay nedeniyle, Gazi'nin daha düzenli yaşaması için sağlık durumunu yoluna koymak gerekiyordu. Hasan Rıza Soyak'ın anılarına devamla: 


Dr. Neşet Ömer, Başbakan'la da Gazi'nin geçirdiği kriz olayını görüşmüş, durumda korkulacak bir şeyin olmadığını ona da bildirmişti. Konulan tanı kesindi, aşırı yorgunluk. Latife Hanım: 

“O halde, bu aşırı yorgunluğa karşı yapılacak tek şey kesin dinlenme değil mi?" diye soruyordu. Buna olumlu bir yanıt alan Latife Hanım, Gazi'yi ziyarete ilk gelenlerden, Kılıç Ali Bey'e yatak odasına girme izni vermedi, ayrıca ziyaretçiler için giriş katına bir imza defteri koydurttu. 

Gerek Kılıç Ali gerek Salih Bey, Dr. Neşet Ömer'den izin aldıkları için bu yasağa fena halde öfkelendiler, ama kime ne diyebilirlerdi? Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Neyse ki bu bekleyiş o kadar da uzun sürmemişti. Bir sabah Paşa, Latife Hanım'a; 

“Neden beni görmeye kimse gelmiyor?" diye sorunca, Latife Hanım: 

“Geliyorlar Paşam, ama ben onları odanıza çıkarmıyorum. Aşağıda ziyaret defterini imzalıyorlar” deyince, Gazi hem şaşırdı, hem de öfkelendi: 

“Ben onlardan yorulmam Latife" diye öfkesini açıkladı ve “yoksa benim, bana söylenmeyen bir hastalığım mı var?” diye sordu. 

Yasak o gün kalkmış, ziyaret defteri kaldırılmıştı. Yaverlerine Paşa emir veriyordu şimdi, kimi görmek istiyorsa köşke çağırtıyordu. Durum eski günlere dönmek üzereydi.14 


Latife Hanım, Dr. Neşet Ömer Bey'in yardımıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı İzmir'e “hava değişimi”ne gitme konusunda ikna etmişti. Böylece, karı-koca daha önce de olduğu gibi, birkaç gün de olsa İzmir'de baş başa kalacaklar ve Latife Hanım, bu seyahatle Gazi'ye iyi bir dinlenme imkânı sağlamış olacaktı. Gazi, doktorların deniz kenarında hava değişimine gitmesi yolundaki önerisini yerine getirirken, aynı zamanda zatürree geçiren Latife Hanım'ın da hava değişimine ihtiyacı olduğunu düşünmüştü.14 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'de dinlenme günleri 


31 Aralık 1923'te Gazi, yanına Latife Hanım'ı da alarak bir şeylerin 


değişeceği ve arada geçen kısa süreli hastalığa iyi geleceği ümidiyle 


143 Araz, Mustafa Kemal'le 1000 Gün, s. 164. 
144 Akçiçek, Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü, s. 158-159. 
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İzmir'e hareket eder. Mustafa Kemal Paşa'nın cumhurbaşkanı sıfatıyla İzmir'e ilk gelişi 2 Ocak'ta başlayıp 22 Şubat 1924 günü sona ermiştir. 
Bu İzmir seyahatini, Başyaver Salih Bey günü gününe tuttuğu notlarında şöyle anlatmıştır: 


31 Aralık 1923 Pazartesi 

Pazartesi günü akşamı Ankara'dan hareket ettik. Trende Latife Hanımefendi ile Gazi Paşa Hazretleri, Dr. Neşet Ömer Bey vardı. Ankara'da Vekiller heyetinden başka milletvekili arkadaşlar tarafından uğurlandık. Hava bozuktu ve kar yağıyordu. Birkaç gün evvel Ankara'ya gelmiş olan IV. Kolordu Kumandanı Kemalettin Paşa ile 1. Kolordu Kumandanı İzzettin Paşa da bizimle birlikte geri dönüyordu. Akşam yemeğini hep birlikte yedik. Gazimiz yemekten sonra Latife Hanımefendi ile ilk defa nasıl tanıştıklarını ve sonuç olarak nasıl evlendiklerini ki, bu sonuç bilinmektedir, pek tatlı ve kendisine has olan bir dille anlattılar. 

(...) Öğleden bir saat sonra Afyon'a geldik. Tren burada manevra yaptığı için bir saat kadar kaldık. İstasyona Belediye Reisi ile Mutasarrıf gelmişler, Paşa Hazretleri onlarla biraz görüştüler. Ve saat ikide hareket ettik. Buradan İzmir-Kasaba hattının direktörü ile hat komiseri, Kurmay Albay Süleyman Bey bize katıldılar. Dumlupınar'a geldiğimiz zaman karanlık olmaya başladığı gibi yağmurla beraber hava da oldukça sertleşmişti. |... J145 


2 Ocak 1924 Çarşamba 

Çarşamba günü sabaha doğru Güney köyünden hareket ettik. Yol bozuk olduğundan katarı ikiye ayırdılar. Birinci partide biz geçtik. İkinci partide de Gazi Hazretleri geçtiler. Tünel başında birleşerek Alaşehir'e hareket edildi. Saat on ikide Alaşehir'e varışımızda bir kısım hak ile Şube Reisi ve Kaymakam istasyona çıkmışlardı. Merasim yapılmaması Gazi Hazretleri tarafından evvelce emredilmiş bulunduğundan istasyonlarda mahşeri kalabalık bulunmuyordu. 

Bugün hava fena değil. Esasen Alaşehir'den itibaren ovaya inildiğinden burada hava yumuşamış. Dün gece Alaşehir'de fırtına ve yağmur olduğundan bahsettiler. Alaşehir'den itibaren trenimiz hızla yol almaya başladı. Gazimiz havadan yararlanacağı ve yararlandığını düşünerek memnun oluyorlardı. Tabii olarak bundan bizler de memnun idik. Çünkü seyahatten amaç Paşamızın sıhhatinin geri gelmesi ve afiyetleri olduğu hepimizce biliniyordu. Saat dört buçukta Basmane İstasyonu'na vardık. |... Merasim yapılmaması hakkında Gazi Hazretleri tarafından gösterilen arzu ve emir, verilmiş olan emirlere rağmen her taraf bayraklarla donatılmış ve halk kendiliklerinden kalabalık halde toplanmış bulunuyordu. |...J İstasyondan çıkınca orada hazır bulunan 


145 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 246-247. 
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otomobillerimize binerek hazır olduğu bildirilen, Yüce İngiliz Krallığı'nın temsilcisi Forbes'in Köşkü'ne gittik. Bu Köşk ufak bir tepeciğin üzerinde pek güzel bir tarzda inşa edilmişti. Kapısının üzerinde 1908'de inşa edildiği yazılıydı. /...| Bütün bu güzellikler içinde hakikaten çok üzüntü duyduğum bir durum varsa o da bir buçuk aydan beri emir ve bilgi verildiği halde Gazimizin istirahatlarını temin edecek önlem ve protokol yapılmamış ve adeta bu hususa gerektiği gibi görevliler tarafından önem verilmemişti. Gazimiz gördükleri bu durum ve hal karşısında son derece üzüntü duydular ve üzüntülerinden sabaha kadar uyuyamadılar.!46 


3 Ocak 1923 Perşembe 
, Perşembe sabahı Gazimiz, Kurmay Albay Tevfik Bey ile birlikte yatmış olduğumuz odaya geldiler. Biz henüz yataklarımızın içindeydik. Gazi Hazretleri de gecelikleri ile bulunuyorlardı: 

“Ne yapıyorsunuz? Geceyi nasıl geçirdiniz? Ben hiç uyumadım. Burada fazla kalmak doğru değildir. Hemen kalkınız ve hazırlanınız. Buradan çıkıp gidelim” dediler. 

Derhal kalktık. Eşyalarımızı toplayıp harekete hazır hale geldik. Otomobiller geldi. Ben, Doktor, Latife Hanımefendi Göztepe'deki evin vaziyetini görmek ve icap eden önlemde bulunmak üzere herkesten önce Forbes'in Köşkü'nü terk ettik. 

Göztepe'ye geldiğimiz zaman evde büyük bir noksan görmedik. |...) Biraz sonra Gazi Hazretleri ve arkadaşlar geldiler. Öğle yemeğini yedik. Bütün arkadaşlar için selamlık dairesi tahsis edildi. Herkes kendisine gösterilen odayı tertip ve tanzim ile akşama kadar meşgul oldu. 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım ile Ankara'dan İzmir'e doğru hareket etmeden önce, çalışma odasına çağırdığı Salih Bey'e şunları söylüyordu: “Çocuk, bir iki gün sonra biraz dinlenmek, biraz da şu hırçın ortamın yatışması için İzmir'e gitmek kararındayım. Yalnız, İzmir'de Latife Hanım'ın evinde katiyen kalmak istemiyorum. Şehrin dışında, arkadaşlarla beraber kalacağımız gösterişsiz bir yer bul ve dinlenmemizi sağlamak konusunda gerekenleri yap.” 

Salih Bey'in her zaman olduğu gibi gerekenleri ne dereceye kadar yapmış olduğu tutmuş olduğu notlardan anlaşılıyor. 

Ayrıca Salih Bey'in aşağıdaki notlarında açıkladığı gibi Forbes Köşkü'nün kim ve kimler tarafından Paşa'nın emrine tahsis edildiği de bilinmiyordu. Birkaç sene sonra İzmir'de, Paşa'ya karşı hazırlanan suikastın ön çalışması olabilir veya bu suikast girişimi erkene alınmış 


146 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 247-249. 
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olabilirdi. Bu olayda ve İzmir suikast girişiminde ilgi çeken bir isim vardı ki oda Rauf Bey'di. Salih Bey notlarında, Forbes Köşkü'nde suikastı gerçekleştirme ihtimali olan, Aznavur'un adamlarından Saadettin'in, Rauf Bey'in eniştesi olan Aziz Bey aracılığı ile bu köşke bekçi olarak yerleştirildiğini iddia ediyor.147 


4 Ocak 1924 Cuma 

Bugün kalktığımız zaman başımın ağrıdığını hissettim. 4 Ocak'tan 12 
Ocak'a kadar hiçbir kayda değer bir olay olmadı. Her gün arkadaşlarla oturup konuşuyorduk. Bu müddet zarfında bir defa Doktor Bey'le İzmir'e gittik. 
Şifa Eczanesi'nde bazı doktorlarla görüştük. Bir defa da Gazi ile Karşıyaka Belediyesi'ne gittik. Mühim bir olay olmak üzere ve kayda değer Saadettin meselesi vardı. Bu adam Aznavur'la çalışıp mahküm olan ve daha sonra her nasılsa hapishaneden çıkarak İzmir'e gelen bir kötü adammış. Bizim İzmir'e varışımızdan bir ay önce Rauf Bey'in eniştesi Aziz Bey'in aracılığıyla Forbes'in Köşkü'ne bekçi olarak girmiş. Fakat kendisi Balıkesir Valiliği'nce yakalanmış. 
Köşk'e böyle bir sabıkalı insanın bekçi tayin edilmesi anlamlı görüldüğünden, büyük bir titizlikle inceleme yapılmaktadır. Henüz netice meydana çıkmamıştır. 
İnceleme devam etmektedir. 

Vali Bey, Forbes'in Köşkü'nü layığı ile hazır edemediğini kabul ederek istifa etmiştir. Yerine Ankara Valisi Murat Bey tayin edilmiştir. 


Yapılan tahkikat, Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik planlanan İzmir suikastına kadar uzanmış hem Saadettin adındaki serseri cezalandırılmış, hem de İzmir Elhamra Sineması'nda görev yapan İstiklal Mahkemesi kararı ile o ara yurtdışında bulunan Rauf Bey de sürgüne mahküm olmuştu.148 Yaşanan bu olaylar nedeniyle, Gazi'nin dinlenme günleri Uşakizade Köşkü'nde geçer. Köşk, bu onuru 52 gün boyunca yaşamıştır. 

Hasan Rıza Bey'in anılarından Gazi'nin İzmir günlerini izleyelim: 


Gazi, bu günler süresince hiç boş durmamıştı. Hükümetle sürekli temas ve iletişim halindeydi. Özellikle o sıralarda söz konusu olan “Hilafetin durumu, anayasada ve devlet teşkilatında yapılması düşünülen değişiklikler” gibi 


önemli konular üzerinde siyasi ve ilmi çalışmalardan bir an bile geri kalmamışt1.149 


147 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 249-250. 
148 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 251. 
149 Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, s. 723. 
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İzmir seyahati, Buca'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok iyi başlamamıştı. Yine de İzmir dışına yapılan kısa birkaç seyahat, halk ve basınla yaptığı toplantılar kısa süreyle de olsa Gazi'nin yüzünü güldürmüştü. 

8 Ocak 1924 günü, Gazi, Işıklar Köyü'ndeki kız ve erkek okullarını ziyaret etmiş ve köylülerle görüşmüştür. 9 Ocak tarihinde İzmir Belediyesi'ni ziyaret etmiş, 10 Ocak günü ise İnönü Zaferi'nin üçüncü yıldönümü nedeniyle Hâkimiyet-i Milliye gazetesine demeç vermiştir. 
12 Ocak günü İzmir'de halk arasında çeşitli ziyaretler yapan Gazi, 15 
Ocak günü kendisine teklif edilen Kızılay fahri başkanlığını kabul etmiştir. 

10 Ocak 1924 gecesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa ve 
eşi Latife Hanım İzmir'de bir düğüne katılırlar. Bu düğün, Latife Hanım'ın yeğeni Ayşe Talia Hanım ile Gazi'nin silah arkadaşı Ali Rıza (Akatürk) Bey çiftinin Göztepe'de Refika Hanım Köşkü'nde yapılan düğünüydü. Ayşe Talia Akatürk, yazar Şadan Gökovalı'nın kendisiyle 1981 yılı Haziran ayında yaptığı röportajda o günü şöyle anlatmaktadır: 


Düğünümüz Refika Halam'ın Göztepe'deki büyük köşkünde yapılıyordu. 
Üç takım erkek saz, bir takım kadın saz vardı. Gazi Hazretleri ile Latife Ablam da onur konuğu olarak çağrılmışlardı. Gerçi çeşitli görevleri ve ziyaretleri vardı. 
Gelemezler sanıyorduk. 

Nitekim Latife Ablam, “yetişemezsek” diye, babaannesinden kalma çok değerli bir yüzüğü dadısı Binnaz ile yolladı. Pırlanta çerçevede ortası büyük zümrüt yüzük, mor bir kadife kutuda krem Ödemiş ipeğiyle sarılıydı. Binnaz Hanım bana kutuyu göstererek: 

“Küçük hanım, size Paşa Hazretlerinin hediyesi” dedi. 

Gelmeyecekler sanıyorduk. Birden ortalıkta bir telaş belirdi. Nedir, diye merak ederken, Gazi Hazretleri'yle Latife Ablam'ın geldiklerini öğrendim. Ortalık ayağa kalktı. Onlar girdiklerinde büyük salon çökecek sandık. Ama o sıra Gazi ve Latife Hanım köşkten içeri girdiler. Bütün davetliler koşuşuyor sevinç- 

Latife Ablam kutuyu Binnaz kadından aldı. Mendili açıp, kutuyu Gazi Hazretleri'ne uzattı. O da: 

“Bu vazifeyi Latife, ben sana veriyorum” buyurdular. 

Latife Hanım, kutuyu açıp, bu paha biçilmez yüzüğü parmağıma taktı. Ben de şükran gözyaşları dökerek her ikisinin ellerini öptüm. 
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Latife Ablam benim düğünüme çarşafsız geldi. Gerçeği söylemek gerekirse, o evlenmeden önce çarşaf giymezdi. Hatta Cici diye bir atı vardı; ona binerdi. Muammer Bey'e çeşitli tehditler gelirdi: 

“Kızın gâvur oldu, öldüreceğiz” diye. Ben de hiç çarşaf giymedim.!59 


18 Ocak 1924 günü Gazi ve Latife Hanım Uşakizade Köşkü'nden 
çıkarak Kokaryalı'da!5! yaptıkları gezintiyi gazeteci Tahsin Öztin!52 
şöyle anlatmıştır: 


Çocukluğum İzmir'in Göztepe'sinde geçti. Yakınımız olan Sadık Bey'e giderdik. Uşakizade Muammer Bey'in köşkünün geniş bahçesine yaşlarımız 7-8 olduğundan, bahçıvan amca bizleri bırakır, ikindi serinliğinde bahçede Karadeniz oyunları, Zeybek oynayan muhafızları seyrederdik. 

Gazi yanında hanımı Latife Hanım ve yakın arkadaşlarıyla bizim bu oyunları seyretmekten büyük zevk duyar, ara sıra “Bravo” der, alkışlardı. Bazı ikindiler, Sadık Bey'deki kayınpederi Uşakizade Muammer Bey'in köşkünden çıkar, yaya olarak, hanımı ve arkadaşlarıyla Göztepe'ye kadar yürüyüş yaparlardı. 

|...) Bir gün, gene bir ikindi, güneşin sıcaklığının henüz Göztepe Tramvay 
Caddesi'nden çekildiği bir zamandır. |...J 

Gazi yanında Latife Hanım'la, arkasında onu takip eden arkadaşlarıyla caddenin ortasından yürüyorlardı. Karşı taraftan, Güzelyalı tarafından da elinde yuları bir deveci, devesiyle geliyordu. Tam vapur iskelesi önünde karşılaştılar. 
Deveci: 

“Aman bey, yan dur,” diye titizlendi. “Deve huysuzdur.” Gazi ve deveci adeta karşı karşıya, caddenin ortasında konuşuyorlardı. Bizler de hemen çepeçevre halka yapıp merakla onları dinlemeye koyulmuştuk. 

“Deve ısırır beyim.” 

“Bana onlar bir şey yapmazlar ağa." 

“Benim deve nalettir.” 

“Nalet olamaz onlar. Koca harpte, onlar bana az mı cephane, yiyecek taşıdılar. Develer beni severler, ben de onları severim, ağa.” Deveci anlayıvermişti. 

“Bu bey Mustafa Kemal Paşamdır” diye. Ne korkmuştu, “Yan dur, bey” diye Gazi'ye seslenişinden. Çünkü etrafı bizler de dahil kalabalıklaşıvermişti. 

Gazi'nin ellerine sarılmak istedi. Gazi devecinin sırtını okşadı. Kendisine bir sigaraikram etti, deveci iki büklüm olarak utandı. 

“Sana güle güle ağam," dedi. Gazi'nin ikramı sigarayı alarak kuşağının arasına soktu. Ve yoluna devesiyle ağır ağır İzmir istikametinde devam etti. 


150 Gökovalı, Çelikkanat, İlhan, Atatürk ve İzmir, s. 193. 
151 Günümüzde Güzelyalı. 
152 Tahsin Öztin (1912-1993). 
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“Bu anı benim yedi yaşın anısıdır,” diyen Tahsin Öztin, “Atatürk hâlâ sesiyle, sapsarı buğday rengi saçlarıyla, tunç renge çalar çehresiyle çocukluk düşüncelerimden beni yoklar” diye yazmıştır.153 

Gazi, gittiği bütün bu yerlerde yaptığı resmi konuşmalar dışında, her fırsatta halkla program dışı sohbetler de eder. 27 Ocak 1924 günü Gazi, Latife Hanım'la beraber otomobille İzmir şehir içi turu yapmış ve Mersinli'ye kadar gitmişlerdir.154 

Latife Hanım'ın ev sahipliğini yaptığı Uşakizade Köşkü, Gazi'nin özel konuklarıyla dolup taşmış ve çok özel anlar yaşanmıştır. 4 Şubat saat 15.00'te Gazi, İstanbullu gazete sahiplerini ve başyazarlarını Uşakizade Köşkü'ne davet etmiştir. Köşk'te yapılan toplantıya katılanlar Tanin'den gazeteci Hüseyin Cahit Bey,155 Vaki?'ten gazeteci Asım (Us) Bey, Akşam'dan gazeteci Necmettin Sadık Bey,156 Vatan'dan gazeteci Ahmet Emin (Yalman) Bey, Tercüman'dan gazeteci Hüseyin Şükrü Bey, İleri'den gazeteci Suphi Nuri Bey157 ve İkdam'dan gazeteci Ahmet Cevdet Bey'dir.!58 

Gazi, konuklarla ülke sorunlarını konuşmuş ve basınla ilgili görüşlerini şu kelimelerle anlatmıştır: 


Muhterem Beyefendiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli basın heyetini bir arada görmekten, onlarla bir sofrada bulunmaktan çok memnunum. Büyük, önemli bir inkılâp oldu. Bu inkılâp milletin selameti namına, hak namına yapıldı. Milletimiz demokratik bir hükümet tesis etmek sayesinde düşman ordularını yok etti. Vatanı istiladan kurtardı. Kahraman ordumuz zafer meydanlarında kazandığı başarıyı siyaset sahasında da devam ettirdi. Türkiye'nin yeni idaresini başanyla tanıttıktan sonra dünyaca bilinen unvanlarıyla varlığını açıkladı ve kanıtladı. Bazılarının anlamak ve yorumlamak istedikleri gibi geri dahi gitmesi muhtemel bir bekleme, bir duraksama bulunmadığını ispat etti. Türkiye tarihinde bir cumhuriyet devri açtı. 

Milli işlerde çeşitli meslek çalışanları bir diğerine yardım etmesi, çalışmanın ortak hedefte toplanacak şekilde kararlaştırılması gereklidir. Birçok zor konular karşısında bulunduğumuzun bilincindeyiz. Bunların tamamını inceleyerek, azim ve iman ile millet aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer halledeceğiz. O millet aşkı ki, her şeye rağmen göğsümüzde sönmez bir kuvvet, dayanıklılık ve ateş kaynağıdır.159 


153 Tahsin Öztin, Mustafa Kemal'den Atatürk'e, İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1981, s. 168-169. 
154 Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s. 347. 

155 Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957). 

156 Necmettin Sadık Sadak (1890-1953). 

157 Suphi Nuri İleri (1887-1945). 

158 Ahmet Cevdet Oran (1862-1935). 

159 Atatürk'ün Bütün Eserleri, 16. cilt, s. 207-209. 
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Gazeteciler köşkten ayrılırken, Gazi onları ertesi gün yemeğe davet eder. 3 Şubat 1924 günü saat 20.30'a kadar devam edilen toplantı sonunda, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım, misafir gazetecilere köşkte bir akşam yemeği vermişlerdir. Çok neşeli geçen ve saat üçe kadar süren ziyafet sırasında, eski saray bandosu da İhsan Bey'in yönetiminde!60 seçkin musiki parçalarını hafif hafif çalarak geceye renk katmışlardır. 

Hüseyin Cahit Bey, yemekte yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: 


Cumhuriyetin etrafında, Gazi Paşa'nın dediği gibi çelikten değil, ondan daha sağlam kalpten bir kale meydana getirdik. Ancak bazen, ne yazık ki, amaçlarda ve esaslarda değil, ifadede anlaşmazlık oluyor. Yoksa temelde hiçbir anlaşmazlık yoktur. Hürriyet zor ve şiddetle kurulur, ama koruması ancak karşılıklı ve geniş bir hoşgörüyle, darılmamakla mümkün olur. Bunu Gazi Paşa'da görmekle mutluyum. 


Necmettin (Sadak) Bey ise aynı toplantıya ait görüşlerini şöyle dile getirir: 


Gazi'yle bir defa üç, bir defa da dokuz saat görüştük. Ben ömrümde böyle adam görmedim ve iddia ederim ki hiçbir memlekette böyle bir adam yoktur. 
Kendisine sorduğum sorulardan biri şudur: 

“Mademki bu meclis Cumhuriyeti ilan etmeye kendisini yetkili gördü. O halde bir başka meclis de başka bir oylamayla Meşrutiyet ilan ederse ne yaparız?” 

“Olabilir. Fakat hepsini sopa ile kovalarız” dedi.16! 


Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım, İzmir'e dinlenme amaçlı geldikleri ama bunu gerçekleştiremedikleri günlerdeki çalışmalarına, 7 Şubat 1924 tarihinde İzmir Türk Ocağı'nı ve Altay İdman Yurdu'nu ziyaretle devam etmişlerdir.152 

Gazi ve Latife Hanım, 9 Şubat günü, trenle İzmir'den Selçuk'a gelirler. Burada Kuşadası Kaymakamı Ekrem Bey ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanırlar. Selçuk'ta halkla bir süre görüştükten sonra beraberlerindeki heyetle Kuşadası'na doğru hareket ederler. 


160 Bu bando ileride kurulacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın başlangıcı olmuştur. 

161 Hilmi Yücebaş, Atatürk'ten Nükteler, Fıkralar ve Hatıralar, İstanbul, Kültür Kitabevi, 
1973, s. 100-101. 

162 Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s. 348. 
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Gazi, Kuşadası'nın girişinde yakın arkadaşlarından Mahmut Esat (Bozkurt) Bey'in başkanlığındaki Kuşadalılar tarafından karşılanır. 
Aynı gün saat 15.00 sıralarında vatandaşların sevgi gösterileri arasında Söke'ye hareket ederken, beraberinde Latife Hanım, Kâzım (Karabekir) Paşa, bestekâr ve ressam Muhittin Bey163 de vardır. 

Aydın'dan Gazi'yi karşılamaya gelenler arasında ise Aydın Valisi adına Defterdar Fahri Bey, Tahrirat Müdürü Tacettin Bey, Belediye Başkanı Fuad Şahin (Erlaçin) Bey, Genel Meclis Üyesi Selahaddin Bey ile İstinaf Mahkemesi Başkanı Reis Bey yer almıştır. 

Bir grup Sökeli, Gazi'yi Granta mevkiinde karşılamıştır. Heyet hükümet binasına gitmiş ve oradan da belediyeye geçilmiştir. Söke Türk Ocağı'nın açılışı Gazi tarafından yapılmıştır. Gazi, Söke Türk Ocağı'nda biraz dinlendikten sonra kahvesini içmiş, ardından Fikir İdman Yurdu ve Türk Ocağı'nın anı defterlerine elyazısıyla Söke gençliğiyle ilgili övücü yazılar kaleme almıştır. 

Davet üzerine eşraftan Hüseyin (Özbaş) Bey'in evine misafir olmuştur,164 

Cemal Özbaş, Gazi'nin bu gezisini şöyle anlatır: 


Kaymakam Bey vagonun kapısını açtı, Gazi'nin vagondan inmesine yardım etti: 

“Kuşadası Kaymakamı Ekrem” diye kendisini takdim etti, arkasından da Latife Hanım'a yardım etti. Latife Hanım da indiler. Daha sonra Gazi'yle beraber gelen bazı kişiler aşağı indiler, bu arada Mahmut Esat Bey ve babam aynı vagondan indiler. 

Gazi, Latife Hanım da yanında olduğu halde Kaymakam Bey ile ayaküzeri birkaç dakika konuşurlarken ben biraz geride kalmıştım, çekinmiştim, babam geldi, benim elimden tuttu, Gazi yürümek üzereyken önünü çevirdi, beni tanıttı: 

“Paşam, oğlum” dedi. 

|...) Gazi'nin arabasının arkasında, yakın bir mesafede değil de biraz 
emniyet sahası bırakarak takip ediyordum. Kuşadası'na gelmek üzereyken, Kuşadası'ndan bir buçuk iki kilometre mesafede bir dönemeç vardır. Bu dönüşten sonra karşımızda Kuşadası şehri ve bugünkü Kısmet Oteli'nin bulunduğu yarımada, bütün deniz ve uzakta Sisam Adası fevkalade güzel bir manzara ile görünür. 

Gazi, burada arabasını durdurdu, yanında Latife Hanım ve şoförün yanında da yaveri Rusuhi Bey vardı. Beş dakika kadar orada bu güzel manzarayı seyrettiler. Bütün kafile durdu, bekledi. Daha sonra hareket edildi. 


163 Muhittin Şerif Targan (1892-1967). 
164 Günver Güneş, Atatürk ve Aydın, Aydın, Aydın Ticaret Odası Yayınları, 2006, s. 30-32. 
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L...J İstirahat etmek ve çay ziyafeti için geldiklerinde, kendileri, eşleri Latife Hanım ve yaverleri Rusuhi Bey'den başka hiç kimse içeri gelmedi. Diğer bütün misafirler istasyona gittiler. İstasyonda bütün kafilenin arabaları bir taraftan vagonlara bindiriliyordu. 

|...) Güneşli, fakat soğuk bir gündü. Babamın evindeki oturma salonunda 
bulunan şömine yanmakta idi. Gazi içeriye girdiği zaman şömineye yakın oturmadı, uzak bir yere oturdu. Latife Hanım da Paşa'nın yanına oturdu. 

“Paşam, yoruldunuz” dedi. Sonra, “Paşam, üşüdünüz” dedi. 

1...) İstasyona geldiğimiz zaman da çok kalabalık bir halk topluluğu istasyonu doldurmuştu. Gazi ve Latife Hanım arabanın arkasında oturuyor, Rusuhi Bey de yanımda oturuyordu. Arabanın tentesi açıktı. Ben arabayla yaklaştıkça halk açıldı, bir koridordan geçer gibi vagonun önüne kadar geldim, tatlı bir frenle durdum, derhal fırladım, Gazi'nin oturduğu tarafın kapısını açtım, elimi uzattım, Gazi'nin inmesine yardım ettim. Latife Hanım'ın da inmesine yardım ettim. Gazi bana teşekkür ettiler ve beni tekrar görmek istediklerini söylediler.165 


Gazi ile Latife Hanım, 10 Şubat 1924 günü I. Kolordu'nun Söke'de yapmakta olduğu harp oyunlarını izleyip İzmir'e dönerler. 

1950 yılında Latife Hanım'ı evinde ziyaret eden yazar Niyazi Ahmet 
Banoğlu, Gazi'nin bu seyahat sırasındaki bir anısını Latife Hanım'dan şöyle nakleder: 


“Hanımefendi” dedim, “Ben sadece sizi dinlemek istiyorum...” Gülümseyerek: 

“Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kişiliğini anlatmak için, bir yönünü belirtmek için bir olayı anlatayım,” dedi. 

“Evli bulunduğum sırada İzmir'de idik. Doktorların uyarısıyla çok sakin bir hayat geçirmesi gerekiyordu. İstirahat tavsiye etmişlerdi. İçki de içmemesini söylemişlerdi. Bu tavsiyelere ancak birkaç gün uyabildi. Bir türlü uyuyamadığı bir gece saat ikide: 'Ben şimdi atlı tramvaya binmek istiyorum' dedi. O saatte tramvay bulunmasının imkânsız olduğunu söyledim. Dinlenmesini rica ettim: “Saatin geç olduğunu söylüyorsun, ben de biliyorum, ben de bundan faydalanarak tramvaya binmek istiyorum' dedi. Yaverleri uyandırdım, telefonlar edildi. Saat üçe doğru istenen tramvay hazırlanmıştı. Yaverleri de yanına aldı hep beraber tramvayın bulunduğu yere gelerek tramvaya bindik. İhtiyar bir sürücü idi. Kamçıyı atlara şaklatıyor ve sürmeye çalışıyordu. Gazi, sürücüye: 

Sen atları hep kamçı ile mi idare edersin?" diye sordu. 


165 Cemal Özbaş, Atatürk'e Ait Hatıralarını Anlatıyor, Atatürk Aydın'da, İzmir, Karınca 
Matbaası, 1981, s. 43-84. 
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“Tabii Paşam, kamçısız idare edilir mi?" 

'Neden idare edilmesin?" 

"Biz görmedik.' 

"Sen şu yerini bana ver de nasıl idare edilir göstereyim.” Gazi, sürücünün yerine geçti, dizginleri eline aldı, kamçıyı. havada şaklatarak, deh, deh diye seslenip sürmeye başladı. Dizginleri de durmadan sallıyor ve tramvay gidiyordu. 
Sürücüye sordu: 

'Nasıl sürebiliyor muyum?” 

'Benden daha güzel idare ediyorsunuz, Paşam." 

'Ben de senin gibi bir idareciyim. Ben de yüz binlerce insanı idare ettim, onları ölüme giden yola sevk ettim. Ama hiçbirisine kamçı kullanmadım. Kamçısız idare ettim.””166 

Ben söze karıştım: 

'Ben de biletçi olsam Paşam' dedim. Bana döndü, elini havaya kaldırıp avucunu çevirip ceketinin cebine sokar gibi yaparak: 

"Bilet kes ama paraları cebine atma' dedi. Sonra: 

“Görüyorsun kamçısız idare ediyorum, beni fazla konuşturma!” 

Latife Hanımefendi bu olayın oluş nedenini de anlattı, fakat: 

“Bunları yazmayın, herkes, bu fıkra ile Gazi'nin kamçılı idare istemediği anlamını çıkarır, öbür sebebi ise varsın bilinmesin.” Elbette bilinmesin olmaz; ama o zaman Latife Hanımefendi böyle istemişlerdi, ben de yazmamıştım. 

Şimdi, Atatürk'ün gece yarısı tramvaya binmek isteyişini ve nedenini gene Latife Hanım'dan dinleyelim: 

“Tramvaya binildikten sonra eve dönüldü ve uyundu. Doğrusu, ben merak içinde idim. Bunun mutlaka bir sebebi olmalıydı. Gazi böyle manasız bir harekette bulunmazdı. Merak ediyordum, fakat soramıyordum. Birkaç gün geçmişti, yüzüme manalı manalı bakarak: 

“Anlıyorum' dedi. 'Hâlâ o geceyi merak ediyorsun ve ne idi o delice hareket diyorsun.” 

“Özür dilerim, neden delice olsun?” 

'Yok, görünüşü delice idi ama başka çarem yoktu. Ekibimden biri, o gece bizimle gelenlerden biri, kamçılı idareye benzeyen hareketle çıkar sağlamıştı. 
Konuyu öğrendim ve çok üzüldüm. Bana ve memlekete büyük hizmetleri vardı. 
Hem onu feda etmek hem de benim adamlarımdan birinin böyle hareket etmiş olmasının duyulması çok fena olurdu ama ona da bir ders vermek gerekiyordu. 
Yüzüne de vurmak istemedim. O takdirde onu uzaklaştırmak gerekecek, gene söylenti olacaktı. İşte o adama bir ders vermek için bu hareketi yaptım. İstedim ki, benim bildiğimi anlasın ve kendisine ders olsun.”167 


Kemal Arıburnu, Atatürk'ten Anılar, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür "Yayınları, 1976, s. 51-52. 


167 Banoğlu, “Atatürk ve Latife Hanım”, s. 524-526. 
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İş Bankası'nın kuruluşunun temeli 
Uşakizade Köşkü'nde atılıyor 


Türkiye'nin ilk milli bankası olan İş Bankası'nın kurulma gerekçesi- ne yanıt ararken, 1924 yılındaki ülkenin şartlarını iyi bilmemiz gerekir. Osmanlı Devleti'nin son dönemini iyi analiz eden Cumhuriyet'in kurucu kadrosu, politikalarının merkezine ekonomiyi yerleştirmiştir. 
Türkiye İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında Gazi, “Türk tarihi incelenirse gerileme ve çöküntü nedenlerinin iktisadi sorunlara bağlı olduğu görülür. Kazanılmış zaferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadi durumla ilgilidir” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiye ne derece önem verdiğini ortaya koymuştur. Kongrede gündeme getirilen önemli hususlardan biri, ekonomik açıdan güçlü ülkelerde olduğu gibi yatırımcılara kredi sağlayacak güvenilir, ulusal bir banka kurma fikriydi. Gerçekten de bu dönemde ülkede bankacılık ve kredi alanında oturmuş bir sistem olmadığını gözlemleyebiliyoruz. 

Gazi'nin bankacılık konusundaki düşüncelerini ve yaptığı çalışmaları Kâzım (Özalp) Paşa anılarında şöyle anlatır: 


Paşa'nın istediği yeni milli bankaya karşı olan görüşler, genelde bağımsız bir bankayı idare edebilecek kadar yetişmiş bir kadroya sahip olmadığımız üzerinde birleşiyordu. Tecrübe azdı, yeni kurulacak bankaya yatırılacak paralar batabilirdi. Osmanlı Bankası ve Ziraat Bankası'nda çalışan Türk memurlardan oluşturulacak bir kadro ile çözüme varılabileceğini düşünen Gazi Mustafa Kemal Paşa yeni bir milli bankanın kurulmasında kararlıydı.168 


Önce, kurulacak milli bankanın ana sermayesini oluşturacak olan Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı'nda harcanmak üzere topladıkları paranın öyküsünü okuyalım. Merkezi Bombay'da bulunan Indian Committee of the Caliphate'nin!69 açmış olduğu yardım kampanyası, Hint Müslümanları arasında büyük ilgiyle karşılanmış ve topladıkları para yardımı 125 bin İngiliz lirasına ulaşmıştır. Bu para, Mustafa Kemal Paşa'nın hesabına geçerek Osmanlı Bankası'nda muhafaza edilmiştir.170 


168 T. Özalp - K. Özalp, Atatürk'ten Anılar, s. 30. 

169 Hindistan Hilafet Komitesi. 

170 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 1999, s. 558. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Celâl Bayar, İş Bankası Genel Müdürlüğü'nden çıkarken, 
22 Ekim 1929. 


Mustafa Kemal Paşa, o parayı, Büyük Taarruz'a başlamadan önce ordunun zorunlu harcamaları için saklamıştır. Büyük zaferden sonra ise Yunanlıların kaçarken yakıp yıktıkları yerlerdeki Türk halkının perişan durumunu üzüntüyle izlemiş, halkın yaralarının sarılması amacıyla halka dağıtılması için cephe komutanlığı emrine bir miktar para gönderilmesini emretmiştir. Bir başka deyişle, Hint Müslümanlarının gönderdiği para, işgal ordularının yakıp yıktığı yerlerdeki Müslüman Türklerin yaralarının sarılmasında kullanılmıştır.171 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza (Soyak) Bey bu konuyla ilgili şunları anlatmıştır: 


|...) Zaferden sonra, beş yüz bin liranın üç yüz seksen küsur bin lirası 
Bakanlar Kurulu kararıyla kendisine iade olunmuştu. Atatürk, bu paranın memleket hesabına en hayırlı, en faydalı nerede ve nasıl kullanılabileceğini düşünüyordu. Bu sırada kendisine Milli Banka kurulması gerektiğinden bahsedilmiştir.172 


171 Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, s. 564. 
172 Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, c. 2, s. 684. 
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Celâl Bayar, İş Bankası'nın kuruluş günlerini şöyle anlatmaktadır: 


I...J Atatürk'ün o vakitler kayınpederi olan, İzmir'in bilinen ailelerinden ve tek diyebilirim, Avrupa'yı da ticari ilişki yönüyle en çok bilen Muammer Bey bana geldi. Muammer Bey o vakitler Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın babasıdır. 
“Atatürk'ün elinde biraz para vardır. Bu paranın tamamı iki yüz elli bin liradır. 
Bunu işletmek istiyoruz. Ben Atatürk'le görüştüm, beni size gönderdi. Ne şekilde bunları işletebiliriz, git Celâl'le görüş ondan sonra karar veririz” dedi.178 


25 Ekim 1985 günü Celâl Bayar Çiftehavuzlar'daki evinde İş 
Bankası'nın kuruluşunu Utkan Kocatürk'e şöyle anlatmıştır: 


Muammer Bey, “Atatürk, size gönderdi beni!” dedi. Ben kendisine, “Siz ne düşünüyorsunuz?” dedim. Muammer Bey, "Ben ihracat ve ithalat şirketini Atatürk'e tavsiye ediyorum” dedi. Tüccar adam, onu anlıyor... Dedim: “İthalat ve ihracat şirketine çok ihtiyacımız vardır, ihracat ve ithalat şirketi lazımdır; bizimkileri alıştırmak için de... Ama Atatürk'ün sırf para kazanmak için herhangi bir şirkette beraber bulunması veyahut şahsen direkt olarak da para kazanmasını ben doğru bulmam! Atatürk öyle bir şey yapmalıdır ki, bu para ile herkesin istifade edebileceği bir şekil, bir müessese kurmalıdır.”174 


1988 yılında Muammer Bey'in ortanca kızı Vecihe Hanım'la yapılan bir röportajda, kendisi Uşakizade Köşkü'nde İş Bankası'nın kurulması ile ilgili yapılan konuşmalara tanık olduğunu belirtmiş ve o günleri yaşayan tek görgü şahidi olarak şunları söylemiştir: 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir'deki evimizin selamlık odasında çalışırdı. 
Bakanlarla, Gazi sık sık çalışma odasında görüşürdü. Celâl Bey de sık çağırdığı bakanlarındandı. Gene böyle bir gün, Celâl Bey önce Gazi ile onun çalışma odasında görüştü, sonra da bizim yanımıza geldi. Biz: Latife ablam, ben ve babam selamlık bölümünde oturuyorduk. Bu sözünü ettiğim bina şimdi İzmir Özel Türk Koleji olarak faaliyette bulunmaktadır. |...| Celâl Bey bankacılık işlerinin de yabancılar elinde olduğunu hatırlatarak, bir banka kurulmasının yararlı olacağını söyledi. Sonunda da görüş birliğine vardılar. Bugün gibi aklımda, güzel bir akşamüstü idi. Daha sonra Gazi de çalışma odasından çıkıp yanımıza geldi. 


173 Uygur Kocabaşoğlu, Güven Sak, Sinan Sönmez, Funda Erkal, Özgür Gökmen, Nesim 
Şeker, Murat Uluğtekin, Türkiye İş Bankası Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2001, s. 7. 

174 25 Ekim 1985 günü Çiftehavuzlar'da Celâl Bayar'ın evinde yapılan görüşme, Atatürk 
Araştırma Merkezi, sayı 5. 
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Ben babamın bankanın kurucuları arasında olduğunu bilmiyorum. Bugüne kadar da kurucu hisse senedini görmedim. Ama babam ne zaman İzmir'e inse mutlaka İş Bankası Müdürü'ne uğrar, onunla konuşur; bankanın gelişmesi ile ilgili bilgi alırdı. Banka'nın durumunu, İzmir'den yapılabileceği kadar izlerdi.175 


20 Ağustos 1924 günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Gazi 
“Milli Banka” kurma kararını şöyle açıklamıştır: “Vatanı kurtaracak ve yükseltecek önlemlerin başında halkın doğrudan doğruya itibar ve güveninden doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurmak...” 

Gazi Mustafa Kemal Paşa kuruluş aşamasında, parasını peşin ödeyerek satın aldığı yirmi beş bin hisse ve hesabına yatırdığı 207.400 lira ile İş Bankası'na toplam 457.400 liralık bir katkıda bulunmuştur.176 

1925 ve 1926 yıllarında, Gazi'nin eski kayınpederi Muammer Bey 
İş Bankası'ndan hisse satın almıştır. Toplam 5000 hisseye 25.000 lira ödeyen Gazi, Uşakizade Muammer Bey'in İş Bankası'yla olan hisse ilişkisine son vermiştir.177 

Türkiye İş Bankası 30 Ağustos 1924 tarihinde Ankara'daki şubesinde çalışmaya başlamış ancak belki daha anlamlı bulunduğu için, kuruluş tarihi olarak Büyük Taarruz'un başladığı tarih olan 26 Ağustos benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Bankanın resmi açılışı Ankara İstasyon Caddesi'ndeki ilk binasında 9 Eylül'de günü yapılmıştır.178 


*»» 


3 Ocak-22 Şubat 1924 tarihleri arasında Uşakizade Köşkü'nde dinlenme amaçlı misafir olan Gazi'nin, kayınpederi Uşakizade Muammer Bey ve İktisat Bakanı Celâl Bayar ile İş Bankası'nın kurulmasına karar verdiğini yukarıdaki kuruluş öyküsünde belirtmiştik. İş Bankası'nın kuruluşuna tanıklık eden Uşakizade Köşkü'nün üst bu oda, Türkiye İş Bankası Müzesi'nce “İş Bankası Kuruluş” düzenlenmiştir. 

Gazi'nin dinlenme amaçlı geldiği, fakat hiç dinlenmediği İzmir gezisine devam edelim. 11 Şubat günü, Gazi İzmir'e gelen eski Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabul eder. 13 Şubat'ta İzmir'de belediye başkan- 


175 “Bankamızın Kurucuları”, İş, sayı 265, Kasım 1988, s. 20. 
176 Kocabaşoğlu vd., Türkiye İş Bankası Tarihi, s. 5. 

177 Kocabaşoğlu vd., Türkiye İş Bankası Tarihi, s. 626. 

178 Kocabaşoğlu vd., Türkiye İş Bankası Tarihi, s. 45-46. 
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İş Bankası Müzesi'ndeki Uşakizade Köşkü fotoğrafları. 
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lığı seçimi yapılır. Belediye başkanlığına 15 yıl aradan sonra Uşakizade Muammer Bey tekrar seçilir. Aynı gün, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Harp Oyunları için gelen İsmet (İnönü) Paşa, Fevzi (Çakmak) Paşa, Kâzım (Karabekir) Paşa ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı karşılar. Latife Hanım, o gece seçkin misafirlerini onlara yakışır bir şekilde ağırlamış ve beraberce yemek yenilmiştir. Gazi eşinin ev sahipliğine hayran olmuş ve mutluluktan gözlerinin içi gülmüştür. 

İstanbul Darülfünun (Üniversitesi) Emiri (Rektör) İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) Bey ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Fuat Bey,17 Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Vasıf Bey ve Fen Fakültesi Dekanı Aynızade Tahsin Bey, 
14 Şubat günü Uşakizade Köşkü'ne öğle yemeğine davet edilirler. Toplantıda eğitimin milli mi yoksa dini mi olması konusu tartışılır. 

İstanbul Darülfünun öğretim üyeleri toplantı sonrasında, demokrasi ilkelerine kayıtsız şartsız destek olacaklarını bir telgrafla kamuoyuna duyururlar. 

16 Şubat akşamı, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 
eşi Latife Hanım, Ankara'dan Harp Oyunları'nı izlemeye gelen İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Kâzım (Karabekir) Paşa ile birlikte Bahri Baba Tiyatrosu'nda Uçurum adlı oyunu seyrederler. 15 Şubat'ta başlayan ve sekiz gün süren Harp Oyunları'nın bitişinden sonra, Gazi komutanlar- la uzun bir görüşme yapmıştır. 

Gazi, Nutuk'ta İzmir'de gerçekleşen Harp Oyunları'nı şöyle anlatmıştır: 


1924 yılı başında, büyük çapta bir ordu harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu harp oyununu İzmir'de yapacaktık. Bu nedenle 1924 yılı, Ocak ayı başında İzmir'e gittim, orada iki ay kaldım.!80 


1922 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi üzerine, İzmir'de şimdiki Göztepe'deki Vali Konağı'na yerleşen Mevhibe (İnönü) Hanım, Lozan Konferansı'nın ikinci bölümüne Türk Heyeti Başkanı olan eşi ile beraber gitmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihinde antlaşmanın imzalanmasından sonra Mevhibe Hanım, İstanbul'dan İzmir'e geri gelmiş, İsmet Paşa da Ankara'daki görevinin başına dönmüştür. 21 Ocak 1924 günü, İsmet Paşa'nın oğlu Ömer İzmir'de dünyaya gelmiştir. 13 Şubat'ta ger- 


179 Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966). 
180 Nutuk, s. 571. 
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çekleşen Harp Oyunları sırasında, Latife Hanım doğum yapan Mevhibe Hanım” ziyaret etmiştir. İsmet Paşa'nın torunu Gülsün Bilgehan anneannesinden naklen bu ziyareti şöyle anlatır: 


Bir sabah, Göztepe'deki evin kapısında bir fayton durdu. İçinden başı sarılı ama yüzü açık, paltolu ufak tefek bir hanım indi. Küçük yüzünde iri, siyah gözleri parlıyordu. Kendinden emin sert hareketlerle ilerledi, kapıyı çaldı, açan hizmetkâra: 

“Gazi Paşa'nın eşinin geldiğini haber verin” dedi. 

Ev halkını bir telaş aldı. Saadet Hanım aşağıya koştu. Latife Hanım evlerine ilk defa geliyordu. İsmet Paşa'nın ailesi için bu ne büyük şerettil Konuk önce zeki bakışlarını yaşlı kadına dikti. İnce, uzun, düzgün vücudu, örtülü kır saçları- nın çevrelediği melek gibi yüzü ile gerçekten hoştu. Latife Hanım, 

“Ne zarif kadın,” diye içinden geçirdi. Sonra, büyük misafiri loğusanın yanına aldılar. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin önde gelen iki kadını burada karşılaştılar. Hemen hemen aynı yaştaydılar ama çok farklı kişiliklere sahip oldukları ilk bakışta seziliyordu. Mevhibe methini çok duyduğu ünlü Latife Hanım'ı göz ucuyla, hayran hayran incelemeye başladı. |...) Avrupa'dan alınmış şık tayyörü, kaliteli ayakkabıları ile Latife Hanım ayrıcalığını belli ediyordu. Saadet Hanım, kucağında mavi ipek dantelli portbebesi içindeki bebekle odaya girdi. Yeni evli hanım, acemi hareketlerle çocuğu kucağına aldı. Sarı saçları, kocaman gözleri ile tatlı, sağlıklı bir oğlancıktı. 

“Maşallah, Allah bağışlasın efendim... Ben bu kadar güzel çocuk görmedim.” 

Süslü yatağında oturan Mevhibe'nin hayalinde birden eski bir olay canlandı. Taptaze bir savaş geliniydi, kayınvalidesi ile Ahmet İzzet Paşa'nın loğusa eşini tebrike gitmişlerdi. Kucağına yeni doğmuş bebeği alınca ne kadar heyecanlanmış, ümitlenmişti. Hem kendisi o zaman talihsiz İzzet'e hamile olduğunu biliyordu. Karşısındaki bu kibar hanımefendinin şimdi hissettiklerini çok iyi tahmin edebiliyordu. Kıskançlık tanımayan iyi kalpli Mevhibe içinden dua etti. 

“Yarabbim bana oğlumu bağışladın. Bu kadına da bir çocuk ihsan et...” 

(...J İki kadın arasında o gün hayatlarının sonuna dek sürecek bir dostluk başladı. Hiçbir zaman birbirlerine rakip olmayacaklardı. Çekişmelerden, dedikodulardan uzak, mesafeli ama saygıya dayalı bir arkadaşlık kurdular. 
Latife Hanım'ın gözünde İsmet Paşa'nın hanımının daima özel bir yeri olacaktı. 
Aslında ilk karşılaştıkları gün aynı kaderi paylaşan iki kadınken, zaman yollarını değiştirecek, hayatlarını pek farklı şartlarda sürdüreceklerdi.!8! 


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım'ın dinlenme amaçlı 53 gün süren İzmir seyahati, 22 Şubat'ta tarihinde Ankara'ya dönmeleriyle sona ermiştir. 


181 Gülsün Bilgehan, Mevhibe, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995, s. 168-169. 
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Çankaya Köşkü'ne dönüş 


Gazi'nin İzmir'den Ankara'ya dönüşüyle meclis çalışmaları yeniden hareketlenmiştir. 1921 Anayasası üzerindeki birtakım değişikliklerle ilgili çalışmalar tamamlanmış, meclisin onayına sunularak kabul edilmiştir. Bu arada meclis dördüncü yılını doldurmuş ve Ankara'da çok büyük bir kutlama töreni yapılmıştır. 

Fener alayı Ankara İstasyonu'nda başlayıp meclisin önünden geçerek Çankaya'ya kadar coşku ile gelmişti. Bu kutlamalara katılmayan Latife Hanım, Salih Bey aracılığıyla Gazi'ye yazdığı bir mektupta bu tür kutlamalara dair düşüncelerini şöyle ifade etmişti: 


Mektep çocuklarını giydirdiklerini, tak-ı zafer yaptıklarını haber aldım. 
Anlaşılan ahali harp ve yangın dolayısıyla ihmal edilmiş olan şeyleri yapmak niyetindedir. Ben bunlar arasında bulunmam. 


Latife Hanım bu tür kutlamalara sıcak bakmadığını ifade etmesine ve o gece havanın çok soğuk olmasına rağmen, ellerinde fenerler- le geçen gençleri Çankaya Köşkü'nün penceresinden seyretmekten de kendisini alamamıştı. Latife Hanım oldum olası Ankara'ya ısınamamış ve burayı sevememişti. Ankara, ona bir köy, bir kasaba gibi geliyor, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği İzmir'i çok özlüyordu. Gerçi İzmir'den çok kısa bir zaman önce gelmişlerdi, ama Gazi'nin yoğun çalışması nedeniyle günün büyük bir kısmını yalnız geçirmesi ona dayanılmaz bir azap veriyordu. Zaten isyankâr bir ruha sahip Latife Hanım'ın, yalnızlığı hoşgörü ile karşılaması mümkün değildi. “Uysal Latife” ile “Hırçın Latife”nin yer değiştirmesinde en büyük etkenler- den biri de bu “yalnızlık”tı.182 

Gazi, arada vakit buldukça Latife Hanım'la kısa gezintiler yapıyor, bazen resmi ziyaretlerde eşini de yanına alarak başbakanı, genelkurmay başkanını, bazı hükümet üyelerini ziyarete gidiyordu. Latife Hanım'la birlikte Ankara Öğretmenler Birliği Kongresi üyelerine verilen çaya gitmiş ve orada yaptığı konuşmada yeni yetişen öğretmenler için övünç duyulacak sözler söylemiştir: 

“Öğretmenler! Yeni kuşağı Cumhuriyet'in fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır.” Bu çayda Latife Hanım da söz alarak, “Öğretenler ve öğrenenler, el ele, birlikte Türkiye'yi medeni ülkeler seviyesine çıkaracaklardır,” demiştir. 


182 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 253. 
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Elbette bu ziyaretler Latife Hanım'ın çok hoşuna gidiyordu. Bazen tek başına bir okulun açılışına veya Kızılay'ın, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çalışmalarına da katılıyordu. 

O günler, çok önemli olaylara şahitlik eden günlerdi. Gazi aynı günlerde kalp krizi geçirmesine rağmen, nekahet dönemini geçirmek için gittiği İzmir'de dinlenmeye hiç vakit bulamamış ve hilafet sorunuyla uğraşmıştır. Ankara'ya dönüşünde ise Türkiye Cumhuriyeti için çok önem taşıyan 3 Mart 1924 Devrim Yasaları'nı yürürlüğe koyduğunu anımsayalım. 

Aynı gün Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) yasası kabul edilmiş, Şeriye ve Evkaf Vekaleti ile Erkân-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması kabul edilmiş, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Hilafet kaldırılmış ve Halife Abdülmecid yurtdışına gönderilmiştir. 

İsmet (İnönü) Paşa, Cumhuriyet'in ilanıyla beraber başbakanlık görevine başlamış ve evini İzmir'den Ankara'ya taşımıştır. Mevhibe Hanım, Latife Hanım'a Ankara'daki ilk günlerinde çok yakın olmuş ve aralarında uzun sürecek bir dostluk başlamıştır. Gülsün Bilgehan, anneannesinin anılarında o günleri şöyle anlatır: 


Mevhibe herkesten önce Latife Hanım'ı Çankaya'daki evinde ziyaret etti. 
Gazi'nin eşi her cumartesi günü misafir kabul ediyordu. Yeni başkentin bütün seçkin aileleri orada buluşuyorlardı. |...) 

Latife Hanım dostlarını Çankaya'da küçük köşkte havuzlu avlunun sağındaki salonda ağırlıyordu. Mevhibe bir cumartesi öğleden sonra çaya gitti. 
Ankara'nın hanımları, çoğu siyah giysiler içinde, ellerini kavuşturmuş, sıralanıp oturmuşlardı. |...| 

Mevhibe'yi görünce eski dostla karşılaşmış gibi sevinçle onu kucakladı. 
Salondaki misafirler başbakanın genç eşini ilgiyle incelemeye başladılar. 
Ankara'ya daha 1920 yıllarında gelebilen kadınların başında Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'in hanımı Saliha geliyordu. 

Pek çok eş henüz cesaret edemezken, kocasını yalnız bırakmamış, yokluk içindeki şehre gelip, Çankaya sırtlarında bir bağ evine yerleşmişti. Neşeli, bilgili, hoşsohbet çok güzel bir kadındı. Latife Hanım'la iyi anlaşıyordu. Ama Fethi Bey'in eşi Galibe Hanım'ın yeri başkaydı, en samimi arkadaşı oydu. Daha sonraları sırayla Yakup Kadri'nin eşi Leman Hanım, Ferit Bey'in hanımı Müfide Hanım, Ağaoğlu Ahmet'in, Cevat Abbas'ın eşleri, Kâzım Paşa'nın hanımı ve Kılıç Ali'nin kız kardeşleri Ankara'da görülmüşlerdi. 

(...J Milletçe büyük bir sınav geçiriliyordu ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın arzu ettiği gibi kadınlar toplumda görev almaya hazırdılar. Önderlerinini ulaştırmak istediği mesajı almışlardı, kendilerini ispat etmek istiyorlardı. Dünyanın pek az yerinde, Türkiye'de kadınlara tanınmak istenen haklar böyle birdenbire, çabasız, uğraşsız verilmişti. Nazlı İstanbul hanımları, Latife Hanım'ın salonunda otururlarken adeta birer dişi aslan kesiliyorlar, hele Gazi'nin gerçekleştireceği devrimlerden söz açılınca, heyecana geliyorlar, azimlerini ortaya koyuyorlardı. 
|...) Gazi'nin eşine olan düşkünlüğü biliniyordu; ona herkesin içinde çok itibar 
ediyor, fikirlerine değer veriyordu. |...) 

Kabul günlerinde Mevhibe, Latife Hanım'ın davranışlarını dikkatle izliyordu. 
Becerisi, nezaketi pek hoşuna gidiyordu. Çay sofrası yemek salonuna davet etmeden hiçbir konuk yerinden kıpırdamıyor, ev sahibesi teker teker yanlarına gelip rica ediyordu. Çay içmek, pasta, kek, kurabiye yemek için hep ısrar bekleniyordu. Mevhibe zavallı Latife Hanım'ın sabırla bütün misafirlerle ilgilenmeye çalıştığını görüp içinden üzülüyordu. |...) Genç kadın Ankara'daki kabul günlerine, çay ziyafetlerine veya Latife Hanım'ın toplantılarına öbürleri kadar sık gitmiyordu. Ama birlikte olduklarında alçakgönüllülüğü, gençliği, zarafeti ile kendisini sevdirmesini biliyordu.183 


Gazi, Ahmet Ağaoğlu ve ailesini bir akşam yemeğine davet etmişti. 
Ahmet Ağaoğlu'nun kızı ve Türkiye'nin ilk kadın hukukçusu olan Süreyya Ağaoğlu, o geceyi anılarında şöyle anlatıyor: 


Gittiğimizde Latife Hanım, Cevat Abbas Bey ve Makbule Hanım'ın kocası Mustafa Bey ile oturuyordu. Latife Hanım bizi kabul etti ve: 

“Kemal çiftlikte,” dedi. 

Biraz sonra Gazi geldi. Gri bir golf pantolonu ve gri bir tozluk giymişti. 
Büyük şevk ve ümitle uğraştığı çiftlikten traktörle dönmüş, yorgun ve mesuttu. 

“Sitare Hanım, Ahmet Bey, üstümü değiştirmesem olur mu?” sorusuna annem ve babam hemen: 

“Tabii Paşam," yanıtını verdiler. Çiftlikten çok memnun dönmüştü. Babama: 

“Ahmet Bey çamlar büyümüş orman olmuş; bak Etlik, Keçiören pırıl pırıl,” dedi. 

Yemekte Atatürk beni sağına, Tezer'i soluna oturttu. Çok hoş sohbetti. Bize geçmiş günlerinden eğlenceli anılar anlattı. Yemek gelince garson Atatürk'e tuttu, o da tabağı alıp bana uzattı, ben de çok tabii olarak alıp önüme koydum. 
Sonra tabağı Tezer'e uzattı. Benden çok düşünceli olan kardeşim tabağı aldı Gazi'ye uzattı. Karşımda oturan babamın gözleri şimşek yağdırıyordu. Yemek hoş geçti. Gitmeden Latife Hanım: 

“Evde çekeceğin var, baban sana çok kızdı," diyerek güldü. Annemle babam parlamak için evi beklemediler. Dönüşte Gazi'nin bizi eve götürmesi için verdiği otomobiline biner binmez babam: 


183 Bilgehan, Mevhibe, s. 172-174. 
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“Hukuk Fakültesi'ni bitirmişsin, ama adam olmamışsın. Dünyanın en büyük adamlarından biri sana servis yapıyor ve sen de alıyorsun” dedi. Ben de gayet sakin: 

“Ne yapalım, ben de Hukuk Fakültesi mezunu ilk Türk kızıyım” cevabını verdim...184 


Latife Hanım'ın en küçük kardeşi Vecihe Hanım Çankaya Köşkü'nde uzun süre misafir kalmıştır. Cumhuriyet gazetesinde 10 Kasım 1984 tarihinde yayımlanan, “Atatürk'ün Özel Yaşamı, Vecihe İlmen Anlatıyor” adlı röportajında Yalçın Pekşen birçok soru sormuştur. 
Bunlardan bazılarını bu çalışmaya dahil ettik: 


Soru: “Gazi, kadın, haklarını ilgilendiren reformlarda Latife Hanım'ın fikrini sorar mı?” 

Cevap: “Tamamen... Çok uğraştılar birlikte. Erkek kadın yan yana oturamaz, onlar otururdu. Mesela kadının yüzünün açılması... O çarşafın çıkması... 
Ne dersin Latife, şöyle yapalım mı? Mesela sen şöyle bir şey yapsan, derdi. O sıkma baş böyle çıktı. Oturur, konuşurlardı. Nasıl yapalım, nasıl başlayalım? 
diye. Kabul günleri vardı. 

Cumhurbaşkanının hanımı olarak kabul günü yapardı. Cumartesi günleri hanımlar gelirdi. Fakat kararlaştırdılar, hanımlar gelir, otururken, Gazi içeri girecek. İçeri girdi. Var mı o zaman erkekle kadın bir arada otursun. O girdi, arkasından birkaç bey daha girdi ve böyleböyle akşamları kadın-erkek bir arada oturmaya başladılar.” 

Soru: “Atatürk musikiden iyi anlar mıydı?” 

Cevap: “Müzikten mükemmel anlardı. Ve oynaması... Göbek atmak değil de fakat ciddi musikiyle mendilini alır eline, döndüre döndüre bambaşka bir dans yapardı. Vals yapardı. Bir de ağır vals yapardı. Bunları ataşemiliterken Avrupa'da öğrenmiş. 

Safiye Ayla'yı severdi. En sevdiği şarkı, 'Pencere açıldı, piştov patladı. Bilal oğlan' diye bir şarkı vardı. Latife, piyanoda çalardı. Bu şarkıyı birlikte söylerdi.” 

Soru: “Atatürk'ün dine karşı tutumu neydi?” 

Cevap: “Gazi'ye dinsiz diyorlar. Asla dinsiz değildir. Fakat laisizme gönülden inanmıştı. En büyük prensibi laisizmdi. Bunu bir keresinde Yunus Nadi Bey'e de söylerken duydum. Bu memleketin din ve devlet işlerinin karıştırılmasından çok zarar gördüğünü biliyordu. Din aleyhine tek satır laf ettiğini duymadım.” 

Soru: “Öğleden sonra ne yapardı?” 

Cevap: “Öğle yemeğinden sonra yatak odasında istirahat etme alışkanlığı vardı. Bazı sabahları ata binerdi. (...) En sevdiği at Sakarya isimli attı. O atı, Latife 


184 Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti, s. 38-40. 
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Hanım'a hediye etti. Ayrıldıktan sonra Latife, furgona koymuş yollamış. 'Bu ancak size yakışır diye.”85 


İzmir Mersinli Numune Bahçesi'nde fen memuru olan Mevlüt (Bay- 


sal) Bey, Mart 1924 başında, Çankaya Köşkü bahçesinde çalışmak üzere tayin edilmiştir. Baysal, o günleri şöyle anlatıyor: 


Bir sabah Latife Mustafa Kemal Hanımefendi, bana haber yollamıştı, gittim. Üzgün bir halde “Mevlut Bey, bu çiçeklere bir hal oldu” diye benden çare bulmamı istiyordu. 

“Ne yaptınız Hanımefendi, bunlar donmuş” dedim. 

İzmir'in tatlı iklimine alışık olan Latife Hanımefendi, “hava alsın diye” o gece çiçekleri açıkta bırakınca, henüz pusuda duran Ankara'nın sert kışı, onları avlayıvermişti. |...) 

“Üzülmeyin Hanımefendi, inşallah daha iyilerini, daha güzellerini getirtiriz” demekten başka çare kalmamıştı. Latife Hanımefendi'nin çiçeğe karşı olan tutkunluğu, gösterdiği üzüntüden anlaşılıyordu.!86 


Yabancıların gözüyle Çankaya'daki yaşam 


Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin Doğuşu adlı kitabıyla, Avrupalıların pek tanımadıkları veya yanlış tanıdıkları Atatürk ve devrimleri hakkında doğru bilgiler veren Alman yazar Dietrich Gronau, Latife 


Ha 


185 
186 


nım'lı Çankaya'yı şöyle anlatıyor: 


Çankaya'daki ev hayatı, Latife Hanım'ın varlığıyla öylesine büyük değişikliğe uğramıştı ki, Nuri (Conker) ve Salih (Bozok) Beyler gibi çok eski arkadaşları bile çok ender olarak gelip gitmeye başlamışlardı. 

Latife, yalnızca odaların dekorasyonunu değiştirmekle kalmamış, babasının evinde alıştığı üzere kendi aile hayatına da toplumsal bir çerçeveden bakmaya başlamıştı. Kocasının kişisel özelliklerini ve alışkanlıklarını asla dikkate almadan, tıpkı sert bir asker gibi resmi etiketle ve seremoni yönü ağır basan davranışlara büyük önem veriyordu. /...) Verdiği akşam davetlerine canı her isteyen gelemezdi, davetli sayısını o belirler, istediğini çağırır, hoşlanmadığı kimseleri ise asla çağırmazdı; beylerden, eşleri ile birlikte katılmalarını isterdi. Herkesin resmi akşam kıyafeti giymesi konusunda gösterdiği titizlik ise ilk denemesinden sonra sonuçsuz kaldı. Uzun tuvaletli kadınların, smokin ceketli erkeklerin toplandıkları, küçük bir oda orkest- 


Şemsi Belli, Atatürk'ün Aşk Hayatı, Ankara, İnceleme Yayınları, 1988, s. 116-121. 
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rasının çaldığı, palmiyelerle süslü kabul salonuna Gazi Mustafa Kemal Paşa her zamanki gibi dimdik yürüyerek girdi |...). Toplum içinde aksilik, sertlik ve acayiplikle gizlediği çekingenliği, onun dost çevresinde çok ilgili bir ev sahibi olmasına, büyük bir dikkatle herkesle tek tek ilgilenmesine yol açmıştı. Ama böylesine bir şablona zorlamakla yaratılışının en önemli özelliklerinden biri olan doğallığını kaybediyordu. 

Latife Hanım'ın eşinin resmi yaşantısına yaptığı müdahale daha da yıpratıcı olmuştur. Yabancı ziyaretçiler evin reisiyle görüşemedikleri anda, kendisin- de Gazi'yi temsilen konuşma hakkı görüyordu. 

I...) Çok direndiği halde bir türlü önünü alamadığı “sofra sohbetlerinin” gizliliğine de yine aynı beceriksizlikle girme cesaretini gösterebiliyordu. Kendisi içki içmediği halde gece boyunca masanın başındaki yerinden asla kalkmıyor ve konuşma yeteneğiyle sofrada bulunanların dikkatlerini kendi üstüne çekme- ye çalışıyordu.187 


Latife Hanım'ın Gazi'nin yemek davetlerini düzenlemeye kalktığı, yemeğe gelecekleri önceden bilmek istediği, hoşlanmadıklarına itiraz ettiği bilinmektedir. Batı'da olduğu gibi davetlilerin eşlerini de getirmeleri gerektiğini söylüyordu. Bir ara yemeklere gece kıyafetleriyle gelinmesini istemesi, birçok kişinin de kıyafetleri uygun olmadığı için özür dilemesine yol açmıştı. Bu “doğal” başkentte böyle şeyler pek uygun karşılanmıyordu. Lord Kinross, Çankaya'da Latife Hanım'ın getirdiği yeni düzeni şöyle anlatıyordu: 


Bir akşam smokinle gelen konuklar, holde bir orkestranın çaldığını görünce şaşaladılar. Gazi'nin kendilerini karşılamak için sırtında onlarınki gibi smokin, yüzünde işkenceye uğramış gibi şakacı bir gülümseme ile omuzlarını silkerek merdivenlerden indiğini görmek de hoşlarına gitti. Gazi böyle salon özentilerini hiç sevmez ve resmi toplantılar dışında dostlarını bu şekilde ağırlamaktan hoşlanmazdı. Rahat bir ev sahibiydi; herkese karşı nazik davranır, meşgul olur, ama bunları kendi alıştığı gibi sıkıntıya girmeden yapmak isterdi. 

|...) Konuşmaları yönetmeye merakı vardı. Babasının biricik şımarık kızı olduğu için o da söylediklerinin dinlenmesini isterdi. Oysa Gazi bu dinleyici rolünden hiç hoşlanmazdı. Latife Hanım, yabancı ziyaretçileri kabul edip Gazi adına demeç vermeye de kalkışırdı. 'Daily Mail muhabiri Ward Price'e gayet güzel İngilizcesiyle: 

“Benim size her söylediğimi Gazi'nin ağzından çıkmış kabul edebilirsiniz” demiştir. Gazi'ye verdiği bilgiler de her zaman doğru olmuyor ve bazen ortalığı karıştırıyordu. 


18 


b) 


Dietrich Gronau, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin Doğuşu, İstanbul, Altın 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Fakat Latife Hanım'ın düştüğü en büyük psikolojik yanlışlık, Gazi'nin içkiciliğini uluorta önlemeye çalışmasıydı. Sofradaki içkiyi sınırlamaya kalkıyordu. 
Arkadaşlarının önünde odaya girip ona; “Nedir bu Kemal, yine mi içiyorsun?” 
diye bağırmıştı. Toplantıların çok geçe kalmadan bitmesini isterdi. Dahası, yatma zamanının geldiğini anlatmak için, üst kattan odanın tavanına vurduğu 


şeydi.188 


Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Rudolf Nadolny, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya güven mektubunu sunma töreninde yaşanan bir olayı şöyle anlatmıştır: 


Ertesi gün protokol şefi araba ile gelip beni aldı ve Çankaya'ya Gazi'nin yanına götürdü. Evin önüne bir tabur asker dizilmişti ve bir orkestra Alman milli marşı çalıyordu. Gazi'nin yaveri beni üniformasıyla karşıladı. Onunla birlikte kapıya doğru ilerledim ve evden içeri girdim. Normal ölçülere göre küçük sayılabilecek bir evdi burası ama tepeden şehre hâkim olan manzara inanılmaz güzellikteydi. Ankara, ilerideki düzlükte uzanmış yatıyordu. Gazi sivil giysiler içindeydi ama kafasında yün bir kasket vardı. Karşılıklı konuşmalar yaptıktan ve ben “Güven Mektubu'nu kendisine takdim ettikten sonra birkaç dakika için oturup sohbet ettik. Gazi bana Ankara'da elçilik binası inşa ettirip ettirmeyeceğimi sordu ve benden olumlu yanıt alınca sevindi. Kendisine eşini ziyaret edip edemeyeceğimi sordum, o da bu isteğimi onayladı ve uygun zamanın bana bildirileceğini söyledi. 

Kısa bir sohbetten sonra Gazi'nin yanından ayrıldım. Yine Alman milli marşının eşliğinde şeref kıtasının önünden geçerek tepeden aşağıya indim. Ertesi gün maalesef Gazi'nin eşi tarafından kabul edilemeyeceğim haberini aldım, çünkü Latife Hanım'ın dişi ağrıyormuş. Daha sonra duyduğuma göre Latife Hanım bu ziyaret sırasında şeref kıtasının yine kapının önünde beklemesini istemiş. Ama bu isteği reddedilince beni kabul etmekten caymış.189 


Evliliğinin başından beri Gazi Mustafa Kemal Paşa, onun arkadaşlığında başka hiçbir kadının henüz kendine vermediği bir uyarıcılık bulmuştu. Üstelik kendisine kısmen “sekreterlik” yaptığı için çalışmalarına da yardımcı oluyor, ona öğüt veriyordu. Akıllıydı ve iyi eğitim görmüştü; kendine güveni, özel düşünceleri vardı; karşılıklı ciddi şekilde tartışabiliyorlardı. Aralarında, Batı'da olduğu gibi, eşit koşullu bir karı kocalık bağı vardı ki bunu Gazi de görüyordu. 


188 Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Doğuşu, İstanbul, Sander Yayınları, 1972, s. 593-594. 
189 Gronau, Mustafa Kemal Atatürk ve...,s. 228-229 
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Özellikle kadınların özgürlüğe kavuşmaları konusundaki tasarılarını Latife Hanım'la tartışıyordu. Latife Hanım'ın bunun canlı bir örneği olarak yemeklerde bulunması Gazi'nin lehine bir nottu. Lord Kinross da onun gölgede kalacak bir kadın olmadığını ve kişiliğini herkese gösterdiğini yazmıştır.!9 


190 Kinross, Atatürk Bir Milletin Doğuşu, s. 592-593. 


V 
Ayrılık Rüzgârları 


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım sonbahar gezisine çıkıyorlar 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın cumhurbaşkanı olarak çıktığı bu yurt seyahati, 29 Ağustos 1924 tarihinde başlayarak 18 Ekim 1924 tarihinde bitmiş ve elli gün sürmüştür. Karadan toplam 3000 kilometrelik bir yol katedilerek yapılan bu geziye “Sonbahar Gezisi” adı verilmiştir. 

Cumhurbaşkanının bu gezisine eşi Latife Hanım'ın yanı sıra Yozgat Milletvekili Salih (Bozok) Bey, İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey, Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali Bey, Rize Milletvekili Rauf Bey,! Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bey,? Başyaver Rusuhi (Savaşçı) Bey, Muhafız Birliği Komutanı Binbaşı İsmail Hakkı (Tekçe) Bey, Yaver Muzaffer (Kılıç) Bey, Özel Kalem'den Memduh Bey, Ankara Polis Müdürü Dilaver Bey, Anadolu Ajansı ve basın temsilcileriyle diğer görevliler katılmıştır.* 

Yazarı Nuri Onat, Gazi'nin eşiyle beraber yaptığı gezi hakkında şu önemli tespitlerde bulunmuştur: 


Bizce bu gezinin bir özelliği daha vardır: Anadolu içinde üç bin kilometreye ulaşan bu gezi sırasında, Latife Hanım'ın bulunması, bütün yol ve tören yorgunluğuna karşın, Gazi ile birlikte olmasıdır. Latife Hanım'ın bu gezide bulunuşu, Türk kadınlığı tarihinde önemli bir gelişme aşamasıdır. Çeşitli yerlerdeki törenler sırasında Latife Hanım'ın da bulunması, Başkanımızın çevresini bir sevgi çemberi gibi kuşatan kalabalıklara kadınlarımızın da katılımını sağlamıştır. 

Kurtuluş Savaşı'nda zaferin belli öğelerinden birini oluşturan Türk kadınlığı, bu nedenle bir ululuk, bir ağırbaşlılık simgesi olmuştur. Dahası kimi kentlerde, 


Rauf Benli (1881-1925). 

Mehmet Tevfik Bıyıkoğlu (1889-1961). 

Memduh Atasev (1895-1939). 

Mustafa Balcıoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın Şebinkarahisar Ziyaretleri, Şebinkarahisar, Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları, 2000, s. 77-78. 
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Latife Hanım'ın müsamereleri erkeklerle birlikte izlemesi, o kent kadınlarının ilk kez bu gibi genel ve sosyal toplantılara kocaları, kardeşleri ve ana-babalarıyla katılmalarına olanak ve fırsat sağlamıştır.5 


29 Ağustos 1924 tarihinde, cumhurbaşkanının Ankara'dan başlayan seyahatinin ilk durağı, Büyük Zafer'in ikinci yıldönümü nedeniyle yapılacak Dumlupınar'daki törenlerdi. Törene, gezi heyeti dışında, Başbakan İsmet Bey, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Milli Savunma Bakanı Kâzım Bey, Milli Eğitim Bakanı Vasıf (Çınar) Bey, Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı Bey6 ve bazı milletvekilleri katılırlar.7 

Heyetlerin Afyon'a gelişiyle birlikte, katılanların hafızalarında “Başkomutanlık Meydan Savaşı” anıları canlanmaya başlar. Yıldırım Kemal İstasyonu'nun şanlı süvari akınlarını hatırlattığını belirten Nuri Onat, anlatımına şöyle devam eder: 


Tren, öğleyin Silkisaray'a ulaşmıştır. Silkisaray, Yıldırım Kemal ve Dumlupınar istasyonları arasında, demiryolunun Çalköy'e en yakın noktasıdır. Dumlupınar törenine katılacakları getiren bütün trenler burada duruyordu. Gazi'nin treninden önce İzmir ve İstanbul'dan gelen iki trenin yolcuları geçici durakta Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın büyük komutanını bekliyordu. Afyon'dan, Uşak'tan, Konya'dan ve yakın köylerden gelen dul kadınlar, evladını şehit vermiş analar, saçı sakalı ağarmış babalardan oluşan halk kitlesi Gazi'yi selamladılar. 
Gazi de vagondan inerek hazır bulunanların ellerini sıktı ve halkı selamladı. 
Kütahya milletvekilleri, belediye üyeleri ve ileri gelenleri çok güzel iki vazo getirmişlerdi. Bunlardan biri Gazi'ye, biri de Latife Hanım'a armağan edildi.8 Bu sırada durmadan film çekiliyor, fotoğraf alınıyordu. İkinci İstanbul treniyle de Fethi Bey, birçok miletvekili ve İstanbul gazetecileri de gelmişlerdir. Gazi, otomobilini bu tarihsel törene katılanlara ayırmıştı. Onunki ile öteki otomobiller Silkisaray ile Çalköy arasında durmadan gidip geliyor, halkı tören yerine taşıyorlardı. Uşak Şeker Şirketi ve çevre köylerin insanları kağnılarla durmadan tören yerine adam taşıyorlardı.9 


5 — Nuri Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sonbahar Gezileri, İstanbul, 
Çağdaş Yayınları, 1984, s. 9. 

6 o Süleyman Sırrı Aral (1874-1925). 

7 Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal..., s. 13. 

8 Gazi ve Latife Hanım'a Kütahya'da hediye edilen iki vazo, Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Müze Köşkü'nde sergilenmektedir. 

9. Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal..., s. 14-15. 
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Gazi ve eşi birlikte anıtın ilk taşını koyduktan sonra konuşma kürsüsünün yanına gidip tahta kürsünün gölgesinde bir köşeye oturmuşlardır. Nuri Onat o gün yaşananları anlatmaya şöyle devam eder: 


Orada bulunanların bir kısmı kayaların kenarına ilişmiş ve bir bölümü de toprak üzerine oturmuşlardır. Bayanlara, milletvekillerine, komutanlara ayrı ayrı yer gösterilir. Herkes, içi minnet ve saygı dolu olarak tarihsel dakikayı bekliyordu. O sırada sıcakları ile bilinen tepelerden, kazanılan savaşın armağanı gibi serin bir yel esiyordu.!9 


Törende, sırayla Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa, Darülfünun Emiri (İstanbul Üniversitesi Rektörü) İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) Bey, Türk basını adına Ahmet (Ağaoğlu) Bey, Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey, Öğretmenler Birliği adına Nüzhet Haşim (Sinanoğlu) Bey, Baro adına hukukçu Muhittin Baha Bey,!! Türkiye İdman Dernekleri Birliği adına Ali Sami Bey,2 Kızılay adına Ord. Prof. Dr. 
Akil Muhtar Bey,13 Fethi (Okyar) Bey ve en sonda da Gazi Mustafa Kemal Paşa konuşmuştur. Uşak Şeker Fabrikası'nın kurucularından Nuri (Şeker), Gazi'nin Uşak gezisi hakkında şu bilgileri verir: 


Merasime iştirak etmek üzere Ankara'dan hükümet başkanımızın hanımları da gelmişti. O zaman Gazi'miz de bir Uşaklı hemşerimiz olan, Latife Hanım'la evli bulunuyordu. O da hanımını birlikte getirmişti. Türk milletini yeni bir devreye ulaştıran bu tarihi yerde, törenden sonra uygun bir zamanda, hemen Gazi Paşa'nın yanına sokuldum. Türkiye'de bir şeker fabrikası kurabilmek için gerekli ve ihtiyaç gördüğüm çalışmamdan kısaca kendisine bahsettim. 
Beni büyük bir dikkatle dinledi. Şeker fabrikası kurma fikir ve uğraşıma onun bu derece yakın bir ilgi göstereceğini asla aklıma getirmemiştim. Kendisine bono satılarak kurulacak fabrikaya hissedar olmasını istediğimi söyleyince elini cüzdanına attı. Yanında para olmadığını görünce, her zaman olduğu gibi o sırada da yanında bulunan başbakan İsmet Paşa'ya dönerek: “Bir miktar hisse senedi alınız,” dedi. O zaman işin ciddiyetini pekiyi anlamamış olacak ki, İsmet Paşa, 
10 lira vererek ancak beş tane hisse senedi aldı. Bu hal beni çok düşündürmüş 
ve hatta ümitsizliğe düşürmüştü. Fakat bu ve buna benzer birçok sıkıntıların kamçıladığı ruhum gerçekten nasırlaşmıştı. Artık klasik olaylar bende hiçbir tesir yapmıyordu. 


10 Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal..., s. 16. 
11 o Muhittin Baha Pars (1884-1954). 


12 AliSami Yen (1886-1951). 
13 Akil Muhtar Özden (1877-1949). 
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Gazi ile Latife Hanım Dumlupınar'da anıt temel atma töreninde. 
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Daha sonra, trende bulunan Uşaklı hemşerimiz ve büyük kurtarıcımızın eşi Latife Hanım'ı görmeye gittim. Giriştiğim işler konusunda onu da aydınlattıktan sonra, bilhassa bir Uşaklı olarak, ona da, bir miktar hisse senedi alması için ricada bulundum. 

“Yanımda para bulundurmuyorum,” diyerek, yataklı vagonun aşçısından aldığı elli lira ile 25 bono satın aldı. Bunun üzerine Latife Hanım'a yarı şaka yarı ciddi olarak: 

“Gazi Paşa'nın da yanında para yoktu. Ekmek elden su gölden geçinip gidiyorsunuz galiba” dedim.!4 


Gazi ve beraberindeki heyet, 31 Ağustos 1924 tarihinde Karaköy'e kadar trenle, oradan da otomobillerle Bursa'ya ulaşırlar. İstasyon Caddesi'nden başlayarak bütün geçiş yolu büyük kurtarıcıyı görmeye koşan halk ile doludur. Yolun iki yanını dolduran on binlerce kadın ve erkek durmadan alkışlar ve yürekten kopup gelen “yaşa” sesleriyle Gazi'yi ve eşini selamlarlar. Gazi ve beraberindeki heyetin Bursa'ya gelişlerini Nuri Onat şöyle anlatır: 


Kız ve erkek okullular, en temiz giysilerini giyinmiş, Gazi'nin geçeceği yolun iki yanına dizilmişlerdi. Görkemli zafer takları ve pencereden uzanan al bayraklarıyla Yeşil Bursa'nın sokakları bir renk ve donanma şenliği içindeydi. 
Gazi doğruca Çekirge'de kendisine ayrılan köşke inmeye karar vermişken, halkın coşkusu ve olağanüstü özlemli gösterisi üzerine Belediye'ye inmek zorunda kalmıştır. Bir süre dinlendikten sonra, halkın içten coşkusu ve alkışları arasında Çekirge'ye hareket etmiştir.15 i 


Gazi ve eşi Latife Hanım, Gazi'ye 1923 yılında Bursa Belediyesi'nce hediye edilen Çekirge'deki köşklerinde 11 Eylül'e kadar dinlenmişlerdir. Bu dinlenme günleri, Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtuluşunun ikinci yıldönümüne rastlamıştır. Gazi, il ve ilçelerin kurtuluş günleriyle ilgili kutlama telgrafları gönderir: 


Çekirge 10 Eylül 1924 

İzmir Belediye Reisi Muammer Beyefendi'ye 

Muhterem İzmir halkı ile kurtuluş bayramını aranızda bulunarak kutlayamadığıma cidden üzgünüm. Muhterem hemşerilerimin hakkımda gösterdikleri 


14 Aktaş, Atatürk ve Uşak, s. 107-108. 
15 Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal... s. 56. 
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samimi hissiyata teşekkür eder, refah ve saadete nail olmalarını temenni ve selamımın bildirilmesini rica ile ihtiramlar (hürmetler) takdim ederim.16 


Kayınpederi Uşakizade Muammer Bey'in İzmir'in kurtuluşuna dair Gazi'ye gönderdiği telgrafı okuyalım: 


Bugün, gün doğumundan başlayarak yollara, şehitliklere dökülen tüm İzmir halkı, iki yıl önce duyduğu, yaşadığı şevk ve coşkuyla duygulu olarak sevinç yaşlarıyla dolu gözlerini birlik olmak yoluna dikmiştir. Bize bu mutlulukları kazandıran, yaratan büyük kurtarıcısına ve onun pek değerli kahraman arkadaşlarına karşı yüreğinden doğan minnetlerini, sonsuz şükran duygularını göstermek, ilan etmek, şehitlerimize fatihalar okuyarak eşsiz neşe ve sevinçlerle coşarak gösteriler yapmaktadır. Genel duygulardan esinlenen ve kişisel minnet ve şükran duygularıyla donanımlı olan İzmir Belediyesi, kamuoyuna gerçekten tercüman olduğuna inanarak şükran ve teşekkürlerini sunmayı kutsal bir görev saydığını bildirmekten onur ve kıvanç duyar. 


İzmir Belediye Başkanı Uşakizade Muammer? 


Bursalılar, kurtuluş bayramını kutlamak için bir haftadır hazırlık yapmaktadırlar. Bursa sokaklarının, caddelerinin, şenlik yapan halkın sevinç ve coşkularıyla canlı ve dolu olduğunu belirten Nuri Onat, o güne ait anılarına şöyle devam eder: 


Öğleden sonra iki buçukta, Gazi, Latife Hanım ile Bursa Belediyesi'ni onurlandırdılar. Daha sonra, Bursa'daki milletvekillerinin, komutanların, din adamlarının, memurlar, kurum ve esnaf dernekleri delegelerinin kutlamalarını kabul etmişlerdir. Gazi, yanında eşi olduğu halde, belediye bahçesi önünde hazırlanan özel yere gelmişlerdir. Burada Tevfik Bey, Bursalılar adına bir konuşma yaptı ve Bursalıların sevinç ve şükranlarına tercüman oldu.18 


11 Eylül 1924 günü Bursa'da yapılan uğurlama töreninden sonra, 
heyet saat 16.30'da Mudanya'ya hareket etmiştir. Hamidiye kruvazörü, Gazi ve eşini misafir etmek için Mudanya'da beklemektedir. Gemi- den 21 pare top atışı yapılırken heyet, gemi iskelesinde silistre çalınarak karşılanır ve gemiye binilir. Gazi Mustafa Kemal ve Latife Hanım'ın A kompartımanına, diğer misafirlerin de B kompartımanına yerleşmesin- 


16 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 16, s. 297. 
17 Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal..., s. 62. 
18 Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal..., s. 60. 
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Gazi ile Latife Hanım, “Güz Gezisi” için Hamidiye kruvazörüne törenle binerken. 


den sonra Binbaşı İsmail Hakkı Tekçe tarafından gemide güvenlikle ilgili tertibat alınır. Bu arada gemide ikinci bir askeri güvenlik sisteminin kurulmasının ardından misafirler arasında sıkıntı yaratan bir durum ortaya çıkar. Bu durumun Gazi tarafından öğrenilmesi üzerine verilen ikinci bir emirle askerlerin silahları ambarlara kaldırılır ve güvenlik tedbirleri nispeten gevşetilir. Heyet üst kata çıktığında bandonun İstiklal Marşı'nı çaldığını ve geminin direğine Cumhurbaşkanlığı forsu çekildiğini belirten Raşit Metel, Hamidiye kruvazöründe yaşananları şöyle dile getirir: 


Hamidiye, 10.30'da İstanbul'a ulaşmıştı. |...) Cumhurbaşkanı yol boyunca ilgili yöneticiler tarafından törenle selamlandı. Hamidiye'nin etrafını dolduran teknelerdeki halkın 'Yaşa-Varol' diyerek yaptığı tezahürat üzerine, Cumhurbaşkanı başı açık üzerinde koyu bir elbise ile Hamidiye'nin kıç güvertesinde yanlarında eşi Latife Hanım ve bir kısım görevliler olduğu halde gülümseyerek selamladı. 
Aynı anda Hamidiye'nin baş güvertesindeki bando marşlar çalıyor ve Burak Reis gambotu ile Peyk-i Şevket torpidosu Hamidiye'yi 21 pare top atışı ile selamlıyordu. Peyk-i Şevket torpidosu Hamidiye'ye eşlik etmeye başladı ve o anda Taş Kışla'dan topla selam başladı. Şükrü Naili Paşa, Bayan Latife Gazi Mustafa 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Kemal'in kardeşleri ve annelerinin bulunduğu bir motor da Tarabya önlerine kadar Hamidiye'ye refakat etti. 

Hamidiye kruvazörü Anadolu Kavağı'nda bir müddet durduğu zaman gemiyi takip etmekte olan Deniz Kuvvetleri Komutanlarını taşıyan motor, Hamidiye'ye yanaştı ve denizciler namına hazırlanmış bir çiçek buketi Latife Gazi Mustafa Kemal'e takdim edilmiştir.19 


İstanbul'un iki yakasına karşılıklı büyük bir kalabalık birikmişti. 
Hamidiye'yi karşılamaya çıkanlar, gemi Üsküdar-Beşiktaş arasına gelince kıyıya yanaşacağını düşünüyorlardı. Ama resmi heyetlere gemiyi selamlama şansı bile verilmemiş, kruvazör Boğaz'dan geçip gitmişti. 
Gazeteciler durmadan Boğaz'daki karakolları arayıp soruyorlardı. 
Ama aldıkları cevap hep aynıydı. Mustafa Kemal geçerken İstanbullular selam bile gönderememişti. 

Tarihçi-yazar Şevket Süreyya Aydemir,20 gazetecilerin durumunu anlatırken, “Hülasa gazeteciler bu geçen yolcu hakkında ancak Boğaz vapurlarının gemiyi yakından gören yolcularının gördüklerini naklederek bir şeyler yazıyorlardı,” demiştir. 


Gazi Hamidiye güvertesindeydi. Siyah bir kostüm giymişti. Başı açıktı. 
Yanında eşi Latife Hanım vardı. Ona eliyle İstanbul'un şurasını burasını göstererek bir şeyler anlatıyordu. Hamidiye'nin ön tarafında beyaz elbiseler giyinmiş deniz askerleri selam vaziyetindeydiler. Latife Hanımefendi de beyaz bir bluz üstüne siyah bir ceket giyinmişlerdi. 

Bu yazıya İstanbul halkının Gazi'ye hasretini ifade eden satırlar da ekleniyordu. Neden gelmek istemiyordu: İstanbul'a kırılmış mıydı? Neden? Yoksa başka sebepleri mi vardı?21 


Hamidiye kruvazöründe 12 Eylül 1924 tarihinde başlayan bu gezi, 
20 Eylül günü sona ermiştir. Dokuz gün süren bu seyahatten gemi subaylarından Celaleddin Orhan'ın izlenimlerini aktaralım: 


Sancak indirilirken merasim kıtasının önünde kimsenin bulunmaması gerekmekteydi. Ama bunu kendilerinden nasıl rica edecektim. Birkaç saniyelik düşünme sırasında Gazi Hazretleri de inceleyici bakışlar ile etraflarını inceledikten sonra, bakışlarını bana çevirerek gözlerimin içine bakmalarından faydala- 


19 Raşit Metel, Atatürk ve Donanma, İstanbul, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları, 
1966, s. 53-56. 

20 Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976). 

21 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, c. 3, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1988, s. 295. 
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narak, ben hemen kendilerini selamladım ve gemi sancağının indirilmesine izin verilmesini arz ettim. Durumu derhal kavrayan büyük askerin: 

“Tabii, tabii, ne gerekiyorsa serbestçe yapınız” demesi ile beraber: 

“Latife, kıtanın önünden çekilelim" diyerek beraberce yan tarafta yer aldılar. 

Ben, kıtaya, hazır ol, silah omza, selam dur, komutunu verir vermez, bando da selam marşı çalmaya başladı. Gazi Hazretlerinin resmi selamından sonra ben, kıtaya mızıka çaldırtarak baş tarafa gönderirken, Gazi Hazretleri: 

“Latife dikkat ediyor musun, bunlar çok başka,” buyurdular. 

Ertesi günü İstanbul Limanı'nı dolduran küçüklü büyüklü yüzlerce tekne içerisindeki İstanbul halkının sevgi gösterileri ve şehirden atılan selam topları arasında, gemimizin asker ve subayları, geminin başından kıçına kadar gemi boyunca dizilerek selamlama yapmıştır. İstanbul halkına ve şehrin selamlarına karşılık vererek Boğaziçi'nden ağır bir yolla süzüle süzüle Karadeniz'e çıktık. 
Gemide eşleriyle birlikte bazı milletvekilleri de vardı. Bunlar, Hamdullah Suphi, Kılıç Ali, Salih Bey ve Rize Milletvekili Rauf Beylerdi. Ayrıca Başyaver Bnb. 
Rusuhi ve ikinci yaver Muzaffer Beyler de vardı. Özellikle, Muzaffer Bey çok nazik ve anlayışlı bir arkadaştı. 


Seyahat, Gazi ile Latife Hanım'ın birbirlerini hem daha iyi anlamalarına, hem de aradaki buzların erimesine fırsat vermiştir. 

15 Eylül 1924 günü saat 11.00'de Trabzon iskelesinin karşısına 
açıkta demirleyen Hamidiye'yi, o gün yüzlerce motor ve kayık çevirir. 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki misafirleri, Irabzon Valisi Sait (Kıymaz) Bey başkanlığındaki bir Trabzon heyeti karşılar. İskeleye çıktığı zaman top atışları yapılır. Yanında Latife Hanım ve yakın arkadaşları vardır. Parlak bir karşılama töreni yapılır. 
Belediyeden sonra Halk Fırkası'nı ziyaret eden heyet, daha sonra Hükümet Konağı'na gelir ve çeşitli kuruluşların yöneticileriyle görüşür. 
Öğleye doğru, Trabzonlularca Gazi'ye bağışlanan Soğuksu'daki köşke giderek dinlenirler.23 

Daha sonra Soğuksu sayfiyesi gezilir. Trabzon Belediye Başkanı Kazazoğlu Hüseyin Bey, Gazi ve eşinin onuruna ikametlerine ayrılan köşkte akşam yemeği vermiştir. Yemekten sonra Gazi, Latife Hanım ve beraberlerindeki heyet Darülbedayi sanatkârlarının oynadığı “Dört Cehar” adlı temsili izlemişlerdir. 16 Eylül günü Gazi Trabzon valiliğini, liseyi, Memleket Hastanesi'ni, iplik fabrikasını, ticaret okulunu ve erkek öğretmen okulunu ziyaret eder. Paşa, Trabzon Öğretmen Okulu'nun anı defterine şunları yazmıştır: 


22 Celaleddin Orhan, Askerlik Hatıralarım, İstanbul, Deniz Basımevi, 1982, s. 178-179. 
23 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 446. 
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24 Kanunuevvel (Aralık| 1919 tarihinde Fevzi Paşa Hazretleri'nin nazar-ı 
dikkatini çeken talebe adedi 25, bugün 16 Eylül 1924'de, yedi misli olmuştur. 
Geçen senelerin ahval ve şartları nazarı dikkate alınırsa, memnun olmak lazım. 
Fakat memleketin muhtaç olduğu muallim miktarı düşünülürse, bunun yüz misline çıkması gerekir. Sayısal eksiklik, yetişen muallimlerimizin kıymet ve faziletteki yüksekliğiyle ancak telafi edilebilir Ziyaretimdeki gözlemlerim bu emniyeti bana bahşetmektedir. Bundan dolayı müdür ve talim heyetine teşekkür eder, yeni nesil en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü muallim heyetinden ve onların yetiştirecekleri muallimlerden alacaktır, onu da hatırlatırım.24 


13 Eylül 1924 günü Erzurum ve çevresinde büyük bir yer sarsıntısı olmuş, acı haber Gazi'ye ulaştırılmıştı. Erzurum ve köylerinde pek çok can kaybı olduğu, birçok köy ve kasabanın yıkıldığı söyleniyordu. 
Gazi, Erzurum valisine bir telgraf göndererek bilgi istedi. Gelen cevap, haberleri doğruluyordu. Gazi, bir geçmiş olsun telgrafıyla Erzurum'a geleceğini bildirdi. Akşam, Halk Fırkası'nın yemeğinde bulunarak yaptığı konuşmada “Bu nedenle bir cumhurbaşkanının, parti başkanlığıyla ilgisini ikide bir tekrar edenler ve bütün dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır; Cumhuriyet taraflılığı” demiştir.25 

17 Eylül 1924 sabahı Hamidiye kruvazörü ile dönüş için hareket 
eden heyet, aynı gün akşamüzeri saat 17.00'de Rize'ye varmıştır. Kıyı- daki yüzlerce kayık ve birkaç motor Karadeniz'in hırçınlığına meydan okurcasına, alkışlar arasında Hamidiye'ye doğru bata çıka yol alıyordu. Ordu valisi, belediye başkanı, askeri birlik komutanının bulunduğu motor güçlükle Hamidiye'ye yanaşabildi. Önce Gazi Mustafa Kemal Paşa, sonra eşi Latife Hanım motora bindiler, ikinci motor konukları alıyordu. 

Gazi Rize İskelesi'ne çıktığı zaman toplar atılıyor, kurbanlar kesiliyordu. Karşılama töreni parlaktı. Doğruca Mataracı Mehmet Bey'in evine gidildi. O gece yapılan fener alayı ve şenlikler, Rizelileri büsbütün coşturmuştu. 

Gazi ertesi gün, 18 Eylül 1924 sabahı belediyeyi, hükümet konağını, Halk Fırkası'nı ve komutanlığı ziyaret eder. Hükümette çeşitli heyetleri kabul eden Gazi, bu arada Erzurum'dan gelen heyetle de görüşmüştür. 
Onlara Erzurum'da meydana gelen depremi yerinde incelemeye gideceğini bildirir. Rizeli kadınlarsa Latife Hanım'ı çok severler, yanından ayrılmazlar. 


24 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 2, Ankara, 1959, s. 187. 
25 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 447. 
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O gün Rize'de yeni yaptırılan iki çeşmenin açılışı yapıldı. Çeşmeler- den birine “Gazi”, diğerine de “Cumhuriyet” adı verildi. Bir de yeni caddenin açılışı yapılacaktı. Vali bunun adının da “Gazi Mustafa Kemal” olmasını istiyordu. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, “Hayır Cumhuriyet” olsun demiştir.26 

Saat 16.30'da heyet Rize'den ayrıldı. İskelede bulunan Gülcemal vapuru, Hamidiye kruvazörünü Fener'e kadar uğurladı. Hamidiye, Giresun yolundaydı.27 

19 Eylül 1924 günü, saat 9.30'da Giresun İskelesi'nin tam karşısına 
demirleyen Hamidiye zırhlısının etrafı kayıklarla sarılır, “Yaşa, var ol Gazi'miz” sesleri göklere yükselir. Önce Gazi, ardından Latife Hanım ve öteki konuklar top sesleri arasında Hamidiye zırhlısından ayrılarak, saat tam 10.00'da iskeleye çıkmışlardır. 

Giresun'a ilk defa gelen Gazi'ye Vali Rıfat Bey ile Belediye Başkanı Hasan Vehbi Bey Giresun halkı adına “Hoş geldiniz” demişlerdir. 

Belediye, vilayet, jandarma okulu, askerlik şubesi ve Bilgi Yurdu gezilmiştir. Gazi, Bilgi Yurdu'nun daha büyük yere taşınmasını ve “Türk Ocağı” adını almasını istemiştir. Gazi ve eşi Latife Hanım, Mithat Paşa Oteli'nde yenen öğle yemeğinden sonra, iskeleye kadar halkla birlikte yürümüştür. Gazi ve beraberindekiler, saat 13.40'ta Hamidiye kruvazörü ile Ordu'ya hareket etmişlerdir.28 

Ordu İskelesi'nde, binlerce insan Giresun'dan gelecek gemiyi beklemektedir. 19 Eylül 1924 saat 15.00'te Hamidiye kruvazörünün baca dumanı ufukta görünür. Ufukta nokta gittikçe büyür, koca gemi iskelenin tam karşısında durur ve bir anda kıyıda ne kadar kayık ve motor varsa gemiye doğru süzülür, birkaç dakika içinde gemiyi ablukaya alırlar. Motorların birinde Ordu Vali Vekili Rıfat (Van) Bey, Ordu Milletvekili Faik Bey, Belediye Başkanı Yusuf (Furtun) Bey vardır. Hamidiye'den önce Gazi sonra eşi Latife Hanım, ardından da bu geziye katılanlar inerler. İki hızlı motor onları iskeleye çıkarırlar. İki kız öğrenci ellerindeki çiçek demetlerini Latife Hanım'a verirler.2? 

Gazi, ilk olarak belediyeyi ziyaret eder. Belediye Başkanı Yusuf Bey, kentin yerel sorunları hakkında Gazi'ye bilgi verir. Kahveler içi- 


26 Önder Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 296. 
27 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 394-396. 
28 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 219-220. 
29 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 390. 
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lirken kentin çeşitli kuruluşlarının temsilcileri Gazi'ye tanıtılır. İki saat kadar Ordu'da kaldıktan sonra, Gazi ve yanındaki heyet Samsun'a gitmek üzere oradan ayrılır.30 

Akşam olunca, Samsun'a gitmek üzere tekrar gemiye binilir. Geminin süvarisi Binbaşı Hüsamettin (Ünsel) Bey tarafından Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa onuruna akşam yemeği verilir. Bu gece, 11 
Eylül 1924 günü Mudanya'da başlayan ve dokuz gün süren Hamidiye kruvazörü misafirliğinin son günüdür. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hamidiye kruvazörünün anı defterine şunları yazmıştır: 


20 Eylül 1340 (1924) Cumartesi 

Hamidiye Kruvazörü'nde 

Hamidiye kruvazörü, maziden yadigâr kalan donanma kısımları içinde, Türk Cumhuriyeti'nin denizlerinde faaliyete geçen ilk gemisi oldu. Beş seneden beri mütehassiri olduğum (hasretini çektiğim| deniz hayatını bana yaşatan bu sefine Igemi| oldu. Türk Donanması zabitan |subaylar| heyetini bu gemide ve buna refakat eden Peykişevket torpido kruvazöründe tanıdım. 

|...) Bugün için bu güzide heyet büyük alaka ile muhafaza olunacaktır. Mevcut büyük, küçük gemilerimizden yalnız kabil-i istifade /kullanılması mümkün) olanlar tefrik (ayrılabilir) ve ihya olunabilir. Donanmamız Heyet-i Umumiyesi'nde faal ve nafi (faydalı) unsurlardan oluşan mütevazı bir bahri cüz-i tam (deniz birliği) vücuda getirmek imkânına kani oldum (inandım). Bunun için Cumhuriyet hükümetinin, tedbir ve teşebbüsleriyle bizzat alakadar olacağım. 
Esaslı ve kıymetli bir nokta-i azimeti (çıkış noktasını) bulduktan sonra ondan muazzam gayeye yürümek ve ona vasıl olmak ulaşmak) elbette müyesser (kolay) olacaktır. 


Gazi Mustafa Kemal! 


Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Latife Mustafa Kemal de geminin hatıra defterine şunları not düşmüştür: 


20 Eylül 1924 
Samsun yollarında 


Hamidiye'nin seçkin, genç ruhlu kumandan ve subaylarının sevk ve idaresinde yaptığımız deniz seyahatinin kıymetli hatırasını unutmayacağım. Bu 


30 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 17, s. 31-32. 
31 Kutay, Yazılmamış Tarihimiz 2, s. 49-50. 
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kadronun Türk Cumhuriyeti'nin gelecekteki donanmasında başarılı komutanlar olmasını dilerim. 


Latife Gazi Mustafa Kemal32 


Cumhurbaşkanının Samsun'a geldiği gün, bütün şehir baştan başa temizlenmiş, caddelere taklar kurulmuş, ev ve sokaklar birer çiçek bahçesi haline getirilmişti. Gazi'nin kalbinde Samsun'un yeri bambaşkadır. 
19 Mayıs 1919 günü, köhne bir imparatorluğun bir müfettişi olarak 
Samsun'a gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu kez de 20 Eylül 1924 
günü, Cumhurbaşkanı olarak Samsun'a gelmektedir. Samsunlular Paşa'yı ve Latife Hanım'ı bağırlarına basmışlardır. 

İskeleden arabalara binerek doğruca belediyeye giderler. Samsunlular sık sık yollarını keserek sevgi gösterilerinde bulunuyorlardı. Belediyede çeşitli kuruluşların yöneticileriyle görüşen Gazi, bir ara balkona çıkarak meydanda toplanan halkı selamlar. Daha sonra, dinlenmek üzere kalacakları Şahinzade Remzi Bey'in konağına giderler. 

O gün akşam Samsun Belediyesi, Gazi ve eşi onuruna yemek verir. 
Gazi, 21 Eylül sabahı, Samsun-Çarşamba demiryolu inşaatı töreninde bulunur. Öğleden sonra Samsun'da hükümeti, hastaneleri, beş yıl önce kaldığı Mıntıka Palas'ı ziyaret eder. Mıntıka Palas'ın sahipleri, binayı Gazi'ye hediye etmişlerdi. Bundan memnun olur ve teşekkür eder.33 

22 Eylül günü Gazi, Latife Hanım'ı da yanına alarak, Öğretmenler 
Birliği'nin Samsun İstiklal Ticaret Mektebi'nde şerefine verdikleri çay davetine katılır. Buradaki genç öğretmenler, Latife Hanım'a çok büyük bir ilgi gösterip, kendisine küçük armağanlar vermiş, birlikte fotoğraf çektirmişlerdir. Latife Hanım da genç öğretmen ve adaylarıyla onları mutlu edecek duygularını paylaşmış, beraberinde getirdiği hediyeleri kendi elleriyle onlara armağan etmiştir. 

Gazi ve Latife Hanım, 24 Eylül günü sabah saatlerinde Samsun'dan Erzurum'a doğru yola çıkarlar. Latife Hanım, Gazi'ye gösterilen aşırı ilgiden rahatsızlık duymuş ve sorun yaratmıştır. Gazi'nin emri ile Salih Bey'in arabaya alınması, Latife Hanım'ı rahatsız etmişti, çünkü bu seyahati de eşi ile baş başa yapmak istiyordu. “Siz benim ikinci babamsınız” ve “sadakatinizin minnettarıyım” dediği Salih Bey'e, Latife Hanım kızgındı.34 


32 Metel, Atatürk ve Donanma, s. 92. 
33 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 401-402. 
34 Ülger Zaferin Gölgesinde.., s. 275. 
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Çıkan olaylar üzerine heyette bulunan Pakize Hanım5 ve Sabiha Hanım36 ile birlikte Latife Hanım'ı da Ankara'ya göndermeye karar veren Gazi, bu kararından son anda vazgeçerek Latife Hanım'ın yanında kalmasını temin etmiştir. Pakize Hanım ve Sabiha Hanım Ankara'ya dönmüşlerdir. 

24 Eylül 1924 günü, Gazi'nin makam arabasının önünde Salih Bey, 
arka sağda Paşa ve yanında Latife Hanım oturur ve Havza'ya kadar hiç konuşmadan gelirler. 

Havza ve Amasya'nın Paşa'nın ruh dünyasında bambaşka yerleri vardı. Bu seyahate büyük bir istekle çıkmış, üniformasını çıkarıp sivil hayata atıldığı yerlerdeki anılarını tekrar eşi ile yaşamak ve paylaşmak istemişti. Oysa seyahat bir kâbus gibi geçiyordu.37 

Kasabanın girişinden belediyeye kadar uzanan caddelere yerleşmiş kadın, erkek binlerce kişinin alkışlarına, “Yaşa, var ol” seslerine, Gazi, “Çok teşekkür ederim Havzalılar, zahmet buyurdunuz” diye karşılık vermişti. Kasaba girişinde Gazi'yle buluşan Zübeyirzade Nafiz Bey, Gazi'nin Havza'ya ilk geldiği ve çalışmaya başladığı günleri, özellikle 
25 Mayıs 1919 tarihini hatırlattı. Latife Hanım da bu tarihin tespitini 
ister. Halkın göklere ulaşan alkış tufanı arasında belediyeye gelen Gazi, belediye ve kuruluşlara ait heyetleri kabul eder. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyetle 24 Eylül 1924 akşamı saat 19.30 civarında Amasya'ya varırlar. 

Amasya Valisi Ahmet Hilmi Bey başkanlığındaki karşılama heyeti, Belediye Başkanı Veysibeyzade Sıtkı Bey ile birlikte “Hoş geldiniz Paşam” diyerek Gazi'yi hürmet ve sevgiyle karşılamıştır. 

Kız öğrenciler Latife Hanım'a bir buket gül sunmuşlardır. Heyet Amasya girişinde halk tarafından coşkulu bir şekilde karşılanırken, Amasya Kalesi'nden misafirlerin onuruna karşılama topları atılmıştır. 

Gazi ve eşi Latife Hanım'ın onuruna Amasya Belediyesi Konağı'nda şehir adına bir akşam yemeği verilir. Yemek öncesinde eşi Latife Hanım'a Milli Mücadele'de yararlılıkları görülen Amasya Müftüsü Abdurrahman Kamil Efendi'yi38 göstererek “babamın elini öp” demiş ve Müftü Efendi'yi daha önce, Amasya'ya ilk gelişinde tanıdığını söylemiştir. 


35. Salih Bozok'uneşi. 

36 Fuat Bulca'nıneşi. 

37 Ülger, Zaferin Gölgesinde..., s. 276. 

38 Abdurrahman Kamil Yetkin (1850-1941). 
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Belediye binasının ırmak tarafına bakan odalarının kapıları kaldırılarak üç oda birleştirilmiştir. Doğu yönünde kalan odaya Gazi ve eşinin masaları konulmuştur. Amasya Musiki Cemiyeti, saz grubu Giriftzen Asım Bey yönetiminde icra etmiştir. 

Akşam yemeği, içkili oluşu ve saz takımının katılmasıyla da eğlence halini almıştır. Gazi, içkili bir masada bulunmayacak olan Amasya Müftüsü Abdurrahman Kamil Efendi için ayrı bir masa açılmasını istemiştir.3? 

20 Eylül 1924 günü, İzmir Kokaryalı'daki sinemada çıkan yangında Başbakan İsmet İnönü'nün ağabeyi Tabip Binbaşı Dr. Ahmet Bey'in eşi Yaşar Hanım ve kocasının akrabası Kâzım Paşa'nın hanımı, çocuklarıyla beraber can vermiştir. Uşakizade Muammer Bey, Kokaryalı Sineması yangını nedeniyle kendini sorumlu görerek belediye başkanlık görevinden istifa etmiştir. 29 Eylül 1924 tarihinde, Gazi Paşa ve Latife Hanım'ın İzmir halkına gönderdiği başsağlığı telgrafı şöyledir: 


Kokaryalı Sineması'nın yandığını ve yangın sırasında sekiz-on kadın ve çocuğun da maalesef yandıklarını haber aldım. İzmir'in uğradığı bu felaketten dolayı üzüntümü ve taziyemi beyan ederim, Efendim. 


Latife Gazi Mustafa Kemal 
Gazi Mustafa Kemal* 


25 Eylül 1924 günü saat 16.00'da, Gazi ve beraberindeki heyet 
Tokat'a ulaşır. Gazi beraberindekilerle birlikte doğru Belediye'ye gelir ve ilgililerden bilgi alır. Daha sonra eşiyle birlikte kalacakları Tokat Milletvekili Mustafa Bey'in evine varırlar. Mustafa Bey, Gazi'nin eski karargâh subayıydı. Onu bütün özellikleriyle tanıyordu. Ev sahipleri, büyük misafirleri için görkemli ve çok güzel bir sofra hazırlamıştı. Sofrada bir kuş sütü eksikti. Gazi her seyahatinde olduğu gibi bu seyahatinde de ağzına içki koymamıştır. Sofranın çekiciliğine rağmen içmedi. 
Kahveler içilmiş, sohbet koyulaşmıştı. Oysa Latife Hanım hem yorulmuş, hem de Gazi ile baş başa kalmak istemektedir. 

Gazi sabah Tokat Valiliği'ne gitmiş, ilgililerden şehrin sorunlarını dinlemiştir. Kolordu Dairesi'ni ziyaret eden Gazi, akşam, Tokat Musiki Yurdu tarafından verilen konsere eşi Latife Hanım'la beraber katılmıştır. 


39 Hüseyin Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya, Olaylar, Portreler, Belgeler, Ankara, 
1992, s. 516-519. 
40 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 17, İstanbul, 2005, s. 56. 


252 LATİFE MUSTAFAKEMAL 


27 Eylül 1924 sabahı Belediye'yi ziyaret ettikten sonra yanındaki 
heyetle birlikte Sivas'a doğru yola çıkarlar. Gazi, Latife Hanım'ın, Kılıç Ali ve Salih Bey'i arabasına almasına kızdığını biliyor ve bu duruma da üzülüyordu. Bu kez, Latife Hanım'ı arabaya almama kararı veren Gazi, bu kararını uygulamaktan son anda vazgeçmiştir. 

Gazi ve beraberindekiler saat 16.30'da Sivas'a varırlar. Gazi'nin Sivas'ta ilk gittiği yer, “Sivas Kongre Binası” olarak kullanılan lise binası olmuş ve orada şehrin temsilcilerini kabul etmiştir. Gece yapılan fener alayı şehri dolaştıktan sonra lisenin önüne gelmiştir. Gazi ve eşi Latife, gençlerin sevgi gösterileri karşısında kapı önüne çıktılar. Gençler adına yapılan konuşmaya karşılık, Gazi de gençlere kısa bir teşekkür konuşması yapar.4! 

30 Eylül 1924 saat 17.00'ye doğru, Gazi, Erzurum'a varmıştır. Heyet valiliği ziyaret eder. O akşam, Erzurum Belediyesi Erkek Öğretmen Okulu'nda Gazi ve eşi şerefine yemek verilmiştir. 

Gazi, 1 Ekim'de Erzurum Valiliği'ne gelerek Vali Zühtü (Durukan) Bey başkanlığında kurulan Deprem Felaketzedelerine Yardım Komisyonu'nun çalışmalarını incelemiştir. Komisyona ilk yardımı 
20 bin lirayla İstanbul Belediyesi yapmıştır. Birçok ilden yardım gelmiştir.*? 

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası Umum Müdürü Celâl Bey'e, Erzurum'dan 2 Ekim'de şu telgrafı çekmişti: 


Erzurum felaketzedeleri için tarafımdan on bin lira, Latife Gazi Mustafa Kemal Hanımefendi tarafından da on bin ira bağışlanmıştır. Mebus Kılıç Ali, Hamdullah Suphi, Rauf ve Salih Beyler üçer yüz, Başkatip Tevfik Bey iki yüz, Seryaver /Başyaver| Rasuhi ve Muhafız Kıtaları Kumandanı İsmail Hakkı Beyler, Yaver Muzaffer ve Memduh Beyler ellişer lira veriyorlar. İş bu meblağın Erzurum Hareketi Arz Felaketzedeganı (Felaketzedeler| Komisyonu Riyaseti'ne (Başkanlığı'na) kayıt ve muhafazasını ve keyfiyetin belirtilen komisyon riyasetine de bildirilmesini rica ederim.43 


3 Ekim gününü Erzurum'da geçiren Gazi, öğleden sonra da felaketzedeler yararına düzenlenen at yarışlarını eşi Latife Hanım'la birlikte 


41 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 424-425. 
42 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 171-173. 
43 Atatürk'ün Bütün Eserleri, c. 17, s. 71. 
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izlemiştir. Gazi ve Latife Hanım, 4 Ekim günü Erzurum'dan ayrılarak ve saat 18.00'de Sarıkamış'a varmışlardır. 

Ertesi gün Gazi, Hükümet Binası'nı, Belediye'yi ve Türk Ocağı'nı ziyaretetmiştir. Gazi ve beraberindeki heyet, istasyon civarında yapılan binicilik gösterisini izlemişlerdir. Sarıkamışlı gençler, Gazi ve konuklarına bir öğlen yemeği vermiş ve yemekte ateşli konuşmalar yapmışlardır. Akşam yemeğinden sonra Latife Hanım'la birlikte Sarıkamış Garnizonu'nun tiyatrosunda, “Zeynep'in Dileği” adlı üç perdelik oyun seyredilmiştir. 

Oyun, Erzurumlu şair Ömer Raci (Danacı) Bey tarafından yazılmış, Milli Mücadele'de Afyon bölgesindeki savaşları, halkın uğradığı zulüm ve acılar ile gösterilen fedakârlıkları anlatmaktaydı. Sarıkamış'ta ilk defa sergilenen oyun, genç subaylar ve iki Türk Ocaklı genç tarafından oynanmıştı. Perde arasında müzik ziyafeti verilmiştir. Bu tiyatro gösterisine Latife Hanım, Ali Sait Paşa'nın eşi Naciye Hanım ve subay eşleri birlikte gitmişlerdir. Oyun sırasında arkadaki kalın perde kaldırıldığı için ilk defa kadınlarla erkekler karışık oturmuşlardır. Gazi, kadın ve erkek hakları konusunda Türkiye'nin en doğusundan tüm Anadolu'ya önemli bir mesaj vermiştir.45 

6 Ekim sabahı ise Gazi ve konuklar, trenle Kars'a hareket etmişlerdir. Yol boyunca, istasyonlarda halk onları bayraklarla karşılamış ve sevinç gösterileriyle uğurlamıştı. Öğleye doğru Kars İstasyonu'na gelinmişti. 

Gazi, Türk Ocağı'nda kısa bir süre sonra dinlendikten sonra Hükürmet Binası'na geldi. Burada Ardahan ve Kağızman'dan gelen heyetle görüştü. Halk okul ve yol istiyordu. Belediyeye geldi. Kars'ın ihtiyaçları, yapılan işler konusunda ilgililerden bilgi aldı. Bir süre önce meydana gelen deprem, Kars ve çevresinde büyük hasara neden olmuştu. Gazi, devlet yardımının en kısa zamanda Kars'a ulaşacağını, bundan emin olmalarını söyledi. 

Buradan çıktıktan sonra Kız Okulu'na giden Gazi, akşam ise Türk Ocağı'nın davetine katılmıştır. Konuşmaların olduğu, şiirlerin okunduğu ve Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun temsil edildiği gecenin en önemli kısmı ise halk oyunu ekibinin, Gazi için bestelenmiş 


44 İbrahim Ethem Atnur, Reis-i Cumhur'un Doğu İncelemeleri, Ankara, Nobel Yayın Dagıtım, 2006, s. 67. 
45  Atnur, Reis-i Cumbur'un Doğu İncelemeleri, s. 75. 


254 LATİFE MUSTAFAKEMAL 


olan “Hoş Gelişler Ola” türküsü ile birlikte oyununun sergilenişiydi. 
Büyük bir alkış alan bu oyunun sergilenişinde, Gazi ve eşi Latife Hanım birkaç kez ayağa kalkarak oyuncuları ve salondakileri selamlamışlardır. 

Türk Ocağı'ndaki toplantı iki saat sürmüştür. Gazi, toplantıdan sonra saat 21.00'de Sarıkamış'a hareket etmek üzere tren istasyonuna gelmiştir. Kars İstasyonu tıklım tıklımdı. Gençler ellerinde meşalelerle yollara dizilmişlerdi. “Yaşa! Büyük Gazi'miz. Yolunuz açık olsun” sesleri dalga dalga yayılırken Gazi ve eşi Latife Hanım ile öteki konuklar, alkışlar arasında trene binmişlerdir.46 

7 Ekim akşamı, Sarıkamış'ta Ordu Komutanı Ali Sait Paşa'nın? 
evinde, Gazi'nin şerefine verilen yemekte, Latife Hanım'ın yarattığı önemli sıkıntıyla, Gazi ve Latife Hanım'ın evliliğinde “ayrılık rüzgârları” ciddi olarak esmeye başlamıştır. Kılıç Ali yaşanan olayları şöyle anlatır: 


Gazi, uzun bir seyahat yapmaya karar vermişti. İç Anadolu'da heyecan yaratan bu gezisine Latife Hanım da katılıyordu. Gazi bu gezide Latife Hanım'ı yanına almakla, Türk kadınının gelişme aşamasını da göstermek istiyordu. 
Ayrıca Gazi'nin çevresini bir sevgi çemberi şeklinde kuşatan halkımıza kadınlarımızın da katılması sağlanacak, resmikabullere ve toplantılara herkesin eşiyle birlikte katılmasına imkân hazırlanacaktı. 

Salih Bozok'un eşi (Pakize) Hanım ve Fuat Bulca'nın eşi Sabiha Hanım da Latife Hanım'ın davetlisi olarak geziye katılıyorlardı. 

|...) Sarıkamış'ta Ordu Kumandanı Ali Sait Paşa'nın evinde Cumhurbaşkanı onuruna verilen resmi akşam yemeğindeydik. Sofrada Erzurum Valisi, Sarıkamış'taki Ordu ve Tümen Komutanları, askeri ve mülki davetliler vardı. Latife Hanım ile Ordu Kumandanı'nın eşi Naciye Hanım da sofrada idiler. Önce içildi, sonra da yemek yenmeye başlandı. Gazi, kendisine uzatılan tabaktan makarna alıyordu. Tam o sırada Latife Hanım, o sofrada yakışık almayan ve durumuna uymayan bir harekette bulundu. Gazi, bu hareketi fark etmemiş gibi davrandı. 
Ertesi gün hareket edileceği için, yemeğini bitirip davetlilere veda etti ve sofradan ayrıldı. Latife Hanım'la birlikte yemek salonunun yanı başındaki özel dairesine geçti. İşte tam o sırada da kızılca kıyamet kopmaya başladı. 

(...J Ertesi günü, 8 Ekim 1924'te öğleden önce Erzurum'a dönülecekti. Gazi çok sinirli, Latife Hanım ise her zamanki gibi yaptığından pişman görünüyordu. 
Latife Hanım herhalde bu kez de her zaman olduğu gibi sorunun çözülebileceğinden emin gibiydi. 


46 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 274-275. 
47. Ali Sait Akbaytugan (1864-1950). 
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(..J Ertesi sabah çok erken saatte Salih Bey odama geldi. Gazi'nin sabaha kadar uyumadığını, geç vakit kendisini yanına çağırarak Latife Hanım'dan ayrılmaya karar verdiğini, Latife Hanım'ı bu amaçla Ankara'ya göndermek ve kendisini de yanına vermek istediğini ve hükümete de "Latife Hanımefendi ile ayrılık olayı gerekmektedir. Gereken kanuni işlemi hemen yapınız” şeklinde bir mektup yazdığını söyledi. Bu haber beni çok üzmüştü. 

Meğer Salih Bey, benim odama gelmeden önce Latife Hanım'ın odasına uğramış. Orada bazı gereksiz ve ağır sözler söylemiş. Bana söylediğine göre de tartışma biraz ağırca olmuş. Salih'e yaptığının doğru olmadığını söyledim. Salih Bey yanımdayken Gazi kendisini çağırdı. Ben de kalktım, hazırlandım, Gazi'nin yanına gittim. Salih Bey Gazi'ye, Latife Hanım'a söylediklerini anlatıyordu. Anlattıklarını dinledikten sonra Gazi, Salih'e üzüntülerini şöyle bildirdi: 

“Salih, bana anlattıklarını yaparken bir an düşünmen gerekirdi ki, Latife halen benim adımı taşımaktadır. Dolayısıyla iyi yapmadın!"4 


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile eşi Latife Hanım'ın aralarında önceleri küçük şeylerle başlayıp giderek sahasını genişleten birtakım anlaşmazlıklar çok geçmeden kalıcı bir ayrılığa dönüşmüştür. 
Bu duruma çok üzülen Salih Bey, şöyle anlatıyordu: 


Gazi anlaşılan Latife Hanım'ca yapılan hareketlere sinirleniyordu. Çünkü pek güzel başlayan bu hayatın aynı samimiyetle devamına olanak kalmadı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa bir gün, o zamanki Başyaveri Rusuhi'yi yanına çağırarak Latife Hanım'ı Ankara'ya gönderme konusundaki kararını kendisine bildirmişti. Kararın gerçekleşmesi görevi Rusuhi'nindi. Gazi, İsmet İnönü'ye teslim edilmek üzere bir de mektup yazmıştı. Bu mektupta şunlar yazılıydı: 


Erzurum, 9 Ekim 1924 

Azizim İsmet 

Latife Hanım, takaddüm ederek (bizden önce davranarak| Ankara'ya geliyor. Beraber seyahate devamı münasip görmedik. Çünkü iki yıllık tecrübe birlikte yaşamamızın imkânı olmayacağına kanaat hâsıl ettirdi (olmayacağı düşüncesini oluşturdu). Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus bitkin) ve mahzundur (üzgündür). Zatıâlinizin ve belki Fevzi Paşa Hazretleri'nin itilaf-ı hal fitilafın çözümü) için delaletinizi rica edecektir. Kararım katidir. Yalnız, gerek kendisinin ve gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendisine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edecegim. Suret-i infifakı (gerisini) Ankara'da kararlaştırırız. Sükünetle İzmir'e gitmeyi muvafakati kabul etmesini| temin lazımdır. Gözlerinizden öperim. 

Gazi Mustafa Kemal# 


48 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 536-538. 
49 S. Bozok ve C. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 222-223. 
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Latife Hanım'a, Rusuhi Bey'le birlikte Ankara'ya hareket etmesinin 


bildirildiğini anlatan Salih Bozok, o sıkıntılı günleri anlatmaya devam eder: 


Latife Hanım'la yanımızda tek bir hizmetçi bulunduğu halde Kayseri'ye kadar bir otomobilde seyahat ettik. Latife Hanım yolda sürekli olarak pişmanlığını gösteriyordu. 

Kılıç Ali ile aramızda bir parola kararlaştırdık. O bana, ben ona karşılıklı durumu bildirecektik. Gazi'nin Latife Hanım'a karşı hiddeti geçmemişse, Kılıç Ali bana “Henüz hastalığı geçmedi” diyecekti. Erzincan'a vardığımız zaman Latife Hanım oraya iki gün sonra gelecek olan Gazi'ye verilmek üzere bir mektup yazıp kumandana bırakmıştı. Bu mektup Gazi'nin üzerinde çok büyük tesir yapmış olacak ki, Kayseri'ye gelmeden evvel yolun bir noktasında Gazi'den şöyle bir telgraf aldım: 


10 Ekim 1924 
Salih Bey'e 
Kayseri'den ileri geçmeyiniz, orada beni bekleyiniz. 


Gazi Mustafa Kemal9 


Salih Bozok, sözlerini şöyle sürdürür: 


Son durumu aramızdaki parolayla Kılıç Ali'ye telgrafla sordum. Aldığım yanıt Gazi'nin hiddetinin geçtiği şeklindeydi. Latife Hanım tarif edilmez derecede sevindi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kayseri'ye kadar gelmesini bile beklemiyordu. Onu, ta 80 kilometre uzakta karşılamaya koştu. Gazi'nin o gün keyfi yerindeydi. Kendisine kavuştuğumuz yerde otomobilinden indi. Ve Latife Hanım ile beni otomobiline alarak ayrı ayrı övgüde bulundu. 

O gece Kayseri'de çok sevinçli bir gece geçirildi. Gazi, ertesi gün yanına girdiğim zaman İsmet Bey'e verilmek üzere yazdığı mektubu ne yaptığımı sordu. “Yanımdadır” dedim. “Onu yırt at” buyurdular. Gözleri önünde mektubu yırttım. Fakat ne düşündüklerini bilmiyorum. Yırtılmış mektubu tekrar alıp saklamamı emrettiler. 

Aradan uzun zaman geçmişti ki, tekrar anlaşmazlıklar, dargınlıklar başlayınca Gazi bu sefer kesin olarak ayrılık kararı verdi. Kısaca, işte böyle evlendiler ve böyle ayrıldılar.5! 


Asım Gündüz, yaşananları şöyle anlatır: 


50 S.Bozok veC. Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, s. 221-222. 
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Ne hazin tesadüf ki, seneler sonra ben Erzincan'da kolordu komutanı olarak bulunduğum sıralarda, Gazi ve eşi ile doğu gezisine çıkmış ve bana bir gece misafir olmuşlardı. O kadar mesut, hayatlarından o kadar memnunlardı ki, kısa bir süre sonra Sarıkamış'tan aldığım tel beni hayretlere düşürdü. Bu telde Latife Hanım'ın yaverlerle beraber geldiği ve misafir etmem bildiriliyordu. 

Latife Hanım çok üzgündü. Eşimle uzun müddet dertleşmişler, fakat arada geçen olayı ne eşim sorabilmiş, ne de O anlatmıştı. Bu asil kadın hayatı boyunca verdiği sözüne sadık kalmış ve hatıralarıyla baş başa yaşamayı en büyük teselli bulmuştu.52 


Latife Hanım'ın pişmanlığını daha sonra Salih Bey'e yazdığı mektuplarda görüyoruz. Ama sonuçta değişen bir şey olmayacak, Gazi ve Latife Hanım'ın evlilikleri kaçınılmaz sona doğru yaklaşacaktı. 

13 Ekim günü, Gazi ve eşi Latife Hanım, Kayseri Valisi Muammer 
Bey başkanlığındaki heyet tarafından Kayseri'ye beş saat uzak bir mesafede karşılanırlar. Gazi ve beraberindekiler Gezi bucağında biraz dinlenmiş, Kayseri'ye girerken de halkın coşkun gösterileriyle karşılanmıştır. 

Ertesi gün Gazi eşi Latife Hanım ve öteki konuklarla beraber Kayseri Lisesi'ni ziyaret ederek derslere girmiştir. Gazi, ayrılırken lisenin anı defterine “Kayseri Lisesi'ni, müdürüyle, öğretmenleriyle, bütün öğrencileriyle Cumhuriyet'in ateşli, üretken bir ocağını bulduk” ifadesini yazarak, eşi Latife Hanım'la birlikte imzalamıştır. 15 Ekim'de törenle Kayseri'den ayrılan heyet, Yozgat'a gitmek üzere hareket etmiştir.53 

Karşılama töreni yapılmaması istendiği halde o gece yediden yetmişe Yozgat ayaktaydı. Birkaç yüz atlı şehrin dışında Gazi ve eşini karşılayacak, Hükümet Konağı önüne geleceklerdi. Öyle oldu. Bir ışık seli Yozgat'a aktı. 

Gazi, eşi Latife Hanım ve arkadaşları, geceyi Vali Konağı'nda geçirirler. Ertesi gün, 16 Ekim sabahı, Gazi doğruca Valilik makamına gider. Bu arada Yozgatlı kadınlar, Latife Hanım'la sıkı bir dostluk kurmuşlardı. Aralarında bir toplantı yaparak Latife Hanım'ı davet etmişler ve kendisiyle uzun uzun görüşmüşlerdir. Sonra da Latife Hanım'a “Gazi Paşa'mız bizim babamızdır. Kaç-göç tanımayız. Bizi ona götür, ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz” demişlerdir. 

Yozgatlı kadınların içtenlikle söyledikleri bu dileği Latife Hanım yerine getirir. Birlikte Gazi'yi ziyaret etmiş ve görüşmüşlerdir. Gazi ve 


52 Gündüz, Hatıralarım, s. 210. 
53 Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 17 Ekim 1924; Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 294. 
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eşi o gece Yozgat'ta kalırlar. Gece yapılan fener alayını hep beraber izlemişlerdir. 

Ertesi sabah saat 08.00'de Yozgat'tan ayrılan heyet, Kırşehir'e hareket etmiştir. Heyet, Hükümet binasında Kırşehirli erkân ile tanışmıştır. 
Kırşehirlilerce Latife Hanım'a bir halı hediye edilmiştir. 18 Ekim günü saat 13.00'te Ankara'ya dönülmüş ve her yönüyle unutulmayacak anılar taşıyan bu uzun “Sonbahar Gezisi” sona ermiştir.54 

Elli gün ve üç bin kilometre süren “Sonbahar Gezisi” başladığı gibi bitmemiş, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın evliliğini sona doğru adım adım yaklaştırmıştır. Ankara'dan trenle Dumlupınar'a, oradan yine trenle Bursa'ya gidilmiştir. Dokuz gün süren bir gemi yolculuğuyla Trabzon'a ulaşılmıştır. Deprem haberi üzerine program deişmiş, ardından da Samsun'dan Kars'a ve oradan da Ankara'ya kadar otomobille bir seyahat yapılmıştır. Yolların yeterli olmadığını ve ülkenin savaş sonu harap ve yoksulluk içinde olduğunu da unutmayalım. 
Bu seyahatin bir benzerinin, günümüzün yol şartlarında bile bir kadın tarafından yapılması çok zor ve güçtür. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yanında gezilerde yer almasıyla, örnek “Türk Kadını” görevini yerine getiren ve Anadolu kadını tarafından övgüyle karşılanan Latife Hanım, yorulduğunu zaman zaman “topuk sesleriyle” hissettirmiş, evliliğin so- 


nunu hazırlamıştır. 
LE 


Ziya Gökalp, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, rahatsızlığı üzerine çektiği 21 Ekim 1924 tarihli telgrafa çok duygulanmıştır. 


Paşa Hazretlerine lütfen teşekkürlerimi yazınız. Beni bu haldeyken hatırladığı için minnettarım. Gazi Paşa ve Latife Hanım'a ithaf ederek yazdığım Türk Medeniyeti tarihi kitabımın basıldığını göremeden ölüyorum... 


Gazi, Ziya Gökalp'in ölümü üzerine 26 Ekim 1924 günü eşi Vecihe Hanım'a başsağlığı dileyen şu telgrafı çekmiştir: 


Muhterem zevciniz Ziya Gökalp Bey'in bütün Türk âlemi için pek elim bir ziya teşkil eden gaybubet-i ebediyyesinden mütevellid (ebedi yokluğundan kaynaklanan) hissiyat-ı taziyetkâranemi /taziyelerimi| ve Türk milletinin samimi teessürat-ı kalbiyesini (samimi teessürlerini| zat-ı ismetanelerine sunar ve Türk 


54 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 470-471. 
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milleti ve Hükümeti'nin, ailesi hakkında hissiyat-ı müşfikanesini (şefkatli duygularını) temin ederim, Efendim. 


Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal 


Latife Hanım da Vecihe Hanım'a aşağıda yer alan başsağlığı telgrafını gönderir: 


Türkiye'nin ilim âlemi için çok kıymetli bir uzuv Jkişil olan muhterem zevciniz Ziya Gökalp Bey'in ufulünden mütevvelit (kaybı nedeniylel teessür ve hissiyat-ı taziyetkaranemi (başsağlığı dileklerimi) arz ederim, Efendim. 

Latife Gazi Mustafa Kemal 


Ziya Gökalp'ın eşi Vecihe Hanım, Latife Hanım'a gönderdiği teşekkür mektubunda şunları yazmıştı: 


Eşimin ziyandan mütevellid (kaybı nedeniylel nihayetsiz (sonsuz) acımıza iştiraklarınızı (ortak olduğunuzu| bildiren taziyet (başsağlığı| telgrafınız bizi çok derinden mütehassıs |duygulandırmış| ve minnettar etmiştir. Arz-ı şükran ederim, Efendim.$ 


24 Kasım 1924 günü, Gazi ve Latife Hanım, İsmet Paşa'nın kayınvalidesinin ölümü üzerine Pembe Köşk'e ziyarete gidip, başsağlığı dileklerinde bulunurlar. 


Gazi ile Latife Hanım'ın ikinci Çukurova gezileri 


Gazi, Ankara'da başlattığı “Orman Çiftliği” çalışmalarının sonuçlarından çok memnun olmuş ve bu çiftliğin köylüye örnek olması için Anadolu'da benzeri çiftliklerin yayılmasını arzu etmiştir. 
Bu düşünceyle, Akdeniz'in en verimli topraklarında da bir çiftlik kurmak arzusundaydı. Gazi, Dörtyol ve Adana'da da birer çiftlik kurmak üzere eşi Latife Hanım'la birlikte Çukurova'ya bir seyahat yapmayı planlamıştır. Yolu üzerindeki Konya'ya uğrayacak olan Gazi, daha önceki gezilerinde kaldığı, pek hoşlandığı ve ona hediye edilen Köşk'te dinlenecekti. Gazi ve beraberindeki heyet, 1 Ocak 
1925 günü akşamı saat 17.00'de Konya'ya gitmek üzere Ankara 
Garr'ndan uğurlanmıştır. 


55 Önder, Atatürk Bildirileri, s. 54-60. 
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Gazi ile Latife Hanım Anadolu gezisinde. 
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Konya Belediye Başkanı Kâzım (Gürel) Bey'in eşi Nazmiye Hanım'ın başkanlığında Konyalı kadınlar, Konya İstasyonu'nda Gazi ve eşi Latife Hanım'ı karşılamak için beklemişlerdir. Yol boyunca güçlükle ilerleyen Gazi'nin arabası, coşkun tezahüratlarla kalacakları eve ulaşmıştır. Binlerce Konyalı, köşkün önünü doldurmuş, Gazi'yi ve Latife Hanım'ı görmek istiyorlardı. Köşk'te kısa bir süre dinlenen Gazi, daha sonra Latife Hanım, Fahrettin (Altay) Paşa ve Harp Okulu'nda Mustafa Kemal'in tarih öğretmeni Naci Paşa'6.ve eşleri ile birlikte köşkün balkonuna çıkmış ve halkı selamlamışlardır. 
Gazi, izcilerin ve okulların geçit resmi boyunca balkondan ayrılmamıştır. 

4 Ocak 1925 Pazar gününü Gazi ve eşi dinlenerek geçirmiştir. Latife Hanım, o gün, Mevlana Dergâhı eski postnişini Abdülhalim Çelebi Efendi'nin eşini kabul etmiştir. 

Ertesi günü, Gazi vilayeti, kolorduyu, belediyeyi ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ziyaret etmiştir. Gazi ve eşi, Konya'daki on günlük misafirlikleri sırasında çevrede küçük gezintiler yapmışlardır. 

6 Ocak'ta, Gazi önce Meram'ı sonradan da Konya'nın Sedinler 
Mahallesi'nde oturan yaşlı bir Konyalıyı Latife Hanım'la beraber ziyaret etmişlerdir. Abditolulu Hacı Hüseyin adındaki bu gönlü temiz, tok sözlü Konyalıyı, Gazi, 20 Mart 1923 tarihindeki gelişinde tanımış ve onu “baba” olarak görmüştür. Mehmet Önder, o günleri şöyle anlatır: 


Konya Çiftçiler Birliği, bu okuyup yazması olmayan, fakat tecrübeli ihtiyarı Konya çiftçilerinin temsilcileri arasına seçmişti. Sıra, Çiftçiler Birliği'ne gelip de Hüseyin Ağa diğer birkaç çiftçi ile birlikte Gazi'nin huzuruna kabul edildiği zaman, kollarını iki yana açarak büyük bir samimiyet ve saflıkla: 

“Hoş geldin benim aslan Paşam, hoş geldin yavrum” diyerek, Gazi'yi kucaklamıştı. 

Gazi, beyaz sakallı, nur yüzlü bu ihtiyarın yüreğinden kopan samimi davranışından çok duygulanmış, hatırını sormuştu: 

“Sağ ol baba! Kaç yaşındasın?” 

“Seksene girdik, diyelim oğul.” 

“Çocukların var mı?” 

“Üç oğlandan biri sizlere ömür Çanakkale'de, öteki Sakarya'da şehit oldu. 
En küçüğü köyde, eker, diker, bize bakar. Sen sağ ol da yavrum, bize baba diyen elbet bulunur.” 


56 NaciEldeniz (1875-1948). 
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Gazi ile Latife Hanım Anadolu gezisinde. 


“Bundan sonra ben de sana baba diyeceğim. Benim babam olur musun?” 

Gazi'nin bu samimi sözü, uzun boylu, iri yapılı ihtiyar köylüyü yüreğinden sarsmıştı. O, Paşa'sından böyle bir yakınlık beklemiyor, hatta eskimiş çuha poturu, belini saran yün kuşağı ve ayağındaki yamalı kunduraları ile yanına giremeyeceğini sanıyordu. Ama şimdi karşısında milletin kurtarıcısı sevgili Paşa'sı kendisine 'oabam olur musun?" diyordu.57 


10 Ocak günü, Gazi, Latife Hanım, Fahrettin Paşa ve Naci Paşa 
ve yanındaki heyetle birlikte Konya Lisesi'ndeki bir etkinliği izlemeye gitmişlerdir. Etkinlik İstiklal Marşı'yla başlamış, şiirler okunmuş, şarkılar söylenmiş ve bir temsil ile sona ermiştir. Konya'da bulunduğu sırada, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi Latife Hanım'la beraber, Konyalıların kendilerine hediye ettiği evde ailece, davetlilerle beraber öğle yemeği yediğini anlatan Fahrettin Paşa, şöyle devam eder: 


Kadınlarımızın çarşafı atıp erkeklerle bir arada sohbet etmeleri yeni bir olaydı. Çekingenlik ve ürkeklik henüz giderilememişti. Gazi'nin sofrada bulunan hanımları memnun edecek tatlı ve neşeli konuşması, Latife Hanım'ı da ona nazikane katılarak davetlileri taltif etmesi (övmesi) unutulacak hallerden değildi. 
O günlerde, Ankara'da siyasi görüşmeler oluyor, İsmet Paşa Heybeliada'da tedaviye çekilmiş bulunuyordu. 


57. Mehmet Önder, Atatürk Konya'da, Ankara, 1989, s. 71. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1. İnönü Zaferi'ni tebrik yollu bir telgraf yazmamı bana emretti ve hazırladığım müsveddeyi okuduktan sonra ikinci olarak bir fırkayı (paragraf) kendi el yazısıyla ilave etti. Bu telgraf şöyleydi. 


11 Kânunusani (Ocak| 1341 (1925) Heybeliada 

İsmet Paşa Hazretlerine 

1. Ordu, milletin ilk kurtuluş müjdesini verdiği 1. İnönü Meydan Muharebesi'nin 4. sene-yi devriyesini bugün idrakla mübahidir fiftihar etmektedir). Konya bu mübarek günü, mübeccel (yüce) Gazi'nin huzurunda tespit etti. 
Büyük günü yaratan büyük komutanına teşeküratını (teşekkürlerini), tebrikatını (tebriklerini) takdim ederken, O'nun iadei sıhhat (sıhhatine kavuşma| haberine pür heyecan intizar eder (bekler), muhterem ellerinden öperim, efendim. 

2. Bu telgrafı yazdığım an ictimai (bulunan) kişilerin adlarını anmak isterim: Şerife Hanımefendi, Belediye Reisi Kâzım Bey, Konya Mebusu Mustafa Efendi, Aliye Mustafa Hanımefendi, Naci Paşa, Makbule Naci Hanımefendi, Handan Hanım, Nazıma Kâzım Hanımefendi, Latife Gazi Mustafa Kemal, Talat Mustafa Bey, Gazi Mustafa Kemal Paşa. 


2. Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa 


Konya'dan, Dörtyol'a geçen ve orada üç gün kalan Gazi, 17 Ocak'ta Adana'ya döner. Doğruca kalacakları Seyhan Nehri kenarındaki Suphi Paşa Konağı'na gelirler. Bir süre dinlendikten sonra Askeri Karargâh'ta verilen çayda bulunurlar. Gece şerefine bir fener alayı düzenlenir. Dışarı çıkarak gençlerle konuşur. 

Gazi, eşi Latife Hanım ve Fahrettin Paşa ile Türk Ocağı'na temsile davet edilirler. Gazi, Türk Ocağı ilgililerine bir daha kendilerine loca ayrılmamasını, halktan biri olarak, halkın arasında oturmak istediğini söylemiştir. Gazi, Adana'nın kurtuluşunu anlatan bir gösteri izlemiş ve oyunu çok beğenmiş, sanatçıları uzun uzun alkışlamıştır. 

18 Ocak günü, Ziraat Okulu'nu, Memleket Hastanesi'ni, Ziraat Sergisi'ni gezmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve eşi, ertesi gün Lise'ye, Kız ve Erkek Öğretmen okullarına gitmiş, akşam da Cumhuriyet Halk Fırkası'nda bir toplantıya katılmışlardır. 

Gazi, 20 Ocak'ta Tarsus'a gelmiş ve yine bir Konya-Adana-İçel gezisi yapmıştır. 27 Ocak'a kadar Tarsus ve Mersin'de bir hafta kalarak dinlenmiştir."? 


58 Önder, Atatürk Konya'da, s. 66-67. 
59 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 372-373. 
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Gazi ile Latife Hanım Anadolu gezisinde. 


Ertesi gün Mersin'e varan Gazi ve beraberindeki heyete coşkun tezahürat yapılmıştır. Gazi ve Latife Hanım kendilerine ayrılan deniz kenarındaki Marumati adlı bir Rum'dan kalan eve yerleştirilmiştir. 23 Ocak akşamı Türk Ocağı salonunda verilen temsili izleyen Gazi ve Latife Hanım, Türk Ocağı yetkililerine memnuniyetlerini bildirmişlerdir. 

Gazi'nin, Ankara'da kurduğu çiftlikle, Ankara Ziraat Okulu öğrencileri ve Tarım Bakanlığı personeli yakından ilgileniyorlardı.60 
Gazi'nin Silifke'ye gidiş nedeni, örnek olarak kuracağı yeni bir çiftliğin yerini belirlemekti. Satın alınması düşünülen, Silifke'nin Tekir köyün- deki çiftliği, Gazi'ye Tarım Bakanı Zekayi Bey! tavsiye etmiştir. 

Gazi, Latife Hanım'ı Mersin'de bırakarak, çiftlik yerini görmek üzere 27 Ocak'ta, o günlerde il merkezi olan Silifke'ye geldi. Hükümet konağında geceyi geçirdi. Ertesi gün, Tekir köyüne giderek çiftlik ye- 


60 İzzet Aslan, Atatürk Silifke'de, Ankara, TÖYKO Matbaası, 1970, s. 63. 
61 Zekai Apaydın (1877-1947). 
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rini gezen ve beğenen Gazi, 36 bin liraya Tekir Çiftliği'ni Hazine'den satın almıştır. O gün Mersin'e gelen Gazi, 2 Şubat 1925 tarihinde de Ankara'ya döndü.& 

Gazi, gittiği yerlerde kılık kıyafet değişimi ile ilgili halkın davranışını izlemiş ve değerlendirmeler yapmıştır. Tarsus'ta kaldıkları evde, Latife Hanım'a verdiği bir işaretle, Latife Hanım kıyafetini değiştirerek salonda bulunan Tarsusluların huzuruna çıkmıştır. Tarsuslular böylesine modem ve çağdaş anlayışta bir kıyafeti takdirle ve sevinçle karşılamışlardır. 
Başörtüsü olmayan sade ve çağdaş bir kıyafetle Gazi'nin yanına oturan Latife Hanım'a Tarsuslular parıldayan gözlerle bakmış ve Gazi'nin: 


“Bu değişik kıyafeti nasıl buldunuz?” sorusuna, 

Tarsuslular: 

“Çok güzel Paşam” cevabını vermişlerdir. 

Tarih boyunca konumu gereği pek tutucu davranmayan, devamlı yenilikten yana olan Tarsuslular, böylesine modern ve çağdaş anlayışta bir giysiyi takdirle, sevinçle karşılamışlardı. 

Gazi burada Tarsuslulara: 

“Türk kadını bundan sonra bu kıyafeti giyecektir” demiştir. 

Aynı toplantılarda erkeklerin şapka giymeleriyle ilgili fikirler de tartışılmış ve benimsenmiştir.53 


Latife Hanım'ın Ankara'daki son günleri (1925) 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın evliliği, önce Tokat'ta ve sonra da Sarıkamış'ta yaşanan olaylar nedeniyle epeyce sarsılmış ve adeta kopma noktasına gelmiştir. Gazi, Sarıkamış'ta yaşananlar üzerine aldığı eşinden ayrılma kararına rağmen, Latife Hanım'ı affederek Kayseri'de kararından geri adım atmış ve evliliğine bir süre daha devam etmiştir. Bu yaşanan olaylardan on ay sonra, evlilik Çankaya Köşkü'nde muhafız erlerinin gözü önünde sona erecektir. 

Hukukçu ve Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun6# anılarından ayrılığın öncesini izleyelim: 


Bir yaz akşamı Gazi, Latife Hanım, Denizcilik Bakanı Topçu İhsan Bey ve eşi, Latife Hanım'ın küçük erkek kardeşi, annem-babam ve daha birkaç kişi... 


62 Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, s. 373. 
63 Öz, Atatürk Tarsus'ta, s. 39-40. 
64 Samet Ağaoğlu (1909-1982). 
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Sofraya hizmet eden ben, Ankara Lisesi öğrencisiydim. Bir aralık konu Gazi'nin evlenmesine geldi. Konuşulurken Latife Hanım: 

“Ah, böylece yüksek tahsilim yarıda kaldı” dedi.65 

Gazi'nin yüzü birdenbire asıldı. Tarihler 5 Ağustos 1925 tarihini gösteriyordu.85 

Biraz kısık bir sesle: 

“Öyleyse Hanımefendi, serbestsiniz, yarım kalan okumanızı sürdürebilirsiniz" dedi. Yanlışını hemen fark eden Latife Hanım, Gazi'nin elini yakalayıp öptü ve heyecanlı bir sesle: 

“Ama dünyanın en büyük üniversitesine böyle girdim işte” diyerek işi tatlıya bağladı.57 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Mevlevi dedesi Veled Çelebi68 ara- 


sında sevgi ve güvene dayalı bir dostluk oluşmuştu. Bu sebeple Gazi, Çelebi'yi her zaman sürekli kendi korumasına almıştır. Gazi'nin Veled Çelebi'ye duyduğu sevgi ve hürmetin farkında olan Latife Hanım, bir defasında, onların dostluğundan yararlanarak evliliğini kurtarmak için Çelebi'nin yardımını istemiştir. Latife Hanım, Veled Çelebi'yi köşke davet etmiş, bu güngörmüş geçirmiş insana derdini açmıştır: 


“Büyük bir ateşin içindeyim, bana derin bir âlemi tanıyan bilginiz içinde fikir veriniz. Ne yapayım, ne yapmayayım?” diye sorular sormuş, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile yaşantısından bölümler anlatmış, dert yanmıştır. Latife Hanım, bu büyük Çelebi'ye, Gazi'nin “Çelebi Hazretleri" diye hitap edip, itibar etmesi nedeni ile büyük bir saygı duyuyordu. |...) Türk toplumunun tek kadını, tek ve eşsiz Gazi'nin eşi, onu çağırmış, ona mutsuzluğunu anlatıyordu. Veled Çelebi, yanıtını sade çelebi havası içinde vermişti: 

“Latife Hanım kızım, madem bana soruyorsunuz, doğru olan sizin her şeyden önce kiminle evli olduğunuzu unutmamanızdır. Sanırım bunu sık sık unutuyorsunuz. Bunu unutmayın!”69 


Veled Çelebi, Latife Hanım'ı şöyle uyarmıştır: “O bir kaplandır. 


Kaplana gem vurulmaz...” Şevket Süreyya Aydemir ise onun hakkında 


65 


Latife Hanım, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı hukuk ve siyaset tahsilini üçüncü sınıfta yarım bırakarak İzmir'e dönmüştür. 

5 Ağustos 1925 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım boşanmışlardır. 
Bu olay o tarihten önce gerçekleşmiştir. 

Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 127. 

Veled Çelebi (İzbudak) (1869-1953). 

Metin Akar, Veled Çelebi İzbudak, Ankara, 1998, s. 58-59. 
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“Evet, o bir kaplandı. Kaplana gem vurulmayacaktı. Vurulamadı da... 
O kendi hayatını, kendi yolunda, kendi üslubu, kendi mizacıyla yaşadı ve öldü” demiştir.70 

Gazi ve Latife Hanım, güçlü karakterlerdi, gururluydular, serttiler, tavizsizdiler; ikisinin karakterleri de o kadar çok birbirine benziyordu ki uyum sağlamaları mümkün olamamıştır. Gazi, Latife Hanım'ı çok farklı bir kadın olarak gördüğü için evlenmişti, hatta sahip olduğu atılganlığı, kendi bildiğini okuyan tavırları, hep ileri atılması ve sınırları sonuna kadar zorlaması ona kendisini hatırlatıyordu. Fakat çok geçmeden Latife Hanım'ın kuşatıcı, boğucu yanlarına da tanık olunacaktı. 


Evliliğin sona erişi 


21 Temmuz gecesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın arasındaki beraberlik tüm Çankaya görevlileri önünde yaşanan bir olayla sona eriyordu. Gazi'nin, evliliğinin düzelmeyecek bir birliktelik haline geldiğine inandığını ve kararını uygun bir zamanda hayata geçirmek üzere aklına koyduğunu arkadaşlarının anılarından anlıyoruz. Nezihe Araz, bu evliliğin sona erişini şöyle anlatıyordu: 


Köşke geç saatte dönen Gazi, kendisini karşılayan nöbetçiler, subaylar ve askerlerle konuşmaya başladı. Sıcak bir Ağustos gecesiydi. Gençlerin sıcak ve içtenlik dolu sevgi halkası onun kederlerini dağıtmış, yüzünü güldürmüştü. 

(...) Bahçedekiler, Gazi'nin anlattığı bir şeye coşkuyla ve kahkaha ile karşılık verince, balkonda yapayalnız bekleyen kadının sabrı tükendi. “Uşakizade öfkesi” bir anda patladı. Bütün söz vermeler, frenler, iyi niyetler unutuldu ve hırçın, öfkeli, acımasız bir ses balkondan aşağıya döküldü: 

“Kemal! Gel artık buraya! Yetti! Mahalle arkadaşların yetmiyormuş gibi şimdi de köşkün nöbetçileriyle mi ahbaplık ediyorsun?” 

|...) Mustafa Kemal, Latife Hanım'ın yanına uğramadan bir odaya girdi ve 
kapısını kapattı. 

Gazi kalktı, telefonu açtı ve: 

“Bana Kılıç Ali ile Salih'i bulun. Onları bekliyorum, hemen köşke gelsinler" emrini verdi. Mümkün olan en kısa zamanda köşke geldi iki eski arkadaş, Gazi'nin kendilerini beklediği odaya birlikte girdiler. Gazi'yi görür görmez durumu anladılar. Karşılarında bir yanardağ vardı sanki alevi onları bile yakan Gazi: 


70 Aydemir Tek Adam,c.3,s. 540. 
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“Beyler” dedi. “Bu iş bitti. Latife Hanım beni, kendine hiç yakışmayan bir edayla muhafız polislerin, sofracıların, posta erlerinin önünde, şahsiyetimle bağdaşmayacak saygısız ve tedirgin edici bir tavırla son derece rahatsız etti. Bu iş burada bitmiştir. 

Şimdi ben kendimi toplayabilmek için Rusuhi Bey'i yanıma alıp, biraz dışarı çıkacağım. Belki Yozgat'a doğru giderim, kimseyi görmek, görüşmek istemiyorum. Siz İsmet Paşa'yla görüşüp gereği neyse yapacaksınız.7! 


Gazi'nin halinden ve sözlerinden ayrılmaya, her iki tarafı çok üzen 


bu hayata artık son vermeye kesin karar verdiği anlaşılıyordu ama Gazi bu durumu hemen açıklamayı uygun bulmuyordu. 


Latife Hanım'ın yanına refakatçi olarak, İzmir'den tanıdığı Vasıf 


(Çınar) Bey verilmiş, bu defa Ankara'ya geri dönmemek üzere, İzmir'e hareket etmiştir. 


Latife Hanım Ankara'dan ayrılırken istasyona uğurlamaya gelenler 


arasında İsmet Paşa'nın da olduğunu belirten Kılıç Ali, o günü şöyle anlatır: 


71 


Latife Hanım'ı yolcu etmek üzere istasyona gitmiştim. İsmet Paşa da gelmişti. Latife Hanım üzgün ve düşünceli görünüyordu. Ama Gazi'den hâlâ ümidi kesmemişti.72 

|...) Ama gene de hiç kimseye hiçbir şey belli etmemek zorundaydı. Ağlamayacak, iç yüzünü dış yüzüne vurmayacak, İzmir'e, baba evine “misafir olarak” gidiyormuş gibi Ankara'dan ayrılacaktı. 

Bu kararını gücünün yettiğince yerine getirmeye çalıştı. Meraklı gözler ne kadar açılırsa açılsın, hiç değilse İzmir treni hareket edinceye kadar aradıkları- nın izlerini Latife Hanım'da bulamadılar. 

Veda anı gelinceye kadar Latife Hanım, Kılıç Ali'yle birkaç dakika özel bir konuşma yaparak ona Kayseri olayını hatırlattı. “Bizi yeniden bir araya getirebilirseniz, size ölünceye kadar minnettar kalacağım" dedi, ama bu kez Kılıç Ali'nin hiç umudu yoktu, aslında Latife Hanım'ın da.”3 

Latife Hanım'ı uğurlamaya gelenlerden çoğu, Gazi'nin kendisinden ayrılma kararını bilmiyorlardı ve Latife Hanım da hal ve tavrıyla böyle bir vaziyeti göstermemeye çalışıyordu. Herhalde Latife Hanım, Gazi'den ümidini kesmemişti. 
Hadisenin geçici bir vaka olduğuna inanıyor gibiydi. Nitekim uğurlama esnasında bir aralık istasyonda beni yanına çağırdı ve: 

“Kılıç Ali Bey, siz bir defa beni böyle bir vaziyetten kurtarmıştınız. Şimdi ümidim yine sizdedir. Evlat babasısınız. Bu kere de bunu hallederseniz, size ölünceye kadar teşekkür borçlu kalacağım" diye üzüntülerini belli etmişti. 


Araz, Mustafa Kemal'le 1000 Gün, s. 192-193. 


72 Turgut, Atatürk'ün Sırdaşı..., s. 541. 
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Araz, Mustafa Kemal'le 1000 Gün, s. 195. 
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Kendilerine, emirlerini vazife kabul ettiğimi söylemekle beraber ne yazık ki bu defa Erzurum'daki gibi içimden ümitli değildim ve Latife Hanım'ın sebebiyet verdiği olayın önüne geçmek mümkün olamayacağını da tahmin etmekteydim. 

Tahminim doğru çıkmakta gecikmedi. Latife Hanım'ın Ankara'dan İzmir'e hareketinden bir müddet sonra Gazi ile Latife Hanım'ın ayrılmalarına ait resmi ve kanuni işlem tamamlandı ve bitirildi. Ve Gazi'nin Latife Hanım ve ailesiyle bir çeşit ilişki ve aile bağı kalmamış olduğu da ilan olundu.” 

|...) Gerek bu durumdan, gerek Gazi'nin Yozgat'a seyahate gittiğinden, 
dediğim gibi, kimsenin haberi yoktu, yalnız İsmet Paşa durumdan haberdardı. 

Latife Hanım'ın İzmir'e hareketinden sonra, geç bir saatte, Gazi de trenle Ankara'ya döndü. Gidişinden kimsenin haberi olmadığı için, Gazi'yi Yozgat'tan dönüşte istasyonda yalnız İsmet Paşa ve bir de Salih ile ben karşıladık. 

Gazi, sinirli ve rahatsız halini gizlemek için, ayaküzeri İsmet Paşa'ya şakalar yaptı ve sonra otomobillerine binerek köşklerine çıktılar./5 


Ayrılık mektupları 


Gazi Mustafa Kemal Paşa, 21 Temmuz gecesi Çankaya Köşkü'nde çıkan tartışmadan sonra köşkü terk etmiştir. Gazi, Latife Hanım'a gönderdiği 22 Temmuz 1925 tarihli mektupta şunları yazmıştır: 


22 Temmuz 1925 

Latife, 

Sinirli ve acı çekmektesin. Ben de aynı şekilde sinirli ve acı çekmekteyim. 

Aramızdaki gerginliği düzeltmek için bir süre birbirimizden ayrı bulunarak sakinleşmeyi gerekli görüyorum. Rahatsızlığınız esnasında tedavi için sizi beraber alıp İstanbul'a veya İzmir'e götürmesi için annenize yazdım. 

Böyle bir ara ile sakinlik oluşmadıkça sıkıntının ortadan kalkmasına imkân olmadığını anladım. 

Kasada emrinizde bulunan parayı yanına al. Seyahatin ve tedavin sırasında masraf edersin. Gerçek miktarını bilmediğim için yetersiz görürsen bildir. Kasada bana gerekli evrakı bırak. Kasanın açılıp kapanmasını Tevfik Bey'e öğret. Evin iyi korunması ve idaresi için dadına talimat ver. Huzur ve sakinlik dilerim. 


Gazi Mustafa Kemal76 


74 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 178-179. 
75 Akay, Gazi Fikriye ile Neden Evlenmedi, s. 180-181. 
76 Murat Bardakçı, “Tarihin Arka Odası”, Habertürk, 1 Mart 2009. 
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Latife Hanım. 


Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ile 22 Temmuz 1925 gecesi yaşadığı büyük tartışmadan sonra Çankaya Köşkü'nü terk edip istasyon binasına gider ve kayınvalidesi Adeviye Hanım'a şunları yazar: 


22 Temmuz 1925 

Valide Hanımefendi'ye 

Latife bir müddetten beri sinirli ve acı çeken bir haldedir. Ben de aynı suretle sinirli ve acı çekiyorum. Aramızda aile hayatını incitecek her gün ufak tefek olaylar olmaktadır. 

Aramızdaki gerginliği düzeltmek için, bir süre birbirimizden ayrı bulunarak sakinleşmeyi gerekli görüyorum. 

Latife'yi rahatsızlığı esnasında tedavi etmek için beraber alıp İstanbul'a veya İzmir'e götürünüz. Böyle bir ara ile sakinlik oluşmadıkça sıkıntının ortadan kalkmasına imkân olmadığına inanıyorum. Hepinize selam ederim. 


Gazi Mustafa Kemal” 


77 Bardakçı, “Tarihin Arka Odası”, 2 Mart 2009. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'a yazdığı son mektup: 


5 Ağustos 1925 

Uşşakizade Latife Hanımefendi'ye, 

Muhterem Hanımefendi, 

İki buçuk senelik ortak hayatımızda bende oluşan kesin izlenimlere göre, bu hayatın devamına çalışmakta bilhassa sizin için mutluluk imkânı bulunamayacağına yakinen ve kesinlikle kanaat getirdiğimden, sizi serbest bırakmayı uygun buldum. Talaknâmeyi78 takdim ediyorum efendim. 


Türkiye Reisicumhuru Gazi M. Kemal 
Hükümet Reisine keyfiyet bildirilmiştir. Malumat verilmiştir.” 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan Latife Hanım'ın ailesine mektup: 


5 Ağustos 1925 


Uşşakizade Muammer Beyefendi ve eşleri Adeviye Hanımefendi'ye, 

Muhterem kızları Latife Hanımefendi ile iki buçuk seneden beri devam eden müşterek evlilik hayatımızdan oluşan kesin izlenime göre bu hayatın devamına çalışmakta bilhassa muhterem kızları için saadet imkânı bulunamayacağına ciddi kanaat hâsıl eyledim. Bu cihetle bahsi geçen kişiyi serbest bırakmayı uygun gördüm. 

Çok özel hürmetlerimi takdim ederim. 

Kendisine talâkname gönderdim. 


Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal 


Talâkname evrakı İzmir'e Latife Hanım'ın yakını olan Kastamonu 
Milletvekili Ali Rıza Bey tarafından gönderilmiştir. 11 Ağustos 1925 
günü, Gazi Mustafa Kemal Paşa Başbakanlığa gönderilen teskerede şunları yazmıştır: 


11 Ağustos 1925 

Başbakanlık Makamına, 
Uşakizade Latife Hanımefendi Hazretleri'yle iki buçuk seneden beri devam eden hayatı izdivaciyemize /evlilik hayatımıza) hitam (son) vererek birbirimizden 


78 Boşanma kâğıdı,ayrılma evrakı. 
79 Bardakçı, “Tarihin Arka Odası”, 2 Mart 2009. 
80 Bardakçı, “Tarihin Arka Odası”, 2 Mart 2009. 
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ayrılmaya karar verdik. Mişarünileyhaya (Hanımefendi'ye) 5 Ağustos 1925 tarihiyle talâkname (boşama kâğıdı) takdim ettim. 


Keyfiyeti (durumu) hükümetin ıttılaına fbilgisineJ arz ederim efendim. 


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal! 


12 Ağustos günü Anadolu Ajansı'nca yayınlanan hükümet bildirisinde şunlar belirtiliyordu: 


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Başbakanlığa yazdıkları 11 Ağustos 1925 tarihli tezkerelerinde, Uşakizade Latife Hanımefendi Hazretleri'yle evlilik bağına son vererek birbirlerinden ayrılmaya karar verdiklerini ve 5 Ağustos 1925 tarihinde boşanmanın gerçekleşmiş olduğunu bildirmiştir. Bakanlık Heyeti kararıyla durum bilgilerinize resmen bildirilir.82 


81 Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, s. 375. 
82 Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, s. 11. 


VI 
1929'ten Sonra 


Latife Hanım'ın ayrılıktan sonraki yaşamı 


Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan ayrıldıktan sonra İzmir'deki baba evi olan Uşakizade Köşkü'ne dönmüş ve orada kısa süre kalmıştır. Latife Hanım'ın evliliği sırasında “çocukluk yaptım” diye adlandırdığı davranışlarından dolayı, sonradan çok pişmanlık duyduğu bilinmektedir. Latife Hanım, Gazi'den bir Türk elçiliğinde kendisine görev verilmesini istemiştir. Latife Hanım, bu talebine olumlu yanıt alamayınca, Avrupa yolculuğuna çıkıp dinlenmek istediğini Gazi'ye bildirmiştir. Latife Hanım'ın yurtdışında rahatsız edilmemesi için, Gazi'nin isteği üzerine kendisine “Fatma Zehra Latife Uşaki” adıyla bir pasaport düzenlenmiştir.! 

Latife Hanım, önce Çekoslovakya'nın Tatra kentindeki “Sontag Sanatorium Palace”da bir süre dinlenmiş ve ardından İtalya'ya gitmiştir. 
Latife Hanım, dinlenme ve tedavi amaçlı yaptığı yurtdışı seyahatinden 
1928 yılında İstanbul'a dönmüştür. 

Latife Hanım, Tatra'dan döndükten sonra kız kardeşi Vecihe Hanım ve eşi Hayri Bey'in kaldıkları Süreyya Paşa Çiftliği'nde bir müddet konuk olur. İstanbul'un Maltepe sırtlarındaki bu çiftlik, bugün Süreyya Paşa Sanatoryumu'nun bulunduğu yerdir. 

Latife Hanım, İstanbul'da önce Ayaspaşa Molla Bayırı Yokuşu'ndaki babasına ait Villa Uşşaki adıyla bilinen, günümüzde yıkılmış olan köşkte hayatını sürdürmüştür. 1969 yılında, Latife Hanım Harbiye'deki Safir Apartmanı'nın 7. katından bir daire satın almıştır. Latife Hanım'ın ölünceye kadar yaşadığı Harbiye'deki bu dairenin seçilmesi- nin asıl nedeni, balkon kapısı açıldığında Atatürk'ün heykelini görme- 


I  CanbDündar'ın “Yüzyılın Aşkları” belgeselinde bu pasaportun görüntüsü yer almaktadır. 
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Uşak'taki Uşaklıgiller ailesi, arka ortada Halit Ziya Uşaklıgil, 1934. 


Latife Hanım, 1954. 
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Latife Hanım yeğeni Gönül Erboy'un düğününde. 


Latife Hanım yeğeni Erdem'le. 


276 LATİFE MUSTAFAKEMAL 


sidir.2 Latife Hanım'ın akrabalarının ifadeleriyle Harbiye'deki bu ev, “Atatürk'ün anılarıyla dolu bir müze” gibidir.3 

Latife Hanım'ın ailesi soyadı kanunu çıkınca “Uşşaklı” soyadını almıştır. Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nün tapusunda Latife Hanım dahil tüm hissedarların soyadı “Uşşaklı” olarak yer almaktadır. 

Latife Hanım'ın kardeşi Vecihe Hanım'ın torunu M. Sadık Öke, Latife Hanım'a “Uşşaki” soyadının Atatürk tarafından kendi elyazısıyla yazılarak ve imzalanarak verildiğini anlatmaktadır.* Atatürk'ün kimlere soyadı verdiği konusunda birçok kitap ve makale yazılmıştır ama Atatürk'ün Latife Hanım'a soyadı verişiyle ilgili hiçbir belgeye rastlanmamıştır. “Uşşaki” soyadına, Latife Hanım'ın yeğeni Gönül Erboy'a imzaladığı “Gönülcüğüme” ithaflı fotoğrafta5 da rastlarız. Latife Hanım'ın mezarı, babası Muammer Bey ve annesi Adeviye Hanım'la beraber İstanbul Edimekapı Mezarlığı'ndadır. Baba ve annesinin mezar taşlarındaki soyadları “Uşşaklı” olarak yazılıyken, Latife Hanım'ın mezar taşında yukarıda bahsettiğimiz gibi, kendi sevdiği “Uşşaki” soyadı yazılıdır. 


Latife Hanım'ın son günleri, vefatı ve cenazesi 


Latife Hanım 12 Temmuz 1975 günü sabaha karşı altı sularında, İstanbul Güzelbahçe Kliniği'nde yaşama veda etmiştir. Yakınlarına öldükten sonra eve götürülmesini vasiyet etmişti. Bu yüzden Edimekapı'da toprağa verilmeden önce, Harbiye'de, Safir apartrmanındaki dairesine götürülmüştür. 

Latife Hanım'ın akrabası Suzan Öncel Ulusoy, Latife Hanım'ın cenazesini şöyle anlatır: 


Latife Hanım'ın cenazesi, kendi yaşantısı gibi, çok sadeydi. Edirnekapı'daki mezarlığa gitmeden, Harbiye'deki Safir apartmanının önünde tören yapıldı. Vecihe Halam (İlmen) ve Meral Ablam (Bebe) ve babaannem olmak 


Z Latife Hanım'ın son kaldığı Harbiye 357 numaradaki Safir Apartma-nı'nın karşısındaki Atatürk heykeli, günümüzde, Harbiye Müzesi'nin yanındaki parka yerleştirilmiştir. 

3 Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'a hediye ettiği bazı eşyalar, kardeşi Vecihe Hanım tarafından Harbiye Müzesi'ne bağışlanmıştır. Gazi'nin Latife Hanım'a hediye ettiği parçalar arasında iki tabanca ve İzmirlilerin Gazi'ye hediye ettiği kurtuluş günlerinin simgesi olan sancak da bulunmaktadır. 

4  M. Sadık Öke, Fatih Bayhan, Teyzem Latife, İstanbul, Pegasus Yayınları, 201 1, s. 417. 

5  Uşakizade Köşkü'nde sergilenen fotoğraf. 


1925'TEN SONRA 277 


üzere tüm akrabaları törene katıldı. Cenazesi Edirnekapı'daki Muammer Bey ve eşi Adeviye Hanım'ın yatmakta olduğu aile mezarlığına gömüldü. Cenaze- den sonra Meral abla, Bebek'deki evinde bir akşam yemeği verdi.5 


Yazar Sancar Maruflu da Latife Hanım'ın cenazesinde bulunmuştur. 
Onun anlatımından cenaze törenini izleyelim: 


12 Temmuz 1975 günü saat 09.00 gibi Dr. Kemal Bey'i aradığımda, 
yardımcısı bana acı haberi verdi. Çok üzüldüm. Çocukluğumdan beri benim için çok önemli bir insan olan Latife Hanımefendi de artık hayattan göçmüştü. 
12 Temmuz 1975 sabahı 05.32'de hayata veda etmişti. Son günlerinde şuuru 
açıkken daima evine götürülmesini istemiş. Bu yüzden toprağa verilmeden önce evine götürüldü. Latife Hanım'ın ailesi 13 Temmuz 1975'te yayınlanmak üzere Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine çeyrek sayfalık ölüm ilanları verdi. 

|...) Cenaze töreninin 13 Temmuz'da yapılacağını da Dr. Kemal Bey'den 
öğrendim. İzmir'i tekrar bilgilendirdim. Abdi İpekçi'nin isteğiyle Latife Hanım'ın vefatını duyuran haberi Milliyetiçinben yazdım. 

|...) Günlerden 13 Temmuz 1975 Pazar'dı. 

(...J Milliyet gazetesinden edindiğim bilgilere göre; İstanbul Valisi Namık Kemal Şentürk cenaze töreniyle bizzat ilgileniyorlardı. Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Merkez Komutanlığı'na İstanbul Valiliği'yle iş birliği içinde olmaları talimatını vermişti. İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in yardımcıları aile ile temas kurarak, tören için gerekli önlemleri almışlardı. 

|...) Caminin avlusunun dışında, kapı girişinde birer takımdan oluşan Kara, 
Hava ve Deniz Şeref Birliği düzenli duruşlarıyla yerlerini almışlardı. Cami avlusundaki musalla taşının sağ tarafında Latife Hanım'ın akraba ve dostları 15 belki 
20 kişilik bir grup halinde başsağlığı dileklerini kabul ediyorlardı. 

Latife Hanım'ın cenazesi sonradan gazetelerin dramlaştırdığı gibi, “Latife Hanım'ın yalnız” olduğu sıradan bir cenaze töreni gibi hiç değildi. Tam tersine oldukça ilgi vardı. Nitelik ve nicelik anlamında oldukça önemli kişiler cenaze törenine gelmişlerdi. Günlerden pazar olmasına ve oldukça sıcak bir gün olmasına rağmen önemli insanlar cenaze törenine gelmişlerdi. 

Latife Hanım'ın 1940'lı yıllarda gönüllü mütercimliğini yaptığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin başkanı Burhan Felek, genel sekreteri Suat Erler, yöneticilerden Turgut Atakol, Milliyet gazetesi genel yönetmeni Abdi İpekçi, Cüneyt Koryürek, Turing Kulübü başkanı Çelik Gülersoy, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Edip Bayoğlu, İzmirin eski belediye başkanı Dr. Behçet Uz, kızı Mübeccel Uz Versan, damadı Büyükelçi Veysel Versan, İzmir'in Atatürk dönemi valisi Kâzım Dirik Paşa'nın oğlu Orhan Dirik, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim 


6 — Latife Hanım'ın akrabası Suzan Öncel Ulusoy'la yapılan İTK Uşakizade Köşkü'ndeki 
15 Temmuz 2007 tarihli röportaj. 
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Gökay, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cumhuriyet gazetesi başyazarı Nadir Nadi, Berin Nadi, Cumhuriyet gazetesinden Emine Uşaklıgil, Prof. Dr. 
Tarık Zafer Tunaya, Kılıç Ali'nin oğulları Altemur Kılıç ile Gündüz Kılıç, Vehbi Koç, Rahmi Koç, Dr. Nejat Eczacıbaşı, İzmirli işadamı Ahmet Sabahattin Şenocak, İzmir Ticaret Odası başkanı Dündar Soyer, Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve başyaveri Salih Bozok'un oğlu Muzaffer Bozok, Latife Hanım'ın aile dostları, eski Beyoğlu kaymakamı ve İzmirli eski vali Turgut Kılıçer, eşi Müfide Ergun Kılıçer, Anayasa Mahkemesi üyesi Tevfik Gerçeker, Medeni Berk, Zekai Bayar, Bülent Ecevit'in danışmanı Turhan Aytul, İzmir'den gelen komşusu ve çocukluk arkadaşı Paşazade Ragıp Akatürk ve gazeteci İsmail Cem benim dikkatimi çekenleri. 

İstanbul Valiliği protokol görevlisinin camiye gelenleri tek tek dolaşarak yaptığı tespite göre cenazede aileden hazır bulunanlar şunlardır: Vecihe İlmen, Hayri İmen, Erdem İlmen, Mutlu Temelli İlmen, Atıf İmen, Vedi İlmen, Açıkalın ailesi, Atıfet Uşşaklı, Ömer Uşşaklı, Meral Bebe, Dilek Bebe, Mehmet Erboy, Talat Erboy, Emine Erboy, Muammer Erboy, Prof. Dr. Nevzat Öke, Gülümser Öke, Madam Kalyopi. 

Yakınları olarak cenazede bulunanlar ise Süreyya Ağaoğlu, Tezer Ağaoğlu, Özden-Metin Toker, Ömer İnönü, Dr. Kemal Atalay, Cevat Abbas ailesi adına Memduha Abbas, Kapanizade ailesi, Bezmen ailesi, Tektaş ailesi, Leman Karaosmanoğlu, Şehvar Çağlayan, Yıldız Kenter-Şükran Güngör, Nuyan Yiğit, Fisun İşcan, Sılan ailesi adına Şen Sılan, Nezihe Araz, Jale Tulga, Mina Urgan, Falih Rıfkı ailesi adına Şefika Atay, Sancar Maruflu, Numan Menemencioğlu, Cihat Baban, Şerif Mardin, Prof. Dr. Reşat Kaynar, Fatoş Ağaoğlu, Niyazi Ahmet Banoğlu, Özkan Şahin, Mehmet Barlas, Güneri Civaoğlu, Yurdakul Yurdakul, Can Dündar, Murat Bardakçı, Celalettin Çetin, Gültekin Ağaoğlu, Mustafa Nafiz Irmak, Av. Sağlam Dalaman, Ümit Kaftancıoğlu, İbrahim Çamlı, Bolulu Ali Bey, İrfan Hanım ve ayrıca isimleri tespit edilmeyen camii cemaati. 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Mevhibe İnönü, Başbakan Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İhsan Sabi Çağlayangil, İstanbul Garnizon Komutanlığı, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Erda-Ömer İnönü, Berin Menderes - Aydın Menderes, İhsan Alyanak, İhsan-Namık Kemal Şentürk, Burhan Felek, Cumhuriyet gazetesi, Milliyet gazetesi, Safir Apartmanı mensupları, TMOK, Halkevleri, Kemalistler Derneği, Eczacıbaşı ailesi, İş Bankası ve aile mensuplarına ait çelenkler dikkatleri çekiyordu. 

...J 1900'de İzmir'de doğan Uşakizade Latife Hanım 1975 yılının 13 
Temmuz'unda sıcak bir yaz günü İstanbul'da 75 yaşında toprağa verildi. Latife Uşşaklı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınında bulunanlar arasında en çok yaşayan en son kişi olan Latife Hanım'ın ölümü ile artık bir devir de tamamen kapanmış oluyordu. Artık bundan sonrası, tarih ve tarihi belgeler değerlendirilerek ortaya çıkartılacaktır.7 


Gazeteci Sancar Maruflu ile 22 Mayıs 2009 tarihinde Ahmet Gürel'in yaptığı röportaj. 
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Latife Hanım'ın Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreni, 122 Temmuz 1975. 


Latife Hanım'ın mezarı, babası Muammer Bey, annesi Adeviye Hanım, kız kardeşi Vecihe Hanım ve eşi Hayri İlmen'le beraber Edirnekapı Mezarlığı'ndadır. 


Latife Hanım'ın ardından 


“Latife Hanım'ın Ayaspaşa'daki evine sık sık babaannemle giderdim, ev Atatürk'ün fotoğraflarıyla süslüydü, adeta bir müze gibiydi,” diyen Suzan Öncel Ulusoy da akrabası Latife Hanım'ı şöyle anlatıyor: 


Villa Uşaki, tüm akrabaların uğrak yeriydi. Latife Hanım, yakınlarına yemek ziyafetleri vermekten hoşlanırdı. Latife Hanım, küçüklüğünden beri yanında çalışan Kalyopi'ye çok güzel yemekler hazırlatırdı. Misafirlerini çok güzel ağırlardı. Bütün aile yemek sanatına çok düşkündür. Latife Hanım, babaannemle Gazi'yle yaptığı evliliği tartışırlardı. Ama ben gelince susarlardı. 
Yaşım yeterli olmadığı için Gazi'yle ilgili anıları Latife Hanım'dan dinleyemedim. 
Mekânı Cennet olsun. Kendisini her zaman rahmetle ve büyük bir sevgi ve saygıyla anıyorum.8 


İzmirli gazeteci Sancar Maruflu, çocukluğunda Latife Hanım'ı birçok kez görenlerden biridir. 22 Mayıs 2009 tarihinde, Uşakizade Köşkü'nde kendisi ile yapılan röportajda Latife Hanım'ı şöyle anlatmıştır: 


8 — 15 Temmuz 2007 günü, Suzan Öncel Ulusoy ile Ahmet Gürel'in yaptığı röportaj. 
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Latife Hanım'ı ik gördüğümde 1956 yılıydı ve ilkokul 3. sınıfta okuyordum. 
Sekiz yaşındaydım. Yaz tatili için İstanbul'da olduğumuz bir Temmuz günü öğleden sonra, halamın Taksim Meydanı'ndaki Taymis Apartmanı'ndaki dairesine gittiğimde, halam evden çıkmak üzereydi. Bana gülerek sarıldı. O gün gerçekten çok şıktım. Annem, lacivert-beyaz bahriyeli elbisemi giydirmişti. Halam; 

“Hadi bakalım Latife'ye gidiyoruz” dedi. 

...| Sonradan Ayaspaşa olduğunu öğrendiğim noktada bir köşkün önünde durduk. 

(...) Bizi adını sonradan öğrenip çok sevdiğim Latife Hanım'ın en yakın yardımcısı Kalyopi Hanım büyük salona aldı ve oturttu. 

İstanbul Boğazı'na bakan beyaz rengin hâkim olduğu görkemli salona güler yüzlü bir hanımefendi geldi ve “Vay efendim vay, kimler gelmiş... Kimler gelmiş...” diyerek bizlere Ege usulü tezahürat gösterdi. Latife Hanımefendi ile sarılıp öpüşen halam, “Bak Latife işte senin İzmirli hemşerin küçük Mustafa...” 
diyerek beni Latife Hanım'la tanıştırdı. Önce çok şaşırdım halam ik kez bir yabancının yanında bana göbek adım olan Mustafa ismiyle hitap etmişti. Latife Hanım benimle çok ilgilendi. Bana İzmir'le ilgili sorular sordu. Önceden tembihli olduğum için fazla konuşmadım. Sormak isteyip de soramadığım pek çok konuda beni o kendiliğinden aydınlattı. Karşıyaka'daki evlerinden, Karantina'dan, Güzelyalı'dan, Altay Spor Kulübü'nden bahsetti. Bana: 

“İyi oku, lisan öğren, spor yap” dedi. “Gazi Mustafa Kemal Paşa, iyi okumuş, iyi yetişmiş gençler isterdi. Bu memleketi, bu milleti, size emanet etti. 
Gazi'ye layık olun” dedi. Hayal meyal bunları hatırlayabiliyorum. 

(...J Ayrılıp, vedalaşırken Latife Hanım'ın, “Yine gel olur mu Mustafacığım. 
Bana İzmir'in kokusunu yine getir” deyişini, beni koklayarak öpüşünü hiç unutamam. 

|...) Latife Hanım'la yıllar sonra, 1969 yılında taşınmış olduğu Harbiye 
Orduevi'nin karşısındaki Safir Apartmanı'nın 7. katında, bir kez daha karşılaştık. Beni ona getiren çok yakın bir akrabası olmasına rağmen, 1956 yılındaki yakınlığı ve sıcaklığı bana göstermedi. Akrabası olan dostum onun bu tutumunu ilerleyen ve onu rahatsız eden hastalığına bağlamıştı. 


Dışişleri Bakanlığı eski görevlisi, Avrupa'daki Türk Kültürü araştırmacısı, yazar Altan Araslı, yaptığımız yakın tarihli bir görüşmede, 
1974 yılında Latife Hanım'ı ziyaret edişiyle ilgili şunları anlatmıştır: 


Yurt dışında göreve başlamama günler kala beklediğim haber verildi. Galiba Martın ilk haftası bir öğleden sonra Hanımefendi beni kabul edecekti. Merakım ve heyecanım iyiden iyiye artmıştı. Boyuna Latife Hanım hakkında yazılan çizilenleri okuyordum. Şirketten aldığım talimat doğrultusunda, Kadıköy'de bir Rum'un işlettiği Baylan'dan Selanik gevreği, hemen bitişiğindeki Cemilzade'den 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badem ezmesi aldım. Çeviri romanlarım "İlk Aşk” ile “Çağımızın Kahramanı” ile Rusça orijinallerini aldım, doğruca Harbiye'deki Safir apartmanına gittim. 

Kapı önünde nöbet tutan iki sivil polis beni bekliyorlarmış. Biri refakat etti, 7. 
katın düğmesine bastı. 7. kata geldiğimizde eski tip asansörün kapısı ile birlikte, sol taraftaki dairenin kapısını açtı. Sivil polis beni ona teslim etti. Bir kat yani 8. kata çıktık, kişi, yine soldaki kapının ziline bastı. İsmini sonradan öğrendiğim Kalyopi adındaki Rum hizmetkâr kapıyı açtı. İyice kırlaşmış saçlı, zayıf, sırtı hafif kamburumsu bir hanımdı. Giriş kapısının hemen sağındaki kapının eşiğinde işte Latife Hanım karşımdaydı. Ayakkabılarımı çıkardım, hürmetle elini öptüm içeri geçtik. 

Eski tip evlerdeki moda salon salomanje yani “L” şeklindeki odaya girdik. 
Odanın girişinin sağ tarafında önde beş parçalık galiba bez üzerinde kuğulu paravan, arkasında yazı masası ve koltuğun arkasında da duvarı boydan boya kaplayan kütüphanesi bulunuyordu. 

Hatırladığım kadarıyla kanepe ve bir de üzeri ipek kumaş kaplı bir puf vardı. Kendisi caddeye nazır kanepeye oturdu. Beni de oturmam için buyur etti, nedense pufu tercih etti. 

İşte karşımda mini minnacık, hafif topluca bir hanımefendi, bir teyze yakınlığıyla şefkatle beni süzüyordu, ben de etrafımı. Hanımefendi'ye bakamıyordum. 

Karşımdaki hanım, iki yıl, beş ay, beş gün gibi kısa bir sürede Atam'ın her şeyini paylaşmıştı. Onun hatıraları hâlâ üzerindeydi. Kütüphanenin rafının en görünür köşesinde Atamın Latife Hanım'a ithaf ettiği imzasını taşıyan bir portresi duruyordu.9 Ne kadar, ne kadar mutlu olmuştum, içimden defalarca sağ olasın Paşam, sağ olasın diyordum. Derken yüzüne baktım, Bembeyaz saçlarını arkada büyücek bir tokayla toplamıştı. Artık 75 yaşlarına dayanmış Hanımefendi'nin yüzünde ve çenesinde lira büyüklüğünde iki leke vardı. Ama gözleri, derin derin baktığı zaman, fotoğraflarından bildiğimiz genç kızlığındakini aratmayacak o gözlerdi. Hâlâ şaşkındım. Ağzımdan tek kelime çıkmıyordu. Derken; 

“Hoş geldin evladım. Kim söyledi bakalım, öyle hoşlandığım şeyleri getirmişsin, böyle, kim tembihledi ha?” Bu ifadeler beni rahatlattı. Bu sıcacık yaklaşım karşısında, gerginliğim geçti. Sonra da: 

“Hadi biraz doğrul bakalım, bak kimi, göreceksin?” Karşı Harbiye'nin bahçesinde Atamın üniformalı ayakta bir heykeli vardı. Ön kısmında da bir çay bahçesi. 

Sonradan öğrendiğime göre Ayaspaşa'daki muhteşem konaktan taşınınca, Hanımefendi özellikle burayı tercih etmiş. Ailesinin samimi beyanlarıyla, bu sevdiği, hâlâ O'na kendisinin nikâhlı olduğuna inandığı Atamıza en çok benzeyen heykelin karşısındaki daireyi bilhassa seçmiş. Zaten apartman, kuzenlerinin, yakınlarının yaptırdığı bir apartmanmış. 

İşte bir tarafımda minnacık Atam'ın zevcesi, karşımda da Atam vardı. 
Latife Hanım'ın üzerinde, pek çevremde göremediğim uzun kollu bir döpiyes 


9 Gazi'nin Uşakizade Köşkü'nde imzaladığı fotoğraf. 
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ve etek vardı. Kılık kıyafeti, giyim-kuşamı en seçkin Avrupa mağazalarındandı. 
Bunlar arasında, 1894'de açılan Paris'te opera arkasında bulunan Galeries Lafeyette, 1852'den beri faaliyet gösteren Lebon Marche ile Milano'da Piazza Del Doumo meydanında bulunan 1856'da açılan Galeri Vittora Emanuele mağazaları gelmekteymiş. 

Tembih üzerine edebi konuları açtım. Karşımdaki Hanımefendi, derya içeri derya. Osmanlıcaya, dolayısıyla Arapçaya, Farsçaya tam hâkim, günlük ana lisanı gibi konuşmalarını yapacak ölçüde Fransızcaya, Almanca ve İngilizceye vakıftı. 

Ben kendimi sözüm ona Latince ve Rusça bilirim zannediyordum. Beni fersah fersah o lisanlarda da geride bırakıyordu. Elimde yaptığım Rusça romanların çevirileri var, onun önünde de asılları. Anında benimkine yakın edebi güzellikten hiç zorlanmadan çeviriyordu. 

Bilahare konular değişti, dış göreve hangi ülkede başlayacağımı sordu. 
Avusturya deyince, memnun oldu, bana Viyana'yı, Mozart'ın memleketi Salzburg'u anlattı. Kraliyet ailesi Habsburg hakkında bilgiler verdi ve Mayerling Faciası'nı hikâye etti. Ayrılırken de, bekâr mı evli mi olduğumu sordu. Halen bekâr olduğumu söyleyince, 

“Aman oğlum bir aile büyüğü tavsiyem, beynin ve düşüncen ile kalbin arasında düz bir yol aç. Düz olsun da, ister asfalt, ister taş döşeli veya tozlu toprak olsun. Ama doğru bir yol olsun! Sakın ara patika yollar açayım demeyesin.” Elini öptüm, ayrıldım. Mektubu hocama götürüp verdim, akabinde haftasına kalmadan yurttan ayrıldım. Latife Hanım da tatlı bir anı olarak geride kaldı. Yıllar sonra bu aşırı zeki hanımın ne demek istediğini çözebildim. Bu nedenle bu anıyı da paylaşayım istedim. 


Sonsöz 


Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın, Uşakizade Köşkü'nde başlayan ve Çankaya Köşkü'nde biten evliliği iki yıl beş ay beş gün sürmüştür. Kitabımızda, Latife Hanım'ın Gazi'yle tanışmasını, evliliğini, ayrılığını ve evlilik sonrası yaşamını belgelerle ve tanıkların anılarıyla işledik. 

Gazi, eşi Latife Hanım'ı bilgili, asil, cesur, iyi bir eğitim almış mükemmel bir Türk kızı olarak tarif etmiştir. O, yaptığı bu evlilikle, modem Türk kadınına örnek olarak eşini göstermeyi düşünmüş ve çıktığı Anadolu gezilerinde eşi Latife Hanım da Gazi'nin düşündüğü modern Türk kadını portresini sergilemiştir. 

Gazi ile Latife Hanım'ın anlaşamamasının asıl nedeni iki ayrı karakterin birbirine uymaması olmuştur. Gazi, özel yaşamında, kontrol altına alınacak bir adam değildi. Yaratılışı buna engeldi, bu nedenle evlendikten sonra da alıştığı şekilde yaşamaya devam etmiştir. Latife Hanım Türkiye'nin tek tüccarının en büyük çocuğu idi. Öğrenimi hep özel eğitimlerle, Amerikan Koleji'nde ve Sorbonne Üniversitesi'nde geçmişti. Evlilikle birlikte ilk defa İzmir dışına çıkan Latife Hanım, Anadolu gerçeğini ve örfünü bilmeden birdenbire kendini Çankaya Köşkü'nde ve yeni kurulan bir devletin cumhurbaşkanının eşi olarak bulmuştur. 
Bu eksikliği, Gazi ile yapılan yurt gezilerinde hep hissettirmiştir. 

Bütün yaşamı askerlikle geçen ve aile hayatı hasreti çeken Gazi, Çankaya'daki akşam sohbetlerine eşlerini de katarak onların da akşam yemeklerinde yer almasını düşünmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında sabahlara kadar süren bu akşam sohbetleri, ülke için çok önemliydi. Latife Hanım, eşinin sabaha kadar süren sofrada oturmasından hoşlanmıyor, onun sağlığını düşünüyor, erkenden yatmasını istiyordu. Latife Hanım, bu hoşnutsuzluğunu kamusal bir ortamda sergileyeceğine, eleştirilerini aile ortamı içinde yapabilseydi, evlilik daha uzun sürebilecek ve Gazi'nin yaşamı daha sağlıklı olacaktı. 
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Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile evlendikten sonra, onun millete mal olmuş bir kişi olduğunu unutarak, tamamen kendisine ait olmasını istemiştir. Latife Hanım, “O bir kaplandır. Kaplana gem vurulmaz...” diyen Veled Çelebi'nin, “Bana öyle geliyor ki... Latife, kocasının bir devlet başkanı olduğunu bazı bazı unutuyor” diyen babasının uyarılarına hiçbir zaman kulak vermemiştir. 

Gazi, evlilikleri süresince ve ayrıldıktan sonrâ, Latife Hanım'a daima sevgi ve hürmet göstermiştir; kendisini kırmamak için büyük gayretler içinde bulunduğu anılarla bilinmektedir. Latife Hanım, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı 13 yılı Atatürk tarafından “geri gel” çağrısını bekleyerek geçirmiştir. Latife Hanım, Atatürk'ün ölümü sonrası kalan ömrünü, önce derin bir yas, sonra da ona karşı sevgi ve saygının en üst derecesini göstererek tamamlamıştır. Türk kadınına daima örnek olan Latife Gazi Mustafa Kemal, 910 gün süren evliliğini ve özel hayatını sonsuzluğa kadar taşıdığı için, biz Atatürkçüler, onu bir kez daha saygıyla anıyor, ışıklar içinde yatsın diyoruz. 


Ahmet Gürel — Dr. Eren Akçiçek 


Ekler 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım, 
Uşakizade Köşkü'nün bahçesinde, 30 Ocak 1923. 


İzmir'deki Uşakizade Köşkleri 


Uşakizade Köşkü zeminle birlikte üç katlıdır. İlk katın balkonuna, iki yandan yükselen merdivenlerle çıkılır. Köşkün ön yüzünde köşkle yaşıt mor salkım ağacı yer alır. Köşkün birinci katı çok serin olduğundan yazın en çok kullanılan bölüm burasıdır. 

Bu katta dört oda bulunur. Bu bölümdeki yemek odası aynı zamanda salon vazifesi de gören büyükçe bir odadır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın nikâhı bu odada kıyılmıştır. Girişte bulunan koridorun solundaki oda köşkün baş odasıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya çalışma odası olarak ayrılan bu oda, Gazi'ye buraya beş ayrı gelişinde toplam doksan bir gün ev sahipliği yapmıştır. 
Sağdaki oda ise köşkün diğer misafir odasıdır. Tahta merdivenlerle çıkılan üst katta ise bir koridora açılan karşılıklı üçer tane olmak üzere toplam altı oda vardır. Bu altı odadan dördü yatak odası olarak kullanılmaktadır. 

Merdivenden çıkılınca soldaki ilk oda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasıdır. Orta kısımdaki iki oda ise ailenin gece kullandığı oturma odalarıdır. 

Uşakizade Köşkü, Latife Hanım tarafından 1951 yılında İzmir Özel Türk Koleji'ne kiraya verilmiştir. Okul, 1951 yılından 1980 yılına kadar, parça parça köşkü vârislerinden satın almıştır. Kırk yıl okul olarak kullanılan köşk için, 1991 yılında yine okul tarafından restorasyon kararı alınmıştır. 

15 Haziran 2001 günü, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de 
katıldığı bir törenle köşkün restorasyonu bitirilmiştir. 

Uşakizade Köşkü, açıldığı günden bugüne öğrenci ağırlıklı yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 
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Uşakizade Köşkü'nün baş odası, Gazi Mustafa Kemal'in çalışma odası. 


EKLER 289 


Uşakizade Köşkü'nde nikâhın kıyıldığı oda. 
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Karşıyaka'daki Latife Hanım Anı Evi 


Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'yle aynı yaşta olduğu tahmin edilen Karşıyaka Latife Hanım Anı Evi, Zübeyde Hanım'ın 28 gün yaşayıp vefat ettiği köşktür. Köşk, bodrum dahil üç katlıdır. Önce dershane olan köşk, daha sonra çeşitli amaçlarla kiralanmış ve daha sonra aile tarafından satışa çıkarılmıştır. 2000 yılından sonra neredeyse harabe haline gelen köşk, 2006 yılında Karşıyaka Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. İzmir Valiliği'nin katkılarıyla Karşıyaka Belediyesi'ncerestore edilen bu yapı, “Latife Hanım Köşkü Anı Evi” olarak 9 Temmuz 2008 tarihinde yapılan törenle hizmete girmiştir. 


1) NM lum 5 
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Karşıyaka Latife Hanım Anı Evi. 
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Karşıyaka Latife Hanım Anı Evi, Zübeyde Hanım'ın Odası. 


292 LATİFE MUSTAFAKEMAL 


Otel Antik Han. 


Otel Antik Han 


1857 yılında Uşakizade ailesi tarafından han olarak yaptırılan bu yapı, 
Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Cephesinin tuğla işçiliğiyle bilinen bu tarihi han, 1998 yılında restore edilerek “Otel Antik Han” ismini almıştır. 
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Yeni Sadık Bey Oteli. 


Yeni Sadık Bey Oteli 


Uşakizade ailesinin, Uşak'tan İzmir'e ilk geldiklerinde satın alıp yerleştikleri Basmane Garı karşısındaki 45 odalı konak, 1939 yılında “Yeni Sadık Bey Oteli” olarak düzenlenmiştir. Halen Uşakizade ailesinin mülkiyetinde bulunan, yaklaşık 200 yaşında olan köşk, günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'a hediyeleri, 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İzmir'in ve Angle tanışlık 29 Ocak 1923'te. evliliğe dönüşür. Bu nikâh, 1926'da yürürlüğe girecek olan Medeni Kanun'da yer alan resmi nikâhın ilk örneğidir. 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım 5 Ağustos 1925 tarihine kadar evli kalırlar. Latife Hanım bu evlilik boyunca yapılan yurtiçi gezilerde Atatürk'e eşlik eder, onunla birlikte Anadolu'yu dolaşır. 


Latife Mustafa Kemal, Uşakizade Köşkü'nde başlayan ve Çankaya Köşkü'nde sonlanan bu evliliğe giden yolu, evlilik yıllarını ve 

Latife Hanım'ın Gazi'siz geçen 50 yıllık yaşantısını Uşakizade ailesinin, Atatürk ile Latife Hanım'ın o yıllarına tanık olan kişilerin ve bu konuda yapılan araştırmaların eşliğinde sergiliyor. 


Ahmet Gürel (1950) Ankara'da doğdu. İnşaat Mühendisi olarak Devlet Su İşleri'nde çalıştı. 2002-2017 yılları arasında Atatürk'ün Latife Hanım'la evlendiği Uşakizade Köşkü'nün kurucu müdürlüğünü yaptı. 
Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları arşivlerinden birine sahip olan Gürel'in Atatürk temalı 15 kitabı ve 16 belgeseli bulunmaktadır. 


Dr. Eren Akçiçek (1943) İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Gastroenteroloji ihtisası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'nda Tıp Tarihi doktorası yapmıştır. Atatürk temalı, birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır. 
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